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İş yerinize ay boyunca hızı düşmeyen limitsiz fiber internet Turkcell'den! 


- Esnaf Paketlerine 12 ay 2 GB - 24 ay taahhütlü Işte Limitsiz Fiber Kampanyası. 23.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında yurt içinde, kurumsal yeni fiber müşterilerine 24 ay taahhütle, Turkcell Superonline fiber altyapısının 


bulunduğu illerde sunulur. Bir defaya mahsus Damga Vergisi yansıtılır. Taahhüt bitiminde www.superonline.net'teki tarifeleri geçerli olacaktır. Modemler stokla sınırlı, Superonline mülkiyetindedir, iptalde iade edilmezse faturalandırılır. Aykırılıkta cayma bedeli yansır. AKK yoktur. Kota aşımı sebebiyle hız düşmez, ancak bağlanılan yer, cihaz vb.'ye göre değişebilir. Kablolu bağlantı tavsiye edilir. Aylık 2 GB hediyeden Esnaf Paketlerinde 12 ay boyunca toplamda 24 GB fayda sunulacak olup kampanyadan yararlananlar ESNAF2GB ve promosyon kodunu yazıp 2200'a SMS atarak yararlanabilir. Faydalar devredilmez. Kampanyada değişiklik hakkı saklıdır. 
Detaylar turkcell.com.tr/kurumsal veya 0532 532 00 00. Katılım için 0532 752 52 20'ye FİBER yazıp SMS gönderilebilir. SMS'ler operatörünüzce ücretlendirilir. 


aliil, 
A 11) 


N N / 
/ 
MOROCCON 7 
MARRAKECHN > 
CACHAREL | — 
TRAVELER © — 
STYLE ia 
SPRİNG - SUMMER/ Z 
, 2018 e 
/ Ss N ayyaş 


v 
— 
— 
— 
— 
— 
> 
» 
» 
/ 


| 


: 
, 
WWW.CACHAREL.COM.TR 

: : 


İf /TR Cacharel İĞ Vcacharetir Kİ /cacharş tr 


: 


y 
BİR ERKEĞE 


e 


AKIŞIR 


Wwww.pierrecardin.com.tr 


li, 


ceği 


TÜM BABALARA 


ÇOK YAKIŞACAK ÜRÜNLER 


BABALAR GÜNÜ'NE ÖZEL 


NET 930 İNDİRİMLE 


BABALAR GÜNÜ 
İMA 


8 tarihinden itibaren tüm sezon erkek ürünlerinde Pierre Cardin Card'la yapılacak alışverişlerde geçerlidir. 
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Oya Yalıman / oya.yaliman©platinonline.com 


SPOR TURİZMİNE KATMA DEĞERLİ BİR BAKIŞ 


Futbolla dolu bir ay bizleri bekliyor... Haziran sayımız için iş dünyasından ve spor yorumcularından tahminler aldığımız özel bir dünya kupası dosyası hazırladık. 
Kapağımızı ise sadece Türkiye'ye değil dünya spor turizmine farklı bir içerik sunma iddiasıyla yola çıkan, çıktığı yolda spor turizmine katma değer katan ve başarılı 3 yılı geride bırakan Gloria Sports Arena proje yöneticisi, Özaltın Holding 3. kuşak temsilcisi ve yönetim kurulu üyesi Elif Özdemir'e ayırdık. 1997 yılından bu yana Türk turizminde yer alan Gloria markası, 2015 yılında 50 milyon dolar yatırımla Gloria Sports Arena'yı spor turizmine kazandırdı. Pek çok alanda kendisini yetiştirmeye özen gösteren genç yöneticinin hedefi, Gloria Sports Arena'yı Türkiye ve dünyada önemli bir markaya dönüştürmek. Gloria Sports Arena ile Türkiye'nin bir spor merkezi olarak dünyada anılmasına ve sporcularımızın dünya çapında başarı kazanmasına zemin hazırladıklarını söyleyen Özdemir, bu hedefin kendisi için çok değerli olduğunu ve bu alanda çalışmaya uzun yıllar devam etmek istediğinin altını çiziyor. 


Açılmadan önce özellikle Almanya'da devlet destekli tesisler olduğundan pek çok yer gezdiklerini anlatan Özdemir; “Amacımız; sporculara ve ülkemize büyük bir yatırım yapmak ve hem Türk spor federasyonlarına imkan sunmak hem de onların olimpiyatlara daha başarılı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamaktı. 1997 yılından bu yana Türk turizm sektöründe yer alıyoruz. Antalya'nın doğa koşulları ve coğrafi konumu itibari ile sadece kumsal turizmi, golf ve futbolun değil, spor turizminin de yapılabilmesi için doğru bir lokasyon olduğunu fark ettik. Gloria Sports Arena'yı bir buçuk yıl gibi kısa sürede, 105 bin metrekare alan üzerinde, 50 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirdik. Projeyi geliştirmeye 2013 yılının sonlarında başladık ve Gloria Sports Arena, Ocak 2015'te kapılarını sporseverlere açtı. Dünyada ikinci, Avrupa ve Türkiye'de ilk olan Gloria Sports Arena'da 50'den fazla spor branşına kamp imkanı sunuyoruz. 6 bin 800 metrekarelik kapalı alanda boks, basketbol, güreş, halter, futbol, hentbol, judo, karate, tekvando, voleybol; açık alanda ise biri olimpik, farklı özellik ve donanımlarda toplam 3 adet havuz, koşu parkurları, atletizm sahaları, tenis kortları, tırmanma duvarları ve çok amaçlı açık spor sahası ve yeşil sahalar bulunuyor. Aynı zamanda 80 odamız var. Sporcular antrenmanlarını yapıp yürüme mesafesindeki odalarına çıkıp dinlenebiliyorlar ve bir asansör düğmesi uzaklığındaki sporcu sağlığı merkezimizi kullanabiliyorlar. Projeye başlarken 6 
kişiydik şu anda 120 kişilik bir ekibimiz var” diyor. 


Pek çok farklı konu ve konukla hazırladığımız Haziran sayımızı keyifle okumanızı ve Temmuz ayında yeniden buluşmayı diliyoruz. 
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tournaments are copyrights and / or trademarks of FIFA.” 


“GFIFA, FIFA's Official Licensed Product Logos and the Emblems, Mascots, Posters and Trophies of the FIFA World Cup'" 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DenizBank'ın yüzde 99,85'lik hissesi, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası olan Emirates NBD'ye 3.2 milyar dolar karşılığında satıldı... 


62 KAPAK 


38 TEMTİA 


Altın getiride dolarla yarışırken yılbaşından bu yana yüzde 
23 kazandırdı... 


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bir araya 
geldiğimiz Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunuyor... 


Türkiye her ne kadar FIFA Dünya Kupası 2018'e katılamasa da, tüketici elektroniği tarafında hizmet veren markalar, bu şampiyona için düzenlediği özel kampanyalarla FIFA Dünya Kupası 2018'in heyecanını evlere getiriyor... 


78 ISTİL 


Cacharel'in kendisi için hazırladığı özel dikim takım elbise | TÜRK TURİZMİNİN ÖNEMLİ MARKALARINDAN OLAN GLORLA, 50 MİLYON provasında bir araya geldiğimiz GYİAD Yönetim Kurulu DOLARLIK YATIRIMLA GLORIA SPORTS ARENA'YI SPOR TURİZMİNE 

Başkanı Yiğit Savcı, kariyer yolculuğunu ve daha fazlasını — KAZANDIRDI. ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KUŞAK YÖNETİCİSİ ELİF ÖZDEMİR, GLORIA SPORTS ARENA'YI HEM TURKİYE'DE HEM DE DUNYADA ÖNEMLİ BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜRME HEDEFİNİ PLATİN'E ANLATIYOR... 


okurlarımızla paylaşıyor... 


“Toprağın Kadınlarından Sofralara" projesi kapsamında 

14 kadınla iş birliği yapan Bigchefs Kurucu Ortağı 

Gamze Cizreli, yıl sonuna kadar 50 kadın üreticiye ulaşmayı planladıklarını aktarıyor... 

98 İNSAN KAYNAKLARI 

Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü, 
7 binden fazla çalışanını mutlu etmek için nasıl bir politika 
izlediklerini ve stratejilerinin inceliklerini Platin'e anlattı... 


116 JEGJİSTİK 
Endüstri 4.0'la beraber altyapısını güçlendiren Türk lojistik sektörü, adım adım e-dünyaya doğru ilerliyor... 


Harry Winston; 85 yılı aşkın süredir yaratıcılık, nadidelik ve kalite geleneğini ödün vermeden sürdürüyor... 

171 URİZM 
Dünyaca ünlü markaların ardı ardına açtığı lüks oteller Bodrum'u adeta kalkındırırken biz de Platin olarak bu dev ekonomiyi ve 2018'in Bodrumu'nu yakın markaja aldık... 
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KURUMUN BAŞARISININ VE SÜREKLİLİĞİNİN TEMEL TAŞI: GÜVEN 


ÜST DÜZEY BİR 
YÖNETİCİNİN LİDERLİK 
ÖZELLİĞİ, YÖNETTİĞİ 
İŞTEKİ TEKNİK BİLGİSİNE, 
HEYECAN YARATIP İLHAM 
VEREREK İNSANLARI 
HAREKETE GEÇİRMESİNE, 
İNSANLARIN TEMELDE 
DOĞRU VE İYİ 
OLDUKLARINA İNANARAK 
ONLARA GÜVENMESİNE, 
AÇIK OLMASINA VE DAVRANIŞLARINDAKİ 
TUTARLILIĞA BAĞLIDIR 
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Robert M. Galford, 'Enemies of Trust” kitabında iş yerinde güvenin önemini şu şekilde özetliyor: “Eğer insanlar birbirilerine ve liderlerine güvenirlerse, uyuşmazlıklara rağmen birlikte çalışabilirler. Daha zekice riskler alırlar. 
Daha çok ve daha uzun süre çalışırlar. Daha iyi fikirler ortaya koyar, kimsenin onlardan talep etmeyeceği kadar ayrıntılı iş yaparlar.” 

Yazara göre, kuruma olan bağlılığı sağlamanın ve verimliliği artırmanın en temel ve vazgeçilmez yollarından biri, iş yerinde güven duygusunu hakim kılmaktır. Gerçekten de güven duygusunun sağlanmış olduğu bir kurum ile bu duygunun hakim olmadığı bir kurum arasında çalışanların motivasyonu ve verimliliği açısından gözle görülür farklar vardır. Güven duygusu soyut bir kavram olarak düşünülse de, iş sonuçları üzerinde ölçülen çıktıları somuttur. Ekip üyeleri arasındaki güvenin düşük olması, kontrol için ayrılan zamanın artmasına, iş yapma hızının düşmesine ve enerjinin insan ilişkilerine gitmesine yol açarak maliyeti artırır. Güvenin egemen olduğu ortamda ise denetim daha azdır. Enerji çatışmaya ve çekişmeye değil, işleri daha iyi yapmaya yönelir. Bu da hızı artırır ve maliyeti düşürür. Bunu şu şekilde bir formülle ifade edebiliriz: 

Güven | Hiz | — Maliyet T 

Güven 7 Hız 7 Maliyet | 


YÖNETİCİNİN EN ÖNEMLİ 

İKİ SORUMLULUĞU 

Bir yönetici, iki sorumluluğunu delege edemez: Biri performans değerlendirme, diğeri ise güven oluşturma ve koçluk. Kurumu bir makineye benzetirsek güven, onun işleyişini sağlayan yağ; canlı bir organizmaya benzetirsek onun hayatiyetini sağlayan kan gibidir. 
Yöneticiler çevrelerindeki insanlara güvendikçe güven kazanırlar. Bu nedenle güvenilmek isteyen yönetici, önce birlikte çalıştığı insanlara güvenmelidir. Yöneticilerin çevrelerine güvenle yaklaşmaları konusundaki en 


büyük engel, denetimi kaybetme endişesidir. Çalışanlara güvenerek belirli bir ölçüde inisiyatif kullanma imkanı tanımak, onları yakından izleme, sonuçlarla ve süreçle ilgili genelleyerek değil, kişiselleştirerek yönetme sorumluluğu getirdiği için yöneticilere zor gelir. Bu nedenle çalışanlara kendi tarzlarını uygulayacakları şekilde inisiyatif vermek, çok sık rastlanan bir durum değildir. Diğer taraftan çeşitli toplantılarda katılımcılara, “Sizi en çok etkilemiş yöneticiniz kimdi?” diye sorduğumuzda, hemen herkes 'kendilerine güvenen' ve “hataları, öğrenme fırsatı olarak gören” yöneticilerini anlatmaktadır. Her kurumun geçmişten gelen, kolayca değişmeyecek bir kültürü vardır. Ancak en üst düzeyde- ki yönetici gerçekten iktidar sahibi ise yerleşik kurum kültürünü etkileyebilir. Halk arasında kabul gören 'hocanın dediğini yap, yaptığını yapma” ilkesi bu noktada kesinlikle geçerli değildir. Genel müdür sadece stratejiye, müşterilere, rekabete, ürünlere odaklanır ve kültürü ihmal ederse günümüzde çok yaygın olan “kurumun en değerli kaynağı çalışanlar" sloganı sözde kalmaya mahkumdur. Üst düzey bir yöneticinin liderlik özelliği, yönettiği işteki teknik bilgisine, heyecan yaratıp ilham vererek insanları harekete geçirmesine, insanların temelde doğru ve iyi olduklarına inanarak onlara güvenmesine, açık olmasına ve davranışlarındaki tutarlılığa bağlıdır. Böyle bir yöneticiye çevresindekiler tarafından güven duyulur ve lider olarak benimsenip izlenir. 


GÜVEN EKSİKLİĞİNİN SONUÇLARI 

Baltaş Grubu tarafından 1192 çalışanla yapılan Davranış Araştırması'nda yaklaşık olarak her üç kişiden ikisinin astlarına, eşitlerine ve yöneticisine güvendiğini ortaya çıktı. Bu, kurum içinde güven ortamının oluşması açısından önemlidir ancak çalışanların yaklaşık üçte birinin birlikte çalıştığı kişilere karşı güvensizlik duyması düşündürücüdür. Çünkü güvensizlik hisseden kişi; kendini ortaya 


koymaz, zayıf yönlerini ve hatalarını gizler. Yardım istemekten çekinir, başkalarını takdir etmez. Kendi sorumluluk alanı dışına çıkmaktan kaçınır. Diğer üyelerin söz ve davranışlarının nedenini anlamaya çalışmadan yorumlar, sonuç çıkarır. Ekip arkadaşlarının becerilerini ve deneyimlerini göz ardı eder, bunlardan yararlanma yoluna gitmez. Kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışır ve kolayca kızgınlık yaşar. Güven, ekip çalışmasının temelini oluşturur. 
Güvensizlik hisseden kişi, bunu tüm ekibe bulaştırır. 
Güven duygusu hakim olmayan ekiplerde karşılıklı bağımlılık da olmaz. Kişilerarası güvensizlik, açıkça ifade edilemeyen duygu ve düşüncelerin dedikodu yoluyla yayılmasına sebep olur. Çalışanlar kendilerini yakın buldukları iş arkadaşlarına kapalı kapılar arkasında, koridorlarda, kahve molalarında kendilerini ifade ederler. Kurum içinde sağlıksız, hızlıca yayılan ve aynı zamanda mesajın şekil değiştirdiği bir iletişim tarzı hakim olur. Birbirine güven duymayan ekip üyeleri, hiçbir fikri sansürsüz ve inanarak tartışamaz. 
Bunun yerine üstü kapalı, savunmacı, imalı tartışmalara ve ifadelere başvurur ve nezaket zırhıyla kendilerini diğerlerinden uzak tutarlar. 

Böyle bir ortamda çatışmalardan kaçınma, suya sabuna dokunmama kültürü oluşmaya başlar. Sağlıklı bir çatışma ortamı yaratılamaması ise başka bir soruna yol açar: Kararları benimseme zaafı. Açık ve dürüst bir biçimde düşüncelerini ifade edemeyen ekip üyeleri, toplantılarda itiraz etmezler, fikirleri kabul etmiş görünürler. Ancak kararları benimsemez ve bunlara bağlılık göstermezler. Kararları benimsememe sonucunda da sorumluluk üstlenmezler. 
Bir eylem planını benimsemeyince de, görevine en bağlı ve odaklanmış kişiler bile, diğer ekip üyelerinin ekip çalışmasına zarar veren davranışlarının üstüne gitmekte tereddüt eder, onları olumsuz sonuçlardan sorumlu tutmazlar. Başka bir deyişle hesap sormaz, hesap vermez, kendini ve karşısındakini sorumlu tutmaz, bu şekilde de alınan sonuçları göz ardı etmeye başlarlar. Bunun sonucunda ekip üyelerinin her biri kendi ihtiyaçlarını (egosunu, mesleki geleceğini, başarısını) ya da kendi bölümünün çıkarlarını öne alır, ekibin hedeflerini görmezden gelir. Bir kurumda güven ortamının olmadığına işaret eden belirtiler şunlardır: Çalışanlara inisiyatif vermemek, aşırı ayrıntılı onay süreçleri, çalışanlar arasında korku ve güvensizlik, hata kabul etmemek ve yolunda gitmeyen işler için başkalarını suçlamak, yüksek iş terki ve bölümler arası yıkıcı rekabet... Bu belirtilerden en az üçünün varlığı, kurum içindeki düşük güven ortamının işaretidir. 


DEĞER ALGISI VE GÜVEN 

Davranış Araştırması'nda çalışanların kendilerine değer verildiğine yönelik algıları ile güven duygusunun ilişkisi incelenmiş ve kendilerine değer verildiğini düşünen çalışanların yöneticilerine daha çok güvendikleri ortaya konmuştur. Araştırmada, “kendisine değer verildiğine inanma algısını etkileyebilecek beş farklı değişken belirlenmiş ve ölçülmüştür: 

1-Yönetici tarafından çalışanın görüşlerinin alınması: Düzenli biçimde görüşleri alınan çalışan, yöneticisinin kendisine daha çok değer verdiğine inanıyor. 

2-Çalışanın yöneticisi tarafından cesaretlendirilmesi: Gelişimi için yöneticisi tarafından cesaretlendirilen çalışan, konfor alanının dışına çıkıyor ve daha çok sorumluluk alıyor. 

3-Yöneticinin çalışanı takdir etmesi: Yaptığı doğrular fark edilen ve olumlu geri bildirim alan çalışan, işini daha çok sahipleniyor ve fazladan çaba göstermeye istekli oluyor. 

4-Çalışanın işini doğru yapması için gereken donanıma ve malzemeye sahip olması: İşini yapmak için kurumun gerekli alt yapıya sahip olması çalışana ihtiyaç duyduğu araç ve donanımı sunması çalışanın potansiyelini kullanmasına imkan veriyor. 
5-Çalışanın yöneticisinin kendisinden ne beklediğini bilmesi: Yöneticisinin kendisinden ne beklediğini tam olarak bilmesi çalışanın enerjini etkin kullanmasına imkan veriyor. 


SONUÇ 
Açıkça görüldüğü gibi güven soyut bir kavram olmakla birlikte son derece somut çıktılar doğurur. İş hayatının gündelik telaşları içinde bu konunun göz ardı edilmesinin maliyeti çok büyüktür ve çoğunlukla daha yüksek bedeller ödenmesine yol açar. Fukuyama, "Güven, moleküller arasındaki çekim gücü gibidir. Yüksek güvenlikli toplumlar granit, düşük güvenlikli toplumlar da kum tepeleri gibidir" demiştir. Bu söz, sadece bir toplumdaki kültürü değil, insan ilişkileri veya bir kurum içindeki iklim için 


GÜVEN, EKİP 
ÇALIŞMASININ TEMELİNİ 
OLUŞTURUR. GÜVENSİZLİK 
HİSSEDEN KİŞİ, BUNU TÜM 
EKİBE BULAŞTIRIR. GÜVEN 
DUYGUSU HAKİM 
OLMAYAN EKİPLERDE 
KARŞILIKLI BAĞIMLILIK DA 
OLMAZ. KİŞİLERARASI 


iv GÜVENSİZLİK, AÇIKÇA d lidir. : ; 
m İFADE EDİLEMEYEN 
Kaynakça: DUYGU VE : 
1/-Galford, R., Drapeau, A. S., The Ene- DÜŞÜNCELERİN mies of Trust. Harvard Business Review, DEDİKODU YOLUYLA 
81 (2), 89-95, 2003. YAYILMASINA SEBEP OLUR 
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DİJİTAL FÜTÜRİST 
Ufuk Tarhan / tufuk©m-gen.biz 


WWW'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK TSUNAMİ! 


ELEKTRİĞİN VE 
İNTERNETİN İCADINDAN 
BU YANA DÜNYANIN 
BAŞINA GELEN EN AMA 
EN ÖNEMLİ TSUNAMİ 
ETKİSİNDEKİ 
DÖNÜŞTÜRÜCÜ İLE 
KARŞI KARŞIYAYIZ. 
FARKINDA MISINIZ? 
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İnternet ilk çıktığında da tam olarak ne olduğu, işin nereye varacağı tam kestirilemiyordu. 

> Teknolojinin, ulusal ve uluslararası kuralların, ticari, finansal ve hukuki altyapıların hazır olmadığından, 

> Her şey bir kenara eğitimin, insan kaynağının hazır olmasının yüzyıllar alacağından, > Tüm bunların internetin dünya çağında yayılmasına engel oluşturacağından, 

> Türlü türlü kısıtlarından, tehlike, tehdit ve zararlarından; 

> Yayılması için gizlilik başta olmak üzere çeşitli çıkar çatışmaları yüzünden ülkelerin, siyasetçi ve politikacıların uzlaşamayacağın- dan, direneceğinden, 

> İnterneti ancak belli ülkelerin, zenginlerin kullanabileceğinden, 

> Toplumların dijital bir uçurumla birbirinden kopacağından, internete sahip olanların o mayanları çıtır çıtır yiyeceğinden bahisle, bi yığın 'ama' lar ve 'gelişirse, yayılırsa şu olur, bu olur” diyen felaket senaryoları sıralan yordu. Bu söylemleri fütursuzca savuranların dudaklarındaki tükürükler kurumadan ge diğimiz, internetsiz yaşayamadığımız dün yamızda şimdi, şu anda buradayız! Nerede olduğumuzun herkes farkında sanırım... 
İnternetin sadece 27 yıl önce World Wide 
Web (WWW; Dünya Çapında Ağ) olarak 6 
Ağustos 1991'de başladığı kabul ediliyor. O gün, 1980'lerden beri Cern'de yaptığı çalışmalar takip edilen yaratıcısı Tim Berners-Lee, internet üzerinden ilk paylaşımını yaparak interneti yani ww çağını resmen başlattı... Ve dijital ok, aslında tam da o zaman yaydan çıktı! Dünyadaki her şey ama her şey aynen elektriğin icadından sonra olduğu gibi bir daha eskisi gibi olamayacak şekilde dönüşmeye başladı... Üstelik bu kadarcık zamanda. 


— 


BLOCKCHAIN DALGASI 
Şimdi de internetten sonraki en büyük dönüştürücü, en büyük dalga ile karşı karşıyayız; 'blockchain” teknolojisi ile... Arşivlerime baktım. Bu konuda ilk yazımı 2013 yılında 


yazmışım. Eylül 2017 ve Aralık 2017'de Platin'de tekrar, üst üste iki kez sayfamı blockchain'e ayırmışım. Bu ay yine 'blockchain” diyorum çünkü bu konunun ne kadar muazzam bir dalga olarak üstümüze gelmekte olduğunun tam anlaşılmadığını gözlemliyorum. Bitcoin ile duyulmaya başlandığı için blockchain'i kripto paraların hesap cüzdanı gibi görme eğilimi yüksek. Konuyu bankaların, finansçıların alanına terk etme tehlikesi var. Oysa etkilemeyeceği tek bir alan yok, kalmayacak! O yüzden bu sayfaları okuyan başta iş insanları olmak üzere büyük, küçük herkesi geleceklerini kurgularken dikkatli olmaları için tekrar uyarmak istiyorum. 

Şirketinizde, bünyenizde maaşlı ya da danışman olarak nasıl bir IT'ci, yazılımcı ya da teknoloji uzmanı olması şart ise artık bugünden tezi yok bir de blockchain teknolojisi sorumlunuz, kafasını buna takmış, sabah akşam blockchain teknolojisindeki gelişmeleri takip edip sizi, strateji, vizyon geliştirmekten yani sürdürülebilir büyüme ve kârlılıktan sorumlu beyinleri besleyecek birileri olmalı. Yoksa yandınız! Toparlanamazsınız! Konu bu kadar net ve acil! 

Çünkü; blockchain elektrik, internet gibi nasıl çalıştığını tam anlamasak da kullanmak zorunda olacağımız temel bir araç, kolaylaştırıcı. Asıl fonksiyonu “kriptoloji ve akıl oyunları teorisi" ile çalışan ileri seviyede algoritmalar kullanan birbirine bağlı, müdahale edilemeyen “dijital kayıt defterleri ağı" olması. Şu anda tüm işlerimizdeki, bütün süreçlerdeki en önemli maliyet (zaman ve para) unsuru olan kontrol, teyit, onay vb. 
mekanizmalarının, aracı hizmet bedelleri- nin, komisyonlarının, güvenlik önlemlerinin, insan gücünün, siyasi, politik manipülasyonların, rüşvetin, yolsuzluğun ve tüm bunlara dair her türlü giderlerin neredeyse sıfırlandığı yepyeni bir dünyadan bahsediyoruz... Bilmem anlatabildim mi? Bunları sıfırlayanlar ve hâlâ eski maliyetlerle boğuşmaya çalışanlar arasında sizce nasıl bir fark olacak? Gözünüzü blockchain'den ayırmayın! 


www.aydin.edu.tr | gg Oy iaukampus 


YERLİ YERİNDE 
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DOĞU-BATI ALMANYA'NIN 
BİRLEŞMESİ, JAPONYA'NIN 
NÜKLEER FELAKETİ, >NCİ 
DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA 
6 HAFTADA İŞGAL EDİLEN 
FRANSA'NIN BU 
TRAVMALAR SONRASI 
KÜRESEL GÜÇ OLMA 
YOLUNDA ATTIĞI 
ADIMLAR GİBİ BUGÜN 
TÜRKİYE DE ÖNEMLİ BİR KIRILIMDA... 
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Abdulkadir Karagöz / Mental İK & Danışmanlık Kurucu Ortağı 


Türkiye, bu ay içerisinde tarihinin en 
önemli kırılımlarından birini yaşayacak. 24 
Haziran'da gerçekleştirilecek Başkanlık ve Parlamento Seçimi ile dünyaya bir mesaj verecek. Özellikle 15 Temmuz Hain FETÖ Darbe Girişimi'nin ardından olağan dışı bir süreç yaşadık. Başta bürokrasi ve askeriyede değişimler oldu. Her değişim bir anlamda travma hali olduğu için, bu olağan dışı durum bir çok kurumda ve kişide stres birikmesi yarattı. 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin etkilerini bertaraf etmeye çalışırken bir yandan da güney sınırlarımızda kurulmaya çalışılan 'PYD-PKK terör devleti' tehlikesi ile karşı karşıya kaldık. Proje terör örgütü DEAŞ, bölgede istikrarsızlık yayarken, ABD'nin 5 bin tır silah ile desteklediği PYD-PKK sadece gündemimizi değil, aynı zamanda sınır hattımız da işgale yöneldi. Mısır'da yaşanan darbe, Yemen'deki kaos, Afganistan, Irak, Libya, Suriye'deki batı destekli işgallerin benzerleri ile ülkemizde ameliyat yapılmaya kalkışıldı. 
Türkiye; milletinin azmi ve kararlı duruşu ile tarihin akışına yeniden yön verdi ve tehditleri bertaraf etti. Hain darbe girişimi sonrası ortaya konulan ortak tavır da yeni bir dönemin miladı oldu. 


TÜRKİYE BUGÜNLERDE EKONOMİK ATAKLARA GÖĞÜS GERİYOR 
Sistematik saldırılara rağmen 2017'yi yüzde 7,4 rekor büyüme ile kapatan ülkemiz, bugünlerde de ekonomik ataklara göğüs geriyor. Dolar kurundaki olağan dışı hareketlilik (o milletmizde stres birikmesine, ekonomimizde belirsizliklere neden oluyor. 
Özellikle Trump yönetimi kaynaklı uluslararası gerilimlerin tam ortasında ekonomimiz, sınırlarımız, siyasetimiz ve bağımsızlığımız şantajlara maruz kalıyor. 15 yılda 80 yıllık bir kalkınmayı başaran, her kumpası çökerten, istikrarlı şekilde büyüyen, milli teknolojiyi önceleyen, yerli üretimi merkeze alan, ihracatını 5'e katlayan, genç nüfusunu ekonomik rekor büyüme rakamları ile büyüten Türki- 


TÜRKİYE'NİN ŞAHLANIŞI 


ye, şimdi tüm bu stres birikimlerini, şantajları geride bırakmanın arifesinde. Gerek yürütülen sınır ötesi operasyonlar, gerek yaşadığımız tarihi önemdeki gelişmeler ve gerekse ekonomik manipülasyonlar, ülkemizin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Karşılaşılan tüm zorluklara ve global dalgalanmalara rağmen net bir hedefimiz, kararlı bir yürüyüşümüz var. 
Direnci artmış, mücadele azmi zirvede bir Türkiye'nin yerinde sayma ya da geri adım atma gibi bir lüksü yok. Hem kendi tarihimizde hem de dünyada örneklerini gördüğümüz bu doğum sancıları bizi daha farklı bir misyona doğru taşıyor. 


GÜÇLÜ İSTİKRAR, GÜÇLÜ 
BİRLİKTELİK MESAJI 

Doğu-Batı Almanya'nın birleşmesi, Japonya'nın nükleer felaketi, 2'nci Dünya Savaşı sırasında 6 haftada işgal edilen Fransa'nın bu travmalar sonrası küresel güç olma yolunda attığı adımlar gibi bugün Türkiye de önemli bir kırılımda... 24 
Haziran'da dünyaya vereceğimiz güçlü istikrar, güçlü birliktelik mesajı, “diz çöktüremedikleri Türkiye gerçeğini kabullenme ve iş birliğine yanaşma" anlamı taşıyacak. Yerli savunma sanayi ve milli teknoloji hamlemiz, küresel ölçekte bizi güçlü kılacak. İstikrarını perçinlemiş, hızlı karar alım süreçlerini ve reformu sistemsel bir yönetim modeline dönüştürmüş idarecilerimiz bizi daha büyük hedeflere taşıyacak. Çok çetin mücadeleleri, ciddi stres kırılımlarını geride bırakmış genç yeteneklerimiz, bizi dünyanın ilk 
10 ekonomisi arasına sokacak. Ekonomik, 
siyasal, toplumsal, sosyal, askeri hangi senayo uygulamaya konulursa konulsun; 90'lı yıllarda IMF kapısında direnen, batının gölgesinde sığınacak bir liman arayan enerjisiz, umutsuz, heyecansız bir ülke 15 yılda ayağa kalktı. Şimdi ise şahlanma zamanı. 
Çıplak elleri ile tankları durdurmuş bir millete kim zincir vurabilir ki? 


BAKIŞ AÇIMIZI 
DEĞİŞTİRMEMİZ 
GEREKİYOR. KALKINAN, 
ARAŞTIRAN, ÜRETEN BİR 
TÜRKİYE HEDEFİ İÇİN 
EĞİTİM SİSTEMİMİZDE 
RADİKAL REFORMLAR 
YAPMALIYIZ. BİLİMDE, 
SANATTA VE SPORDA 
İLERLEMEK İSTİYORSAK 
ELEŞTİREL DÜŞÜNCE 
YAPISINI 
ÇOCUKLARIMIZA 
KAZANDIRMALIYIZ 
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BİLGİ EKONOMİSİ ÇAĞI 


Serhat Özeren / serhatozeren©tbpnet.org/ ©serozeren 


NEDEN BİLGİ TOPLUMU OLAMIYORUZ? 


Bilgi toplumuna dönüşümü gerçekleştirmeyi, sürdürülebilir gelişmeyi ve yüksek rekabet gücüne ulaşmayı hedefleyen Türkiye için 'eğitim' stratejik bir öneme sahip. 
Gelişmenin, kalkınmanın, güçlü bir bilgi toplumu olmanın temel unsuru eğitimdir. 
Ülkemizdeki genç nüfusun, nitelikli insan gücü yaratmak için bir fırsat olduğu düşünüldüğünde, nitelikli eğitimin önemi bir kez daha açıkça ortaya çıkmaktadır. Eleştirel düşünme; bireylerin amaçlı olarak ve kendi kontrolleri altında yaptıkları, alışılmış olanın ve kalıpların tekrarının engellendiği, ön yargıların, varsayımların ve sunulan her türlü bilginin sınandığı, sorgulandığı ve farklı yönlerinin, açılımlarının, anlamlarının ve sonuçlarının tartışıldığı, fikirlerin çözümlenip değerlendirildiği, akıl yürütme, mantık ve karşılaştırmanın kullanıldığı ve sonucunda belirli fikirlere, kuramlara veya davranışlara varılan düşünme biçimidir. 
Maalesef çocuklarımıza eleştirel düşünce yapısını kazandıramıyoruz. Eleştirel yapı olmadığı takdirde alacakları eğitimin de fazla bir anlamı olmadığını biliyor, görüyor, yaşıyoruz. Zaten eğitim konusunda problemlerimizin olduğu hepimizin malumu! Eğitim alalım da nasıl alırsak alalım diye de bakabiliriz. Eğer kendi ayaklarımızın üzerinde duran demokrasisi gelişmiş bir ülke olmak; bilimde, sanatta ve sporda ilerlemek istiyorsak eleştirel düşünce yapısını çocuklarımıza kazandırmalıyız 


BU HALE NASIL GELDİK? 

1400'lü yıllarda Avrupa karanlık dönemleri yaşarken, İslam dünyası matematik, felsefe, fizik, astronomi gibi ilimlerde öncülük ediyordu. “Biz nerede hata yaptık?” sorusunu sorduğumuzda, aslında hepsinin temelinde, farklı düşünce yapılarını reddetmeye başlanmasını ve eleştirel düşünce yapısının kaybolduğunu görürüz. Peki, geçmişte yaptığımız hataları gördük mü? Maalesef hâlâ aynı hataları yapmaya devam ediyoruz! Çok fazla okul binasının olması, çok fazla öğretmen almak demek kaliteli eğitim 


anlamına gelmiyor. Eğitimle ilgili haberlere bakıyorum, öğretmen atamaları bekleniyor, şubatta şu kadar öğretmen atanacak. 
Ya da şu tarihte şu sınav var. İşin etrafından dolaşıyoruz, bir türlü temel probleme inemiyoruz. Problemin ana noktasıyla ilgilenmeyip popülist politikalara önem veriyoruz. 
Bir fanusta hem de gerçek bir fanusta yaşıyoruz. Eğitimde en temel başarı kriterimiz, sınavlardan elde edilen başarı puanları! 
Buna göre yarış düzenleniyor ve kendimizi, çocuklarımızı mutlu veya mutsuz, başarılı ya da başarısız hissediyoruz. Eğitimde radikal değişimler olmazsa dışa bağımlılığa ve düşük katma değerli üretime devam edeceğiz. Gençlerimiz neden yurt dışına gidip ülkelerine döndüklerinde daha başarılı oluyor? Daha fazla eğitim aldıkları için mi? Yoksa farklı düşünebilme, eleştirel düşünme yapısını kazandıkları için mi? Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Kalkınan, araştıran, üreten bir Türkiye hedefi için eğitim sistemimizde radikal reformlar yapmalıyız. 


BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA 24 
HAZİRAN SEÇİMLERİNİN ÖNEMİ! 
Önümüzde 24 Haziran seçimleri var ve bu seçimlerden gerçekten umutluyum! Beni umutlandıran, oluşacak yeni devlet yapısı ile tüm bu sorunlara ivedilikle kalıcı çözümler üretileceğine olan inancım. Neden derseniz? Bakanlıklar arası güç dengeleri, bakanların seçmen ve seçim kaygıları, tepe yönetimlerde politik baskı ve denge unsurları bitiyor. Bürokrasinin azalması için fırsatlar ortaya çıkıyor. Devletimizin, daha hızlı, daha güçlü, daha şeffaf, daha iyi hizmet eden, daha iyi yönetilen yeni bir sisteme kavuşacağına inanıyorum. 24 Haziran sonrasını iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kısır politikaları bırakıp bürokrasiyi azaltıp var gücümüzle eğitime, bilime, Ar-Ge'ye ve üretime odaklanmamız şart. 

24 Haziran seçimlerin ülkemize, milletimize 
şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Kazanan ülkemiz olsun, milletimiz olsun... 


vi VU Yeni Audi A6. 


«Şimdi zaman, sizin zamanınız. 


& Gelişmi teknolöjileriyle size zaman kazandırmak için 


ğ t i İS A © Yaratılan Yeni Audi A6 ile zaman s9 Xx *N * şimdi sizin kontrolünüzde, # $ ğ iç y z Ki ş 

a e Aüdi, çok daha fazlası. 


aralama yakıt tüketimi 5,5-5,8 1/100 km değerleri arasındadır. 


Doğuş Otomotiv | Trafik Hayattır o Audiinfo 4442834 | audi.com.tr | facebook.com/Auditurkiye 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Audi Teknoloji ile bir adım önde 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Audi'nin tercihi 


DÜNYA DÖNÜYOR 


BU AY SOYUT RESMİN 
DEHASI DEVRİM ERBİL'İN 
DİLE GETİRDİĞİ BAZI 
BAŞLIKLARIN, İŞ 
HAYATINA VE LİDERLİĞE 
NASIL DOKUNDUĞUNU 
DİLE GETİRMEYE 
ÇALIŞACAĞIM 
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Murat Yeşildere / murat.yesildere ©platinonline.com 


TUTKU İLE KENDİNİ YOK EDERCESİNE BİR AŞKLA BAĞLANDINIZ MI HİÇ? 


Mayıs ayı başında İstanbul, ilk kez bir Ignite etkinliğini deneyimledi*. İvmelendirilmiş öğrenme deneyimi sunan Ignite etkinliklerinin İstanbul randevusu, bana Türk soyut resminin dehası Devrim Erbil ile tanışma imkanı verdi. Etkinlik kapsamında Devrim Erbil ile birlikte Platin Dergisi yazarı sevgili Acar Baltaş'ın katıldığı bir panelin moderasyon görevini üstlendim. Resim ve psikoloji dünyasının iki ustası ile kendi alanlarından aldığımız ilham ile tutkuyu konuştum; tutkunun hayatlarına olan etkisini irdelemeye çalıştım. 
Ancak bu keyifli sohbetin en çarpıcı yanı, bu köşeyi takip edenlerin, defalarca okuduğu gibi “liderliğin farklı alanlarda değişen bir tanımı yok” hipotezimin bir kez daha doğrulanması oldu. 


ISRAR VE SEBAT MESELESİ 

Çocukluğu boyunca çalışan Devrim Erbil, akademide okurken de bir yandan çalışmayı sürdürüyor. Üç çocuklu bir memur ailesinin ferdi olarak, sabah erkenden kalkıp okula giden Erbil, daha sonra gece yarısına kadar çalışarak geçimini kazanıyor, fuarlarda çalışıyor, demiryolunda işçilik yapıyor. Sıklıki da yurda gece 03.00'te dönebiliyor. Devrim Erbil, “Her başarının ardında büyük bir özveri, fedakarlık vardır. Hiç kimse durup dururken bir Van Gogh, bir Picasso olmaz” derken, yaratıcılık boyutu ile daha çok öne çıkan “sanatın da bir ısrar, bir sebat meselesi” olduğuna işaret ediyor. Erbil, bugün 80 
yaşına gelmiş olmasına rağmen, günde 16 
saat çalışmaktan imtina etmiyor. “Sanat, nankör bir sevgili değildir. Siz ona kendinizi, uykunuzu, tatilinizi, güzel anılarınızı verin. 
O da size ne istiyorsanız onu versin” diyor Devrim Erbil. Türk resminin en önemli ve en üretken sanatçılarından birinin başarısının temelinde öncelikle çalışmak yatıyor. Devrim Erbil, “yaptığınız işe çılgın gibi tutkuyla kendini yok edercesine bir aşkla bağlanmanın” gerekliliğine işaret ediyor. Finansal olarak da özgür olabilmek için üretmeye devam eden Devrim Erbil'in sadece 2 bin 500-3 bin arası 


wv 


boya eseri var. Yani neredeyse her hafta bir parça işinin üretimini tamamlıyor. Zaman zaman üretkenliğinin "aşırıya" kaçtığını iddia eden ve hatta onu eleştirenlere, Picasso'nun kariyeri boyunca 16 bin resim yaptığı” örneği ile cevap veriyor. 


“SANAT DİRENMEYİ GEREKTİRİR” Devrim Erbil panel sırasında akademide ustası, hocası da olan Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun ilginç bir cümlesini de paylaştı. Eyüboğlu; “Sağ eliniz çok ustalaştıysa Sol elinizle yapmaya başlayın” dermiş. Bu tespiti ile Eyüboğlu, zaman zaman bir hünerin, bir ustalık haline gelmesi ve düşünmeden yapılmaya başlanmasının, eserin niteliğini azaltabileceği tehdidine işaret ediyor. Devrim Erbil de 'yaratıcılığa da düşünerek ulaşılacağını” belirtiyor. Bu yüzden sağ el ustalaştığında sol ele geçmek, kimsenin bilmediği, görmediği yerlere bireyi ulaştırıp sınırlarını zorlayabilir. 
Erbil'e göre, bireyin kendini bu derece zorlaması, sanatının, dehasının gelişmesine de katkı yapabilir. Nazım Hikmet'in dizelerinde- ki en iyisinin, en güzelinin daha yapılmamış olduğu tespiti gibi küresel düşünce insanı Peter Drucker da benzer bir yaklaşımı iş hayatında teşvik ediyor. Benzer bir yaklaşımla Devrim Erbil, Picasso'nun deyimiyle, resme çivi çakılana kadar yani resim duvara asılana dek, üzerinde çalışmaya devam ediyor. 
Hatta birçok resmini satılmadan imzalamamaya, üzerinde çalışmaya devam ettiğini iddia ediyor. Öyle ki bazen sattığı eserler üzerinde dahi “değişiklik yaptığı” da oluyor. 
"Resme uzun müddet bakarım. Hemen karar vermem. 'Resim bitti” dersiniz ama her an gözünüz bir yere takılabilir ve bir şeyler ekleyebilirsiniz” diyor Devrim Erbil. Erbil, son olarak “Sanat zaten direnmeyi gerektirir. Her şeye rağmen, tüm olumsuzluklara rağmen azmedeceksin, direneceksin” yorumunda bulunuyor. Hayalleriniz, umudunuz, hayatınızdan önce bitmesin. Kalın sağlıcakla... 

*3 Mayıs 2018, Soho House; Hümanist Kitap ve Konuşma Ajansı ev sahipliğinde. 
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TÜRKİYE FİNANS GENEL MÜDÜRÜ WAEL RAES P 


YAPI KREDİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SERKAN ÜLGEN 1) 


Yapı Kredi Pay ile araçta ödeme fonksiyonu 

Yapı Kredi 

Worldcard ve TLcard sahipleri artık Yapı Kredi 
Pay çözümlerinden biri olan “Araçta Ödeme” fonksiyonu sayesinde OPET'ten yapacakları akaryakıt ödemelerini araçlarından inmeden, Yapı Kredi Mobil ile gerçekleştirebiliyor. Yapı Kredi Worldcard ve TLcard sahiplerinin, araçtan inmeden akaryakıt ödemelerini yapabilmeleri için öncelikle 
Yapı Kredi Mobile bir kereye mahsus araç plakalarını eklemeleri gerekiyor. 
Yapı Kredi Genel Müdür 
Yardımcısı Serkan Ülgen konuyla ilgili, “Bu uygulamamızı farklı iş birlikleri ile yaygınlaştırarak, ödeme 


müne öncülük etmeye devam edeceğiz” diyor. 
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. Türkiye Finans'ta 
: yeni dönem 


Türkiye Finans, kurumsal kimliğini 


"Hayata Katılım Bankası” 

© söylemiyle yeniledi. Türkiye Finans Genel Müdürü 
Wael Raies, 2017 yılından 
“bu yana Türkiye Finans'ın yeni stratejik temellerini rasyonel ve sürdürülebilir 

* bir yaklaşımla inşa ettikleri- e nidile getirdi. Wael Raies, “Türkiye Finans'ta herkesin bankası olma hedefiyle, en iyi ve modem hizmeti sunmak, geliştirdiğimiz yenilik- 
© çiürünlerle, teknolojinin hayatları kolaylaştırması için çalışıyoruz. Türkiye 

© Finans'taki çalışma arkadaşlarımla hayata dair her 

* konuda, müşterilerimizin 

* vetoplumun yanında 

- olmak için, 'hayata katılım sistemlerinin dijital dönüşümalarımızı sürdürüyoruz” 
dedi. 


bankası' olmak üzere çalış- 


(ALANA AL AMAN ULAN AAA 4 


- Krediler Telefonu 
 Salla'dan 


“Telefonu salla kredini gör anında” 


diyerek Aralık 2017'de 

: müşterilerine Türkiye'de bir 
© İlki sunan Akbank, 'Direkt 
: Kredi'de yüzde 20 büyüdü 
* Bu yenilik ile Akbank Direk kullanıcıları, kullanabilecek- 
* lerikredi tutarını sadece 

* telefonlarını sallayarak 

* öğreniyor ve dilerlerse kredilerini anında hesaplarına aktarabiliyor. 

© Akbank Direkt 

* Bankaaıllıktan Sorumlu 

* Genel Müdür Yardımcısı 

: Tolga Ulutaş, bu özellik ile Türkiye'de bir ilke daha 

: İmzaattıklarını belirterek, 

“ “Akbank Direkt, müşterile- 
© rimizin günlük hayatları 

* içindeki finansal ihtiyaçları- 
: naekbir süreç yaratma- dan, ihtiyaç anında çözüm sunmayı hedefliyor” şeklin de konuştu. 


BD ING BANK TÜRKİYE GENEL 
MÜDÜRÜ PINAR ABAY 


- Enpara.com, 
: 1 milyon 
: müşteriye ulaştı 
(a) Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankası 
Enpara.com'un müşteri ayısı 1 milyona ulaşırken, Enpara.com müşteri mevduatlarında ise 8 milyar 
TL'lik bir büyüklüğe ulaştı. 
Enpara.com Direktörü 


Igili şunları söyledi: “1 milyon müşteri sayısına ulaş- 

: makbizim için çok önemli bir gelişme. Ancak daha da önemlisi; Enpara.com büyürken, mutlu müşteri- 
: erinin sayısını da büyütüyor. Yeni kazandığımız müşterilerin en az yüzde 
50'si yakınlarının tavsiyesi üzerine bizimle çalışmaya başladığını ifade ediyor. 


yeti, bizi rakamsal başarılaımızdan çok daha fazla 
£ gururlandırıyor.” 


4 ENPARA.COM 


İREKTÖRÜ 
CUMHUR TÜRKMEN 


“ING Bank 

- Türkiye, 

: büyümesini sürdürdü 


ING Bank 
Türkiye'nin ilk çey- 


* rektekonsolide aktif toplam163.1 milyar TL, vergi 

* öncesi kârı ise 357 milyon 

* TLoldu. ING Bank Türkiye 
Genel Müdürü Pınar Abay, 
Cumhur Türkmen, konuyla milyar TL'ye ulaştığını belir- 
: tirken, geniş tabanlıve 

* küçük tasarrufları kapsayan mevduat hacminin de 
29.2 milyar TL olduğunu vurguladı. Abay, “Mart sonu itibariyle, dijital kanal- 
* larıkullanan toplam aktif müşterilerimiz içindeki 

* mobil bankacılık müşteri payı yüzde 92 oldu. Bu 

* dönemdetüm kredilerin 

£ Müşterilerimizin memnuni- 
* hacim bazında ise yüzde 

: 63'üşubedışı kanallardan 
* verildi” diye konuştu. 


krediler toplamının 47.5 


adet bazında yüzde 85'i, 


1890'lı yıllarda, gazlı içeceklerin fırlayan tıpaları büyük bir sorundu. 
William Painter, eşsiz vizyonuyla hem bu sorunu çözecek hem de hayatımıza süs eşyası hatta oyuncak olarak bile girecek kapaklar tasarladı. 
Kapakların patenti hala Painter'ın kurucusu olduğu şirkette, şirket ise Fortune 500 listesinde... 


VARLIK YÖNETİMİ BİR VİZYON İŞİDİR. 
Yapı Kredi Private Banking'in profesyonel varlık yönetimiyle tanışın, yepyeni yatırım fırsatlarını herkesten önce keşfedin. 


4440446 | ykprivate.comitr 


ING 
G/YapıKredi 
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Honda Türkiye sağdan direksiyonlu Givi: 


Honda'nın testlerini 

ve üretimini 
Türkiye'de gerçekleştirdiği 10'uncu nesil Civic Sedan, yeni motor ve şanzıman seçenekleri ile İngiltere'ye ihraç edilmeye hazırlanıyor. 
Bugüne kadar 6 farklı 
Honda Civic neslini bantlardan indiren Honda 
Türkiye, 40 milyon Euro'luk ek yatırım gerçekleştirerek günlük 175 adede çıkardığı Civic Sedan üretiminde, dış pazarlardan gelen yoğun talebi karşılayacak kapasitede üretim gerçekleştiriyor. Haziran ayından itibaren sağdan direksiyonlu olarak üretilecek Civic 
Sedan modelleri, İngiltere, 


ihraç edilecek. 
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İl TT İl 


 Rolis-Royce'dan 


Rolls-Royce'un ilk 
SUV modeli olan 


Cullinan, üzerinde çalışıl- 
* maya başlandığı üç yılın sonunda gözler önüne çıktı. İsmini şu anda 
İngiliz Kraliyet tacının 

* üzerinde bulunan dünya- 
“ nınen büyük elmasından 
“ alan Cullinan,lüksve prestiji SUV yetenekleriyle bir arada sunmayı amaçlıyor. 571 bg güç ve 850 
Nm'lik tork değerleri sunan 6.75 litrelik çift 

* turbolu V12 motora sahip olan otomobilin 
0-100 km hızlanma değerleri şimdilik açıklanmıyor. Salon koltukları veya bireysel koltuklar 

* olmak üzereiki çeşit kol- 
: tuk seçeneği sunulan araçta tek bir tuş ile açı-İrlanda ve Kıbrıs pazarlarına bagaj kapasitesi mevcut. 


lan 560/1930 litrelik 


5 NISSAN LEAF 


— Mercedes-Benz 


aNIĞılcı 
Merakla beklenen 
A-serisi Sedan, uzun 


* versiyonuyla gün yüzüne 

£ çıktı. Otomobil geniş yaşa- e maalanı, MBUX bilgi eğlence sistemi ve S-serisi seviyesinde sürüş destek sistemleriyle öne çikiyor. 

* A-Serisi Sedan'ın fuarda 


tanıtılan uzun dingil mesafeli versiyonu yalnızca Çin 


pazarı için üretilecek. 

: ASerisil Sedan, 

* hatchback kardeşinden 6 
* cm kadar daha fazla dingil 
: mesafesine sahip. 4.609 

e mm'lik uzunluk, 1.796 

* mm'lik genişlik ve 1.460 

* mm'lik yükseklik değerleri 
* sunan otomobil, 2.789 
mm'lik dingil mesafesiyle degenişbiriçmekan sunuyor. A-serisi Sedan Türkiye'de ise Aralık 

: 2018'de satışa sunulacak. 


3 MERCEDESBENZ A.SERİSİ L SEDAN 


- Audi 2025 
yılında 800 bin 


Audi, 2025 yılında 

tamamen elektrikli ve plug-in hibrit araçlardan oluşan yaklaşık 800 bin 


* araç satmayı hedefliyor. 


Marka önümüzdeki 5 yıl her model serisinde bir 


unacak. Bunların çoğu amamen elektrikliyken, 


it olacak. 20'yi aşkın elektikli modeli ürün yelpazesine ekleyecek. 


: Audie-tron Sportback 


2019 yılında piyasaya sürüecek, tamamen elektrikli kinci otomobil olacak ve ardından Audi e-tron GT, 
2020 yılında satışa sunula- 


: cak. Bunlara ek olarak, 
* Audi2020 yılında premium | kompakt segmentine elekt- 
: rikli bir model ekleyecek. 


: Nissan LEA 


 EuroNCAP'ten 


ööter'TL. 
0 00 ai 
444 bi 


Fa 


(5) Avrupa Yeni Araç Değerlendirme 


£ Programı EuroNCAP'in 
2018 değerlendirme kriter- 
* lerine göre test edilen yeni Nissan LEAF, çarpışma test- 
* lerindetamnotolan, 5 yıldız alma başarısı gösteren 

* elektrikli otomobil seçeneği | Araçların güvenlik seviyesini belirlemek için yaralan- 

* küçük bir kısmı plugrin hib- | “ önemli gerçek yaşam kaza senaryolarını bir dizi çarpış- 
: ma testiyle belirleyen Euro 

© NCAP'in genişletilen bu 

© testlerinde yeni Nissan 

* LEAF, yetişkin korumasın- 

* dayüzde 93, çocuk korumasında ise yüzde 86 puan 
* aldı. Yeni Nissan LEAF, kapsamlı özellikleriyle öne 


ilk elektrikli araç oldu. 


malara neden olabilecek 


çıkan ProPiLOT sistemiyle daha güvenli bir sürüş 


: Sunuyor. 


HER YIL YENİ MODELLERLE 
PAZARI HAREKETLENDİRİYOR 


SSANGYONG VE DFSK'NIN TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ OLAN ŞAHSUVAROĞLU GRUP, HER İKİ MARKANIN MODELLERİNİ TÜRK PAZARINA YEDEK PARÇA GARANTİSİ VE BAŞARILI SERVİS 


ALTYAPISIYLA SUNUYOR 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©yplatinonline.com 


ahsuvaroğlu Grubu, 201 7'yi temsil ettiği SsangYong ve DFSK markaları kapsamında yeni 

modellerin üretildiği, mevcut modellerin yüzlerinin yenilendiği ve yeni segmentlere adım atıldığı bir yıl olarak değerlendiriyor. Bu gelişmelerin meyvesini ise 2018'de almaya başladıklarını söyleyen Şahsuvaroğlu Grup Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu, “Yılın ilk yarısına baktığımızda SsangYong ile güzel bir yıl geçiriyoruz. 
DFSK'da yani ticari araçta ise yüzde 12 
büyüdük. Bu başarıyı da doğru ürünlerin gelmesi ve iyi bayilik yapılandırması ile gerçekleştirdik. Bu da mevcut ekonomik şartlarda bizi memnun ediyor” diyor. Ani kur değişimlerine ise hızlı cevap vermediklerini belirten Şahsuvaroğlu, durumu analiz ederek değerlendirdiklerini ifade ediyor. 


“ALANINDA UZMAN BİR 
GRUBUZ” 

SsangYong, 2011 yılında Mahindra&Mahindra birleşmesi ile ciddi atılımlar gerçekleştiriyor. Markanın İtalyan Pininfarina ile yaptığı iş birliği ile dizayn felsefesini yenilediğini belirten Yunus Şahsuvaroğlu, “Modellerde Avrupai bir tasarım çizgisi gözleniyor. 
Ayrıca marka, Mahindra&Mahindra'nın güçlü likit sermayesi ile başarılı bir ArGe süreci yaşadı ve pek çok yeni model üretti. İstisnasız 2011'den bu yana her yıl ya yeni araç ya da yeni kasa getiriyoruz. 
2015'te B SUV segmentinde Tivoli, 2016'da C SUV segmentinde XLV ve 
2017 yılında da bu ay tanıttığımız E segmentinde SUV aracımız Rexton çıktı. Bu yıl sonu da Musso isimli yeni pick-up geli- 


yor. Önümüzdeki yıl ayrıca yeni kasa Korando geliyor. 2021'de de saf elektrikli aracımız gelecek. Pazara baktığımızda biz sadece SUV satıcısıyız. Bu da bizi tek bir alanda uzmanlaşmış, dünya bazında üretilmiş, geliştirilmiş doğru iş ortaklıklarıyla tasarıma dönüştürülmüş bir marka konumuna getiriyor” diyor. Türkiye'deki 
binek araç satışlarının dört ayda yüzde 5 
daraldığını, SUV'a bakıldığında ise B segmentinde yüzde 36, C segmentinde ise 


“BİZ SADECE SUV SATICISIYIZ. 

BU DA BİZİ TEK BİR ALANDA UZMANLAŞMIŞ, DÜNYA BAZINDA ÜRETİLMİŞ, GELİŞTİRİLMİŞ DOĞRU 
İŞ ORTAKLIKLARIYLA TASARIMA DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ BİR MARKA 
KONUMUNA GETİRİYOR” 


yüzde 51 arttığını hatırlatan Şahsuvaroğlu, 2020'de B segmentindeki Tivoli'nin Avrupa'da 1 milyon satış beklediğini hatırlatırken “B segmentinde, 1.6 Tivoli, en büyük segment olan C'de Korando, 2019'da sıfırdan üretilmiş ve son teknoloji ile pazarda yer alacak. Yeni Rexton, teknolojisi ve güvenlik unsurlarındaki detaylarıyla dikkat çekiyor. Bu modelle de E segmentinde yer alıyoruz” diyor. 
DFSK ise ilk kez tek kabin, çift kabin pick-up ve panelvan modellerini piyasaya sunarken bu modellere bir de kombivanı ekliyor. Önümüzdeki yıl ise DFSK'nın yeni SUV modelinin geleceğini belirten Şahsuvaroğlu, “İnsanlara en ucuz ticari aracı, en ucuz işletme maliyetleriyle vaat ediyoruz” diyor. 
Şahsuvaroğlu Grup, her iki markada da satılan modelleri için aracın satış anında ikinci elde '4 yıl içerisinde geri alım garantisi' veriyor. 


İNŞAATTA DA YENİ PROJE Şahsuvaroğlu Grup, inşaat alanında da faaliyet gösteriyor. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da inşaat çalışmaları olan grup, 253 daire ve 
50 ticari alanı ile Tuzla-Ambiyans isimli 
lüks bir projeye imza atıyor. Bu yıl tamamlanacak projenin teslimi ise önümüzdeki yıl planlanıyor. 


ŞAHSUVAROĞLU GRUP GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YUNUS ŞAHSUVAROĞLU 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GİDA mumu 


Zeytin ağaçlarına 
: kefir 

(e) Pınar Süt, sağlıklı beslenmeye özen gösterenler için yeni ürünü 
* Pınar Kefiri tüketicilerin beğenisine sunuyor. 
İçeriğindeki probiyotiklerle yüzyıllardır bağışıklık ve sindirim sisteminin dostu olan Geçtiğimiz günlerde yayına | 
* kalitesi ve tecrübesiyle raf- 
: lardayerini aldı. Probiyotik içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve sindirolün öneminin altı çiziliyor. 
destek olan Pınar Kefir, yüksek besin değerine sahip mineraller, B vitaminleri ve protein içeriyor. 
© Pinar Kefir; sade, çilekli, 
“ orman meyveli, kayısılı 
© olmak üzere 4farklılezzet- olduğunu reklam kampan- 
- şukolay 200 mlve 1 litre ambalajlarında tüketicilerle buluşuyor. 


gözü gibi bakıyor 
(1) Komili, bugünlerini ve geleceğini borçlu olduğuna inandığı zeytin ağaçlarına vefasını, 
“Gözümüz gibi bakıyoruz” sloganıyla hazırladığı rek- 


lam kampanyasıyla yeniden ifade ediyor. 


giren kampanyanın filminde Komili'nin, zeytin ağacına verdiği değerinin ve 

kaliteli zeytinyağında kont- 


Zeytinyağı sektöründeki 
140 yıllık tecrübesiyle her 
zaman kaliteyi ön planda tutan Komili, bu ayırt edici özelliğinin arkasında her aşamada uzmanlar tarafından yapılan kontrollerin 


yasında bir kez daha vurguluyor. 
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Mucizevi içecek 


mucizevi içecek kefir, Pınar 


rim sistemini düzenlemeye 


te, içim keyfi yüksek, tutu- 


ile Türkiye'nin tam buğday. 
li ve çikolatalı en ince bis- 

* küvisini tüketicisiyle buluşturuyor. McVitie's 

© İncebisküvi, sütlü çikolata ve bitter çikolata kaplamalı çeşitleriyle raflardaki yerini alıyor. Tam buğdayı çikola- 
* taile buluşturan, inceliğiyle 
© farklılaşan MVitie'sİnce, tüketicisine farklı bir deneyimi yaşatıyor. Türkiye'ye 
2016 yılında tam buğdaylı 
bisküvi serisi ile giriş yapan McWitie's; orijinal, sütlü çikolata ve bitter çikolata kaplamalı çeşitleriyle bisküvisevenlerle buluşmuştu. 

“ Ardındantam buğdaylı serisinin atıştırmalık ürünle- 
£ (2017 yılında raflardaki 

* yerinialdı. Yeni MVitie's 

© İnceise tüketicilerin hayatına yenilikçi lezzetler katmaya devam ediyor. 


udi ” 
5 FAMILIA BIO ORGA 


: En ince bisküvi 


McVitie's, yeni bisküvisi McVitie's İnce 


Vu, 
In.” 


BO, 


Organıc im | 


 Masterpieces 
Collection lezzeti 


(4) Premium çikolata segmentinin lider markası Godiva, 
Ramazan Bayramı'nda üketicileri yeni Godiva Masterpieces Collection kramlık çikolatası ile buluşturuyor. Yeni ikramık ürün; Godiva'nın dünya çapında en çok ercih edilen fındıklı, karamelli, sütlü ve bitter 


 çikolatalarıyla farklı zevklerehitap ediyor. Şık 


kutusu ve özel lezzetiyle bayram ziyaretlerine, 


: evdeki ikramlara ayrı bir 


enk katacak olan Godiva Masterpieces 
Collection'ın yanı sıra üketiciler Türkiye'de ilk defa belirli süpermarket- 


erdeki Godiva noktala- 


ından farklı lezzetleri eçerek özel ikramlıklarını 


: oluşturabilecek. 


 Sağlıklıbir 
: alternatif 


(5) Familia Organik i müsli çeşitleri, tam 


taneli tahıl ürünleri oldu- 
: ğuliçin sağlıklı bir besin kaynağı... İçeriğindeki vitaminler, doğal kuru 

© meyve parçacıkları, tahıl 

* ve proteinler sayesinde güne sağlıklı başlamanıza 
* yardımcı oluyor. Familia müsliyi süt, soya içeceği veya yoğurtla tüketebilir- 
: siniz. Tüm diyetler için 

: lezzetlive sağlıklı bir alternatif olup protein, yağ ve 
* karbonhidrat bakımından dengelidir. Yüksek oran- da vitamin, mineral, kar- 
: bonhidratvellif içeriğile vt ağırlığınızı koruma- da yardımcı olur. Familia 

* müslileritüm zincir mağa- 
* zalardanve WWW.Gurmestore.com online satış 
: sitesinden satın alabilirsiiniz. 


swissötel 


BODRUM HILL 


A ie Je 


FLAT - DUPLEX VİLLA - TRİPLEX VİLLA - HOTEL 


Satış Ofisi: -90 252311 77 77 swissotelbodrumhill.com çağdaş holding 


“bu imzayı takip edin” 


muz Vİ X 


PERYON 


(CLİNSANA DEĞE 


e ÖDÜLLERİ 


i m; - 
İPERYÖN İNSANA DEĞER ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 4 


. 


İyonya Hamamları'na yolculuk 

BOCCHI, Roma Uygarlığı'nın Anadolu topraklarına 

kazandırdığı kadim hamam kültürünü keşfetmek, tanıtmak ve dönemin mühendislik harikalarından aldığı ilhamla yüksek teknolojiye entegre üretim felsefesini yansıtmak amacıyla yola çıktığı 'Her Dem Banyo' projesinin 3'üncü destinasyonunu 23-24 Mayıs tarihlerinde 'İyonya Hamamları' rotasında gerçekleştirdi. BOCCHI'nin, Anadolu topraklarında suyun izini takip ettiği 'Her Dem 


Banyo' projesinin 3. destinasyonu Gediz, Küçük Menderes Yenilenme” ödülünü alır- 

: ken perakende sektörüne yönverenICSC'nin jürisi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 
The Extended and/or 


ve Büyük Menderes havzalarını kapsayan İyonya bölgesine gerçekleştirilerek Anadolu'da Roma kentleri ve hamamlarının en çok sayıda olduğu İyonya Bölgesi; hamamları, antik kentleri, dönemin mimarisi, ekonomisi, tasarım anlayışı ve gastronomik değerleri ile keşfedildi. 
Sektördeki 45 yıllık deneyimiyle seramik alanında bir lider 


olarak görülen BOCCHI'nin Kurucu Ortağı Şadi Burat, “68 * Awards kategorisinde Yılın 
- Alışveriş Merkezi ödülünün 
- sahibi oldu. Barcelona'da 
* gerçekleşen ödül gecesine Capitol Alışveriş Merkezi 


yıllık deneyime sahip İtalyan banyo markası olarak bu projeyi gerçekleştirmemizin en önemli sebebi suyun dokunduğu ve hayat verdiği her yerde olmamızdır. Türk ve İtalyan kültürlerinin çok önemli bir kesişim noktası ve aynı zamanda kültürel mirasımız olan hamamlara hak ettiği 


ilgiyi göstermek; izlerini Anadolu'dan başlayarak dünyada- 
: Bülent Bingöl, Yönetim 
Kurulu Üyesi Arda Akçalı 
* İle Concept-i Kurucu ve 

© İdari Direktörü Geoff 

© Morrison katıldı. 


ki keşfine önderlik etmek istedik. Bu projeyle Roma ve Türk Hamam geleneklerinin yaşatılarak tarih sayfalarından silinmesini önlemek, kültürel mirasımıza sahip çıkmak ve en önemlisi ülke turizmine yaptığı katkıyı artırmak en önemli amacımızdır” yorumunda bulunuyor. 
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BOCCHI 1 


4 


- Eniiyi yenilenen 
: alışveriş merkezi 


Capitol Alışveriş ve 
Yaşam Merkezi, 


uluslararası gayrimenkul 
© projesinin yarıştığı Property 
* Awards kapsamında 


"Yenilenme Projesi' ile 
'Retail Architecture kategorisinde “Mimari 


Refurbished Centre 


Yönetim Kurulu Başkanı 


LAU 


3 AVENE GÜNES T ÜRÜNLERİ VE TURMEPA ÇALIŞTAYI 


: Ekosorumluluk 


çalıştayı yapıldı 
Pierre Fabre dermokozmetik şirketi bünyesindeki Avene ile 
TURMEPA, Ekosorumluluk Çalıştayı'nda eczacılarla buluştu. Eau Thermale 
Avöne Ürün Müdürü Ece 
Barlak, “Güneş ürünlerimizin doğada çözünebilir formülü, denizdeki kalıntılara minimum etki ediyor. Eau 


PurProjet ile iş birliği yapaak deniz ekosisteminin ürdürülmesinde önemli yeri olan mercanların korunması için çalışmalar yaptı. Bali ve Güneydoğu 
Asya'da 1 milyondan fazla mercan yeniden dikildi” 
dedi. Deniz Temiz-4 tekneine sponsor olan marka, Marmaris-Bozburun 
Koyu'nda faaliyet göstereek sezon boyunca deniz 


: temizliği yapacak. 


B CA ER ALIŞVERİŞ VE YAŞAM MERKEZİ | 
2 SANİYE 


THERM. 1L E 


Avene 


İnsana Değer 
Ödülleri 


PERYÖN'ün düzenlediği Peryön İnsana 


Değer Ödülleri'nde 24 
© kurum, 28 kategoride 


"insana değer" süreçlerini 


paylaştı. Abdi İbrahim İlaç 
© ile Arçelik-LG büyük ödülü paylaştı. Memnuniyet ve 
Bağlılık Kategorisi'nde 

© Esbaş, Etkin İşgücü 
Yönetimi Kategorisi'nde 
Thermale Avâne, Fransa'da 
- ve Dönüşüm 
Kategorisi'nde ise Akbank bu yılın ilham veren 

* kurumları oldu. İK'da Dijital Dönüşüm alanında 
Borçelik, İşveren Markası 

© Yönetimi başlığında Doğuş 
© Otomotiv, İnovasyon 
Kültürü Geliştirme alanında 
© Ak-Kim Kimya, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği alanında Arçelik-LG ve Çalışan Sağlığı 
« ve Yönetimi alanında ise 
Tüpraş ödül aldı. 


Sahibinden.com, Gelişim 


7 taksit 


CARDFİNANS 


Hayat aldıklarından fazlasıdır 


KIGILI.COM | kigiligiyim 


TÜRKLİM'İN YENİ BAŞKANI 
İBRAHİM DÖLEN OLDU 
2015 yılından bu yana Türkiye Liman 
İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten M. Kenan Selçuk, görevi İbrahim Dölen'e devretti. Yönetim kurulu toplantısında oy birliği ile TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kabul edilen Dölen, 2021 yılına kadar Türkiye liman işletmeciliği sektörüne hizmet verecek. 2014 yılında University of Pennsylvania, WhartonSchool'da AMP programını tamamlayan Dölen, 2002'de genel müdür yardımcısı olarak Borusan Lojistik'e katılmasının ardından, 2016 yılında da Borusan Lojistik Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. 


mıı PROFESYONEL DÜNYA me 


EMAAR TÜRKİYE'YE YENİ CEO Dünyanın önde gelen gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Emaar Properties'in ülke iştiraki Emaar Türkiye, gayrimenkul alanında 20 yıllık 

deneyime sahip olan ve bu alanda 

Türkiye'nin önemli isimlerinden Feyzi Tecellioğlu'nun CEO olarak atandığını duyurdu. Feyzi Tecellioğlu, bu yeni görevi ile Emaar Türkiye'nin ikinci yatırımı olan Emaar 
Sguare projesini; proje içerisinde yer alan 150 
bin metrekare kiralama alanına sahip Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezini, bu alan dahilindeki 440 mağazayı ve 48 bin metrekare büyüklüğündeki ofis binasını yönetmekten sorumlu olacak. 


ASAŞ'TA HATİBOĞLU DÖNEMİ Alüminyum ve PVC sektörlerinin en önemli markalarından olan ASAŞ'ın yeni genel müdürü Derya Hatiboğlu oldu. İş hayatına Ernst & Young şirketinde adım atan Hatiboğlu, 1995 yılında Alcatel Teletaş şirketinde çalışmaya başladı ve 4.5 yıl boyunca şirket merkezi Belçika'da yurt dışı görevinde bulundu. 2002 yılında Türkiye'ye finanstan sorumlu icra kurulu başkan yardımcısı olarak dönerek, 2005-2009 yılları arasında genel müdür olarak görev yaptı. Hatiboğlu son olarak, Vodafone'da finanstan sorumlu icra kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. 


YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
İBRAHİM DÖLEN 


EMAAR TÜRKİYE CEO'SU 
FEYZİ TECELLİOĞLU 


MONDİ TİRE KUTSAN CEO'SU 
SEVİNÇ YENER ÇİMECİOĞLU 


ASAŞ GENEL MÜDÜRÜ 
DERYA HATİBOĞLU 


HARUN DURSUN | 


MONDİ TİRE KUTSAN'DA 
BAYRAK ÇİMECİOĞLU'NDA 
20 yıl boyunca birçok şirkette üst düzey 
görevlerde yer alan, imalat sanayinin tanınan isimlerinden Sevinç Yener Çimecioğlu, Mondi Tire Kutsan'a CEO olarak atandı. 

28 Mayıs tarihinde görevine başlayan 
Çimecioğlu; değişim yönetimi, kültür değişimi, yalın yönetim ve şirket büyüme alanlarında oldukça deneyimli bir isim olarak biliniyor. 
2016 yılı itibariyle danışmanlık dünyasına 
geçerek birçok şirkete yön veren Sevinç Yener Çimecioğlu, aynı zamanda Adler ekolünden koçluk sertifikası da alarak liderlik koçluğu ve mentorluğu yaptı. 
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HYATTTAN 
BODRUM MANDARIN'E GEÇTİ 
Mandarin Oriental Bodrum'un yeni genel müdürü Harun Dursun oldu. Dursun, 20 yıl boyunca Hyatt Oteller Grubu'nun Türkiye, İngiltere ve Ürdün'deki otellerinde çeşitli üst düzey pozisyonlarda edindiği tecrübelerle birlikte, son olarak 2013-2018 yılları arasında genel müdür görevini üstlendiği Ürdün'deki Grand Hyatt Amman'da hizmet veriyordu. 
Harun Dursun'un sektördeki geniş tecrübesi Türkiye, İngiltere, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'da otel açılışları ve dört farklı iyileştirme projesinde üstlendiği üst düzey yöneticilik görevlerinden geliyor. 


4 


SKODANıntercihi TEK 


SKODA SUPERB: 
OTOMOBİLİNİZ 
KARTVİZİTİNİZ! 


SKODA 


SIMPLY CLEVER 


i © SUPERB 
ö se 3 


SKODA Superb, işinde adından çok söz ettirenleri üvenli ve prestijli bir yolculuğa çı ç 3r. Uygun filo yönetimi çözümleri, sınıfının en geniş iç ve bagaj hacmiyle SKODA Superb, sizi işinizin yıldızı yapacak. 


/Skodalurkiye 


www.skoda.com.tr N > skodafilooskoda.com.tr e a 


I(GÜNCELJ 


DENİZBANK 3.2 MİLYAR 
DOLARA EMİRATES 
NBD'YE SATILDI 


UGÜNE KADAR DÖRT KEZ SATILAN VE 2012'DEN BU YANA BERBANK ÇATISI ALTINDA FAALİYET GÖSTEREN DENİZBANK, İRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NİN EN BÜYÜK BANKASI EMİRATES BD İLE YOLA DEVAM EDECEK. HER NE KADAR SATIŞ İŞLEM EDELİ 14.6 MİLYAR TL OLARAK AÇIKLANSA DA SBERBANKA ÖDENECEK FAİZ İLE BU TUTARIN YAKLAŞIK 4 MİLYAR DOLARI BULABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR 


Www 


sl 2 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 


Gelişmekte olan Türk denizcilik sektörüne finansman sağlamak üzere bir devlet bankası olarak faaliyetlerine başlayan DenizBank, 1938 yılında kuruldu. 


DenizBank 1997'deki faaliyetlerine Swissotel'in bir odasında başladı. 


1997 yılının başında, bir bankacılık 
lisansı olarak Zorlu Holding tarafından Özelleştirme İdaresi'nden satın alındı. 


e 5 eği 


Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, alım sonrasında o zaman Garanti Bank Moskova'nın kurucu genel müdürü olan Hakan Ateş'i yeni bankanın başına geçerek yapılandırması ve kurucu genel müdür olması için davet etti. 


Ve ni 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genel müdürlük 


Aynı dönemde çi bankanın tek- 
> nolojiüssü 
Intertech, faaliyetlerine DenizBank çatısı altında devam etmeye başladı. 


Banka 
Esentepe'deki 


Lil 


DenizBank'ın yüzde 75'i, 2006 

yılında 2.4 milyar dolara Fransız-Belçika ortaklığı olan bankacılık grubu Dexia'ya satıldı. 


| sağ 


binasına taşındı. 


Altı yıl boyunca 
Dexia'nın ana hissedarlığında faaliyetlerini sürdüren DenizBank, 28 
Eylül 2012 itibariyle 3.5 
milyar dolar bedelle satıldığı Rusya'nın en büyük bankası Sberbank çatısı altında hizmet vermeye devam etti. 


2004 yılında DenizBank'ın yüzde 
25'lik payı, eskinin İstanbul Menkul Kiymetler Borsası (İMKB), bugünün Borsa İstanbul'unda (BİST) işlem görmeye başladı. 


DenizBank 


DenizBank 


ürkiye son dönemde yalnızca kur ve faiz ekseni etrafında değerlendirilirken, 

bankacılık sektöründe geçtigimiz ay çok önemli bir satın alma işlemine imza atıldı. Buna göre DenizBank'ın yüzde 99,85'lik hissesi Dubai merkezli Emirates NBD tarafından satın alındı... Bu satış, Türkiye'nin bankacılık sistemine duyulan güvenin bir nişanesi olarak yorumlandı. Biz de Platin olarak, DenizBank'ın satışıyla beraber, bankanın tarihine bir göz atmak istedik... 


DenizBank 2012 yılında, dünyanın ilk Facebook banka şubesini hayata geçirdi. Banka ayrıca kredi başvurularını Twitter üzerinden de kabul etmeye başlayan ilk banka oldu. 


2012 2013 


1 Temmuz 2013 itibariyle ise 
Citi'nin Türkiye'deki bireysel bankacılık bölümünü, 600 binden fazla müşteri ve bin 400'e yakın çalışanı ile devraldı. 


Çi 

N k ğ 
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“DenizBank bu ülkenin değeridir. Dolayısıyla satış işlemi bankacılık sektörü ve DenizBank açısından değil, Türkiye açısından önemli bir hadisedir. Hem ismimiz hem yönetimimiz iş başında. DenizBank ismi de kalacak. Yönetimin iş başında | kalması da hisse alım sözleşmesinde alıcı tarafın bir talebiydi. Emirates NBD'nin Sberbank'tan talep ettiği konulardan biri de yönetimin kalmasıydı. Satış sürecinde henüz hissedar alım sözleşmesi imzalandı, düzenleyici mercilerin onayı alınmadı. Onayların alınmasına müteakip satış tamamlanacak. Türkiye'de 


herkes ne yazık ki bir kur, bir de faize odaklanıyor. Bu nedenle de başarılan işin büyüklüğü ve önemi maalesef atlanıyor. Son dönemde, sermaye piyasalarına bir sürü firma girdi ve geri çıktı. Keza bu dönemlerde çok milyar dolarlı bir işlem dünyada olmuş değil. Ayrıca yine son zamanlarda hep olumsuz yorumlar yazan bazı analistler dahi gerçekleşen işlem sonrasında 'vote of confidence' (güvenoyu) değerlendirmesinde bulundu. Yani güvenoyu aslında Türkiye'ye; yalnızca DenizBank'a ya da bankacılık sektörüne değil...” 


/ 
/ 


DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ 
HAKAN ATEŞ 


DenizBank 2016 yılında, BAL Kesin anlaş- 

tarafından bir kez daha maya varıl- 

'İnovasyonda Dünyanın 1 4 masının 

Numarası” seçildi. İ ardından, DenizBank'ın yüzde 


99,85'ini, Eylül 2012'de 2.79 milyar Euro (6.5 milyar TL) karşılığında satın alan Sberbank'ın bankadaki hissedarlığı sona ermiş oldu. 


2014 yılında 
banka 
DenizKule'ye taşındı. 


Türkiye ve yurt dışında 
toplam 751 şube ve 14 
binin üzerinde çalışanla hizmet veren 
DenizBank'ın, aktif büyüklüğü 169 milyar 
TL'nin, piyasa değeri ise 
23 milyar TL'nin 
üzerinde... 


Banka son olarak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası olan Dubai merkezli Emirates NBD tarafından 3.2 milyar dolara satın alındı. 


iki yep ola li 


2014 yılında banka, finansal hizmet 
sektörünün bankacılık yönetimi alanında Bank Administration Institute (BAl) ve ABD Bankalar Birliği (ABA) tarafından inovasyon alanında verilen 2014 yılı BAl Bankacılık İnovasyonu Ödülleri'nde 'Dünyanın En İnovatif Bankası” seçildi. 


Emirates NBD 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ons 

Uluslararası piyasada 1 ons, 
31.1 gram olarak kabul edilirken, emtia piyasalarında ise altın, Ons cinsinden ölçülüyor ve dolar üzerinden fiyatlanıyor. Saf altının 1 Ons'u 
(31.1 gram) bin 300 
dolarken 1 gram altın 41.80 dolar oluyor. 


yüksek kur 
Son dönem piyasalarda yaşanan jeopolitik risklerden çok dolar ve ABD 
10 yıllık tahvil 
faizi etkisinin, Ons 
Altın fiyatları üzerindeki etkisinin daha fazla olduğu görülüyor. 


ABD 10 
yıllıkları 


Dolar endeksinde meydana gelen artış, Ons Altın fiyatlarını baskılarken ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yaklaşık 3,12 seviyesine tırmanması 
Ons Altın'ı satış baskısı olarak etkiliyor. 


dolar/tl 


Uluslararası piyasalardaki altını yerel piyasada kullanırken dolar/TL kuru önemli. Bu örnekte 1 gram altın 41.80'ken, kuru 4.00 olarak alırsak, fiyat 167.20 
TL oluyor. Kur 4.40 
olunca gram altın da 183.90 TL seviyesine çıkıyor. 


görünüm 

Bu nedenle aşağı yönlü potansiyelin artarak devam ettiği Ons Altın'da 
1.300 dolar seviyesi, altın fiyatlamalarının sürmesi yeni bir alım potansiyeli için pozitif sinyal üretmiyor. 
Değerli metalin zayıf görünümden kurtulması için dolardaki yükseliş isteğinin azalması beklenebilir. 


karat 
Dünyada altının saflığı için kullanılan ölçü birimi 'karat'tır. 
Karat ya da ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarına deniyor. 
24 karat altına saf 
altın denmesi de buradan geliyor. 


Gram altın yıla 159 
TL'den başlarken 
28 Mayıs itibariyle 
5 194TL'yeulaştı. 
Gram altının yılbaşından bu yana getirisi yüzde 22'yi geçti. 


GÜVENLİ LİMAN 
TÜM ZAMANLARIN 
ZİRVESİNDE! 


TÜRK 


HAK E 


GÜVENLİ LİMA 

BAŞKA BİR SÖZ BULUNAMAZDI 
GAYRIMENKULLE BİRLİKTE 1 
YATIRI RACIND BIRI OLAN 
HAKKIYLA SAHİPLENDİĞİ BU DA ÜSTELİK TAM ANLAMIYL 

YÜZDE 23 CİVARINDA KAZ 


DÖNE 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gund 


. BİR DEĞERİ DAHA DOĞRU TANIMLAYACAK 


HERHALDE... ZIRA 

HALKININ EN KLASIK IKİ 
ALTIN, UZUN YILLAR ÖNCE 
GASINI, GÜNÜMÜZDE DE 

DIYOR. YILBAŞINDAN BU YANA 


DIRAN SARI MADEN, ÖNÜMÜZDEKİ 


DE DE KAZANDIR 


a 


DEVAM EDECEK GIBI DURUYOR. 
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22 ayar 


altın 

24 karat altın 
dışındaki ayarlarda altın miktarını bulmak için altının ayar derecesi 24'e bölünüyor. Mesela, 
22 ayar altının 
içerdiği altın oranı 
(22/24) - 
0.91666'dır. 


di cumhuriyet 
Ğ Cumhuriyet altını da bin 58 TL seviyesinde başladığı 2018 
yolculuğunda, 24 


i Mayıs itibariyle bin 


306 TL'ye ulaştı. 
çeyrek a 
: Cumhuriyet altını da 
Çeyrek altın ise 260 N serili yatırımcısına yüzde y 23'ün üzerinde 
İS kazandırmış oldu sonunda 320 TL ii i seviyesine çıktı. 
Yatırımcının gözdesi 
“çeyrek”, yılbaşından 
bu yana yüzde 23 
oranında kazandırdı. 


potta da belirttiğimiz gibi 

“güvenli liman', yükseliş hareketine emin adımlarla devam 

ediyor. Haberi kaleme aldığımız şu dönemde altının ons fiyatı bin 
297 dolar seviyelerinde seyrediyor. 
Hane halkını daha çok ilgilendiren 
gram altın 194 TL ve çeyrek altın 320 
TL civarındayken, Cumhuriyet altını ise bin 306 TL seviyelerinden yukarı doğru hareketine aralıksız devam ediyor. 
Yılbaşından bu yana kazandırmaya devam eden sarı maden, Mayıs 2018 itibariyle tüm zamanların rekorunu kırmış durumda... 


2 


&> 


Çk 


: 
1 


ALTININ FİYATINI NELER ETKİLEYECEK? 

1) ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri ve Çin ile arasında atacağı karşılıklı adımlar, Ons Altın fiyatları tarafında hareketliliğe neden olabilir. 


2) Kısa vadeli hareketler ise daha ziyade haberlere bağlı gelişiyor. 
Global sorun, Trump'ın ortalığı karıştırması gerek doların konumunu gerek altını etkiliyor. Kâh Çinle kavga, kâh İsrail üzerinden Müslüman dünyası ile kavga, kâh AB ile ortak imzaladığı İran anlaşmasından çekilerek İran ile kavga, kâh ülkesinin en büyük perakende şirketi amazon.com ile kavga ederek her hafta yeni bir sürprizle ortaya çıkıyor. 


3) Diğer taraftan Suriye üzerinden vesayet savaşları, FED'in faiz artırım süreci gibi haberler altını da kısa süreli etkiliyor. 


4) Yurt içinde ise Gram Altın'ın hareketi dolar/TL korelasyonuna bağlanıyor. Kurdaki yükselişin etkisi Gram Altın'ın fiyatını da yukarı taşıyor. 


taksit 


imkanı 
İnternette altını taksitle hatta vade farksız taksitle satan satıcıla- 


internet rın bulunması, satışı tüketicileri internet-Altınla ilgili bir diğer (ten alışverişe yönilgi çekici konu lendiren bir diğer 


unsur oluyor. 


online tarafta yaşanıyor. İlk dört ayda internetten altın satışı, yaz sezonunda düğünlerin artmasıyla da birlikte 
2017 yılına göre 
iki katına çıktı. 


(EMTİAJ 


GRAM ALTIN YILBAŞINDAN BERİ KAZANDIRIYOR 


150 


8 Ocak 22 Ocak 5 Şubat 19 Şubat 5 Mart 


“GRAM ALTINDA YENİ REKORLAR GÖRÜLEBİLİR” 

“Gram altın fiyatlarına bakacak olursak, kurda son dönem hız kesmeden devam eden yükseliş nedeniyle satışların daha sınırlı hissedildiği söylenebilir. Özellikle TL'de meydana gelen istikrarlı değer kaybı kurun rekor seviyelere varan yükseliş gerçekleştirmesine neden oldu. Rekor seviyeler sonrasında TCMB'den gelen “sağlıksız fiyat oluşumlarını izliyoruz ve gerekli adımları atacağız" söylemleri sonrasında kurda kısa vadeli geri çekilme meydana gelse de bu hareketin pek fazla kalıcı olmadığını görüyoruz. Bu nedenle 7 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan TCMB toplantısına dair beklentiler artmış bulunuyor. 4.50 seviyesi kurun rekor tazeleyeceği bir geçiş noktası olarak izlenirken, gram altında kur etkisinin daha yoğunluklu olduğu görülüyor. Gram altında 185.00 seviyesi ile alımların artarak devam ettiğini görebiliriz. Bu seviyeleri kâr realizasyonu açısından oldukça makul seviyeler olarak nitelendirebileceğimiz gibi Ons Altın'daki zayıf görünümün bir miktar durulması, gram altında yeni bir rekor denemesine yol açabilir.” 


AHLATÇI YATIRIM MENKUL DEĞERLER? 


ARAŞTIRMA UZMANI ÖZGECAN ÖZDEMİR 
a 7 


19 Mart 


2 Nisan 16 Nisan 30 Nisan 14 Mayıs 


ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ YUNUS KAYA 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“BİST-100 İSKONTOLU; UZUN VADELİ ALIM” İÇİN İSE HENÜZ ERKEN...” 


TÜRKİYE 24 HAZİRAN'DA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE ODAKLANIRKEN EKONOMİ DÜNYASI DA SEÇİM SONRASINDA YAPILACAK YAPISAL REFORMLAR VE EKONOMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ALINACAK ÖNLEMLERE GÖZÜNÜ ÇEVİRDİ. BORSA İSTANBUL İSE KENDİSİNE BİR YÖN ARAYIŞINA 

GİRMİŞ DURUMDA... BÖYLESİ BİR DÖNEMDE, PİYASALARIN GELECEĞİNİ YATIRIM FİNANSMAN GENEL MÜDÜRÜ ÖMER ERYILMAZ VE YATIRIM FİNANSMAN ARAŞTIRMA EKİBİYLE MASAYA YATIRDIK 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 


ılbaşından mayıs sonuna kadar bir yükselip bir düşen Borsa İstanbul (BİST-100), son dönemde yön arayışlarını 24 Haziran'daki seçim ve yurt dışından gelen haberlere endekslemiş durumda. BİST-100'de son dönemdeki düşüşler kısa dönem için bir “alım” fırsatı olarak görülse de, uzun zamanlı bir “alım” dönemine girdik demek için henüz erken... Biz de böylesi bir ortamda Platin olarak Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz ve Yatırım Finansman araştırma ekibiyle bir araya geldik. 
Türkiye'nin en eski aracı kurumu olan ve bu sene 40'ıncı yılını kutlayan Yatırım Finansman olarak, kârlılık anlamında bankacılık sektörünün üzerinde bir özkaynak kârlılığı hedeflediklerini aktaran Eryılmaz, bu dönemde de gelirlerini artırdıklarını aktarıyor. Eryılmaz ve Yatırım Finansman araştırma ekibi de hem Türkiye'deki hem de dünyadaki ekonomik iklimi şu şekilde değerlendiriyor: 


> Önce hızlıca bir ralli, ardından sertçe bir gevşeyiş... Borsa İstanbul'un geri çekilmesinin sebepleri neye bağlanabilir? 

İlk sıraya dövizi yazmamız gerekiyor. 
Kurlar tarafında olağan dışı bir artış söz konusuydu. Faiz tarafında, özellikle Hazine bonosu ve devlet tahvilinde yine beklenmedik hareketler görüldü. Tabii ki bu sert harekette yalnızca yurt içinden değil, dışarıdan gelen haberler de etkili oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlar, bu kararları anlık olarak Twitter üzerinden duyurması, petrol savaşları, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları; 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YF GENEL MÜDÜRÜ ÖMER ERYILMAZ 


“YIL SONU İÇİN BÜ 
BEKLENTİMİZ YÜZD 
SON DÖNEMDE YA 
GELİŞ 
AŞAĞI YÖNLÜ RİSK 
GÖSTERİYOR. 7 
YAPILACAK OLA 
TOPLANTISINDA 
KARARI ÇIKMASI D 
DOLARIN MEVCUT 
GERİLEMESİNİ BEKL 
DOLAR/EURO PARİİ 
SEVİYESİNDE GERÇ 


ELER NETİCESİNDE 


YÜME 
E 4/7 ANCAK 
ŞANA 


LER ARTIŞ 


AZİRAN'DA 
PPK 
BİR FAİZ ARTIŞI 


URUMUNDA 
SEVİYELERDEN 
İYORUZ. 

TESİ İSE 118'LER 
EKLEŞEBİLİR. 


BİST-100 YIL SONU ENDEKS 


TAHMİNİMİZ DE 110, 
SEVİYELERİNDE" 


000-115.000 


Suriye'deki durum, mayıs ortasında yaşadığımız İsrail-Filistin olayları... Kısacası hepsini toplayınca, BİST-100'deki bu sert hareketlerin nedenlerini anlayabiliyoruz. 


> Erken seçim kararı piyasalarda nasıl bir tepki yarattı? 

İlk olarak MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim kararını 19 Nisan'da dillendirmesiyle, aslında BİST-100'ün ilk anda olumsuz bir tepki verdiğini ve gevşediğini görmüştük. Fakat ertesi gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Erken seçim yapacağız” açıklamasının ardından, belirsizliğin ortadan kalkmasıyla, piyasaların olumlu tepki verdiğini izledik. Zira seçimle birlikte ekonomik 


durumun daha hızlı iyileştirilmesi için atı ması gerekli adımların daha hızlı atılacağı beklentisi oluştu ve BİST100'ün yükseldiğine şahit olduk. Fakat ardından gelen haberlerle yön, yine eksiye döndü. 


> Peki bu noktadan sonra yönün yukarı döndüğünü söyleyebilir miyiz? 

Borsa İstanbul, aslında dünya borsalarıyla mukayese edildiğinde, uzun bir zamandır iskontolu olarak işlem görüyor. Bu yıl bu iskonto, kurların da yüksek seyretmesiyle birlikte yüzde 30'lardan yüzde 44”lere kadar çıktı. Bir açıdan bu seviyeler “alım” açısından uygun olabilir. Zaten 100.000'ün altına sarkmalarda da tepki alımlarının gekdiğini gördük. Fakat içinden geçtiğimiz şu günleri, tam anlamıyla bir tuzun vadeli bir alım zamanı” diye adlandırmak da pek doğru olmayacak. Evet 97.000”leri gördük; fakat dip seviye 97.000'ler miydi, onu da gelecek günlerde daha iyi görebileceğiz. 


> Şu anda gelişmekte olan ülkelerin borsalarıyla kıyaslandığında, BİST iskontolu mu gözüküyor? 

Evet, BİST'in yüzde 44”ler seviyesinde bir iskontoya sahip olduğunu söyleyebiliriz. 
Son 10 yıldaki ortalamaya baktığımızda da yüzde 20'lik bir iskonto oranının olduğu görülüyor. Bu değerlemelerin de cazip olduğunu düşünüyoruz. Bankalar haricin- deki diğer şirketlere baktığımız zaman da, enflasyon yüksek çıksa ya da zayıf TL devam etse de, böylesi bir ortamda bile şir ketlerin kâr artışlarını devam ettirebileceğini tahmin ediyoruz. 


> Geçtiğimiz yıl ile 2018'de geldiğimiz noktayı kısaca mukayese edersek, ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Büyüme, 2017'de olduğu şekilde devam eder mi? 

2017 piyasalar açısından oldukça iyi bir 
yıldı. 75.000'ler seviyesinden 110.000”ler seviyesine çıktık. Büyüme tarafında yüzde 7,4 ile rekor kırdığımız bir yıldı. Bunda KGF teminatlı kredilerin payı olmakla birlikte, sanayideki gelişmenin ve turizmdeki nispeten iyileşmenin de payı oldu. 2018'de de bu iyimserliğin devam edeceğini bekliyorduk ki, ilk çeyrekte de bu pozitif ortamın devam ettiğini gördük. Bizim tahminimiz ilk çeyrekte yüzde 7 oranında bir sanayi büyümesi olacağı yönündeydi. 


Ancak yılın tamamı için ilk çeyrekteki gibi bir büyüme de beklemiyoruz. İkinci çeyrekten itibaren hem dövizin artması hem de seçim beklentileriyle büyümede bir miktar frene basılacaktır. Bizim yıl sonu büyüme beklentimiz yüzde 4,7, ki bu oran da dünya ortalamasının oldukça üzerinde. 


» İlk çeyrek bilançoları, bankalar öncülügünde açıklanmaya başlandı. Bankaların bilançolarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Bankaların ilk çeyrek bilançoları oldukça kuvvetliydi. Özkaynakları oldukça kuvvetli olan bankalar; yılın ilk çeyreğine iyi başladı. 
Son dönemdeki kredi ödemelerinin yeniden yapılandırmalarınınsa uzun dönemde hissedilebileceğini söyleyebiliriz. 

Banka dışı sektörlerden ve endeksi yukarı- ya taşıyabilecek şirketlerden gelen sonuçlar da beklentilerin üzerindeydi. Telekom, “MODEL PORTFÖYÜMÜZDE MALİ 
YÖNÜ SAĞLAM, DEĞERLEME 
OLARAK CAZİP VE İŞ MODELİ 
OLARAK DEFANSİF DİYEBİLECEĞİMİZ ŞİRKETLER BULUNUYOR. BU 
ŞİRKETLER DE ARÇELİK, ANADOLU EFES, AKBANK, GARANTİ BANKASI, ANADOLU HAYAT VE ERDEMİR. TÜM PORTFÖYÜMÜZÜ DÜŞÜNÜRSEK DE 
YÜZDE 30 HİSSE SENEDİ, YÜZDE 

40 ARASI DOLAR VE EURO, GERİ 
KALAN KISIMDA İSE ALTIN VE FAİZ ÖNERİYORUZ” 


FİNAV sen AN 


demir-çelik ve otomotiv şirketlerinin açıkladığı bilançolar hem şirketleri hem de yatırımcılarını sevindirdi. 


» Yılın ilk dönemlerinde yeni halka arzları art arda görmüştük. Şimdi ise biraz frene basılmış bir hava var gibi... Bu konuda yorumunuz nedir? 

Bu yılın başında halka arz için bekleyen 
10 şirket vardı. Bunların bir kısmı ilk çey- 


KAMU BANKALARININ VE BAZI 
ÖZEL BANKALARIN KONUT 
KREDİSİ FAİZLERİNİ YÜZDE VİN ALTINA ÇEKMESİYLE 
EKONOMİDE BİR KIPIRDANMA 
BEKLİYOR MUSUNUZ? 
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i Türkiye'de şu anda 2 milyonun üzeı rindebirkonut stoğu olduğu belirtiliı yor. Mevcut satışlarla da bu stoğun , 3.5 yılda eritilebileceği söyleniyor, ki : bunun yanında yeni projeler de yapılı maya devam ediyor. Burada esas ı olan, birinci el konut satışlarının yeni- 
, den canlandırılması. Birtakım sektör , birlikleri de yeni kampanyalar düzen- i liyor. Dolayısıyla konut sektöründe pozitif bir hava izleneceğini belirtebiı liriz. Bir de konut sektörünün geliş- i mesi, beraberinde 30 sektörü de , etkiliyor. Dolayısıyla konuttaki iyileşı me, beyaz eşyayı da mobilyayı da i otomotivi de camı da pozitif anlamda tetikleyecektir. 


YE EKONOMİSTİ HİLMİ YAVAŞ, YF TÜREV ÜRÜNLER MÜDÜRÜ DR. NURİ SEVGEN, YE GENEL MÜDÜRÜ ÖMER ERYILMAZ, YF ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ EROL DANIŞ VE YF GENEL MÜDÜR YARDIMCISI LEVENT DURUSOYA 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rekte borsaya kote oldu. Dört halka arz da mayıs ayına denk geldi, hatta biraz bu aya yığıldı diyebiliriz. Tabii sizin bu çalışmalara başladığınız ekonomik iklimle, şu anda- ki ekonomik iklim arasında önemli farklılıklar olabiliyor. Yani kimse yılbaşın- da bu denli bir nisan ve mayıs ayı geçirebileceğimizi öngörmemiştir. Dolayısıyla fiyatlamalar ve değerlemeler o döneme göre yapılmıştı ve şu dönemde o fiyatlamalar yüksek kaldı. Yeterli talep gelmediği için de halka arzlar, daha ileri bir tarihe ertelenebiliyor. Takvimler eylülü gösterdiğinde, halka arzlarda yeniden bir kıpırdanma görülebilir. Ayrıca çoğu şirketin halka arzı neredeyse aynı güne denk gelmişti ki, bu da yatırımcılar açısından biraz kafa karıştırıcı bir şey. 


> Şirketlerin halka arza eskiye nazaran daha istekli olmasını neye bağlıyorsunuz? 
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, yakın bir dönem önce şunu söyledi: "Dönem özkaynak dönemi... 
Borçlanmanın sınırına gelindi ve daha fazla borçlanarak büyümek mümkün değil. Artık özkaynaklarınızı devreye sokun. Bunun da yolu halka açılmadır, yatırım bankacılığına gitmektir, sermaye piyasalarından daha nitelikli yararlanmaktır.” Bu doğru bir tespit. Borç konusunda Türkiye bir noktaya geldi. Bankalar mevduat toplayarak piyasayı daha fazla fonlayabilme özelliğini kaybetti. Yani bir şekilde artık farklı alanlardan fon toplama ihtiyacı vardı. Halka arzlar da bu anlamda önemli bir fırsattı. 


> Türkiye son dönemde rekor bir büyümeye imza atsa da cari açık, hâlâ yumuşak karın. Sizin cari açıkta yıl sonu tahmininiz nedir? 

Şu anda cari açık 55 milyar dolar seviyelerinde. Bunun 50 milyar doların altına gerileme ihtimali var. Ancak gidişata baktıiğımızda üçüncü çeyrekte 55 milyar dolardan 60 milyar dolara çıkma durumu da söz konusu... Üçüncü çeyrekte turizm ve ulaştırma hizmetlerinden önemli bir katkı alacağımız için cari açıkta düşmeler de görülebilir. Tabii bunun yanında altın hikayesi var ki, bizim cari açık beklentilerimizi biraz belirsizleştiriyor. Altında mart itibariyle 13.5 milyar dolarlık bir açığımız 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“YATIRIM FİNANSMAN OLARAK 

ŞU ANDA TEKNOLOJİYİ DAHA 

SIK KULLANDIĞIMIZI BELİRTMEM GEREKİYOR. HİSSE SENEDİNDE 
YÜZDE 75 CİVARINDA ELEKTRONİK KANALLAR ÜZERİNDEN İŞLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. VİOP'TA 
DA ONLINE TARAFTA YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE BİR İŞLEM HACMİNE ULAŞTIK...” 


var. Biz bir miktar bu açığın gerilemesini bekliyoruz. Altında bahsettiğimiz iyileşme görülmezse, yıl sonu cari açık tahminimiz- de de sapmalar olabilir. Bununla beraber Merkez Bankası'nın (MB) da döviz likiditesini azaltacak şekilde altın alımlarını da aynı hızda devam ettireceğini düşünmüyoruz. Tabi yine de petrol fiyatlarını bir risk olarak görmeye devam ediyoruz. 


> MB geç likidite penceresi borç verme faiz oranını önce yüzde 12,75'ten yüzde 13,5'e ardından da yüzde 16,5'e yükseltti. 
Nasıl yorumluyorsunuz bu adımları? 
MB'nin ortalama fonlama faizini önümüzdeki iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında (7 Haziran ve 24 Temmuz) toplamda 200-250 baz puan artıracağını ve TL'de yeniden dengelenmeyi sağlayacağını öngörmüştük. Piyasalarda geçen ay yaşanan dalgalanma ise MB'yi bu bekledigimiz hamleyi, önden yüklemeli ve biraz daha büyük çapta yapmaya itti. Geldiğimiz noktada, MB'nin hamlesinin önümüzdeki birkaç çeyrek için hem piyasa hem de ekonomik temellerle uyum anlamında yeterli olabileceğini düşünüyoruz. Ancak yine de MB'nin birkaç ufak ama önemli adım daha atabileceğini öngörüyoruz. 
Haziran ya da temmuz PPK toplantısında MB'nin politika çerçevesini sadeleştirmesini bekleriz.Yani geç likidite penceresi yerine gecelik ya da haftalık faiz penceresini ana finansman kanalı olarak değiştir. 
mesini öngörüyoruz. Bu adımın piyasalar tarafından daha ortodoks bir para politikası olarak kabul edileceğini düşünüyo-TUZ. 


> Son dönemde uluslararası kredi kuruluşlarının Türkiye hakkında negatif yorumlar yaptığını görüyoruz. Türkiye'nin bu noktada hangi adımları atması gerekiyor? 


Üç büyük kredi kuruluşu var ve bu üç kurum arasında not farkına baktığımız zaman makasın fazla açık olduğunu götüyoruz. Yani Fitch Ratings bir tarafta, Moody's ortada, S&P de bir diğer uçta kalıyor. Bu üçünün arasında bu denli bir fark olması, zaten değerlendirmenin sağlıklı yapılamadığını gösteriyor. 

Not artırımı içinse birtakım yapısal reformların yapılması gerekiyor. Özellikle cari açığın düşürülmesi ve kırılganlığın azaltılması şart. Artık yönün yukarı doğru olması gerekiyor. Bu yol da, seçimlerin ardından ivedilikle ekonomik önlemlerin alınmasından ve yapısal reformların gerçekleşmesinden geçiyor. 


» İbreyi biraz Yatırım Finansman tarafına çevirirsek nasıl bir 2017 yılı geçirdiğinizi öğrenebilir miyiz? 

Kurum olarak 2016 yılına göre yüzde 40 
gelir artışı sağlarken, kârlılıkta da 8.3 mik yon TL'ye ulaştık. 

2018 yılında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 seviyesinde daha iyi bir gelir yarattık. Yatırım Finansman olarak geçen yılın sonunda yeni bir ürün ortaya çıkardık. Bu ürün, yurt dışı borsalarda işlem yapabilme imkanıydı. 
Yatırımcılarımıza 25 ülkede 100 değişik borsada, hisse senedinden türev işlemlere, emtialardan her türlü yabancı menkul kıymetlere yönelik hisse alım satım yapabilme imkanı sunuyoruz.Bunun dışında BİST opsiyon piyasasında işlem sıralamasında beşinci sıradaydık. Bu yönümüzle VİOP bünyesindeki opsiyon işlemleriyle bazı piyasa yapıcılarından daha iyi bir konumdaydık. 

Hisse senedi tarafında işlem hacminde dokuzuncu sıradaydık, bu yıl ise sekizinci sıraya yükseldik. 


YATIRIM FİNANSMAN'IN MODEL PORTFÖYÜNDEKİ HİSSELER 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i Hisse Hedef Potansiyel ! 
i fiyat (TL) 
i Akbank 112 294 | 
Anadolu Hayat 9.6 2496 : 
ı Erdemir 14.6 270 
i Anadolu Efes 32.0 284 | i Arçelik 23.8 46 | i Garanti Bankası 11.7 2796 i 


Çin - Türkiye lojistiğinde rota yeniden hesaplanıyor! 


Borusan Lojistik olarak Çin - Türkiye lojistiğinde bir ilki gerçekleştiriyor; denizyolundan daha hızlı, havayolundan daha ekonomik yepyeni bir yol sunuyoruz. Kazakistan'daki fiziksel varlığımız sayesinde tamamını İpek Yolu'nda gerçekleştirdiğimiz kapıdan kapıya taşımalarda süreyi 14 - 18 güne indiriyoruz. 


Verdiğimiz her hizmette olduğu gibi; fark yaratıyor, fayda sağlıyoruz. 


Karayolu 
10.000 km 
14 gün 


Li Arama Gözat Favoriler 


W BORUSAN 
LOJİSTİK 


www.borusanlojistik.com | 0 (212) 473 15 15 
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FUTBOLUN 
OSCAR” 
HANGİ 
ÜLKEYE 
GİDECEK? 
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FUTBOLUN EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARINDAN BİRİ OLAN VE DÖRT YILDA BİR GERÇEKLEŞEN FIFA DÜNYA KUPASI 
2018 İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI.. KUPADA YER ALACAK 
GRUPLAR BELLİ OLDU VE FİKSTÜR DE ÇEKİLDİ. 32 ÜLKENİN MİLLİ TAKIMLARININ 90 DAKİKA BOYUNCA TER DÖKECEĞİ MAÇLAR RUSYA'DA, 12 FARKLI STADYUMDA 14 HAZİRAN 2018- 
15 TEMMUZ 2018 TARİHLERİ ARASINDA OYNANACAK. TÜRKİYE 
BU BÜYÜK ORGANİZASYONDA MAALESEF YER ALMIYOR FAKAT HEYECANINI KAYBETMİŞ DEĞİL. TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ TARAFINDA HİZMET VEREN MARKALAR, DÜNYA KUPASI ORGANİZASYONU İÇİN ÖZEL KAMPANYALAR DÜZENLEDİ. 

BİZ DE BU BÜYÜK ORGANİZASYONUN TARİHÇESİNİ, KUPADA OYNAYACAK EN PROFESYONEL FUTBOLCULARI, RUSYA EKONOMİSİNE SAĞLAYACAĞI KATKIYI VE KUPA SÜRESİNCE 


NELERİ İZLEYECEĞİMİZİ DERLEDİĞİMİZ BİR DOSYA HAZIRLADIK. 


DOSYAMIZDA TÜRKİYE'DE SADETTİN SARAN, NEVZAT AYDIN, GÖKÇE MERİÇTEN VE ERDEN TİMUR GİBİ FUTBOLA MERAKLI OLAN BAŞARILI İŞ ADAMLARININ VE SPOR YORUMCULARININ DA DÜNYA KUPASINA YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİNİ BULABİLİRSİNİZ... 


2018 DÜNYA 


KUPASI 
GRUPLARI 
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GRUP A 
RUSYA 
URUGUAY 
MISIR 
S.ARABİSTAN 


GRUP B 
PORTEKİZ 
İSPANYA 
İRAN 

FAS 


GRUP C 
FRANSA 
PERU 
DANİMARKA 
AVUSTRALYA 


GRUP D 
ARJANTİN 
HIRVATİSTAN 
İZLANDA 
NİJERYA 


GRUP E 
BREZİLYA 
İSVİÇRE 
KOSTA RİKA 
SIRBİSTAN 


GRUP F 
ALMANYA 
MEKSİKA 
İSVEÇ 
GÜNEY KORE 


GRUP G 
BELÇİKA 
İNGİLTERE 
TUNUS 
PANAMA 


GRUP H 
POLONYA 
KOLOMBİYA 
SENEGAL 
JAPONYA 


m i 
İLK DÜNYA KUPASI / 1930, URUGUAY 


DEV BİR ORGANİZASYON 
DOĞUYOR... 

Dünya Kupası ilk kez 1930 yılında Uruguay'da oynandı. İlk FIFA Dünya Kupası, dönemin FIFA Başkanı Jules Rimet'in onuruna Jules Rimet Kupası olarak adlandırılmıştı. Organizasyonun ilk kez Uruguay'da yapılmasının sebebi de, son 2 yılın olimpiyat şampiyonu olmasıydı. O zamanki turnuvaya maddi imkanların yetersizliklerinden dolayı sadece 13 takım katılabilmişti. 
Montevideo'da oynanan final maçında Uruguay, Arjantin'i 4-2 mağlup ederek, Dünya Kupası'nın ilk şampiyonu olmuştu. 4 yılda bir gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın bir sonraki organizasyonu 
1934 yılında İtalya'da düzenlendi. Yine 
maddi imkansızlıklar nedeniyle çok sayıda ülke katılım sağlayamamıştı. 
Çekoslovakya ile final maçına çıkan İtalya, finalde Çekoslovakları devirerek kendi ülkesinde Dünya Kupası'nı kazanmıştı. 1938 yılındaki Dünya Kupası ise Fransa'da düzenlendi. Final maçı Macaristan ve İtalya arasında oynandı. 
İtalya, Macaristan'ı 4-2 yenerek, yine Dünya Kupası'nın finalisti olarak adını yazdırdı. 1942 ve 1946 yıllarında Dünya Kupası organizasyonu, İkinci Dünya Savaşı nedeniyle yapılamadı. 


BREZİLYALILAR SAHAYA ÇIKIYOR 

1950 yılındaki Dünya Kupası Brezilya'da 
düzenlendi. Brezilyalılar şimdi olduğu gibi o dönemlerde de iyilerdi ancak dünyanın en iyisi oldukları gibi bir kanr- ya varmışlardı. Organizasyonun kendi ülkelerinde düzenlenmesi de onları ayrı 
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3 MİLYON 


Dünya Kupası organizasyonu boyunca 
Rusya'ya gelmesi beklenen turist sayısı 


bir motive etmişti. Her maçta iğne atsanız yere düşmeyecek bir kalabalık oluşuyordu. Çıktığı tüm maçları açık ara galibiyetle alan Brezilya, kupanın şampiyonu olacağına çok emindi. Ancak final maçını Uruguay ile oynayan Brezilya 2-1 mağlup oldu ve kupayı Uruguay kazandı. Bu mağlubiyet oldukça uzun bir zaman konuşuldu. Birçok Brezilyalı bu maçın ardından intihara teşebbüs etti ve ülke tarihinde hiç yaşamadığı bir yasa boğuldu. Hatta Brezilya'nın o maçtaki 


... 


DI. iri A > 


MARADONANNIN TOPA ELLE MÜDAHALE ETTİĞİ POZİSYON 


kalecisi Moacir Barbosa, uğursuz ilan edildi ve yaşamı boyunca da bu böyle devam etti. 


TÜRKİYE'NİN KATILDIĞI 
DÖNEMLER... 

1954 yılında İsviçre'de düzenlenen 
Dünya Kupası, Türkiye'nin de ilk kez katıldığı organizasyondu. Bu organizasyonun final maçı Macaristan ve Almanya arasında oynanmıştı ve Almanya kupanın sahibi olmuştu. 


TAÇSIZ KRAL PELE... 

1958 Dünya Kupası İsveç'te düzenlenen 
Dünya Kupası'na oynanan maçlardan çok, genç bir yıldız damga vurmuştu. 
Futbol kariyeri boyunca önemli başarılar elde eden Pele, ilk maçına Dünya Kupası organizasyonunda çıktığında henüz 17 yaşındaydı. Pele ile ilk röporta-Ji yapan da bir Türk gazeteci olan Halit Kıvanç olmuştu. Brezilya ile İsveç arasında geçen final maçında Pele, 2 gol attı ve Brezilya, ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek ilk kez Dünya Kupası'nı kazandı. 1962 yılında Şili'de düzenlenen organizasyonda, final maçı Brezilya ve Çekoslovakya arasında oynanmıştı ve Brezilya, Çekoslovakya'yı 3-1 mağlup etmişti. 


İNGİLİZLER DEVREYE GİRİYOR 

1966 yılındaki Dünya Kupası 
İngiltere'de düzenlendi. Final maçı uzatmalara kalmıştı ve İngiltere evinde 4-2 kazandığı maç sonrasında ilk kez 
Dünya Kupası'nın sahibi olmuştu. 1970 
yılındaki organizasyonda Pele adeta tari-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EMİN ELLERDE. 


1S KARGOLARINIZ 


nın En Çok Ülkesine Taşıyoruz. 


TÜzveri ve Titiz 


turkishcargo.com | 0 850 333 0 777 


TURKISH 
CARGO 


MAÇLAR 12 FARKLI STADDA OYNANACAK 


Dünya Kupasına bu yıl Rusya ev sahipliği yapıyor. 32 ülkenin katılacağı organizasyondaki maçlar 12 farklı stadyumda oynanacak. Maçların oynanacağı statlar ise şunlar olacak: 


62 bin kişi kapasiteli 
Yeni Zenit Stadı 


46 bin 990 kişi 
kapasiteli 
Spartak 
Stadyumu 


45 bin kişi kapasiteli he 
Arena Baltika MN 


89 bin 318 kişi kapasiteli 
Lujniki Stadyumu 


Levberdon Arena 


e 


he damgasını vurdu. Finalde İtalya'yı 4-1 yenerek şampiyon olan Brezilya, burada farklı bir rekora daha imza attı. ?'şer Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan İtalya ve Brezilya arasında üçüncü şampiyonluğu kimin alacağı merak ediliyor 
du. Pele de, futbol hayatı boyunca 3 
Dünya Kupası kazanabilen tek isim olarak tarihe geçti ve bu rekoru hâlâ daha kırabilen bir isim yok. 1974 yılında kupanın sahibi Hollanda'yı 2-1 yenerek şampiyon olan Batı Almanya oldu. 1978 
yılında ise kupanın organizasyonuna Arjantin ev sahipliği yaptı. Finalde ise Hollanda'yı deviren Arjantin şampiyon oldu. 1982 yılında ise organizasyon İspanya'da düzenlendi ve finale adını, Almanya'yı yenen İtalya yazdırdı. 


43 bin 700 kişi kapasiteli 


ÖNIZHNY NOVGOROD 
44 bin 900 kişi 
kapasiteli Strelka Stadı 


47 bin 700 kişi kapasiteli 
Fisht Olimpiyat Stadı 


3 BİN 140 KM 


11 şehirde, 12 stadyumda 
oynanacak maçlarda iki stadyum arasındaki en 

uzak mesafe 


TANRININ ELİ. 

1986 yılında düzenlenen organizasyonda oldukça önemli ve günlerce tartışılan bir olay gerçekleşmişti. Çeyrek finalde İngiltere Arjantin ile karşılaşmıştı. 
5l'inci dakikada Maradona sağ kanattan yapılan ortaya kaleciden önce vurmuştu. 
Asıl önemli olan bunu kafasıyla değil eliyle yapması olmuştu. Maradona'nın 


17 BİN 500 $ 


Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak final maçı için “Tsarsky Lounge'ın bilet fiyatı 
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45 bin kişi kapasiteli 
Central Stadium 


45 bin kişi kapasiteli 
Kazan Arena 


44 bin 130 kişi 


kapasiteli vE ». “Central Stadium 
; — 
# > O SAMARA mi” 44 bin 918 kişi kapasiteli 


Samara Stadı 


45 bin 015 kişi kapasiteli 
Yubileyniy Stadi 


topa eliyle vurduğunu herkes görmüş ancak maçın hakemi görememiş ve gol kararı vermişti. Maçın sonunda Maradona, “O el benim değil, tanrının eliydi” açıklamalarını yapmıştı. Kupanın 
kazananı ise Arjantin olmuştu. 1994 
yılındaki Dünya Kupası organizasyonu Amerika'da düzenlendi ve finali İtalya ve Brezilya arasında oynandı. 
Uzatmalardan sonra penaltılara giden maçta son penaltıyı Roberto Baggio kuklanacaktı ve kaçırırsa Brezilya şampiyon olacaktı. Baggio, topu üstten auta vurdu ve kupayı Arjantin aldı. 1998 yılındaki Dünya Kupası Fransa'da düzenlenmişti. 
Finalde Zinedine Zidane'lı Fransa ve Ronaldo'lu Brezilya karşı karşıya geldiler. Yüzü gülen taraf ise Fransa oldu. 


TÜRKİYE DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ... 

2002 yılındaki Dünya Kupası Japonya ve 
Güney Kore ortaklığında düzenlenmişti. 
Bu organizasyonda Türk Milli Takımı 
1954 yılından sonra ilk kez bir Dünya 
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2018 Dünya Kupası'nın 
Facebook hesabını takip eden kişi sayısı 


Kupası'nda oynama hakkını elde etmişti. Ülkece ekrana kilitlendiğimiz bu organizasyonda Türkiye yarı finale kadar gelmiş ve yarı finalde Brezilya'ya elenmişti. Üçüncülük maçında da ev sahibi Güney Kore'yi yenen Türkiye, dünya üçüncüsü olarak da tarihe adını yazdırdı. 2006 yılındaki Dünya Kupası Almanya'da düzenlendi. Final maçı İtalya ve Fransa arasında oynandı. Yüzü gülen tarafise İtalya oldu. 2010 yılındaki organizasyon, Güney Afrika'da düzenlendi ve finalde Hollanda'yı deviren İspanya şampiyonluğa adını yazdırdı. 
2014 yılında düzenlenen son Dünya 
Kupası'nın şampiyonu ise Almanya 
olmuştu. Bu yıl düzenlenecek olan 2018 
Dünya Kupası'nın finalistini ise 15 
Temmuz günü oynanacak final maçında hep birlikte öğreneceğiz. 


ORTA DOĞU'DAN 4 TAKIM 
GELİYOR... 

Bu yıl ki Dünya Kupası'nda geçtiğimiz 
yıllardan farklı olarak Orta Doğu'dan 4 
takım gelecek. Şimdiye kadar Dünya Kupası'nın tarihinde hiç böyle bir şey olmamıştı. Suudi Arabistan, Mısır, Fas ve Tunus, Dünya Kupası boyunca sahalar- da Arap fırtınası estirecek. Liverpool'da top koşturan profesyonel futbolcu Mohamed Salah da Mısırlı. İşin bir diğer ilginç tarafı da Suudi Arabistan ile Mısır'ın aynı gruba düşmesi. Dünya Kupası'nın Ramazan ayına denk gelmesiyle birlikte Arap dünyasında birtakım kampanyalar da başlamış durumda. 
Maçların Rusya'da oynanacak olması da, zaman dilimi açısından fark yaratmayacak. 


ÇİN'DEN SPONSOR ATAĞI... 

Dünya Kupası'nın sponsorlarına baktı-Şımızda Çin'den çok fazla markanın sponsor olduğunu görüyoruz. Bu da tamamen büyük spor organizasyonları- nın Çin'i işin içine katmak istemesi. 


Çünkü Çin nüfusu düşünüldüğünde oldukça büyük bir pazar. Böylesine büyük bir pazarın da futbolun içine dahil edilmek istenmesi çok da şaşırılacak bir durum değil aslında. Futbol açısından Çin'e baktığımızda son ?2 yıldır önemli transferlerin yapıldığını söyleyebiliriz. Devletin de bu transferleri sübvanse ettiğini biliyoruz. Hindistan'ın krikete meraklı olduğunu göz önünde bulundurursak Çin'in bu futbol pastasından pay alması kaçınılmaz. 
Dolayısıyla Çin'in futbola verdiği önem önümüzdeki zaman dilimi içerisinde de katlanarak artacak. 


KATAR'DAN 500 MİLYON DOLAR YATIRIM 

Bir sonraki Dünya Kupası organizasyonu 2022 yılında Katar'da gerçekleştirilecek. Katar Maliye Bakanı Ali Şerif E-Emadi, etkinliğe ev sahipliği hazırlıkları için yapılan altyapı çalışmalarına haftada yaklaşık 500 milyon dolar harcandığının açıklamasını ülke basınına yaptı. Harcamaların 3 ya da 4 yıl daha süreceğinin altını çizen El-Emadi, 


1 MİLYAR 615 
MİLYON $ 


5ponsorlardan FIFA'nın kasasına girecek olan rakam 


HAKEMLERİN 
SAATİ 
HUBLOT'DAN... 


konuyla ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu: “Harcamaları sadece statlar için yapmadık. Otoyollar, havaalanları, limanlar ve hastaneler gibi birçok alana yatırım yapıyoruz. Tüm altyapı çalışmaları 2022 yılında tamamlanmış olacak.” 


2022 YILINDA KATAR'DA DÜNYA KUPASI'NIN DÜZENLENECEĞİ STADYUM 
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PERFORM TÜRKİYE, ORTADOĞU, KUZEY AFRİKA VE DOĞU AVRUPA GENEL MÜDÜRÜ EMRE UĞURLU 


“HEPİMİZ DİJİTALBİR.. 
STADYUMUN İÇERİSİNDEYİZ” 


Dünya Kupası'nı futbolun sadece dört yılda bir gerçekleştirilen ve 30-35 gün süren Oscar töreni ya da Super Bowl'u olarak düşünebiliriz. Milli takımımız orada olsun olmasın, bir ay boyunca tüm dünyanın gözü Rusya'da ve orada oynanacak 64 
maçta olacak. Brezilya'da gerçekleştirilen 
2014 Dünya Kupası'nda yayıncılar toplam 
98 bin 087 saat yayın yaptılar ve evlerinde 
3.2 milyar kişi (FA ve Kantar medya araştırması) Dünya Kupası'nı izledi. Sadece final için 1 milyar kişi ekran başındaydı. 
Dünya Kupası bir festival olmak ile birlikte içerisinde heyecanı, duygu patlamalarını ve 90 dakika içerisinde sadece bir takımın değil, bir ya da birkaç ülkenin hikayesini, hikayelerini anlatıyor. Bu duygu yoğunluğu, aslında markalar için önemli bir fırsatı da içerisinde barındırıyor. Dikkat edilmesi gereken konu, eğer marka Dünya Kupası ya da bir milli takım sponsoru değil ise kendisini Dünya Kupası ve takımları ile birebir ilişkilendirmemesi, izleye- nin pazarlama faaliyetinden bu markanın Dünya Kupası'nın sponsoru olduğu hissiyatını çıkarmaması. FIFA'nın tescilli markası hakkında oldukça hassas olduğu biliniyor. Dünya Kupası logosunu kullanmak, bilet dağıtmak gibi konular sadece resmi sponsorlar tarafından kullanılıyor. Ancak futbol öğesi üzerinden gerçekleştirilecek pazarlama ve iletişim çalışmaları için bir sınır yok. Bu yüzden de sponsor olmayan markalar için futbol ve taraftar üzerinden üretilecek temalar, markalar için önemli bir fırsat sunuyor. Bir ayın iletişimini futbol teması üzerinden gerçekleştirmek, turnuva boyunca çıkacak hikayelere adapte olup belki de mikro stratejiler geliştirmek mar-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TARAFTAR BİR YANDAN MAÇI İZLERKEN BİR YANDAN DA EŞİ, 

ARKADAŞI, OYNAYAN EKİBİN TARAFTARLARI, YORUMCULAR NE ÜŞÜNÜYOR, ÖĞRENEBİLİYOR. CANLI OLARAK MAÇIN İSTATİSTİKLERİN BAKABİLİYOR, HANGİ OYUNCUNUN NASIL PERFORMANS GÖSTERDİĞİNİ GÖREBİLİYOR. ISI HARİTASINI AÇIP OYUNCUNUN HANGİ BÖLGELERDE TOPLA ETKİLEŞİM HALİNDE OLDUĞUNU DEĞERLENDİREBİLİYOR. ARTIK EPİMİZ BİR STADYUMUN İÇERİSİNDEYİZ... 


kaların bu fırsattan ticari anlamda fayda sağlamasında önemli. 

Türkiye turnuvada yok ancak Ronaldo'su, Salah ve Neymar'ı ile son dünya şampiyonu Almanya ve genç takımı Fransa ile Dünya Kupası Türkiye'de yaklaşık bir ay boyunca 7'den 70'e herkesi ekran başına kilitleyecek. Aynı etkileşim için bir sonraki fırsat ise ancak 2022'de... 
3.2 milyar insanın Dünya Kupası'nı evlerin- den izlediğini belirtmiştim, mobil cihazlardan canlı maç yayını izleyenlerin sayısı ise 
280 milyondu. Maçları izleyenlerin yanında 
dünyadaki trende bağlı olarak en önemli iletişim penceresi ise ikinci ekranlar. 
Dünya Kupası canlı tüketilen bir içerik olduğu için maç içerisinde dijitalden etkileşim çok önemli. Google'ın 2014 Dünya Kupası'ndan hemen önce kendi açıkladığı rakamlara göre 2010 Dünya Kupası Finali'nde maç, takım, oyuncular ile ilgili mobil cihazlardan gelen aramaların toplama oranı yüzde 18 iken 2014 Şampiyonlar Ligi Finali'nde bu rakam yüzde 64 idi. Bu trend dört yıldır da aynı şekilde devam ediyor. Markalar için önemli olan, dalga yükseldiği anda sörf tahtasını dalganın üzerine çıkarmak olacaktır. İkinci ekranların içerisinde değerlendirilebilecek bir diğer 


Messi ve 


platform ise tabii ki sosyal medya. Twitter, 
2014 Dünya Kupası'nın ardından turnuva 
ile ilgili 672 milyon tweet paylaşıldığını açıklamıştı. Finalde 32.1 milyon tweet atılırken turnuvanın belki de en unutulmaz maçı olan Almanya-Brezilya (7-1) maçında 35.6 milyondu. Finalde dakikada atılan tweet sayısı ise 618 bin. Bu rakamlar gerçekten inanılmaz. 

Dünya Kupası'nda dijital dünya, sosyal medyanın da katkısıyla aslında dünya çapında bir stadyuma bürünüyor. Taraftar bir yandan maçı izlerken bir yandan da eşi, arkadaşı, oynayan ekibin taraftarları, yorumcular ne düşünüyor, öğrenebiliyor. 
Canlı olarak maçın istatistiklerine bakabiliyor, hangi oyuncunun nasıl performans gösterdiğini görebiliyor. Isı haritasını açıp oyuncunun hangi bölgelerde topla etkileşim halinde olduğunu değerlendirebiliyor. 
Tüm bu değerlendirmelerin ardından da arkadaşlarıyla dijital olarak bunu tartışabiliyor. Markalarının yöneliminin temelinde de bu yatıyor zaten. Artık hepimiz bir stadyumun içerisindeyiz ve bu dijital stadyum hepimizi birbirine bağlıyor. Maçkolik'in sloganı olan 'Dünyanın En Büyük Stadyumu da aslında günümüzün dünyası ve futbol ile bu yüzden birebir örtüşüyor. 


Sudi Teknoloji ile bir adım önde 


GUY 


Audi A5 Sportback. 
Yapay zekânın eseri. 


Teknoloji ile tasarımın mükemmel buluşması Audi A5 Sportback, şimdi 1.4 motor seçeneği ile Avekte sizi bekliyor. 


Avek 


TEM Otoyolu Tekstilkent Girişi Giyimkent Cad. No: 2 Esenler/İstanbul Tel: (212) 4402550 
Avek bir Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş. yetkili satıcısıdır. 


Audi A5 Sportback 1.4ün ortalama CO, emisyonu 124 g/km, yakıt tüketimi 5,4 (/100 kmdir. 


BU YIL DÜNYA KUPASI HER YIL OLDUĞU GİBİ PROFESYONEL FUTBOLCULARIN ŞOVUNA SAHNE OLACAK. 
32 MİLLİ TAKIMIN YER ALDIĞI KURADA, UZUN YILLARDIR BÜYÜK KULÜRLERDE TOP PEŞİNDE KOŞAN 
YILDIZLARIN DA MAÇLARINI İZLEYECEĞİZ. PEKİ HANGİ FUTBOLCU, NE KADAR BAŞARILI? DÜNYA KUPASI'NIN YILDIZ FUTBOLCULARI BU SEZON KAÇ GOL ATMIŞ, KAÇ KEZ RAKİP CEZA SAHASINDA TOPLA KADAR SÜRE TOP PEŞİNDE KOŞMUŞ, KAÇ ŞUTU KALEYİ BULMUŞ? 


BULUŞMUŞ? N 


LIONEL MESSİ CRISTIANO RONALDO NEYMAR Opta'nın Gol Beklentisi modeline göre Ronaldo bu sezon hem Real Madrid'in Neymar, Ligue 1'de az süre Messi'nin Barcelona formasıyla ligde 27 El Clasico'lardaki 400'üncü golüne bulunmasına rağmen yakaladığı 19 gol gol atmış olması beklenirken 34 gole imza attı hem de Barcelona'ya tüm ve 13 asistlik performansıyla sahada ulaştığı dikkat çekiyor. Messi ayrıca La resmi maçlarda en çok gol atan oyuncu kaldığı her 56 dakikada bir tabelaya etki Liga tarihinde arka arkaya 10 sezonda kategorisinde Alfredo Di Stefano'yu etmeyi başardı. 
15 golün üstüne çıkabilen tek oyuncu. yakaladı. 
Maç 35 Maç 26 Maç 20 
Süre 2 bin 973 dakika Süre 2 bin 230 dakika Süre 1.788 dakika 
Gol 34 Gol 25 Gol 19 
Asist 12 Asist 5 Asist 13 
Gole çevirme oranı 4 22,4 Gole çevirme oranı 94 18,4 Gole çevirme oranı Ya 28,8 Rakip ceza sahasında topla buluşma Rakip ceza sahasında topla buluşma Rakip ceza sahasında topla buluşma 
298 İİ. 252 164 
İkili mücadele başarısı 94 56,5 İkili mücadele başarısı 4 48,5 İkili mücadele başarısı 4 59,1 Şut isabeti e 62,5 | Şut isabeti W 55,2 Şut isabeti W 62,1 
MOHAMED SALAH DÜNYA KUPASI OYUNCU ENDEKSİ TOP 10 
Premier League'de sezonun en değerli TAKIM oyuncusu Salah, 38 maçlı Premier Lig sezonları içindeki gol krallığı rekorunu da , Lionel Messi Barcelona Arjantin attığı 32 golle kırmış oldu. Cristiano Ronaldo Real Madrid Portekiz Maç 36 Neymar Paris Saint Germain | Brezilya Süre 9 bin 921 dakika Mohamed Salah Liverpool Masır Gol 32 David De Gea Manchester United | İspanya Asist 10 Harry Kane Tottenham Hotspur | İngiltere i Gole çevirme oranı 94 28,8 i Kevin de Bruyne Manchester City Belçika Rakip ceza sahasında topla buluşma 282 i , Teni Kroos Real Madrid Almanya, İkili mücadele başarısı 438,7 ' Robert Lewandowski | Bayern Münih Polonya i Şut isabeti 960,4 i Antoine Griezmann | Atletico Madrid Fransa 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DAVID DE GEA 


Bu sezon Manchester United'ın kalesine çektirdiği 142 isabetli şuttan gol 
beklentisi modeline göre yaklaşık 40 
gol yemesi beklenirken bu sayıyı sadece 28'de tutmayı başardı. De Gea ayrıca, 
18 kez ligde kalesini gole kapadı. 


Maç 37 
Süre 3 bin 330 dakika 
Yediği gol 28 
Kalesine gelen isabetli şut 142 
Kurtarış başarısı 4 80,3 
Kurtarış 115 N 
Gole kapama 18 


HARRY KANE 


Kane, bu sezon attığı 30 golle birlikte, 1999-2000 sezonunda Sunderland formasıyla 30 gol atan Kevin Phillips”ten bu yana bu sayıya ulaşan ilk İngiliz oyuncu unvanını aldı. 


Maç 37 
Süre 3 bin 083 dakika 
Gol 30 
Asist 2 
Gole çevirme oranı 4 22,1 


Rakip ceza sahasında topla buluşma 2e9 


İkili mücadele başarısı 4 41,2 Şut isabeti 94 55,9 


KEVİN DE BRUYNE 


De Bruyne, bu sezon 31 kez maçların galip tarafında yer aldı ve Premier Lig tarihinde1992-93 sezonundan bu yana bir sezonda en çok galibiyet yaşayan oyuncu oldu. 


Maç 37 
Süre 3 bin 083 dakika 
Gol 8 
Asist 16 
Şut pası 106 


Rakip ceza sahasında topla buluşma gı 


İkili mücadele başarısı 4 47,9 Hücum bölgesinde pas isabeti 4 75,6 


TONI RROOS 
Kroos'un yaklaşık yüzde 93'lük pas 


isabeti La Liga'da en az 1000 pası olan oyuncular içindeki en yüksek isabet oranı. 
Maç 26 
Süre 2 bin 177 dakika 
Gol 5 
Asist 7 
Pas isabeti 492,9 
Şut pası 60 
İkili mücadele başarısı 94 59,4 “Hücum bölgesinde pas isabeti 4 86,93 


ROBERT LEWANDOWSKI 
Robert Lewandowski, Almanya Bundesliga'da üç kez gol kralı olan tek yabancı oyuncu. 


Maç 30 
Süre 2 bin 169 dakika 
Gol 29 
Asist 2 
Gole çevirme oranı a 27,1 


Rakip ceza sahasında topla buluşma 
209 


İkili mücadele başarısı 5 38,9 Şut isabeti 4 52,3 


ANTOINE GRIEZMANN 


Griezmann, bu sezon 2000'li yıllarda 


Atletico formasıyla arka arkaya iki maçta 


hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. 


Maç 31 
Süre 2 bin 498 dakika 
Gol 19 
Asist 93 
Gole çevirme oranı a 31,7 


Rakip ceza sahasında topla buluşma 
107 


İkili mücadele başarısı 4 47,2 
Şut isabeti 4 65 
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FUTBOL YORUMCULARI VE İŞ DÜNYASI, DÜNYA KUPASI'NI NASIL DEĞERLENDİRİYOR? 


BÜYÜK HEYECANLARIN YAŞANDIĞI, EZELİ REKABETLERİN DÖNDÜĞÜ, SKORLARIN GÜNLERCE KONUŞULDUĞU FUTBOL, HERKESİN İLGİ ODAĞI, HAFTA SONU MAÇTA HAKEMİN VERDİĞİ KARARLAR, FUTBOLCULARIN POTANSİYELLERİ HER PAZARTESİ GÜNLERİNİN TARTIŞMA KONUSU DEĞİL Mİ? ŞİMDİ DE ÇOK DAHA BÜYÜK BİR ORGANİZASYONDAN, DÜNYA KUPASI'NDAN B R 

y 
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AHS UZ. İŞ DÜNYASININ FUTBOLU SEVEN ÖNEMLİ YÖNETİCİLERİNDEN VE FUTBOİ 


ORUMCULARINDAN MAÇLARIN DEĞERLENDİRMELERİNİ YAPMALARINI VE FAVORİ TAKIMLARINI EÇMELERİNİ İSTEDİK. BAKIN, ORTAYA HANGİ SONUÇLAR ÇIKTI.. 


GAZETECİ-YAZAR BÜLENT TİMURLENK 3.5 MİLYAR İNSAN 64 MAÇ İZLEYECEK 


“2014 Sochi Kış Olimpiyatları için 50 milyar dolar harcayan Rusya, Putin'in tüm dünyaya 

güç gösterisinde ikinci perdeyi Dünya Kupası ile sahneye koyuyor. 220 bin kişiye iş 

imkanı veren ve 11 milyar dolar harcanan Dünya Kupası'nın yaratacağı ekonomi Ruslara 

göre 31 milyar doları aşacak. 3 milyon biletli futbolseverin yanı sıra meydanlarda turnuva heyecanını yaşamak için ekstra 2 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Geniş coğrafyasında 

11 şehirde Rusların en önem verdiği şey güvenlik. Holiganlar ve ırkçı tezahüratlar bence bu 
turnuva boyunca ve sonrasında konuşulacak. Bir ay boyunca 3.5 milyar insana ulaşacak olan 64 maç oyunu sevenler için bir bayram elbette. İtalyanlar 1958'den beri ilk kez yoklar ve bir kuşağın Dünya Kupası hikayesi olmadan büyüyeceğinden şikayetçiler. Biz ise 16 yıldır yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. Her Dünya Kupası'nın favorisi Brezilya'dır. Son şampiyon Almanya, 3 büyük turnuva kazanıp 2014 ve 2016'da hayal kırıklığı yaratan ve yeniden çıkış arayan İspanya favoriler. Messi olmasa gruptan çıkamayacak kadrosuyla Arjantin, müthiş yetenekli kadrosu bir türlü takım olmayı başaramayan Fransa ise plaseler. İngilizler bilirsiniz her büyük turnuvaya şampiyon olacağız diye gelir sonra da hayallerini ev sahibi ülkede bırakıp dönerler. Ne internet siteleri, ne uygulamalar, futbolseverler için vazgeçilmez olan buzdolabının kapısına asılan dergilerden, gazetelerden özenle kesilmiş Dünya Kupası fikstürüdür. 
Daha büyük ekran TV almak için bundan daha iyi sebep olabilir mi? 4 yılda 1 ay; keyfini çıkartalım...” 


LİG RADYO GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEHMET AYAN a , “MESSI KENDİNİ İSPATLAYACAK” | 


İ 


“Dünya Kupası'nda şu anda en temel favorilerden biri Almanya gibi görünüyor. Fakat Messi'li Arjantin de önemli. Bilhassa Messi'nin kendini ispatla yükümlü olduğu bir turnuva olacak. Çünkü Messi bugüne kadar Dünya Kupası kazanamadı. Final maçında Almanya'ya kaybettiler. Benim çok sevdiğim İtalya'nın ve ülkemizin futbol takımının bu organizasyonda olmaması benim için biraz daha daraltıyor Dünya Kupası'nı. Rusya'da 

olması önemli. Çünkü Rusya'da çok ciddi bir futbol potansiyeli var. Ekonomik anlamda her Dünya Kupası'nda olduğu gibi son derece kıymetli ve önemli bir konu bu. Dünya Kupası'nda Belçika gibi, Brezilya gibi, Arjantin gibi, Almanya gibi potansiyel favori takımlar var. Fakat bunların aralarında Rusya başta gelebilir. Hatta son dönemde çok büyük yıldızlarıyla öne çıkan Fransa da gelebilir. Dünya Kupası'nın bu 5-6 takım arasında geçeceğini varsayıyorum. Neden Almanya? Çünkü 2000'li yıllardan itibaren korkunç bir altyapı ve düzen yatırımına gittiler. Alman disiplinini hayatının her yerine koydular. Dolayısıyla Almanya'nın bu noktada yine favori olduğunu düşünüyorum. Ben hangi takımı tutuyorum? İtalya olsa İtalya'yı tutacaktım. Olmadığı için Almanya'yı tutuyorum. 
Büyük olasılıkla Almanya, dünya şampiyonu olacak.” 
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Düşük karbonlu ekonomiyi destekleyen banka 


Türkiye'nin ilk karbon nötr bankası TSKB, iklim değişikliğine çözüm üreten sürdürülebilir yatırım projelerine kaynak sağlıyor, gerçekleştirdiği öncü uygulamalarla düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekliyor. 


in 


www.tskb.com.tr Kurumsal Bankacılık | Yatırım Bankacılığı | Danışmanlık 


Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 


FERKO YÖNETİM KURULU BAŞKAN SARAN GROUP YÖNETİM KURULU 


YARDIMCISI GÖKÇE MERİÇTEN BAŞKANI SADETTİN SARAN “PEPE VE ÇUARESMA'NIN “FAVORIM BREZİLYA ÖZEL TARIPÇISI VE ALMANYA" OLACAĞIM” “Dünya Kupası'nı her zaman maç seçerek izlemeye çalışırım. 
“Her futbolsever gibi ben de Dünya Kupası Bu Dünya Kupası'nda da özelmaçlarını büyük bir heyecanla takip ediyorum. likle Brezilya, Almanya, İngiltere Tabii ki Rusya'ya giderek bazı maçları yakından ve Arjantin'in maçlarını izlemeye da takip etmek isterim. Özellikle Arjantinli Giovana çalışacağım. Favorilerim Brezilya Lo Celso, Rus Alexsandra Golovin ve Uruguaylı Rodrigo ve Almanya. Almanları hem atle-Bentancur gibi genç yetenekleri bir arada izlemek keyifli olacak. tik performans hem oyun disiplini Bunların yanı sıra bir Beşiktaşlı olarak Pepe ve Ouaresma'nın da özel takipçisi olacağım. hem de teknik beceri olarak çok Favori olarak kupanın son sahibi Almanya'yı ilk sıraya yazabilirim. Tabii sürprizlerle de uzun zamandır beğeniyorum. 
karşılaşabiliriz. Çünkü daha önce de bahsettiğim genç yeteneklerin futbol üzerindeki Brezilya'dan da uzun zaman sonra etkisi, sponsorların son yıllarda futbol kulüplerine yaptığı yatırımlar ve endüstriyel fut- ilk kez umutluyum. Brezilya'nın bolun gün geçtikçe gelişmesi takımlara inanılmaz katkılar sağladı. Buna en basit örnek şampiyonluğa oynadığı, Arjantin'in olarak Fransa'nın Paris Saint Germain takımını gösterebiliriz. Dünya Kupası 2018'de zirve yarışının içinde olduğu bu sene Türkiye'nin yer almaması ülke futbolumuz adına üzüntü verici bir durum. bir Dünya Kupası her zaman Aldığımız talihsiz sonuçlardan ders çıkartıp bir sonraki turnuvalara katılmak için daha bambaşka olur. İngiltere'den de çok performans göstereceğimize inanıyorum. Şimdiden Dünya Kupası'nda yarışacak sürpriz performans beklentim var. 
tüm takımlara başarılar dilerim.” Kısmet olursa, final maçında da 


statta olacağım.” 


YEMEKSEPETİ CEO'SU NEVZAT AYDIN “BAZI MAÇLARI RUSYA'DA İZLEYECEĞİM” 


“2018 Dünya Kupası'nda oynanacak bazı maçları Rusya'da izleme şansım olacak. 
Açıkçası bizi yine heyecan ve sürpriz dolu bir Dünya Kupası'nın beklediğini düşünüyorum. 
Bu en keyifli futbol şölenindeki favorilerim şimdiden belli. Gruplara göre şöyle: A Grubu'nda Uruguay ve Rusya'nın kesinlikle gruptan çıkacağını düşünüyorum. B Grubu'nda ise İspanya ve Portekiz'in gruptan çıkması kimseyi şaşırtmayacaktır. Fransa ve Danimarka ise C Grubu'ndaki favorilerim. D Grubu'nda Arjantin'in yanı sıra Dünya Kupası'na kalması sürpriz olan İzlanda'nın da geçmiş performansını ve puanlarını göz önüne alarak gruptan çıkacağına inanıyorum. E Grubu'nda ise elbette Brezilya bize yine futbol ziyafeti çekecek. Sırbistan'ın da sürpriz yaparak gruptan çıkacağını tahmin ediyorum. F Grubu'ndaki favorilerim Almanya ve İsveç. Ancak Meksika da bir sürpriz yapabilir. G Grubu'nda ise elbette İngiltere gruptan çıkacaktır. Belçika da bu gruptaki iddialı takımlardan. Diğer gruplara göre daha zayıf takımların rekabet edeceği H Grubu'nda ise Kolombiya ve Polonya gruptan çıkar diye tahmin ediyorum. Çeyrek finallerde ise Fransa, Uruguay, İspanya, Arjantin, Brezilya, Belçika, Almanya ve İngiltere'yi sahada kesin görürüz. Yarı final rekabeti ise bana göre Fransa, Brezilya, Almanya ve Arjantin arasında olacak. Final maçında ise Brezilya ve Arjantin'i sahada görmemiz çok muhtemel. 
Bence Dünya Kupası'nın yıldızı Messi olacak. ” 
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7 47 YENİ TOURNEO CUSTOM 


YENİ KONFOR ALANINIZ. 


Standart katlanabilir elektrikli aynaları ve konferans koltuklarıyla Yeni Ford Tourneo Custom senin için tasarlandı. 


ford.com.tr 


© (O) (8) /FordTurkiye 


GP Go Further 


İlanda gösterilen araç görseli ile pazara sunulan araçlar arasında donanımsal ve görsel açıdan farklılıklar olabilir. Detaylı bilgi Ford yetkili satıcılarında. 


POZİSYON OFSAYT MI DEĞİL Mİ? 


DÜNYA KUPASI MAÇLARI RUSYA'DA OYNANACAĞI İÇİN STADYUMLARA GİDEMEYENLER MAÇLARI TELEVİZYONDAN TAKİP EDECEKLER. BU YIL 4K KALİTESİNDE İZLENECEK OLAN KARŞILAŞMALAR, GÖRÜNTÜ KALİTESİYLE DE FUTBOL TUTKUNLARINI EKRANA BAĞLAYACAK. GÖRÜNTÜLER 0 KADAR GERÇEĞE YAKIN OLACAK Kİ, POZİSYONLAR OFSAYT MI, DEĞİL Mİ ÇOK RAHAT ANLAYABİLECEKSİNİZ. SİZ DE ELİNİZDE PİZZANIZ İLE EKRAN KARŞISINDA BU ŞÖLENİ KAÇIRMAK İSTEMEZSİNİZ HERHALDE. TÜRKİYE PAZARINDA ÜRÜNLERİNİ SATIŞA ÇIKARAN 4 MARKAYA DÜNYA KUPASI'NA ÖZEL DÜZENLEDİKLERİ KAMPANYALARI SORDUK VE ÜRÜN ÖNERİLERİNİ ALDIK... 


CAN DİNÇER 
“SATIŞLAR 3 HAFTA KALA ZİRVEYE ÇIKABİLİR” 


Dünya Kupası'nın futbolseverlerle buluşmak için önemli bir dönem olacağını ifade eden Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bu dönemde her ihtiyaç ve her tercihe yönelik ürünleriyle seçim esnekliği ve ödeme kolaylığı sağlayarak müşterilerin alım kararlarına yardımcı olduklarını söylüyor. 
Özellikle 4K UHD TV'lerde ve büyük ekran televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve ödeme kolaylıkları sunduklarını söyleyen Can Dinçer, sözlerine şöyle devam ediyor: “Özellikle Dünya Kupası karşılaşmalarından 3-4 hafta önce satışların zirveye çıkmasını bekliyoruz. 145 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olarak markalarımızın TV ihracatının artacağını öngörüyoruz. Almanya ve Fransa olmak üzere futbola ilginin yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde sezonsal genişlemeyi net 

bir şekilde gözlemleyebileceğimizi düşünüyoruz. 2016 yılında düzenlenen Avrupa şampiyonası döneminde 4K TV satışlarımız bir önceki yıla göre yaklaşık 3 kat artmıştı.” 


“Dünya Kupası maçlarının 4K yayınlanacak olmasından dolayı 4K UHD TW'lerimizin daha çok tercih edileceğini düşünüyoruz. Futbolseverler yeni televizyon alırken 4K 

maç keyfini kaçırmak istemeyeceklerdir. 4K UHD TV'ler ile birlikte 49 inç ve üzeri büyük ekran televizyonların öne çıkmasını bekliyoruz. Metrekare olarak küçük evlerde de büyük ekran televizyonlar tercih edilebildiği için kullanıcıların bu yöndeki talepleri artıyor.” 


ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA 
DÖVİZDE YAŞANAN RUR FARRI FİYATLARA YANSIMAYACAK 


Dünya Kupası için özel tekliflerinin olacağını söyleyen Sony Pazarlama Direktörü Şükrü Çetinkaya, “Dövizde yaşanan kur farkını fiyatlarımıza yansıtmayacağız. Özellikle TV kategorisinde ve soundbarlarımızda bu turnuvaya özel fiyatlandırma yapacağız” diyor. Futbol turnuvalarının TV pazarında hareketlenme anlamına geldiğini dile getiren Çetinkaya, sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Elbette Dünya Kupası da bu turnuvalar içindeki en önemli organizasyon. Bir önceki Dünya Kupası'na yani 2014'e baktığımızda TV pazarının son 4 yıla göre yüzde 20 civarında arttığını görüyoruz. Yani dünya kupalarındaki satışlarımız gözle görülür şekilde yükseliyor. Bunda futbol tutkunlarının maçları en iyi şekilde izlemek, heyecanı ve coşkuyu sonuna kadar hissetmek istemelerinin büyük etkisi var diyebilirim.” 


“Futbol tutkunları detayları kaçırmayacakları görüntü ve ses özelliklerinin yanı sıra 

maçları büyük ekranlarda stadyumdaymış gibi izlemek istiyorlar. Dolayısıyla 4K, OLED 

TV modellerine ve büyük ekranlara yöneliyorlar. Sony'yi tercih edenler için futbol izlemenin en keyifli olduğu ürünümüz AF8. Bu modelimizi 139 cm (55 inç) ve 164 cm 
(65 ing olarak iki ebatta sunuyoruz. 4K HDR görüntü sensörü X1 Extreme'in yanı sıra Sony'nin ekranı titreştirerek sesin doğrudan televizyon ekranından gelmesini sağlayan ve geçen yılın beğeni toplayan A1 Serisi'nde kullanılan eşsiz Acoustic Surface teknolojisini de içeriyor. Böylece izleyeni daha fazla içine alıyor ve stadyumdaymış hissi yaratıyor. “ 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Vodafone ve İTÜ güçlerini birleştirerek © Future Lab kuruyor, Türkiye'nin — dijital dönüşümüne destek oluyor. KI vodafone 


TURAN ERDOĞAN 


2 BİN TL'YE VARAN İNDİRİMLER 


Dünya Kupası için mayıs ve haziran aylarında “Vestel UHD TV'lerin ekranları büyüdükçe fırsatları da büyüyor. 4K UHD TV'lerde 
2 bin TL'ye varan indirimler" kampanyasına başladıklarını söyleyen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Genel perakendede geçen seneye göre hareketlenme yaşıyoruz. Tüketicilerin daha çok UHD TV ve büyük ekranları talep etmeye başladığını görüyoruz. Türkiye'de LCD TV pazarına baktığımızda 55 inç ve üzeri ekranlara olan talebin her yıl giderek arttığını gözlemliyoruz. Genel 

trendde olduğu gibi Dünya Kupası kampanyamızda da en çok talep 55 ve 65 inçlere geliyor. AK çözünürlük ve içerikler de giderek yaygınlaşıyor. 4K içerik arttıkça AK UHD TV talebinin her geçen 

yıl artacağını öngörüyoruz. Full HD TV'den 16 kat, UHD TV'den 4 kat daha fazla çözünürlüğe 

sahip 8K teknolojisi üzerinde Vestel'in Ar-Ge faaliyetleri devam ediyor.” eğ 


VESTEL 


“LCD TV trendlerine baktığımızda 4K çözünürlük, büyük ekran talebi ve 

tüketicilerin estetik arayışlarının arttığını gözlemliyoruz. Vestel Ouantum Renk 

Paleti, Dolby'nin özel HDR versiyonu desteği ile en canlı renkleri sunan 4mm 

çerçeve inceliği ile dünyanın en prestijli tasarım yarışmalarının başında gelen, aynı zamanda tasarım kalite onayı olarak kabul gören Reddot Design Ödülü alan Vestel V-UHD Sınırsız VLED TV, Haziran ayında ürün gamımızda yerini alacak. Bu ürünün dışında 4.6 mm inceliği ile Vestel 65 inç ve 55 inç 4K UHD çözünürlük OLED LCD TV'ler mükemmel siyah ve sonsuz kontrast sunuyor. Dolby'nin özel HDR versiyonu desteği ile en gelişmiş HDR çözümü sağlıyor. Karanlıklardaki detaylar parlak sahneler de bile görünürlüğünü kaybetmezken, kontrast oranını artırarak daha önce ulaşılamayan renk vurgularını ortaya koyuyor.” 


MERT GÜRSOY 


BÜYÜK EKRANDA BÜYÜR FIRSAT 


Dünya Kupası'nın tartışmasız futbol heyecanının en yüksek yaşandığı önemli bir etkinlik olduğunu söyleyen Samsung Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mert Gürsoy, düzenledikleri kampanyalarla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Samsung olarak en heyecanlı maçların daha keyifli bir şekilde büyük ekranlarda izlenebilmesi için “Büyük Ekranda Büyük Fırsat" kampanyamızı başlattık. Mayıs ayı ile beraber kampanya kapsamında özellikle 55 inç ve üzeri UHD TV'lerde cazip fırsatları tüm Samsung satış noktalarında tüketicilerimize sunuyoruz. Genel olarak futbol, tüketim davranışları açısından TV satın alma kararını etkileyen en önemli unsurlardan biri. Her ne kadar bu sene şansız bir şekilde Milli Takımımız katılamasa da, satışlarımıza olumlu etki yapacağını tahmin ediyoruz. Dünya Kupası döneminde, pazar talebinin yüzde 10 artacağını öngörüyoruz. Bu talep artışının özellikle 55 inç ve üzeri modellerden gelmesini beklemekle birlikte, bu segmentin pazar payının da yüzde 15-20 bandında olmasını bekliyoruz. Artan döviz kurunun henüz ürün fiyatlarına yansımadığını düşünürsek aslında Dünya Kupası öncesi dönemin TV satın almak için önemli fırsatlar sunduğunu da söylemek gerek.” 


“Futbol tutkunlarının bu dönemde iki önemli alanda belirgin satın alma davranışları gösterdiğini görüyoruz. Bunlardan birincisi UHD TV modellerinde gerçekleşen satış artışı. Özellikle UHD (4K) yayıncılığın artması ve Dünya Kupası'nın da UHD çözünürlükte yayınlanacak olması sebebiyle UHD TV'lerin daha fazla tercih edilmesini bekliyoruz. Futbol izleme deneyimini artıran diğer husus ise evinizde kendinizi stadyumda gibi hissetmenizi sağlayan büyük ekranlı TV'ler. Bu noktada özellikle 55 inç üstü büyük ekranlı TWlerin satış paylarının ciddi şekilde artacağını öngörüyoruz. Aynı zamanda OLED TV modellerimizle de televizyon izleme deneyimini farklılaştırıyoruz. Yeni GLED TV'lerimizde kullanılan Ouantum DOT teknolojisi ile tüm renk tonlarını hayata geçirerek yüzde 100 renk hacmi sunuyoruz. OLED TV'lerimiz sahip oldukları derin renk paleti ile 1 milyar rengi gösterebiliyor. ” 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Hedeflerinize HSBC Premler deneyimiyle ulaşın. 


HSBC'nin global bilgi birikimi ve yerel deneyimiyle sunduğu HSBC Portföy Çoklu Varlık Fonları, birden çok varlık sınıfına yatırım yaparak, risk tercihinize uygun alternatifleri tek bir fonda toplar. Siz hedeflerinize ilerlerken bir uzmanın yanınızda olduğunu her zaman bilirsiniz. 


» Çoklu Varlık Ölçülü Değişken Fon (Birinci Değişken) 

» Çoklu Varlık Denge Değişken Fon (İkinci Değişken) 

se Çoklu Varlık Dinamik Değişken Fon (Üçüncü Değişken) se Global BYF Fon Sepeti Fonu 


Size özel Premier Müşteri Temsilcinize bir telefonla ulaşabilirsiniz. 


Tıklayın premier.hsbc.com.tr Arayın 08502110112 


Ki HsBcTurkiye o 7 GHSBC TR HSBCTürkiye 


HSBC 
Premier Birlikte büyüyoruz 


HSBC Bank AŞ tarafından yayımlanmıştır. HSBC Bank AŞ tarafından yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim hizmeti verilmemektedir. HSBC Premier müşterisi olmak için bankamızda en az 100.000 TL veya muadili para cinsinden bakiyenizin bulunması yeterlidir. Çoklu Varlık Fonlarının yönetimi HSBC Portföy Yönetimi AŞ tarafından gerçekleştirilmekte olup aynı zamanda da HSBC Portföy Yönetimi AŞ ilgili fonların kurucusudur. HSBC Bank AŞ ile HSBC Portföy Yönetimi AŞ arasında Aktif Dağıtım Anlaşması bulunmaktadır. HSBC Bank AŞ, HSBC Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu fonların dağıtım faaliyetini bu kapsamda gerçekleştirmektedir. Fonların portföylerinin geçmiş dönemlere ilişkin getirileri, gelecek dönemlerin göstergesi olamaz. Fonların izahname, sirküler ve iç tüzüklerine www.hsbcportfoy.com.tr ve HSBC Bank AŞ şubelerinden ulaşabilirsiniz. Yatırımcılar fona yatırım yapmadan önce fonun izahnamesinde ve iç tüzüğünde açıklanan hususları göz önünde bulundurmalıdır. Fonlara ait izahnameler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafınca onaylanmıştır ve Ticaret Sicil'ne tescil edilmiştir. İzahname metinleri www.kap.gov.tr internet adresinde de yayımlanmıştır. 
Mersis No: 2587864588194500 


IKAPAKI 


“DÜNYA 
“SPOR TURİZMİNE 
FARKLI BİR İÇERİK 

SUNUYORUZ" 


1997 YILINDAN BU YANA TÜRK TURİZMİNDE YER ALAN GLORIA MARKASI BU KEZ 50 
MİLYON DOLAR YATIRIMLA GLORIA SPORTS ARENAYI SPOR TURİZMİNE KAZANDIRDI. 
ÖZALTIN HOLDİNG YATIRIMI OLAN KOMPLEKSİN YÖNETİMİNDE İSE ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KUŞAK TEMSİLCİSİ, ÖZALTIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GLORIA SPORTS ARENA PROJE YÖNETİCİSİ ELİF ÖZDEMİR YER ALIYOR. PEK ÇOK ALANDA KENDİSİNİ YETİŞTİRMEYE ÖZEN GÖSTEREN GENÇ YÖNETİCİ, GLORIA SPORTS ARENAYI TÜRKİYE VE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR MARKAYA DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYOR 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 


Fotoğraflar / Ziynet Özen Özkan 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OZALTIN HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE GLORIA SPORTS ARENA PROJE YÖNETİCİSİ ELİF ÖZDEMİR 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ürk turizm sektörünün öncü gruplarından olan Özaltın 

Holding'in üçüncü kuşak temsilcisi Elif Özdemir, kendisini farklı konularda yetiştirmenin bilinciyle profesyonel hayattaki yerini alıyor. ENKA, ardından da Koç Lisesi'ni tamamlayan Özdemir, lise eğitimine devam ederken 2006-2007 yılları arasında Columbia Üniversitesi yaz okullarına katılıyor. Lise yılları boyunca pek çok sosyal sorumluluk faaliyetinde görev alırken 2006-2008 yılları arasında Koç Lisesi Küresel Farkındalık Kulübü'nün kurucu başkanlığını yaparak aynı yıl hazırladığı “The Biodiesel Story, A Medium Scale Photovoltaik Power Plant” projesi ile de Bilim Fuarı Katılım Ödülü'nü kazanıyor. 
Üniversite eğitimini siyaset bilimi üzerine alırken hayatın her noktasında etkili olduğunu düşündüğü psikoloji ile de çift anadal yaparak New York Columbia Üniversitesi'nden mezun oluyor. Babası Ali Talip Özdemir'in Türkiye'nin ilk çevre bakanı olması, çocukluğundan itibaren büyük bir çevre bilinciyle büyümesine olanak veriyor. Sosyal ve kültürel yapının korunması adına, Dünya Kültür Mirası Safranbolu Evleri'nin korunması için çalışmalar da yürüten Elif Özdemir, insan odaklı sosyal projeler kapsamında LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) adına gönüllü çalışmalar yapıyor. Özdemir, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile çevre ve turizmin gelişmesi için görüşmeler de bulunurken bu konuda halihazırda çalışmaları devam ediyor. CNN Türk'te medya sektörü ve geleceği üzerine staj yapan Elif Özdemir, mezun olduktan sonrada rahmetli dedesi Nuri Özaltın ile çalışabilmek için İstanbul'a dönüyor. Tarım sektörü ilgisini çektiği için sera ile işe başlıyor. Özaltın Sera, bugün Türkiye'den Rusya'ya domates ihraç eden üç firmadan biri konumunda. Bu sırada spor turizminde kapsamlı bir proje olan Gloria Sports Arena'nın (GSA) yapı taşlarının oluştuğunu belirten Özdemir, “Gloria Sports Arena ile Türkiye'nin bir spor merkezi olarak dünyada anılmasına ve sporcularımızın dünya çapında başarı kazanmasına zemin hazırlıyoruz. Bu da benim için çok değerli ve bu alanda 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“GLORIA SPORTS ARENAY 
BİN METRE 


(GSA) BİR BUÇUK YIL GİBİ KISA SÜREDE 105 
ARE ALAN ÜZERİNDE, 50 MİLYON DOLARLIK YATIRIMLA 


HAYATA GEÇİRDİK. PROJEYİ GELİŞTİRMEYE 2015 SONLARINDA BAŞLADIK VE GLORLA SPORTS ARENA, OCAK 2015TE KAPILARINI SPORSEVERLERE AÇTI. DÜNYADA İKİNCİ, AVRUPA VE TÜRKİYE'DE İLK OLAN GSADA 


50'NİN ÜZERİNDE SPOR BRANŞINA KAMP İ 


800 METREKARELİK KAPALI ALA 


KANI SUNUYORUZ. 6 BİN 


DA BOKS, BASKETBOL, GÜREŞ, HALTER, 


FUTBOL, HENTBOL, JUDO, KARATE, TEKVANDO, VOLEYBOL; AÇIK ALANDA 


İSE BİRİ OLİMPİK, FARKL 


ÖZELLİK VE DO 


ANIMLARDA TOPLAM 3 


ADET HAVUZ, KOŞU PARKURLARI, ATLETİZM SAHALARI TENİS KORTLARI, TIRMANMA DUVARLARI, ÇOK AMAÇLI AÇIK SPOR SAHASI VE ÇOK AMAÇLI AÇIK YEŞİL SAHALAR BULUNUYOR” 


çalışmaya uzun yıllar devam edeceğim” 


diye anlatıyor. Profesyonel kariyerine Özaltın Holding yönetim kurulu üyesi ve holding bünyesindeki Türkiye'nin ilk spor oteli Gloria Sports Arena'nın proje yöneticisi olarak devam ediyor. Şirkette üçüncü jenerasyon olarak spor ve güneş enerjisi gibi müteahhitlikten farklı sektörlere de yöneldiklerini ifade ederken bireysel olarak da Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) yönetim kurulu üyesi ve Dünya Fahri Konsoloslar Derneği Başkan Başdanışmanı olarak görevlerini sürdürüyor. Holding binasında bir araya geldiğimiz Elif Özdemir, 


Gloria Sports Arena'nın gelecek hedef lerini, aile şirketindeki çalışmalarını ve gelecek hedeflerini Platin'e anlatıyor. 


50 MİLYON DOLARLIK YATIRIM 


> Antalya-Belek'te kurulan Gloria Sports Arena projesini yönetiyorsunuz. Bu yatırımdan bahseder misiniz? 

Açılmadan önce özellikle Almanya'da pek çok yer gezdik. Çünkü Almanya'da devlet destekli çok tesis var. Amacımız; sporculara ve ülkemize büyük bir yatırım yapmak ve hem Türk spor federasyonlarına imkan sunmak hem de onların olimpiyatlara daha başarılı bir şekilde hazırlanmalarını sağlamaktı. 1997 yılından bu yana Türk turizm sektöründe yer alıyoruz. Antalya'nın doğa koşulları ve coğrafi konumu itibari ile sadece kumsal turizmi, golf ve futbolun değil, spor turizminin de yapılabilmesi için doğru bir lokasyon olduğunu fark ettik, Gloria Sports Arena'yı bir buçuk yıl gibi kısa sürede, 105 bin metrekare alan üzerinde, 
50 milyon dolarlık bir yatırımla hayata 
geçirdik. Projeyi geliştirmeye 2013 yılının sonlarında başladık ve Gloria Sports Arena, Ocak 2015'te kapılarını spor severlere açtı. Dünyada ikinci, Avrupa ve Türkiye'de ilk olan Gloria Sports Arena'da 50'den fazla spor branşına kamp imkanı sunuyoruz. 6 bin 800 metrekarelik kapalı alanda boks, basketbol, güreş, halter, futbol, hentbol, judo, karate, tekvando, voleybol; açık alanda ise biri olimpik, farklı özellik ve donanımlarda toplam 3 adet havuz, koşu parkurları, 


ZAFER BURADAN BAŞLARI 


gloriasportsarena.com.tr 


gsasalesOygloria.com.tr 


SPORTS ARENA 


atletizm sahaları tenis kortları, urmanma duvarları, çok amaçlı açık spor sahası ve çok amaçlı açık yeşil sahalar bulunuyor. 
Türkiye'den ve dünyadan birçok sporcuyu ağırlıyoruz. Ironman gibi etkinliklerle kitlelere, Gloria Cup turnuvalarımızla da federasyon ve takımlara ev sahipliği yapıyoruz. Gloria Sports Arena'da aynı zamanda 80 odamız var. Sporcular antrenmanlarını yapıp yürüme mesafesindeki odalarına çıkıp dinleniyor, yine bir asansör düğmesi uzaklığındaki sporcu sağlığı merkezimizi kullanıyorlar. Projeye başlarken 6 kişiydik. Şu anda personelle beraber 120 kişilik bir ekibimiz var. Bu istihdamı da çevreden sağlıyoruz. 


> Uluslararası iş birlikleriyle global organizasyonlar yapılıyor mu? Gelecekte bu yöndeki projeler neler olacak? 

Arena açıldığından bu yana ulusal ve uluslararası pek çok iş birliği yaptık. En önemlisi de geçen yıl üçüncüsünü ger çekleştirdiğimiz yüzme, bisiklet ve koşu- dan oluşan Gloria Ironman 70.3 Turkey yarışması oldu. Dünya Half Ironmanleri arasında en iyi 2'nci seçildi. Ayrıca Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin yönetim kurulundayım. Bize çok fazla uluslararası sporcu ve takım geliyor. 
Bunun yanında ülkemizdeki insanların da spor kültürünü geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Antalya'dan başladığımız, çocuklarda spor bilincinin gelişmesine yönelik atletizm ve yüzme gibi ana dallarda eğitimler vermeye başlıyoruz. 


> Bu sürede çocuk ve gençlerin spora olan ilgilerini gözlemlerken neler dikkatinizi çekti? 

Ne yazık ki, spor dendiğinde akla ilk önce kilo vermek geliyor. İnsanlarda, “Spor yapayım, kilo vereyim” gibi bir düşünce hakim, Özellikle Amerika'da spor, küçük yaştan itibaren bir yaşam tarzına dönüşüyor. Diğer yandan Türkiye'de marka ve kuruluşların yaptığı spor odaklı etkinlikler ise bu konudaki bilincin artmasını sağlıyor. Olimpiyat Komitesi olarak her şehirde gerçekleşen Olimpik Gün projesi ile okullarda aktiviteler yapıyoruz. 
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"GSA AÇILDIĞINDAN BU YANA 91 ÜLKEDEN 15 BİNİN ÜZERİNDE MİSAFİR AĞIRLADIK. 2016-2017 YILLARINDA GLORIA SPORTS ARENAYI 


TERCİH EDE 
AVRUPA VE DÜ 


5/ SPORCUMUZ VE 15 TAKIMIMI 
YA ŞAMPİYONALARINDA TOPLAM 86 MADALYA ALDI. 


OLİMPİYATLAR, 


HEDEFİMİZ, 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI'NA KADAR 150 MADALYAYA 
ULAŞMAK. GSA'NIN 5'İNCİ YAŞI OLACAK 2020 OLİMPİYAT SENESİNDE 200 


ADALYAYI GEÇECEĞİNE İNANIYORUM” 


“GELECEK HEDEFİM, 
GSAYI AKADEMİYE DÖNÜŞTÜRMEK” 


> GSA'nın 2018 ve 2019 hedefleri arasında neler var? Bu hedeflere ulaşmak için nasıl bir yol izleyeceksiniz? 

Dünyada, GSA düzeyinde sadece iki örnek var. Avrupa'da ise bu kapsamda bir tesis henüz yok. Yeniliğimiz ve içeri-Şimiz uluslararası takımlara ev sahipliği yapma imkanı sunuyor. Mesela bugünlerde Avusturya Milli Takımı tesisimizde... 
Hindistan ve Tayland'dan gelen gruplar var. Projemizin uluslararası platformda yer alması önemli. 2019 yılında yine Ironman gibi başka bir yarışı getirmeyi hedefliyorum. Bunun yanı sıra dört tane Gloria Cup adı altında basketbol, atletizm, voleybol ve yüzmede kendi yarışlarımızı yapmayı planlıyoruz. Bugünlerde Anadolu Efes ile yaz kampları projemiz 
başlamak üzere. Bu proje, 2006 ve 2009 
doğumlu erkek çocuklarına yönelik bir yaz kampı. Burada çocuklara hem basketbol eğitimi veriyoruz hem de çocuklar arasında yetenek seçimleri yapılıyor. Yine bugünlerde dünyanın en iyi yüzücüleri GSA'da antrenman yapıyor. Ulusal ve uluslararası bir hab konumundayız. Rio Olimpiyatları'nda altın madalyalarımız 
var, GSA'nın açıldığı günden bu yana 91 
ülkeden 15 binin üzerinde misafir ağır- 


ladık. 2016-2017 yıllarında Gloria Sports Arena'yı tercih eden 57 sporcumuz ve 
13 takımımız; olimpiyatlar, Avrupa ve 
Dünya Şampiyonaları'nda toplam 86 
madalya aldı. Hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar 150 madalyaya ulaşmak... GSA'nın 5'inci yaşı olacak 
2020 olimpiyat senesinde ise madalya 
sayımızın 200'ü geçeceğine inanıyorum. 
Gelecekle ilgili en büyük hedefim ise Gloria Sports Arenay'ı bir dünya markası haline getirmek ve bir akademiye dönüştürmek. Bir yandan sporcu ve federasyonlar gelirken bir yandan da daha çok gençlere eğitim verecek bir platforma dönüştürmeyi amaçlıyorum. Hem Gloria Sports Arena projesi hem de TMOK ile sporcularımızın dünya çapında başarılar kazanması için, ülkemizde spor kültürünün gelişmesi için çalışmalar yürütmekten gurur duyuyorum. 


> Gloria markası hem bölge hem de ülke 
turizmi için önemli bir yere sahip. 2018 
yaz sezonu için ne gibi yeni yatırımlar hayata geçiyor? 

Turizimde çevreci olmak çok önemli. 
Dünyada pek çok siyasi ve ekonomik sorun yaşansa da insanlar bireysel olarak daha çok bilinçlenmeye başladı. 
Yapılan turizm seçimlerinde de bu farklılığı gözlemlemek mümkün. Otel seçimi 


969 “DÜNYADA SPOR TURİZMİ YÜZDE 5 GELİŞİYOR 


"Turizm, Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri. Spor ve turizm ise insanları birleştirici bir güce sahip. Günümüzde de bu tarz yaklaşımlara çok fazla ihtiyaç var. Turizm ne kadar önemliyse, sporcu turizminin de yeri yadsınamaz. Sporcu turistler normal turiste oranla iki katı harcama yapıyor. Bunu TURSAB raporlarında da görebilirsiniz. Dünyada spor turizmi, yüzde 15 oranında gelişiyor. Türkiye, hem coğrafi hem de iklimsel koşulları açısından spor turizminin gelişmesi için çok elverişli. Ancak biraz geriden takip ediyoruz. Bunu başarmak için önce kendimizi yenileyip yurt dışı tanıtımlara ağırlık vermemiz sonra da yeni projeler geliştirmemiz gerekiyor. Daha inovatif ve fikir açısından daha gelişmiş işler yapmak çok önemli... Bunu başarmanın bir yolu da Gloria Sports Arena gibi projeleri hayata geçirmekten geçiyor. Türkiye'de spor turizminin gelişmesi, normal turizmin gelişmesine de katkı sağlayacak. Dünyada turizm, 1.2 trilyon dolarlık bir sektör. 
Bunun 200 milyar doları ise spor turizmine ait. Böyle bir tesisin kapsamına bakıldığında ise Türkiye'de tek ve Avrupa'da 2'nci olmamız, 50'den fazla branşta spor yapma imkanı sunmamız da önemli. Yakın coğrafyamıza baktığımda spor ve konaklamanın bu denli rahat olduğu bir projenin olmadığını gördük. Düşünsenize, takımlar için hem kampa gelmek hem de bu sırada sporcu sağlığı performans testlerini yaptırabilmek önemli bir rahatlık. Biz, tüm bu hizmetleri sporcularımıza bir asansör düğmesi uzaklığında ulaşabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. " 


yaparken çevreci mi? Çevresine katkı sine 2017 yılında başladı. Elazığ'ın Kiğı sağlıyor mu? diye düşünülüyor. Biz de bu “TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT bilinçle yatırımlarımızı gerçekleştiriyo- KOMİTESİ'NİN DE YÖNETİM KURULUNDAYIM.. BİZE ÇOK 
FAZLA ULUSLARARASI SPORCU 
VE TAKIM GELİYOR. ÜLKEMİZDEKİ 
N İNSANLARIN DA SPOR KÜLTÜRÜNÜ 
> Ozalan Holding'in turizm dışındaki GELİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ. 
yatırımlarından bahsedebilir misiniz? BU DOĞRULTUDA ANTALYADAN Ozaltın Holding olarak, turizm dışında BAŞLADIĞ MIZ, ÇOCUKLARDA inşaat (taahhüt projeleri), ulaşım, enerji || SPOR BİLİNCİNİN GELİŞMESİNE YÖNELİK ATLETİZM VE YÜZME 
GİBİ ANA DALLARDA EĞİTİMLER VERMEYE BAŞLIYORUZ" 


ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatıyla Türkiye'deki hidroelektrik santrali (HES) sayısını 12'ye çıkarıp Hindistan ve Ürdün'de baraj ihalesi aldık. Geçtiğimiz yıl New York'un Brooklyn bölgesinde, 


ruz. Tesislerimize güneş enerjisi panelleri yerleştirirken çalışanlarımıza da önemli ölçüde yatırım yapıyoruz. 

eski bir bina satın alarak Rusya'nın da 


aralarında olduğu dış pazarlarda otel yatırımı imkanlarını araştırıyoruz. 


“AİLE ANAYASASI OLUŞTURDUK” 
ve tarım sektörlerinde faaliyet ve yatırım- 


larımız yer alıyor. En büyük 2 projemiz- > Aile şirketi bünyesinde yer almanın 


den biri İzmir-İstanbul Otoyolu Projesi ile avantaj ve dezavantajları nedir? Aile şirke- 


Bingöl'de Yukarı Kaleköy Barajı işlerimiz devam ediyor. Macaristan'da ise Polat 


Holding”le ortak bir gayrimenkul proje- 


ti olarak kurumsal yapı nasıl geliştiriliyor? 
Ailemle çalışıyorum, burada en önemli nokta işle duygusal ilişkiyi karıştırmamak... Şirketteki işime başlamadan önce bir yakınımız aile şirketleri için aile anayasasının önemli olduğunu belirtti. Biz de bu konuda uzman Alman bir profesörle tüm aile üyeleri, CEO ve CFO gibi yöneticilerle bir araya geldik. Daha sonra bize uygun bir aile anayasası oluşturuldu. 
Bunu korumaya ve zaman geçtikçe de gelişmesine önem veriyorum. 


» İş ve özel hayat arasındaki dengeyi nasıl koruyorsunuz? Genç bir yöneticisiniz. 
Bunun avantaj ve dezavantajlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Çok yoğun çalışıyorum. Ama eve iş getir memeye, aileme ve sevdiklerime zaman ayırmaya gayret gösteriyorum. Bununla beraber, çok iyi bir takım kurmak önemli. Egoist ve bencil biri olmadım. Her zaman yanımdaki insanların da büyümesine, gelişmesine olanak sağlarım. İyi bir takım ve güven sağlayınca işle özel hayat arasındaki dengeyi sağlayabiliyorsunuz. 


“ROL MODELİM DEDEM” 


» İş hayatınızda rol modeliniz kim? 

Dedem Nuri Özaltın ile çok ayrı bir ilişkimiz vardı. Dedem kendini mükemmel yetiştirmiş, Karadeniz'in bir köyünden gelip üniversite bile okuma şansı elde edemeden bir iş kurmuştu. Birkaç yıl önce vefat etti ama onunla 2-3 yıl beraber çalışma imkanım oldu. Rol modelim, iş hayatındaki titiz çalışması, başarıları, vizyonu ve dürüstlüğü ile saygıyla andıgım dedem diyebilirim. Şu sözlerini her zaman hatırlayacağım; *Kişi öncelikle vizyon sahibi olacak. Tecrübe daha sonra. 
Tecrübe, yaptığınız ilk işlerde yoktur. 
Vizyon sahibiyseniz ve liderlik vasfınız da varsa başarı gelir. Bir lider her şeyi bilmek zorunda. Ben hukukçuyum, ekonomistm, inşaatçıyım ve turizmciyim. Tüm bunları bilmek kendiliğinden olmaz. 
Bana ne zaman emekli olacaksınız diye soruyorlar. Bu bilgi birikimim olduğu sürece emekli olmam.” Dedemin bana en büyük mirası ise spor aşkı oldu. Bu aşkla da Gloria Sports Arena'yı çok iyi yerlere getireceğim. Diğer örnek aldığım isimler ise her zaman adil, mütevazı ve iletişime açık olma konusunda babam Ali Talip Özdemir ile zekası, ileri görüşlülüğü ve zarafetiyle annem Öznur Özaltın Özdemir'dir. En değerlilerim, her daim örnek aldıklarımdır. İnsanın hayatında böyle güzel örneklerin olması, belki de 


“ÇEVRECİ OLMAK ÇOK ÖNEMLİ. 
DÜNYADA SİYASİ SORUNLAR 
YAŞANSA DA İNSANLAR BİREYSEL OLARAK DAHA BİLİNÇLENMEYE BAŞLADI. YAPILAN TURİZM SEÇİMLERİNDE DE BU FARKLILIĞI GÖZLEMLEMEK MÜMKÜN” 


bu hayattaki en büyük şansım diyorum. 
Bu maneviyat, her şeyin oluşmasında ve devam etmesindeki en büyük sır belki de. 


> Farklı hobileriniz var mı? Bu hobiler size nasıl bir dinamizm katıyor? 

Uzun yıllardır yoga ve meditasyon yapıyorum. Yoga, dinginlik ve huzur veriyor. 
Bu dersler sonrasında çok daha verimli çalıştığımı düşünüyorum. Bu yıl Peru'da bir yoga kampına gittim. Yılda bir veya iki defa bir hafta kendime ayırıyorum. Bu sürede kafa boşluğunu ve netliğini sağlayacak aktivitelere özen gösteriyorum. 


> Türkiye ve dünyanın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Bize çok görev düşüyor. Belki her şey istediğimiz gidişatta gitmiyor olabilir ama bu aslında bizim daha çok aksiyon alacak bir tavra girmemiz ve heyecanlı hareket etmemiz gerektiğine neden olmalı diye düşünüyorum. '13 Things Mentally Strong People Don't Do' isimli kitabı okuyorum. Burada her zaman durumun- dan yakınmanın kişiyi bir yere vardır madığını söylüyor. Ben de her zaman Türkiye'ye yararlı bir şey yapmak istiyordum. Sporla, gençlere ve çocuklara ulaşıyorum. Turizm açısında değerlen- 


dirdiğimde ise 2014 yılı sektörde çok iyi geçti. Daha sonra Rusya ve terör sıkınuları turizmin düşmesine neden oldu. 
Bu yıl daha iyi bir tablo oluştu. Doluluk oranları yüzde 92'yi buluyor. Ruslar, İngilizler Antalya'ya gelmeye başladı. O yüzden her kötü dönem sonrası yeniden ayağa kalkıyoruz. Önümüzdeki yılın ise 201/ten daha iyi olmasını bekliyoruz. 
Dünya siyasi sıkıntılara girdiği dönemler de, bireysel olarak daha duyarlı ve gelişmeye açık olduğumuzu fark ediyorum. 


©9099 YENİLİKLERE 
VE FARKLI 
İNSANLARLA 
TANIŞMAYA ÖZEN 
GÖSTERİYOR 


Kendinizi nasıl geliştiriyorsunuz? Türkiye ve dünyada takip ettiğiniz yayın, konferans var mı? 

Dünyada sektörde neler olduğunu görmek adına yurt dışına seyahatlerim oluyor. Orada gördüğüm ve farklı gelen, bizde uygulanabilir olan şeyleri otellerimize uyarlama- ya çalışıyorum. New York Times ve The Economics okuduğum süreli yayınların başında geliyor. Harvard Business School ve Stanford'un haftalık veya iki haftalık programlarını kaçırmamaya çalışıyorum. 
Ailemle beraber üye olduğumuz farklı kuruluşlar var, örneğin Dünya Turizm Konseyi (WTTC) 
gibi. Bu tarz organizasyonlarda sektörel yenilikleri öğrenip farklı insanlarla tanışma fırsatını da gelişme olarak değerlendiriyorum. 
Bunların yanında; Burning Man de 4 yıldır gitmeyi sevdiğim bir festival... Default society dediğimiz, sosyal sorumluluk ve bakış açılarının tamamen farklılaştığı bir ortamda, senede bir defa bile olsa zaman geçirebilme lüksü, insanın sadece yaratıcı değil, hayata karşı bakış açısını da etkiliyor. 


SrRRRARAAAAAAARARAAAAAEARARAAAARA AAA İ 


İşletmeniz yurtdışına açılsın, Deniz ile güç kazansın! 


DenizBank dış ticaretle ilgili her konuda size destek oluyor, aklınıza takılan her şey için destek hattıyla size hizmet veriyor... 


| KOBİ Dış Ticaret Destek Hattı | 


(0212) 348 34 44 


ROZ - 
Üg SBERBANK DenizBank bir Sberbank Grubu kuruluşudur. DenizBank di 


IFON PİYASASIJ 


GAYRİMENKUL YATIRIM 
FONLARININ BÜYÜKLÜĞÜ 
2.2 MİLYAR TL'YE YAKLAŞTI 


TÜRKİYE 2014 YILINDA GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI (GYP) İLE TANIŞTI. ŞU ANA KADAR İSE TÜRKİYE'DE İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARININ SAYISI 33'Ü BULDU. 
ANCAK BUNLARIN BAZILARI HENÜZ FAALİYETTE DEĞİL. SPK'NIN EN SON AÇIKLANAN ŞUBAT 

2018 RAPORUNA GÖRE İSE 13 GYF ŞU ANDA İŞLEM GÖRÜYOR. BU FONLARIN BÜYÜKLÜĞÜ 22 
MİLYAR TLYE YAKLAŞMIŞ DURUMDA. BU PAZARDAKİ NİTELİKLİ YATIRIMCI SAYISI İSE 37XE ULAŞTI. 
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GYF PAZARININ DAHA DA HAREKETLENECEĞİNİ BELİRTEN UZMANLAR ÖZELLİKLE BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN DE GYFP'LERİ TERCİH ETMESİYLE, PAZARIN DAHA DA 


BÜYÜYECEĞİNİ İFADE EDİYOR 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 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er zaman büyük bir iştahla bahsettiğimiz Türkiye yatırım fonları pazarı, şu anda 
328 fonla yaklaşık 49.2 milyar TL büyüklüğe erişmiş durumda. Bu fonlara ise toplamda 3 milyon 574 bin kişi yatırım yapıyor. Fonların dağılımına bakıldığında, pazarın ağırlıklı olarak borçlanma araçları fonları ve para piyasası fonlarından oluştuğu görülüyor. Bu fonların içeriğinde devlet tahvili ve repo ağırlığı dikkat çekiyor. Yani belirli ölçütlere sahip olan bu fonlar, aktif olarak yönetilmiyor. Ancak son yıllarda aktif yönetilen fonlara da ilginin arttığı, yeni fon türlerinin devreye girmeye başladığı görülüyor. 
Tam da bu noktada 2014 yılında kurulan gayrimenkul yatırım fonları (GYF), gayrimenkul yatırımlarının fon yapısı kullanılarak finanse edilmesine imkan vermesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 
Nisan ayı sonunda yaklaşık 2.2 milyar TL'lik bir büyüklüğe ulaş an GYF piyasasında, şu anda gayrimenkul yatırım fonu yönetmek üzere kurulmuş sekiz adet gayrimenkul portföy yönetim şirketi bulunuyor. Ayrıca dokuz adet portföy yönetim şirketi de kendi bünyelerinde GYF kurmuş durumda. Bugüne kadar kurulan toplam GYF sayısı 34”ken bunlardan sadece 15 tanesi yatırım aldı. 


NEDİR BU GYF DEDİKLERİ? 
Öncelikle tanımlamak gerekirse GYP'ler, Sermaye Piyasası Kurulu izni ile yetki belgesi olan gayrimenkul portföy yönetim şirketleri veya portföy yönetim şirketleri tarafından kurulup yönetilen bir sermaye piyasası aracı... GYF'ler; alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaat edebilir. Oluşan kazançtan da katılımcılara kâr payı dağıtılması söz konusu. 

GYF'ler, mevzuat gereği sadece nitelikli yatırımcılara sunuluyor. Yatırımcıların büyük ölçekli ve daha verimli gayrimenkullere ulaşmasını sağlayarak hem getirinin yükseltilmesinde hem de 


gayrimenkule has risklerin asgariye indirilmesinde önemli rol oynayan bu fonlar, başta Emeklilik Yatırım Fonları'ndan olmak üzere nitelikli yatırımcılardan büyük ilgi görüyor. 


NASIL İŞLER, AVANTAJLARI NELER? 
GYF'lerin hangi gayrimenkullere ve projelere yatırım yapacağı, ilgilenen yatırımcılarla baştan paylaşılıyor. 
Örneğin; konut yatırımı ve ofis yatırımları yapmak isteyen ya da ticari gayrimenkullerle ilgilenen yatırımcılar, beklentilerine uygun stratejilere sahip fonlara yöneliyor. Fonda toplanan parayla da fon portföyü oluşturarak belirtilen projelerden konut, ofis birimleri satın alınıyor. 

Gayrimenkul yatırımı ile ilgilenen ancak gayrimenkullerin gündelik bakımı, alım-satımı, kiralanması gibi işlemlerle ilgilenmek istemeyen, çeşitlendirilmiş bir portföyün avantajlarından faydalanmak isteyen ve likidite imkanına önem veren nitelikli yatırımcılar için GYF'ler alternatif bir yatırım imkanı sunuyor. Öte yandan GYF'lere kurumlar vergisi istisnası tanınıyor. 
Böylece kârın fon portföyüne vergisiz olarak yansıtılmasıyla yatırımcıların daha yüksek kazançlar elde etmesi mümkün oluyor. Buna ilaveten, bireysel yatırımcıların gayrimenkul kazançları yüzde 35'e varan gelir vergisine tabi iken, GYF aracılığıyla gayrimenkul yatırımı yapıldığında, fondan çıkışta sadece yüzde 10 stopaj kesintisi uygulanıyor. 


2017 YILINDAKİ GYF GETİRİLERİ 
YÜZDE 8 İLA YÜZDE 30 
ASINDA DEĞİŞİKLİK 
ÖSTERİYOR. BU BAĞLAMDA 
RIMCILAR FONLARIN YATIRIM TRATEJİLERİNİ VE GEÇMİŞ RFORMANSLARINI İNCELEYEREK 
A YÜKSEK GETİRİYE SAHİP 
YP'LERİ TERCİH EDEBİLİR. 
TÖRDE BULUNAN KİRA 
TİRİLİ FONLAR, OCAK-MAYIS 
RASINDA YÜZDE 8-12 ARASINDA GETİRİ ELDE EDERKEN DAHA OPORTÜNİSTİK FONLARDA YÜZDE 3O'LUK YILLIK GETİRİ ORANLARI YAKALAYABİLMEK MÜMKÜN 
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ÜNLÜ'DEN İKİ GYF 

GYF getirileri konvansiyonel fon getirileri kadar sık periyotlarla izlenmiyor. 
ÜNLÜ Portföy Genel Müdürü Altuğ Dayıoğlu da gayrimenkulün doğası gereği fiyat değişimlerinin çok kısa sürede yaşanmadığını, haliyle fonların gerçek performansına ulaşmasının da, yine fon portföyündeki gayrimenkulün spesifik özellikleri ve hedeflenen yatırım dönemi ile ilişkili olarak gerçekleştiğini 


GYF'LER İLK KEZ BORSA 
İSTANBULDA 

Bununla beraber Albaraka Portföy Yönetimi, kurucusu olduğu üç gayrimenkul yatırım fonunu, geçtiğimiz yılın kasım ayında Borsa İstanbul'da nitelikli yatırımcılara arz etti. Albaraka Portföy'ün Batışehir, One Tower ve Dükkân Gayrimenkul Yatırım Fonları, Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı'nda işlem görmeye başladı. Yatırımcılar, Albaraka Portföy Yönetimi'nin gayrimenkul yatırım fonları Batışehir, One Tower ve Dükkân katılım paylarına borsa üzerinden ulaşabilecek ve fiyatlarını anlık takip edebilecek. Bu girişimle birlikte ilk kez gayrimenkul yatırım fonlarının borsaya kote olduğunu dile getiren Albaraka Portföy Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Emin Özer, üç GYF'lerinin de getirilerinin yüzde 2.5 ila yüzde 2.6 
arasında getiri sağladığına işaret ediyor. 
“GYF ihracında çift haneli bir büyüme olabileceğini öngörüyoruz. Bunun yanı sıra gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeler ve stokların eritilememesi göz önünde bulundurulduğunda aslında GYF'ler inşaat şirketleri için çok büyük bir fırsat oluşturabilir” diyen Özer, inşaat şirketlerinin stokları ile GYF kurma yolunda portföy yönetim şirketlerinin kapısını çalabileceğini söylüyor. 


22) 


ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRÜ MUHAMMED EMİN ÖZER 


www.platinonline.com 71 


ifade ediyor. “ÜNLÜ Portföy olarak kurucusu olduğumuz iki gayrimenkul yatırım fonumuz var. Fonlarımızdan ilki, Tahincioğlu'nun Emlak Konut GYO'nun güvencesiyle hayata geçirdiği Nidapark Küçükyalı projesi. Bu proje, lansman tarihi olan Mart 2017'den günümüze enflasyon üzerinde getiri sağladı. İkinci fonumuzda ise 42 Maslak projesi ile yatırımcılarımıza ofis alanlarına yatırım imkanı sağlıyoruz” diyen Dayıoğlu; fonlarının, Ekim 2017'den bugüne getirisinin yüzde 11'in üzerinde gerçekleştiğini söylüyor. 


İŞ PORTFÖY 510 MİLYON TLYE 
ULAŞTI 

19 Haziran-18 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında talep topladığı GYF'sinin 
büyüklüğünün 15 Mayıs itibariyle 510 
milyon TL'lik bir değere ulaştığını ifade eden İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nihan Özenç, yönetim ücretinin yüzde 1, gayrimenkul değerleme sıklığının ise yılda iki kere olduğunu kaydediyor. 
“Fonu alan bireysel yatırımcıların katık 
ma payı alım satım kazançları yüzde 10 
stopaja tabi. Ayrıca yatırımcıların fon içerisindeki kira gelirleri için beyanname vermeleri gerekmiyor. Fon, uzun vadeli ve istikrarlı getiri perspektifi sunan büyük ölçekli ticari gayrimenkul lerinden oluşan bir portföye yatırım yapmak isteyen nitelikli yatırımcılar için uygun. Yatırımlarımız arasında Ankara Kızılay Banka Hizmet Binası, Antalya 


Banka Hizmet Binası ve Nida Kule Ataşehir Batı binası yer alıyor” diyen 
Özenç, fonlarının Temmuz- Aralık 2017 
tarihleri arasındaki dönemsel getirisinin de yüzde 7,12 olarak gerçekleştiğini dile getiriyor. 


EMLAK KONUT'UN YER ALDIĞI 

İLK GYF 

Emlak Konut GYO güvencesiyle Torkam İnşaat'ın Konya'da hayata geçirdiği hasılat paylaşımlı projesi Temaşehir 42. Cadde'deki ticari gayrimenkulleri kapsayan GYF, geçtiğimiz nisan ayında tanıtıldı. 

Büyüklüğü 130-150 milyon TL arasında olan Torkam 42. Cadde Ticari GYF'nin yönetimi, fonun kurucusu olan Global MD Portföy Yönetimi tarafından yapılıyor. Proje danışmanlığını BYY Finans ve Refina şirketlerinin yaptığı Torkam 42. 
Cadde Ticari GYF; Emlak Konut'un yatırımcı olarak yer aldığı ilk GYF olma özelliğini taşıyor. 

Kurulacak fonda Emlak Konut GYO yüzde 10,5, Torkam İnşaat yüzde 24,5 ve Global Menkul Değerler yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 40 oranında çekirdek yatırımcı olarak ortak olacak. 
Fonun kalan yüzde 60'lık bölümü ise yerli ve yabancı yatırımcılara sunulacak. 
Fon ayrıca her yıl yatırımcılarına kira getirilerinden oluşan kâr payı dağıtacak. Yurtiçindeki yatırımcıların yanı sıra Körfez ülkeleri, ABD, Avrupa ve Uzak Doğu'daki yatırımcılardan da büyük ilgi 


“97 NİTELİKLİ 

YATIRIMCIMIZ VAR” 

“Bağımsız bir portföy yönetim şirketi olan RE-PIE, sektördeki diğer şirketlerden kendini ayrıştırarak arsa arazi bankacılığı üzerine stratejisini oturttu. Bu doğrultuda da Türkiye'nin çeşitli il ve mahallerinde şimdiye kadar 2.2 milyon metrekarenin üzerinde arsa arazi stoğu yaptı. RE-PIE'ın doğrudan 97 nitelikli yatırımcısının 23'ü Emeklilik Yatırım Fonları'ndan oluşuyor. Emeklilik Yatırım Fonları sayesinde ulaştığımız dolaylı yatırımcı sayısı ise 1.3 milyonun üzerinde. 
Bağımsız bir portföy yönetim şirketi olması sebebiyle kendisini yüksek getiri hedefi ile diğer GYF'lerden ayırmak isteyen RE-PIE tarafından kurulan ve 1.5 
yıldır işlem gören Anadolu Stratejik 
GYF'sinin son bir yıllık getirisi yüzde 30 
civarında. Benzer stratejiye sahip yine arsa arazi bankacılığı yapan ve 15 Mayıs tibariyle Borsa İstanbul Nitelikli Yatırımcı şlem Pazarı'nda işlem görmeye başlayan Avrasya Stratejik GYF, ihraç edildiği şubat ayından beri de yaklaşık üç ayda yüzde 6,7'lik bir getiriye sahip oldu.” 


RE-PIE GENEL MÜDÜRÜ 
HASAN BAYHAN 


SPK ONAYI ALMIŞ 13 GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 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Yatırımcı sayısı Toplam değer (TL) Birim fiyat (TL) i İş Portföy Yönetimi 1. GYF 91 472.312.496 1,07122 , Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi One Tower GYF 1 417.926.407 1,058042 i Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi Batışehir 406.852.357 ,043211 Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi Dükkân GYF 326.975.810 ,108392 ı Ak Portföy Yönetimi 2. GYF 185 192.726.190 ,187349 VAZ Gayrimenkul ve Gayrimenkul Gir. Ser. PYŞ 2. GYF 16 130.711.656 ,378048 , ÜNLÜ Gayrimenkul Portföy Yönetimi 1. GYF 76.639.126 ,118411 , Arz Gayrimenkul ve Gayrimenkul Gir. Ser. PYŞ 1. GYF 1 63.389.599 ,359317 RE-PIE Gayrimenkul ve Gayrimenkul Gir. Ser. PYŞ Anadolu Stratejik GYF 59 47.296.062 1,220309 ı 24 Gayrimenkul Portföy Yönetimi Alzamil Kira Getirili GYF 1 26.996.357 1,00921 
1 ÜNLÜ Gayrimenkul Portföy Yönetimi 2. GYF 14.969.779 0,756936 
, Kalender Gayrimenkul PYŞ Konutfon GYF 3 310.921 1,248681 , Omurga Gayrimenkul ve Gayrimenkul Gir. Ser. Portföy Yönetimi 3 235.501 0,916404 i Toplam 374 2.177.342.261 


Canon 


KİŞİSEL ALMAYIN AMA 
OFİSTE KİŞİSEL VERİLERİNİZ 


GÜVENDE Mİ? 


Şirket içindeki gizli ve hassas belgelerin yanlış kişi ya da yerlerle 

paylaşılması, şirketinizin hem ticari hem de yasal yönden olumsuz 

etkilenmesine yol açabilir. GDPR, KVKK gibi yönetmeliklere 

uygun hareket edebilmeniz, bilgi ve veri güvenliğinizi artırmanız 

için son teknoloji çözümlerimizle yanınızdayız. Siz de Canon'la 

tanışın, ağ güvenliğinizi en yüksek seviyeye çıkartın. WWWw.canon.com.tr 


SPK'NIN İHRAÇ BELGESİNİ ONAYLADIĞI 33 GAYRİMENKUL 
YATIRIM FONU 

24 Gayrimenkul PYŞ Al Zamil GYF 


24 Gayrimenkul PYŞ Al Zamil Kira 
Getirili GYF 


24 Gayrimenkul PYŞ 2. Al Zamil 1. GYF 


24 Gayrimenkul PYŞ 2. Al Zamil Kira 
Getirili GYF 


24 Gayrimenkul PYŞ Portakal 
Çiçeği GYF 


24 Gayrimenkul PYŞ Primo GYF 


24 Gayrimenkul PYŞ Turyap GYF 


Ak Portföy Yönetimi 1. GYF 


Ak Portföy Yönetimi SOFAZ 
Türkiye Özel GYF 


Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi Batışehir GYF 


Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi Dükkân GYF 


Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi Flora GYF 


Albaraka Gayrimenkul Portföy Yönetimi One Tower GYF 


Arz Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi PYŞ 1. GYF 
Arz Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi görmesi beklenen fonun, kira geren | SPK TARAFINDAN İHRAÇ BELGESİ PYŞ 2. GYF bir yatırım stratejisine sahip çıkış senar- ONAYLANAN 24 TANE GYF Arz Gayrimenkul Ve Girişim Sermayesi yosu da bulunan süreli bir fon olması- BULUNUYOR. BU FONLAR BİR PYŞ 3. GYF nın da ilgiyi artıracağı öngörülüyor. YIL İÇİNDE FONLARINI HALKA Ata Portföy Yönetimi 1. GYF ARZ ETMEK DURUMUNDA. DİĞER MİM ei 


GYF'LER BES ŞİRKETLERİNİN DE TARAFTAN 2017 YILINDA PEK İş Portföy Yönetimi 1.GYF 


Kalender Gayrimenkul Portföy Yönetimi Konutfon GYF 


TERCİHİ 
Emeklilik fonlarının aradığı uzun vadeli 


ÇOK FON İHRACA ÇIKTI. ANCAK BUNLARIN YARISINDAN FAZLASI 


Kalender Gayrimenkul Portföy Yönetimi Trakya GYF 


yatırım ve getiri oranları ile GYF'lerin HENÜZ YATIRIM ALAMADI... 


Yapı paralellik gösteriyor Ağaca) DOLAYISIYLA SEKTÖRE GİREN KT Portföy Yönetimi Al Hussaini GYF 


GYF'ler sayesinde yatırımcılar stabil, YENİ OYUNCULAR DIŞINDA Logos Portföy Yönetimi 1. GYE 


orta ve uzun vadeli, varlığa dayalı ve MEVCUT PORTFÖY YÖNETİM 


ŞİRKETLERİNİN HALİHAZIRDA 


Mükafat Portföy Yönetimi 1. Akaryakıt 


özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan Sektörü GYE 


ülkelerde büyüme potansiyeli yüksek KU RDUĞ U FONLARA YATIRIM 


ARAYIŞI İÇERİSİNDE OLDUĞU 


Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi Karma 1. GYF 


olan bir sermaye piyasası aracına yatırım 


yapma fırsatını yakalayabiliyor. 
Bu sayede GYF'lerin BES şirketleri tara- 


RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ Anadolu Stratejik GYF 


SÖYLENEBİLİR... 


fından tercih sebebi olması ve ülkedeki gayrimenkule yatırım yapma şeklinin etkin ve sürdürülebilir bir şekilde değişmesinin yakın zamanda gerçekleşmesi- nin öngörüldüğünü söyleyen Hasan Bayhan, GYF'lerin ileriki dönemde dünyada olduğu gibi BES üzerinden beslenerek ülke ekonomisi için önemli bir konumda yer almasını beklediklerini aktarıyor. 

“İşin yasal boyutuna gelecek olursak çıkan tebliğ gereği OKS fon portföy 


74 www.platinonline.com 


büyüklüklerinin asgari yüzde 10'nun GYF'ye veya girişim sermayesi fonuna ya da Türkiye Varlık Fonu'na yatırma zorunluğu 2018 yılından itibaren yürürlüğe girdi ve bugüne kadar uyumluluğu sağlayabilmek için GYF'lere pek çok Emeklilik Yatırım Fonu yatırım yaptı” diyen Bayhan, OKS'lerde para biriktikçe GYF'lere aktarılacak olan yatırımların sürekli bir şekilde artacağı- nın da piyasalar tarafından beklendiğini belirtiyor. 


RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim 


Sermayesi P 


'YŞ Avrasya Stratejik GYF 


RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim 


Sermayesi P 


YŞ Avrupa Stratejik GYF 


RE-PJE Gayri 


menkul ve Girişim 


Sermayesi PYŞ Maslak 1453 GYF 


RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi PYŞ Milenyum GYF 


RE-PIE Gayrimenkul ve Girişim 


Sermayesi P 


'YŞ Novada Söke GYF 


ÜNLÜ Portföy Yönetimi 1. GYF 


ÜNLÜ Portföy Yönetimi 2 GYF 


GÜNEY KORELİ 4x4 SUV UZMANI 


Ryfacera vi Bu Kadar Çekici Olmamıştı” 


e) 15 Dakikada Hızlı Finans 
Ge) 96100 Yedek Parça Bulunurluğu 


Şahsuvaroğlu Grup Güvencesiyle 2. El Olarak 4 Yıl İçerisinde Geri Alım Garantisi Aldığınız aracınızı 4 Yıl içerisinde dilediğiniz zaman geri alıyoruz. 
Bu süre içerisinde aracınızı hangi fiyata geri alacağımızı ise size ilk günden taahhüt ediyoruz. 


Size En Yakın Yetkili Satıcı İçin: (0216) 493 19 19 
fY ©/ssangyongtr 


Wwww.ssangyong.com.tr 


SSANGYONG 


ŞAHSUVAROĞLU 
GRUP 


FİNANS LOUNGE 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 


TEB'DEN SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞE YENİ BİR DOKUNUŞ 


TEB Özel Bankacılık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hızla farkındalığı artan sosyal girişimcilik kavramına yönelik yeni bir çalışma başlattı. 'Fark Yaratan Yatırımlar” adıyla düzenlenen bu çalışmalarda TEB; dünyanın ilk ve en geniş sosyal girişimci ağı Ashoka iş birliğiyle, sosyal girişimleri potansiyel yatırımcılarla bir araya getirerek sürdürülebilir iş modellerini desteklemeyi hedefliyor. 
Bu bağlamda 'Sosyal Finans Toplantıları” düzenlemeye başlayan TEB Özel Bankacılık ve Ashoka Türkiye, iş birliklerini bir adım ileriye taşıyarak “sosyal girişimcilik" konusuna 


( ıtan rımlar 


ASHOKA TÜRKİYE ÜLKE DİREKTÖRÜ ZEYNEP MEYDANOĞLU İLE TEB ÖZEL BANKACILIK PAZARLAMA VE MERKEZİ SATIŞ DİREKTÖRÜ HAYRİ TELEKOĞLU 


odaklanmaya başladı. Organize edilen ilk buluşma ise geçen ay gerçekleştirildi. 
İzlediğimiz üç yatırım ise şu şekilde oluşuyor: 'Daha adil, eşit ve güçlendirici bir burs pazar yeriyle eğitimde fırsat eşitliği mümkün' sloganı ile yola çıkan Mesut Keskin'in kurmuş olduğu e-Bursum, öğrencilere verilecek bursları tek bir platformda hedef kitleleriyle adil bir şekilde buluşturuyor. “Tüm alışverişinizi adil ve çevre dostu üreticilerden yaparak gezegeni tüketmek yerine türetmek mümkün” diyen Good4Trust.org kurucusu Uygar Özesmi ise hayata geçirmiş olduğu platformla türetim ekonomisini destekleyenleri aynı ortama taşıyor. Son olarak, “Tedarik zincirlerini en iyi bilenlere (çalışanlara) sorarak daha güvenli, sağlıklı ve verimli kılmak mümkün” diyen Laborvoices Türkiye Operasyon Müdürü Selin Peker de tedarik zincirlerinin şeffaflaşması için çalıştıkları ve fark yaratan yeni yatırımlarını paydaşlarına anlatıyor... İzlediğimiz üç yatırım da sosyal girişimcilik alanında yarattığı farkla dikkatleri üzerine çekiyor. TEB olarak bu yatırımları hem melek yatırımcılarla hem de hedef kitlelerle bir araya getirmek istediklerinin altını çizen TEB Özel Bankacılık Pazarlama ve Merkezi Satış Direktörü Hayri Telekoğlu ise sosyal girişimciliğe odaklanırken, fark yaratan yatırımlara destek olacaklarını söylüyor. 


YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU 


Türkiye'nin en uzun soluklu tiyatro ödülü olan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin 22'ncisi, 14 Mayıs Pazartesi akşamı Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir törenle sahiplerine kavuştu. Sanat, cemiyet ve iş dünyasının bir araya geldiği ödül töreninde 2017-2018 tiyatro sezonundaki performansları ve Türk tiyatrosuna verdikleri 
emekleriyle öne çıkan isimlere toplam 15 
dalda ödül verildi. 22'nci Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde, Türk tiyatrosunu geliştiren ve dönüşümünde öncü olan oyun yazarlarına verilen Cevat Fehmi Başkut Özel 


Ödülü'nün bu yılki sahibi “Yuva” isimli oyunuyla, Sami Berat Marçalı oldu. Komedi/ müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü'nü ise bu yıl “Bir Baba Hamlet isimli oyun aldı. Bu 22 yılın karnesin- de ise şu dört kategori öne çıktı: 

*Jüri üyeleri 22 yılda 2 bin 188 farklı oyun izledi. 

*Toplam 90 'özel ödül" verildi. 

*Diğer kategorilerde ise 287 ödül dağıtıldı. 
*Online sistemin kurulduğu 2012-2013 
tiyatro sezonundan bu yana toplamda 85 
bin 807 oy kullanıldı. 
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MARK MOBIUS 


CEF'TE BU YIL FINTECH VE BLOCKCHAIN 

KONUŞULACAK 

Sabancı Üniversitesi'nin, Akbank'ın kurucu sponsorluğunda hayata geçirdiği, “Sabancı Üniversitesi Center of Excellence in Finance'in (CER) uluslararası konferans serisinin ikincisinde; FinTech girişimleri, bankacılık sektörü ve blockchain teknolojisi yerli ve yabancı uzman ve profesyoneller tarafından ele alınacak. Türkiye ve dünyadan uzman ve profesyonellerin katılımıyla üç panelin gerçekleştirileceği konferansta, ünlü yatırımcı Mark Mobius da bir konuşma yapacak. 

'Finans Piyasalarının Geleceği" başlıklı konferansta, küresel ekonomi gündeminin en ön sıralarında yer alan iki önemli konu; FinTech girişimleri ve blockchain teknolojisi- nin yanı sıra bankacılık sektöründeki son gelişmeler ele alınacak. Konferansın açılış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
Zehra Sayers ve Akbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Suzan Sabancı Dinçer yapacak. 


CENTER OF EXCELLENCE 
C E - IN FINANCE 


SABANCI UNİVERSİTY 


uğurda 
BAŞARI 


BİR GELENEKTİR! 


e Okul Öncesi e İlkokul e Ortaokul e Anadolu Lisesi 


Uğur Okulları okul öncesinden lise son sınıfa kadar akademik ve bilimsel eğitim ile öğrencilerine başarılı bir gelecek sunar. 


Sınavlarda Yüksek Başarı Hedefi 


444 4 845 5) uğur 


www.ugurokullari.k12.tr e BAHÇEŞEHİR UGUR 
EĞİTİM KURUMLARI 


okulları 


(STİL) 


.—.i 


DİNA 


İK Bİ 


STİL YANSITIYOR 


GAMA ALFA PLASTİK İNOVASYON AŞ. İLE GENÇ YÖNETİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ XGYAD) YÖNETİM KURULU BAŞKANI YİĞİT SAVCI, İŞ HAYATINDAKİ BAŞARISINI STİLİNE 'DE YANSITIYOR ŞIK VE AYNI ZAMANDA SPOR BİR STİL TERCİH EDEN SAVGİNİLE CACHARELİN “KENDİSİİÇİN HAZIRLADIĞI ÖZEL DİKİM TAKIM ELBİSENİN PROVASINDASBİR ARAYA GELDİK 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 


inamik, samimi ve heyecanlı bir karakter sergileyen 

Yiğit Savcı, bu kişilik özellikleri sayesinde başarılı bir kariyer ve dengeli bir yaşam kurmuş. 
Adanalı bir ailenin çocuğu olan Savcı, 
18 yaşında Yıldız Teknik Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okurmak üzere İstanbul'a geliyor. 
Mezuniyetinden hemen sonra da iş arayışına şantiyelerden başlıyor. 
Takvimlerin 1997 yılını gösterdiği günlerde yaşanan ekonomik krizin inşaat sektörünü etkilemesi ile iş bulamıyor. 
Kendisi gibi inşaat mühendisi olan ağabeyi, plastik sektöründe iş yapan arkada-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Fotoğraflar / Ziynet Özen 


şını öneriyor. İşte bu noktadan sonra Yiğit Savcı, eğitimini aldığı mesleğini bir yana bırakarak plastik sektöründe kendi tabiri ile tüccarlığa başlıyor. Savcı'nın kariyer yolculuğunu dinlerken girişimci ruhundan yaşam felsefesine, kendimi geliştirdiği alanlardan modaya olantılsisı ve giyim tarzına yönelik pek çok detayı öğreniyoruz. 


» Kariyer hikayeniz nasıl gelişti? 

Bugün ortağım olan Osman Nuri Çürüksulu, o günlerde dünyada en büyük emtia tüccarlarından Louis Dreyfus'un Türkiye'de acentasıydı. İş hayatına adım atarak tüccar olm 


da ilerledim. Daha sonra Loui: Koç'un dış ti 
Ticaret'le bir 


Üç yıllık ortak hareki 
ımzaladık. Bu sürenin Sonunda 2001 
işince bu ortaklık sona erdi. Koç m Dış Ticareti küçültmeye 


ie anlaşması 


1. Başar Ailesi ise finansal zorir Ama Amerikalılar yollarına devamrettr. Biz de ortağımla beraber o krizi firsata çeviren girişimcileriz. Gama markamız burada doğdu. Hedefimiz, kurduğumuz işi büyütmekti ama sermayemiz yoktu. Ortağımın İzmir'de babası- 


na ait bir evi vardı. Babasının. izni ile evi sattık ve o para ile birşeyler alıp Satmaya başladık. Azmiımız ve girişimdi. yapımızla ciddi bir atılım yaptık; Büyük büyük mallar alıp satmaya başladık. Ram'dan dola- 


yı müşterilerimizle iyi ilişkilerimiz vardi. 4 


Onun verdiği güçle 2004*e kadar işlerimiz çok iyi gitti. Ancak Bir zaman sohra 


kazansak da marj yeterli gelmiyordu: Bu, © kez ithalat yapmayı düşündük. Herkes , 
Avrupa'ya giderken biz alternatif bir 4 


pazar yarattık ve Asya'ya gittik. Küçücük birada olan Singapur'daki Jurong Adası petro-kimya sektörüne ev sahipliği yapryor. Burada araştırmalar yaparken Singapur'a yerleşmeye karar verdim: 


Ortağım iç piyasada yer alırken ben de 


MADE T6-MEASURE - 


cacharel 


dışarda alıp satmaya başladımı”2005't6n itibaren Japonya'dan başlayarak Köre; Tayvan, Tayland, Endonezya, Malezya ve Hindistan'a kadar tüm o coğralyayı dolaştım. Elimde çantamla Türkipazamı: nı ve ürünlerimizi anlatıyordum Böylece pazarda Gama ismi kökleşmeye başladı. 2009'un başında Dreyfusişirke: tin yüzde 70'ini J. P. Morgan'a sattığını, 
250 milyon dolar değerindeki plastik 
departmanını kapatacağını belirti Yami acentalığımızın sona geldiğini bildiiyos lardı. Amerika'ya giderek oradaki patifö: numuzla konuştuk ve Gama markasıile devam edebileceğimizi söyledik, Şubat 
2009'da Gama Amerika'yı kurarak 5 
kıtada faaliyet gösteren bir şirket öldük: Beraberinde Brezilya, Çin ve Tayland ofislerini de bünyemize kattık. 2010'yale nın sonunda yaklaşık 160 milyon'dolâr ciro yapan, Türkiye'nin ilk 250'sime giren bir şirket haline geldik. Bu'arada 
pazarda bir dönüşüm yaşanıyordu: 2008 
2009 yıllarından itibaren petrokimya 
yatırımları hızla petrolün merkezi olan Suudi Arabistan'a kaymaya başladı. Bü yönelişin, tüccarı ezebilecek bir yapı olabileceğini düşünürken bunu yaşamaya da başladık. 2009 krizinde Çayırova'da yatırım amaçlı aldığımız gayrimenkulü değerlendirmeye karar verdik ve mühendislik plastiği üretmeye karar ver dik. Böylece kendimizi sanayici tarafına evirirken yaklaşık 3 yıl sonra Arçelik'e ciddi bir üretim yapmaya başladık. 
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MADE TO MEASURE “ 


——eacharel — — * 


Bu üretimden 3 yıl sonra da renkli plastik üretimini hayata geçirdik. Bir yandan da sürdürülebilir olması için geri dönüşüm plastikleri üzerine çalışmaya başladık. Bu da tamamen otomotiv sektörüne yönelik konumlandı. Bugün Gebze-Çayırova'da 3 fabrikamızın yanı sıra Singapur ofisimiz faaliyetini sürdürüyor. 
Tamamen ticaret olan yapımızı zamanla sanayiye dönüştürdük. Yaklaşık 7 yıldır bu dönüşümü tamamladık. Gama markasıyla Singapur'da ticaret yaparken Alfa markasıyla mühendislik plastiği, Kappa markasıyla renkli plastiği, Beta markasıyla da geri dönüşümlü plastiği üretiyoruz. 
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GYİAD'ın 16'ncı dönem başkanısınız. 
Yeni dönem dernek çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 

2004 yılında GYİAD'a üye oldum. Pınar 
Eczacıbaşı başkanlığından itibaren derneğin tarihine tanıklık ediyorum. 
Dolayısıyla her kademesinde çalışarak başkan olmuş biriyim. Öncelikle projeler komitesinde eş başkanlık yaptım sonra daha aktif göreve gelerek 2011'de yönetim kuruluna girdim. 2010 yılında bugün başkan yardımcılığı yapan Mert Tinik'le beraber GYİAD Akademi'yi kur duk. Bu akademi, dernekte sürdürülebilir olmuş en güçlü projelerden biri. 
Burada teori ile pratiği birleştiriyoruz. 


"Aslında aldık diyelim. 2016 yılının başında, 15 Temmuz darbe girişiminden bir süre önce birtakım huzursuzlukların olduğunu hissederek büyüme odaklı stratejimizi, kârlılık odaklı bir ilerlemeye çevirmeye karar verdik. Temmuz ayında bu olay gerçekleşince hızlandık. 
Büyüme ile ilgili planları geçici olarak durdurduk, kâr odaklı atılımları öne aldık. Bilhassa beyaz eşya şirketleri ile önemli projelere imza attık. 2028 yılına kadar bölgenin en önemli mühendislik plastik üreticisi olmayı hedefliyoruz. Birkaç noktada üretim hedefliyoruz." 


Üniversitelerle iş birliği yaparak eğitim 


programlarında eksik olan pratiğin konuşulduğu 3 saatlik dersler geliştirdik ve bunu da kredili bir ders haline getirdik. Yıldız Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi gibi kurumlarla iş birliğimiz 7-8 yıl sürdü. 2015 yılında “değişim” diyerek tekrar dernekte yer aldım ve bir sonraki yıl başkan oldum. 
Sivil toplum kuruluşlarında projeye inanan biriyim. Koltukların, projelerle meşgul edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Böylece 16'ncı dönemde “dönüşüm” diyerek devam ediyoruz. Burada da 


bireyde, kurumda ve toplumda olmak üzere 3 kriter oluşturduk. Bireyde dönüşümü, kadının dönüştürücü gücüyle ilişkilendirerek iş hayatında kadının yaşadığı sıkıntıları, kadının istihdam sorunlarından yönetim kurulunda yer almasına kadar her yönüyle el alıyoruz. 
Kurumlarda, dijital dönüşüme değiniyoruz. Toplumda dönüşümün gerçekleşmesi için de 'sanat” diyoruz. İş örgütünün “sanat demesi ilginç geliyor. 
Çünkü sanat, yaratıcı düşünce ve bunun özü girişimci düşünce demek. 
Toplumda dönüşümü yaratmak için aslında zihinsel dönüşümü anlatmak 


istiyoruz. GYİAD Akademi'yi kurduktan sonra üniversitelere gittiğimde dersler deki materyal eksikliğini gördüm. Hoca, Google'ı, Apple'ı anlatıyor ve çocuk Türkiye'den girişimci olacak. Buna ben, gök kubbe etkisi diyorum. Bu çocuk, bu anlatılanın altında ezilir. Anlatılan bu materyallerle Türkiye'de girişimcilik ekosistemini geliştiremeyiz. O zaman Türk tipi girişimcilik modelini inceleyelim, işleyelim ki feyz versin. Bu mantığı 2 
akademisyenle paylaştım ve ilk GYİAD vaka kitabı 'Formül Sosunda', 2017'de basıldı. Ayrıca kadın girişimcilerden bir vaka kitabı hazırlanıyor. Son olarak da GYİAD Araştırma Enstitüsü'nü kurduk. 
Burada da daha sokak diline uygun makaleler hazırlıyoruz. Bu makaleleri de kitaplaştıracağız. 


> Nasıl bir yönetim tarzına sahipsiniz? 
Hasan Subaşı'nın kitabında Lau Tzu'nun bir sözünü okudum; “İnsanlara liderlik yapmak istiyorsan arkalarından yürü”. Uzun süre Asya'da yaşadığım için kendimde özümseyebildim. Asya kültürü, dünyaya da yavaş yavaş sirayet eden mütevazı bir kültür. Çünkü dünya nüfusunun neredeyse yarısından fazlasının yaşadığı bir coğrafyadan söz ediyoruz. 
Yaklaşık 10 yıl orada yaşadım. Dolayısıyla Asya, liderlik anlayışımı çok ciddi etkiledi. Bu sözü gördükten sonra bunun ne kadar çok uygulanabilir olduğunu da hissetmeye başladım. Kişilik olarak da mütevazıyımdır. Bu karakterim, liderliğime de yansıyor. Çok dinleyen, delege etmek için büyük çaba sarf eden ve takım çalışmasıyla ilerleyen bir yönetim anlayışım var. Baskın bir şekilde önde giden değil, daha özgür ve demokratik bir şekilde daha arkadan ileriye doğru hamle yapan bir liderlik stiline sahibim. 
Bu yaklaşımımı dernekte de kendi şirketimizde de olabildiğince uyguluyorum. 
Çünkü iş hayatındaki dinamikler STK'dan biraz daha farklı... Bazen bazı yerlerde daha baskın olmak gerekiyor. 
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“TAM BİR LACİVERT TUTKUNUYUM. SON BEŞ-ALTI YILDIR ÇOK FAZLA LACİVERT KULLANIYORUM. ÖZELLİKLE LACİVERT İLE BEYAZI BIR ARAYA GETİREN BIR DOLABIM VAR” 


“OLABİLDİĞİNCE RAHAT 
GİYİNMEYE ÇALIŞIYORUM” 


p Giyim kodlarınızdan bahsedelim. İş ve özel hayatınızda nasıl bir tarza sahipsiniz? 
İş hayatına başladıktan birkaç yıl sonra smart-casual tarzına döndüm. Asya'da iklimi de gereği takım elbiseli bir ortam yoktu ama Türkiye'de müşteri karşısına takım elbise, kravatla çıkmak önemliydi. 
“Biz tüccarız; hızlıyız, esneğiz dolayısıyla da olabildiğince de onu ifade eden bir giyim tarzına sahip olmalıyız” demeye başladık. Önce kravatlar atıldı, dengeleyelim mendil koyalım dedik ondan sonra ceketi de takım elbiseden çıkartarak tek ceket-pantolona döndü. Bugün de olabildiğince rahat giyinmeye çalışıyorum. İnsan yaşamın içinde hızlanınca yalınlığı seçiyor. Asya'daki basit yaşam, kıyafetlerime yansıdı. 


> Alışverişle aranız nasıl? Nasıl bir tüketicisiniz? 

Alışveriş konusuna uzak olan biri değilim. Takip ettiğim bazı markalar var. 
Sanata olan ilgimden dolayı tasarımı da 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sanat olarak görüyorum. Bu nedenle ne yaptıklarını merak ederek takip ediyorum. Alışverişimi ise dijital platformdan çok olabildiğince mağazaya giderek yap- 


mayı seviyorum. 


» Sizi son dönemde etkileyen akımlar neler? 

Mesela son yıllarda erkekler çok dar giyiyor. Çok uçlarda değilim ama ben de onlara yakın tarzları beğeniyorum. 


» Spor yapar mısınız? Nasıl bir rutin izliyorsunuz? 

Uzun yıllardır basketbol oynuyorum. Son dönemde işlerin verdiği tempodan ötürü bir parça uzak kaldım ama spor her zaman hayatımda oldu. Haftada minimum 2 gün spor yapıyorum. Akşam geç de olsa yürüyorum. 


» İş ile özel hayatınız arasında nasıl bir denge sağlıyorsunuz? Hobiniz var mı? 

Bunu çok önemsiyorum. Şöyle ki, GYİAD Akademi kurulduktan sonra hazırladığım şablonda; 'şirketinizi böyle kurun, bunlara dikkat edin, sonra böyle 


İŞ SEYAHATLERİNİZDE 
KOMPAKT BİR VALİZ 
NASIL HAZIRLARSINIZ? 


"Valiz hazırlama konusunda tam bir profesyonel oldum. Mesela benim havaalanından çıkma hızlarım vardır. Çünkü bir yerden sonra çok seyahat edince havaalanlarından bıkıyorsunuz. 25 
günde dünya turu attığım olmuştur. İlk başta kocaman bavulla çıktığım Singapur seyahatlerimde artık sadece bir sırt çantası kullanıyorum. Ev de olduğu için böyle olabiliyor. 
Japonlarla daha çok vakit geçirmeye başlayınca onların basit ve az olana yaklaşımları benim de yaşam şeklim oldu." 


büyütün ve bunlara dikkat edin, son olarak da büyüttükten sonra sürdürülebilirlik için ne yapmanız gerektiğini de bugünden düşünün' dedim. Diyorum ki, iş ve sosyal yaşam dengesini bugünden kurun. Kendinize bir hobi bulun, bununla ilgilenin. Eğer bir hobiniz olmazsa kötürüm oluyorsunuz. Mesela özellikle Gaziantep'te makine almaktan başka bir şey yapmayan iş adamlarını 


çok gördüm. Dışarda bir hayat var. Evet biz iş adamıyız, işimize konsantre olmalıyız ama bir yerde kesip başka bir kişi olmak önemli. 


> Şu anda hangi kitabı okuyorsunuz? 
Dünyada ve Türkiye'de takip ettiğiniz yöneticiler kimler? 

Çok kitap okuyorum... Aslında biz yöneticiler biraz sanatçıyız. Kendi işimizi yaparken biz her gün yeni bir yaratım süreci içindeyiz. En son Prof. Dr. 
Hüsamettin Koçan'ın 'Bir Dağda Mucize Yaratan Ressam' isimli, Aslıhan LodIi'nin yazdığı, aslında bir nehir söyleşi olan kitabı okudum. Nehir söyleşi severim. Bu tarz yazımlar insanı çok besler. Biyografi, otobiyografi... Hoca, benim gözümde yarı tanrı konumunda. 
Koçan'ın hayatına bakarken feyz alınmalı... Sonunda da her şeyi topluma bırakacak bir kurgu ile müze kuruyor. 
Bu tip hikayelerden etkilenen bir liderim. Evet Amerika ve Asya'yı takip ediyorum ama olabildiğince Türk tipine uygun ne olabilirle bakıyorum. 


Etkileyici ve çok mütevazı liderlerimiz var; Vehbi Koç, Asım Kocabıyık, Hüsnü Özyeğin gibi... Bu isimler şirketlerini büyüterek dev yatırımlara dönüştürmüş. Sonunda onlar da vakıf ve müzelerle işlerini topluma emanet etmişler. 
Amerikan modeli, baskın ve şova yönelik liderlere biraz daha eleştirel bakıyorum. Daha mütevazı bir liderlik 


"UZUN YILLAR GÖMLEKLERİMİ DİKTİRDİM. AMA ÖZEL DİKİM GERÇEKTEN BÜYÜK BİR BECERİ. 
TÜRKİYE'DE DE SANIRIM TERZİLİK AZALAN BİR MESLEK. CACHAREL BÜNYESİNDE BU YÖNDE 
DEĞERLİ KİŞİLER YER ALIYOR" 


yapılmasının Türk kültürüne daha uygun olduğunu düşünüyorum. Burada da örneklerin ne kadar başarılı olduğunu görüyorum. 


> Gömlek veya takım elbiselerinizi özel Uzun yıllar gömleklerimi diktirdim. 
Ama özel dikim gerçekten büyük bir beceri. Türkiye'de de sanırım terzilik azalan bir meslek. Cacharel bünyesinde bu yönde değerli kişiler yer alıyor. Bana çok yardımcı oldular ve çok güzel bir takım elbise dikildi. El işçiliğini de çok önemsiyorum. Rahmetli babam sadece el dikimi takım elbiseler giyerdi. 
Onların döneminde terzi çok önemli bir şeydi. Hatta biz Adana'da yaşadığımız için terzi için İstanbul'a gelirdi. 


“HOBİLERİM SANATLA ŞEKİLLENİYOR” 


“Hobilerim, sanat üzerinden temelleniyor. Sanatla ilgilenen, çağdaş sanatla ilgili neredeyse tüm müzeleri gezen, ciddi kitap okuyan, master'ını yapmış, bugün de kendini öğrenci gibi gören bir iş adamıyım. İş ve sosyal yaşam dengesini çok iyi kurmak gereki yor. Ayrıca edebiyat aşığıyım, Türk dili severim...” 


M. HALİD BEDER, TUĞBA UZÜĞÜTEN, TURGUT ÖZEN, SEVİNÇ KURTOĞLU, YİĞİT SAVCI, DİDEM YAVAŞ, ÖZCAN GÜLMEZ VE ERMAN ÇABRİ 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“UNUTULMAZ DENEYİMLER KURGULANIYOR" 


LÜKS, YAŞAM STİLİ, KONFOR VE YENİLİK GİBİ KAVRAMLARA ODAKLANARAK GELENEKLER 


YARATMANIN KURUMSAL KİMLİKLERİNİN DNA'SINDA YER KEMPINSKI İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ VE KEMP RALPH RADTKE, “HER TREND YA DA MODA ÇIRAĞAN PALACE KEMPINSKI İSTANBUL DA ZAM BİZE DÜŞEN EN ÖNEMLİ SORUMLULUK İSE MİSAFİRLERİMİZ YARATMAK” YORU 


Bahar Akgün / bahar.a 


urizm sektöründe 45 yılın üzerinde bir deneyime sahip olan Çırağan Palace Kempinski 
İstanbul Genel Müdürü ve Kempinski Residences Türkiye Bölge Direktörü Ralph Radtke, Kempinski ailesine ilk kez 2011'de Çırağan Palace 
Kempinski İstanbul ile katıldı. 2018'de, 38 
yıl önce mezun olduğu İsviçre'nin en iyi otelcilik okullarından biri olan Glion'un mezunlar derneği başkanı seçilen Radtke, bu okulun danışman komitesinde de yer alıyor. Birçok önemli kuruluş tarafından 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turizm-otelcilik alanında farklı ödüllere layık görülen Radtke, “Dünyanın farklı noktalarında otelcilik yapan ve 14 binin üzerinde mezunu olan bu derneğin başına geçmiş olmak benim için büyük bir sorumluluk” diyor. Dünyanın dört bir yanında turizm sektöründe faaliyet gösteren uluslararası deneyime sahip profesyonellerle iletişim içerisine olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Ralph Radtke ile Çırağan Palace Kempinski İstanbul bünyesindeki yeni hedefleri hakkında konuştuk. 
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ALDIĞINI BELİRTEN ÇIRAĞAN PALACE NSKI RESIDENCES TÜRKİYE BÖLGE DİREKTÖRÜ ÖZÜNDE ASLINDA ZAMANSIZ” OLMAK VAR. 

SIZ ZARAFETİN SİMGESİ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR. 
E GERÇEK VE UNUTULMAZ DENEYİMLER UNDA BULUNUYOR 


> Turizm-otelcilik sektöründe köklü bir deneyime sahipsiniz. Bu alanda nasıl bir eğitim aldınız ve daha önce hangi gruplar- da görev yaptınız? 

Eğitimimi Hotel School D. Speiser at Tegemsee'de ve aynı zamanda İsviçre'nin en iyi otelcilik okullarından Glion'un “Otel Yöneticiliği ve Yiyecek ve İçecek Yönetimi Bölümleri'nde tamamladım. 
Ardından Florida Üniversitesi'nden mezun oldum. Ana dil olarak Almanca dışında İngilizce, Fransızca ve Flamanca'yı da iyi derecede konuşabiliyo- 


“DÜNYANIN DÖRT BİR YANI 


MEMNUNİYETİNİ HER ZAMA 


DAN GELEN MİSAFİRLERİMİZİN 
VE HER KOŞULDA EN İYİ SEVİYEDE 


TUTMAK, BEKLENTİLERİNİ HIZLICA KARŞILAMAK, ONLARA İNCE 


DOKUNUŞLARIMIZ İLE KİŞİSELLEŞTİRİ SÜRPRİZLER YAPIP HAYATLAR 
BAŞKA BİR YERDE BULAMAYACAKLA 


LMİŞ SERVİSLER SUNMAK, KÜÇÜK 


BOYUNCA UNUTAMAYACAKLARI VE 


RI BİR DENEYİM YAŞATMAK 


'KALİTE* GİRİŞİMİMİZİN TEMEL ÖĞEL 


rum. 45 yılı aşkın meslek hayatımda Fransa'dan Tayland'a, Lüksemburg'dan Rusya'ya kadar 15'in üzerinde ülkede görev yaptım. Turizm-otelcilik sektöründe hatırı sayılır otel açılışı yaptım ve otel renovasyonu yönettim. Sayısız bireysel ve bölgesel otel yönetimine liderlik ettim. 
Farklı marka ve otellerin stratejik anlamda pazar pozisyonlarının değişimi gibi süreçlerine liderlik yaptım. Kempinski grubundan önce Sofitel otellerinin Orta&Doğu Avrupa, Türkiye ve İsrail'deki otellerinden 


Kuzey, 


sorumlu kıdemli başkan yardımcısıydım. 
Kempinski ailesine ise ilk kez 2011'de Çırağan Palace Kempinski İstanbul ile katıldım. 


> Bu sektörde başarılı olmak için nasıl bir vizyon ve misyona yatırım yaparak ilerliyorsunuz? 

Kural çok basit: Tutku... Eğer otelcilik alanında başarılı olmak istiyorsanız tutkunuzu asla kaybetmemelisiniz. İlk günkü gibi hem bu mesleğe hem de öğrenmeye karşı tutkumu koruyorum. Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da her daim misafir memnuniyetini üst seviyede tutacak vizyon ve misyonları benimsiyoruz. 
Çırağan Sarayı olarak tüm değerlerimizle misafir odaklı kusursuz profesyonel hizmet anlayışımızı, iyiden daha iyiye taşıma 


ERİ." 


ÇIRAĞAN PALACE KEMPINSKI İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ VE KEMPINSKI RESİDENCES TÜRKİYE BÖLGE DİREKTÖRÜ RALPH RADTKE 


hedefiyle yepyeni bir oluşuma imza attık. 
Bu oluşumun adı “Kalite **. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizin memnuniyetini her zaman ve her koşul da en iyi seviyede tutmak, beklentilerini hızlıca karşılamak, onlara ince dokunuşlarımız ile kişiselleştirilmiş servisler sunmak, küçük sürprizler yapıp hayatları boyunca unutamayacakları ve başka bir yerde bulamayacakları bir deneyim yaşatmak, 'Kalitet” girişimimizin temel öğeleri... En büyük ise hedefim insanlara her anlamda ilham vermek, onlar için bir rol model olabilmek. 


> Ekibinizde en çok hangi değerlere sahip bireylerle çalışmayı tercih ediyorsunuz? 
500 kişilik bir ekibimiz var. Detaylara dikkat eden, hayali olan, tutkulu kişilerle çalışmayı önemsiyorum. İş bilgisi yüksek, dürüst, çalışkan, kendinden emin, transparan, sadık ve trendleri yakından takip eden profesyoneller radarımızda... Lüks bir disiplindir. Mükemmeliyetçi, Çırağan'ı her zaman bir numara olarak korumayı hedeflemiş ve bu hedefle çalışacak ekip arkadaşlarım olmalı. Bir kişi- nin iş bilgisini eğitimlerle artırabilirsiniz. 
Teknik beceriler de yine eğitim ve deneyimle artabilir. Fakat karakter ile kuruma duyulan ve yürekten gelen o çalışma tutkusu kolay kolay değişmiyor. 


ÖZELLİKLE İŞ 
DÜNYASINA YÖNELİK 
NE GİBİ FARKLI 
ÇALIŞMALARA İMZA 
ATIYORSUNUZ? 


"Çırağan Palace Kempinski İstanbul; iş dünyasının toplantı, lansman, özel geceler gibi organizasyonlar için tercih ettiği en prestijli mekan. Konuklar bu lokasyonda yani tarih ve ihtişam içinde servis farkımız ile keyifli ve unutulmaz deneyimler yaşıyor. Sadece iş dünyasında değil, tüm sektörler özelinde bizi farklı kılan en önemli özellik ise kişiselleştirilmiş, organizasyon paketleri... 
Satış ekiplerimiz, farklı sektörlerle masaya oturup sektör dinamiklerine yönelik paketler hazırlıyor.” 
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» Lüks, yaşam stili, konfor ve yenilik gibi kavramlar, Çırağan Palace Kempinski İstanbul için ne anlam ifade ediyor? 

Tüm bu alanlara fokuslanarak gelenekler yaratmak, kurumsal kimliğimizin DNA'sında olan kavramlar... Çırağan Palace Kempinski İstanbul ise zamansız zarafetin simgesi olarak öne çıkıyor. 
17'nci yüzyıla dayanan tarihimizde sultanlara ev sahipliği yaparken; bugün ülke başkanları, kraliyet aileleri ve dünyaca ünlü sanatçılar dahil sayısız önemli ismi ağırlamaya devam ediyoruz. Lüks seyahatseverlerin tipik standardizasyonların olduğu otelleri tercih etmedikleri görülüyor. İkonik bir şehirde, şehrin dokusunu ve ruhunu hissedebilecekleri özel oteller- de konaklayarak kendilerini özel hissetmeyi tercih ederler. Biz de bu deneyimleri yaşatmayı hedefliyoruz. 


» Dünyada turizm ve otelcilik alanında ne gibi yeni konsept ve trendlerin öne çıktığını gözlemliyorsunuz? 

Yeni teknolojilerin ve iş modellerinin etkisiyle seyahat sektörü farklı bir boyuta taşınacak. Teknoloji ve dijitalleşen dünya ile birlikte büyüyen yeni kuşakların seyahat eğilimleri de bunlarla doğru orantılı olacak. Farklı kuşakların ihtiyaçlarını doğru anlamak ve gerektiği an hızla adapte olabilmek çok önemli. Biz de bu noktada hızlı adapte olabilen bir kurum olduk. Her trend ya da modanın özünde aslında 'zamansız' olmak var. Çırağan Palace Kempinski de böyle. Modanın ve trendlerin üzerinde... Bize düşen en önemli sorumluluk ise misafirlerimize gerçek ve unutulmaz deneyimler yaratmak. Örneğin, yeni lansmanını yaptığımız “Sultanların Yemeği” konseptli akşam yemeğine her birinin özel hikayesi olan, Osmanlı döneminin reçeteleri kullanılarak hazırlanan yemekler imza atıyor. Bu sofrada 19'uncu yüzyıldan kalma antika şamdanlar, bardaklar, sadece bu konsepte özel hazırlanmış işlemeli tabaklar, çatalbıçak-kaşık takımları sunulurken misafirlere de bu özel deneyimin tadını çıkartmak kalıyor. 


> Yeme-içme odaklı aktivitelerinizde en çok hangi kriterlere dikkat ediyorsunuz? 

Mutfaklarımız, otel açıldığı günden bu yana Çırağan Sarayı'nda çalışan ilk Türk 


86 www.platinonline.com 


' 
imımır 


“500 KİŞİLİK BİR EKİBİMİZ VAR. DETAYLARA DİKKAT EDEN, HAYALİ OLAN, 


TUTKULU KİŞİLERLE ÇALIŞMAYI ÖNEMSİYORUM. İŞ BİLGİSİ YÜKSEK, DÜRÜST, ÇALIŞKAN, KENDİNDEN EMİN, TRANSPARAN, SADIK VE TRENDLERİ YAKINDAN TAKİP EDEN PROFESYONELLER RADARIMIZDA... 


LÜKS BİR DİSİPLİNDİR. MÜKEMMELİYETÇİ, ÇIRAĞAN HER ZAMAN BİR NUMARA OLARAK KORUMAYI HEDEFLEMİŞ VE BU HEDEFLE ÇALIŞACAK 


EKİP ARKADAŞLARIM OLMALI” 


baş aşçı Sezai Erdoğan'a emanet. Burj Al Arab'tan, Four Seasons Prag'a üst düzey yiyecek-içecek yöneticiliği yapan Marie Grosyeux de yiyecek & içecek direktörü olarak aramıza katıldı. Önümüzdeki günlerde kendisinin de yeni ve dinamik ener Jisi ile farklı aktiviteler konuklarımızla buluşacak. Bosphorus Gril'in yeni konsepti ve tüm restoranlarımızda tam bir lezzet ve görsel şöleni yaratacak zengin içecek seçenekleri yeniliklerimizin yalnızca birkaçı... 


» 2018 yol haritanızı nasıl kurguladınız? 

Stratejik olarak en büyük farkımız, belirli pazarlara yönelmekten çok pazar çeşitliligine önem vermemiz... Güney Amerika'dan Rusya'ya, Azerbaycan'dan Hindistan'a kadar hem Çırağan Palace Kempinski İstanbul'u hem de Türk turizmini tanıtıyoruz. 2018'in ilk yarısı turizm arz ve taleplerinin hızlıca artış gösterdiği ve başarılı sonuçlar aldığımız bir dönem oldu. Doluluk oranları elbette önemli. 
Fakat bu noktada hedefimiz, sektörde fiyat dengesini sadece kurum adına değil; destinasyon ve otelcilik adına da korumak... 2018'de Çin gibi gelecek vaat eden ve dönüşü olacağına inandığımız pazarlara fokuslanıyoruz. Bir marka yada bir otel öncelikle iç pazara fokuslanmalı. 
Bu, bizim en önem verdiğimiz konu... İç pazarı tatmin edecek yeme içme, konak- 


lama ve organizasyonlara odaklanacağız. 
Sultanların Yemeği konsepti gibi deneyimlere yönelik konaklama, özel davetler ve restoranlarda sunacağımız fark yaratan alternatiflere odaklanıyoruz. Farklı ve ileriye yönelik pazarlarda faaliyetlerimizi güçlendirecek yatırımlarımız devam ediyor. Örneğin, Çince web sitesi ve buraya yaptığımız tanıtım seyahatleri gibi. Eğitim odaklı yatırımlarımız da bulunuyor... 


TÜRK TURİZMİNİN GÖNÜLLÜ 
ELÇİLERİ İŞ BAŞINDA 


Kurumsal iletişim ve satış & pazarlama ekiplerinin tüm stratejik faaliyetlerinde, katıldıkları fuarlarda, düzenledikleri uluslararası basın ve seyahat acentası buluşmalarında Türk turizminin birer elçisi gibi çalıştıklarının altını çizen Ralph Radtke, “Ülkemiz ve otelimiz adına yapılan tanıtım aktiviteleri oldukça verimli geçiyor. 
Hindistan, Uzak Doğu, Kuzey & Güney Amerika, Azerbaycan ve Orta Doğu'da yoğun tanıtım aktivitelerimizle sesimizi duyurmaya, gücümüzü eskisinden daha kuwvetli bir şekilde kazanmaya devam ediyoruz. Çırağan Palace Kempinski İstanbul olarak ise hizmetlerimizi, misafir memnuniyet standartlarımızı artırmaya yönelik kişiselleştirilmiş servis anlayışımız ile destekleyerek geliştirmeye devam ediyoruz” diyor. 


EĞİTİM GELECEĞİM SİGORTAST ile 
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© 4 KADINLA BAŞLAYAN 
İLHAM VERİCİ BİR YOLCULUK 


TOPRAĞIN KADINLARI 


DAN SOFRALARA PROJESİ KAPSAMINDA, TÜRKİYE'DE TOPRAĞIN DİLİNDEN 


ANLAYAN 14 ÜRETİCİ KADINLA İŞ BİRLİĞİ YAPAN BIGCHEFS KURUCU ORTAĞI VE CEO'SU GAMZE CİZRELİ HEM KADINA HEM DE TARIMA DESTEK OLAN BU SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 


KAPSAMINDA YIL SONU 


A KADAR 50 KADIN ÜRETİCİYE ULAŞMAYI PLANLIYOR. BU ÜRETİCİLERDEN 


YAPILAN TEDARİK TUTARI İSE ŞU AN 10-2 MİLYON TL DÜZEYİNDE. 2021 YILINDA İSE ÜRÜN TEDARİĞİNİN YARISI YEREL KADIN ÜRETİCİLERDEN SAĞLANACAK 


Bahar Akgün / bahar.akgun ©platinonline.com 


latin Dergisi olarak girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve farklı alanlarda öne çıkan inovatif iş modellerini okuyucularımıza duyurmaya yıllardır aynı özveriyle devam ediyoruz. Girişimcilik, Platin'in sahiplendiği en önemli alanlardan biri... 
Bu kapsamda hem Türkiye'de hem de dünyada pek çok girişimci ile röportaj 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yaptık. Başarılı isimlerin dikkat çeken ve yepyeni kulvarlar yaratan projelerini sayfalarımıza taşıdık. Bu isimlerden biri de başarılı kadın girişimcilerimiz arasında yer alan BigChefs Kurucu Ortağı ve CEO'su Gamze Cizreli'ydi. Cizreli'nin BigChefs markasıyla 2007'de Ankara'da doğan ve dünyaya açılan kariyer yolculu-Şunu dünden bugüne adım adım takip 


ettik. Yüzde 40'1, 2016 yılında özel sermaye fonu Taxim Capital'e geçen BigGhefs, 
2 bin 360 çalışanı ve 52 şubesi ile restoran 
işletmeciliği alanında kaliteli hizmet vizyonu ile farklılaşıyor. BigChefs çatısı altında 14 yerel kadın üreticiyle iş birliği yapan Cizreli, kısa sürede Türkiye geneline yayılan özel bir sosyal sorumluluk projesinin de mimarı oldu. Türkiye'nin dört bir 


yanındaki yerel kadın üreticilerin ekonomik ve sosyal özgürlüklerini kazanmaları adına kapsamlı bir yol haritası kurgulayan Cizreli, “Toprağın Kadınlarından Sofralara” projesiyle, kadın üreticileri ekonomiye kazandırıyor. BigChefs'in yeni yaz menüsüne göz attığınızda, toprakla haşır neşir olan ve alın teri ile üretim yapan 14 kadın üreticinin profili ile karşılaşıyorsunuz. Manisa, Gaziantep, Ankara, Amasya, Antakya, Kastamonu, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Muğla, Düzce ve İzmir'de geçimini tarımdan sağlayan bu girişimci kadınlar, hikayeleriyle pek çok kişiye ilham veriyor. Kimisi kiraz biberi, kimisi fıstık, kimisi ise enginar üreticisi.... Aralarında kırma yeşil zeytin, siyez bulguru ve domates üreticisi de var. Bu üreticileri desteklemek bir bakıma Türkiye'nin coğrafi işaret tescilli ürünlerini artırmak ve dünyaya duyurmak adına da farklı bir perspektif sunuyor. Şu an dünyada 10 bin adet coğrafi işaret tescilli ürün bulunuyor. Türkiye'de ise tescil almaya aday 2 bin 500 adet ürün bulunsa da bugüne kadar 337 ürüne coğrafi işaret alındı. 422 ürünün ise başvurusu tamamlandı ve tescil almayı bekliyor. Bu noktadan yola çıkarak Gamze Cizreli ile hem “Toprağın Kadınlarından Sofralara” projJesi hakkında konuştuk hem de 14 kadın üreticinin ilham veren hikayesini araştır 


dık. 


BIGCHEFS, YEREL KAD 
ÜRETİCİLERE YILLIK SAT 
ALMA SÖZÜ DE VERİYOR. 
U 

S 


ÜRETİCİ KADINLAR, BU 
ATIN ALIM SÖZLEŞMELERİNİ GÖSTEREREK 
DENİZBANK'TAN BİR YIL GERİ 
ESİZ, UYGUN KOŞULLU 
KREDİ ALABİLECEK 


BIGCHEFS KURUCU ORTAĞI VE 
CEO'SU GAMZE CİZRELİ 


Cafe /brasserie zincir markası BigChefs'in kurucu ortağı ve CEO'su Gamze Cizreli, “Toprağın Kadınlarından Sofralara” projJesi kapsamında yaz menüsünü, Türkiye'nin farklı noktalarında üretim yapan 14 kadın üreticiden tedarik ettiği yöresel lezzetlerle kurguladı. Yıl sonuna kadar iş birliği yaptığı kadın üretici sayısını 50'ye çıkarmayı, 2021 yılında ise ürün tedariğinin yarısını yerel kadın üreticiler den sağlamayı planlayan Cizreli, bu projJeyle hem kadın üreticileri ekonomik olarak destekliyor hem de Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın üreticileri teşvik edecek bir sosyal sorumluluk misyonu üstleniyor. BigChefs'in ruhu olan bir marka olduğunu söyleyen Cizreli, “İlk günden itibaren Anadolu'nun sıcaklığını ve Anadolu yemeklerini Batı ile modemize ederek misafirlerimize sunduk. Her zaman doğal, dalından, toprağından koparılan ürünleri sunmayı ilke edindik. 
Bu yaklaşımımız, “Toprağın 


2018 YILINDA 65 ŞUBEYE 
ULAŞMAK HEDEFLENİYOR 


2017'yi 276 milyon TL ciro ile kapatan BigChefs'in 2018 yılı ciro hedefi ise 
360 milyon TL. 2018 yılı yatırım hedeflerinin 20 milyon dolar olduğunu belirten Gamze Cizreli, bu yıl 5'i İran, Romanya, Katar, Kuveyt ve Suudi 
Arabistan'da olmak üzere toplam 13 
şube açacaklarını ve toplam şube sayısının da 65'e ulaşacağını sözlerine ekliyor. Cizreli, yurt dışına hizmet ihracatının yanı sıra üniforma, masa üstü ekipmanları, mutfak ve mobilya aksesuarı gibi farklı ürün ihracatları da yapıldığını ve her bir şubenin yatırım tutarının ortalama 1.5 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini ifade ediyor. 
İngiltere, Güney Doğu Asya, Almanya ve ABD ise BigChefs'in hedef pazarları arasında yer alıyor. 


Kadınlarından Sofralara” adlı yeni sosyal sorumluluk projemiz için de bize ilham kaynağı oldu. Hem menümüzde yer alan taze ve doğal ürünlerin tedarikçisi kadınlarımıza teşekkür etmek hem de Türkiye'de kadın girişimciliği ve istihdamını desteklemek adına bu projeyi hayata geçirdik. Bu üreticilerden yapılan tedarik tutarı ise yıllık 10-12 milyon TL düzeyinde. Farklı bir ifadeyle toplam tedariğin yüzde 10'unu oluşturuyor” diyor. 


KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİLİYOR 

14 kadın üreticinin her birinin ilham 
veren bir hikayesi olduğunu belirten Cizreli, sözlerine şöyle devam ediyor: “Kimi şehir hayatından sıkılıp köye yerleşmiş, kimi köyde doğmuş ve çalışmaktan bir gün olsun yılmadan sadece üretmiş, beslemiş, yetiştirmiş, büyütmüş. Bilen bilir, toprakla uğraşmak zordur. Doğanın kendine özgü kuralları vardır. Toprağın dilini en iyi kadınlarımızın bildiğine inanıyoruz. Bu nedenle Anadolu'yu gezerek toprağın dilinden anlayan kadınlarımızı bulduk ve onların gerçek hikayelerini dinledik. Bu kadın girişimcilerimizin bir kısmına kooperatiflerden ulaştık. Sanayi 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ve ticaret odalarına kayıt yaptıran isimleri araştırdık. Kendi tedarikçilerimizin aracı oldukları farklı isimler de vardı. Gıda hijyenine uygun, gerekli sağlık kriterlerini karşılayan bu 14 girişimciye ulaşmak hiç kolay olmadı. Yeni dönemde üretim ve tarım odaklı kadın girişimcilerin ekonomiye dahil edilmesi sürecinin daha da hızlanacağını düşünüyoruz. BigChefs'i tercih eden misafirlerimiz de Anadolu'daki kadınlarımızın bereketli toprağından, bağından, bahçesinden gelen, özenle yetiştirdikleri ürünlerle buluşun diye yerel kadın üreticilerimizin ürünlerini soframıza ekledik. “Toprağın Kadınlarından Sofralara” ulaşan çok özel bir menü hazırladık. Böylece bir yandan da çalışma hayatında kadınların yerini ve istihdamını artırarak toplumda farkındalık yaratıyoruz. Her anlamda bu kadınların arkasında durduğumuzu ilan ediyoruz. Lezzeti, doğallıkla yoğuran kadınların dokunuşuyla sunduğumuz yeni menümüzün de misafirlerimiz tarafından beğenileceğine inanıyoruz. Kadın üreticilerimize farklı konularda olduğu gibi ihracat konusunda da mentorluk yapmayı hedefliyoruz. Katma değerli tarım ürünleri üretme vizyonunu çok önemsiyorum. Bu kapsamda siyez bulguru ve kuşkonmaz üretimleri beni çok heyecanlandırıyor. Bu üreticiler üretim kapasitelerini artırarak ihracata odaklanabilir.” 


ALİYE AKBULUT / YEŞİLLİK ÜRETİCİSİ 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ASLI AKSOY / KUŞKONMAZ ÜRETİCİSİ 


KİM BU KADINLAR? 

BigChefs'in iş birliği yaptığı 14 kadın üreüciden biri olan Rabia Yılmaz, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde hem kiraz biberi üretiyor hem de pamuk ekiyor. 10 yaşından 
beri çiftçilik yapan Yılmaz, bugün 68 
yaşında... Gaziantep'in Ticar Köyü'nde yaşayan fıstık üreticisi Gülter Açıkgöz ise 
43 yaşında. Açıkgöz, 15 yılda büyüyen fıstık ağaçlarına gözü gibi bakıyor. Anadolu Bacıları Kooperatifi'nden Nilüfer Kart ve İklime Yaşar ise Ankara Polatlı'da Türkiye'de bir ilk olan portakallı havuç reçelini üretiyor. Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi'nden Medine Alkoç ise Amasya Yolüstü Köyü'nde leziz erişteler hazırlıyor. 41 yaşındaki Alkoç'un en büyük hedefi ise yaşadığı bölgedeki işsizlik oranını düşürmek. Hatay Antakya'da yaşayan Hülya Altınöz ise Antakya kırma yeşil zeytin üreticisi olarak öne çıkıyor. 
Kastamonu'nun Daday ilçesinden dikkat çeken iki kadın üretici ise İksirli Çiftlik'in 


EDA ÇELEBİ / ENGİNAR ÜRETİCİSİ 


SEZİN ÇETİN / TARHANA ÜRETİCİSİ 


kurucusu İksir Aydın ile kızı Ece Aydın... 
Daday ilçesini kalkındırma hedefi ile yola çıkan İksir ve Ece Aydın hem siyez bulguru üretiyor hem de çiftlikleri ve konaklama tesisleriyle bölgedeki kadınları istihdam ediyor.Bursa'nın Musfafakemalpaşa ilçesinde enginar yetiştiren 37 yaşındaki Eda Çelebi, marul ve balkabağı üretiminin yanı sıra kültür mantarı yetiştirmeyi de hedefliyor. 
Soframda Ne Var markasının kurucuları 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K m ki, 
İKLİME YAŞAR VE NİLÜFER KART / PORTAKALLI HAVUÇ REÇELİ ÜRETİCİLERİ 


GAMZE CİZRELİ: "KATMA DEĞERLİ TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETME 
VİZYONUNU ÇOK ÖNEMSİYORUM. 
BU KAPSAMDA SİYEZ BULGURU 
VE KUŞKONMAZ ÜRETİMLERİ 

BENİ ÇOK HEYECANLANDIRIYOR. 
BU ÜRETİCİLER ÜRETİ KAPASİTELERİNİ ARTIRARAK 
İHRACATA ODAKLANABİLİR" 
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EZEL TEMİZ / EKŞİ MAYALI KÖY EKMEĞİ ÜRETİCİSİ 


GÜLSUM VE HASİBE AKI / KEÇİ PEYNİRİ ÜRETİCİLERİ 


FİLİZ AYNACI / FINDIK ÜRETİCİSİ 


NE BERE 


Gülsüm ve Hasibe Akın ise Balıkesir Kaz Dağları'nda keçi peyniri imalatı yapıyor. 


Bolu'nun Karaağaç Köyü'nden Ezel Temiz ve Ayşe Kocagöz ise ekşi mayalı leziz köy ekmekleri üretiyor. İkilinin en büyük hayali ise 100 yıllık ekşi maya ile ürettikleri köy ekmeğini dünya sofralarına taşıyabilmek. Biga Kadın Kooperatifi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'ndan Suzan Mantar ve Sezin Çetin kardeşler ise Çanakkale'nin Biga ilçesinde tarhana üretiyor. Mantı, tatlı ve börek de yapan ikili, kadınların el ele verip daha çok ürettikleri bir dünya hayal ediyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan 
43 yaşındaki Hatice Havle Alptekin ise 
taze ve kurutulmuş domates üreticisi olarak öne çıkıyor. İzmir'in Menemen İlçesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Aliye Akbulut; roka, maydanoz, semizotu, dereotu gibi yeşillikler üretiyor. ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan 38 yaşındaki Aslı Aksoy ise BigGhefs'in taze kuşkonmaz üreticisi... Elibelinde Tarım 


HATİCE HAVLE ALPTEKİN / DOMATES ÜRETİCİSİ 


markası ile üretim yapan Aksoy'un en büyük hedefi ise Türkiye'yi kuşkonmaz ihracatçısı ülkeler arasında görmek. Bu 
14 kadın üreticiden sonuncusu ise 
Düzce'nin Soğuk Su Köyü'nde yaşayan 
63 yaşındaki fındık üreticisi Filiz Aynacı. 
Aynacı'nın en büyük hayali ise bir çiçek bahçesine sahip olmak. 


“KOOPERATİF ÇATISI 
ALTINDA BULUŞUN” 


Türkiye'de kooperatifleşme düzeyinin yetersiz olduğuna dikkat çeken Gamze Cizreli, yerel üretici kadınları kooperatif çatısı altında buluşmaya çağırıyor. 
Kooperatiflerin yerel ve bölgesel kalkınmada önemli bir role sahip olduğunu dile getiren Cizreli, “Girişimci kadınlarımız da kooperatifleştikleri zaman hem tüzel kişilik kazanırlar hem de gelirlerini, becerilerini ve özerkliklerini artırabilirler. 
Türkiye'de tüm üyeleri kadın olan 168 
kooperatif var ve toplam üye sayısı 20 
bin. Oysa İtalya'da bu sayı 300 bin. Bu projeyle hedefimiz, daha fazla kadına istihdam sağlamak ve ekosisteme dahil olmaları için destek vermek” yorumunda bulunuyor. Hükümetin kooperatifçiliğe önemli desteklerinin olduğunu dile getiren Cizreli, tüm üyeleri kadın olan kooperatiflere de kamu ve yerel yönetimler tarafından vergi ve sigorta muafiyeti, kamu ihalelerinde pozitif ayrımcılık gibi konularda kolaylık sağlanması gerektiğinin önemine değindi. 
BigChefs, yerel kadın üreticilere yıllık satın alma sözü de veriyor. Üretici kadınlar, bu satın alım sözleşmelerini göstererek DenizBank'tan bir yıl geri ödemesiz, uygun koşullu kredi alabiliyor. 
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GİRİŞİMİ 


uz vazgeçilmezlerimizden biri, yemeklerin olmazsa olmazı. 
Tadı, tabiri caizse 'yokluğunda anlaşılan? tuz, her ne kadar insan vücudu için en gerekli şeylerin başında gelse de, tuzun fazlasının ise sağlığı kötü etkilediği de bilinen bir gerçek. 
Aslında fazlasının ve içine kimyasal karışmış olanın... 
Tam da bu noktada Mayi Tuz'u kurduklarını söyleyen Mayi Tuz CEO'su Oktay Gözüyukarı ve kızı Sibel Gözüyukarı, sağlıklı yaşam çerçevesinde yeni bir tuzu tüketicilerle buluşturdu. Henüz 26 yaşında olan ve esas mesleği olan mimarlığını askıya alıp tuz işine giren Sibel Gözüyukarı, Türkiye'deki en sağlıklı tuzu ürettiklerinin altını çizerken; baba-kız, hem Türkiye'deki tuz pazarına yönelik verileri hem de Mayi Tuz olarak hedeflerini okurlarımızla paylaşıyor. 


> Mayi Tuz girişiminizden önce baba-kız olarak sizi tanıyabilir miyiz? Bize kendinizden ve geçmiş deneyimlerinizden bahsedebilir misiniz? 

Oktay Gözüyukarı: Aslında baba mesleğimiz petrol, akaryakıt. Çok uzun yıllardır Antalya'da işlettiğimiz akaryakıt istasyonları mevcut. Bu mesleği devam ettirirken ise uzun yıllardır içimde olan bir maden işletme, buradan bir üretim yapma isteği hep vardı. Bunun ilk adımını ise Kırıkkale'de kendiliğinden doğal şekilde kaynayan bir kaynağı, devletten kiralayarak atmış olduk. 
Amacımız öncelikle tüm Türkiye'ye ardından ise tüm dünyaya sağlıklı tuz yedirmek. 


MAYİ TUZ CEO'SU OKTAY GÖZÜYUKARI İLE MAYİ TUZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ SİBEL GÖZÜYUKARI 


“HEM TÜRKİYE'Yİ HEM DE DÜNYAYI SAĞLIKLI TUZLA TANIŞTIRACAĞIZ” 


DOĞAL KAYNAK SUYU TUZLARI, DOĞADA NADİR BULUNMASI VE ÜRETİMİNİN SINIRLI OLMASIYLA DÜNYANIN EN KIYMETLİ TUZLARI OLARAK BİLİNİYOR. TAM DA BU NOKTADA KIRIKKALE'NİN DELİCE İLÇESİNDE YENİ BİR GİRİŞİME İMZA ATAN OKTAY VE SİBEL GÖZÜYUKARI, TÜRKİYE'DEN ÇIKAN BU NİTELİKLİ TUZU HEM YURT İÇİNE HEM DE YURT DIŞINA TANITMAYA BAŞLADI... HENÜZ 26 YAŞINDA BİR GİRİŞİMCİ OLAN SİBEL GÖZÜYUKARI, ESAS MESLEĞİ OLAN MİMARLIĞI YENİ GİRİŞİMLERİ MAYİ TUZ İÇİN ASKIYA ALIRKEN, TUZDA YENİ BİR DÖNEM BAŞLATACAKLARINI İFADE EDİYOR 


Mustafa Gündoğdu / mustafa.gundogdu ©platinonline.com 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Sibel Gözüyukarı: Asıl mesleğim mimar lık. Haliç Üniversitesi mezunuyum. 
Yüksek lisansım da iç mimarlık üzerine. 
Fakat tuz ve maden işi, neredeyse bütün vaktimi alıyor. Son iki üç yıldır tuz işimize dahil oldum. Bu da sağlıklı yaşama olan hevesimden kaynaklandı. En sonunda devletten ihale yoluyla aldığımız tuzlamızda üretime başlama konumuna geldik ve Mayi Tuz markasını, 2018'in şubat ayında hayata geçirmiş olduk. 


» Tuz işine girişiniz nasıl oldu? 

O.G: 2012 yılında Kırıkkale'nin Delice ilçesindeki 300 dönümlük arazi üzerine kurulu bu tuzla için devlete müracaat edip ihale yöntemiyle bu yeri kiralamıştum. Araştırmalar, ihale aşaması, Ar-Ge süreci derken, beş yıl geçti. Biz de beş yıldır tüm zamanımızı analizlerle geçirdik. Gerek Akdeniz Üniversitesi gerekse TÜBİTAK'tan raporlarımızı aldık. 
Nihayetinde 5 milyon TL'lik bir yatırımla da tuzlamızı hayata geçirdik ve Mayi Tuz, raflardaki yerini aldı. 


» Biraz madenden bahsedebilir misiniz? 
Şu anda nasıl bir işleyiş söz konusu? 
O.G: Madenimiz doğal kaynak suyu tuzu olarak geçiyor. Tuz üretiminde genelde rafine edilme durumu söz konusudur. 
Bizim tuzlamızda ise böyle bir şey yok. 
Sera tipi havuzlarımız, kapalı alanlarımız, eleme makinelerimiz bulunuyor. 
Tamamen kendiliğinden kristalize ulan bir tuz üretiyoruz. Ürettiğimiz kaynak suyu tuzu, mağaralardan ya da göllerden çıkarılan tuzun aksine doğal, sıvı halde kaynıyor. 


> Ne kadarlık bir kapasiteye sahipsiniz? 
O.G: Günde 200 ton su kaynıyor. Bunun yüzde 28,4 oranı tuz olunca da 60 tona yakın bir günlük rezerv oluşuyor. Biz ise günlük 10 ton kapasiteyle çalışıyoruz. 
Şimdilik yıllık 3 bin tonluk bir kapasite belirledik. Fakat bu oranı yeni yatırımlar ladaha da yukarılara taşıyarak 20 bin tonlara ulaşmayı hedefliyoruz. 


> Mayi Tuz'u farklı kılan noktaları özetler Misiniz? 

S.G: Ürettiğimiz doğal kaynak suyu tuzu, yer altından dolaşarak çıktığı için, top- 


raktan mineralleri toplayarak geliyor. 
Örnek vermem gerekirse bu tuzun içinde, gölde hatta yer yüzündeki hiçbir tuzda bulunmayan vanadyum minerali var. Doğal iyot var. Kaya tuzlarında iyot namına bir şey yok. Deniz tuzlarında bu oran 0,8'ken, TÜBİTAK'ın analiz rapor larına göre bizim tuzumuzda 1,23 oranında iyot bulunuyor. Akdeniz'deki tuzluluk oranı yüzde 4. Delice'deki kaynağımız ise yüzde 28,4 oranında tuz ihtiva ediyor. Suya doymuş orandaki en fazla tuzluluk oranı ise yüzde 29'tur. 

S.G: Piyasadaki diğer tuzların tadını alabilmek için yemeklerinize çoğu zaman çok fazla tuz koyduğunuza şahit olmuşsunuzdur. Dolayısıyla günlük 5 gram olan tuz kullanma oranını da çokça aşmışsınızdır. Bizim tuzluluk oranımız yüksek olduğu için eser miktar tuzla, tuzun gerçek tadını çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. 
Bunun yanında tuzumuz ağır metal bulunmuyor. 


> Günümüzde rafine tuza karşı bu denli yoğun bir algı söz konusuyken, kendi tuzunuzu nasıl konumluyorsunuz? 

S.G: Şu anda piyasada bulunan rafine tuzlar, yeryüzünün en tehlikeli tuzlarıdır. 
Rafine tuzlarda iki adet kimyasal da bulunuyor. Bunların ilki beyazlaştırıcı dediğimiz alüminyum silikat, ikincisiyse topaklanma önleyici olan potasyum ferrosiyanür... Dolayısıyla rafine tuz, yalnız- 


“DELİCE'NİN TUZLU SUYUNUN SAĞALTICI ÖZELLİĞİ SEDEF, 
EGZAMA, PARKİNSON Gİ 
HASTALIKLARA İYİ GELİYOR. 
BUNUNLA BERABER MAGNEZYUM 
VÜCUT İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE 
GÜNLÜK OLARAK 400 MİLİGRAM 
ALMAK GEREKİYOR. BİZİ 
TUZLAMIZDA DA MAGNEZYUM 
ORANI OLDUKÇA YÜKSEK VE 
SIVI HALDE VÜCUDA TEMASIYLA BİRLİKTE MAGNEZYUMUN VÜCUT 
İÇİN EMİLİMİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLUYOR. BU DOĞRULTUDA BİZ 
DE YETKİLİ MERCİLERİN YAZDIĞI 
TEZ VE YAPTIKLARI ANALİZLER SONRASINDA DERİCE'DE BİR REHABİLİTASYON KAPLICA 
ERKEZİ KURMAYI PLANLIYORUZ” 


W. 


casodyum klorürden ibaret. Mayi Tuz'da ise ne bir kimyasal ne de haricen ekledigimiz bir şey bulunuyor. Zaten ürettiğimiz bu tuzu daha çok şeflere gönderdik. 
Şeflerden aldığımız geri dönüşler ise fazlasıyla olumluydu. Bu tuzlar genel İngiltere menşeliydi. Dolayısıyla Türkiye'de biz de varız diyebiliyoruz. 
O.G: Değinmemiz gereken bir nokta, Mayi Tuz'u deneyen guatr ve tiroit hastalarının bize yapmış olduğu geri dönüşler. 
Tuzumuzu tükettiklerinden sonra boğazlarında herhangi bir yanma olmadığını bizzat belirtiyor. Ayrıca rafine tuzların içindeki alüminyum silikat, Alzheimer'a yol açıyor ve bu tuzların Avrupa ve ABD'ye girişi yasak. Doğal bir tuz tüketmediğimiz için bu hastalıkların baş gösterdiğini söyleyebilirim. TÜBİTAK 
raporunda tuzumuzun 92 mineral, 84 
farklı element taşıdığı tespit edildi. 


» Türkiye, tuzda nasıl bir noktada? 

S.G: Türkiye'de günlük kişi başı tüketim 
17 gram. Bu çok yüksek bir oran. Aslında 
17 gram olmasının nedeni, bugün rafine 
olarak kullandığımız çoğu tuzun tuzluluk oranının çok düşük olmasından ve ne yazık ki kimyasallardan dolayı tuz tadını tam olarak verememesinden kaynaklanıyor. Biz, biraz da bu algıyı değiştirmek için yola çıktık. Toplam pazarda ise Türkiye'de yılda 3.6 milyon ton tuz üretimi var. Bunun 2.5 milyon tonu sanayide, 1.1 tonu da sofralarda kullanılıyor. 
Büyüklük olarak da 1 milyar TL'ye yakın bir pazardan bahsediyoruz. 

Türkiye tuzda kendi kendine yeten bir ülke. Fakat ürettiği tuzların Avrupa'ya ve ABD'ye girişi, muhteviyatından dolayı yasak. Ancak Orta Doğu coğrafyasına bir ihracat söz konusu. 


> Doğal kaynak suyu tuzu dünyada nerelerde çıkıyor? 

S.G: Avrupa'da ya da ABD'de doğal kaynak suyu tuzu çıkmıyor. Dünyada ise Peru'nun ve İran'ın bazı yerlerinden bu tuz çıkıyor ama onlarda da oranlar oldukça düşük. Dolayısıyla yurt dışından alıcılar direkt olarak bizimle iletişim kur muş durumda. Bununla da beraber ilk aşamada yurt dışına yurt içinden daha fazla satış yapacağız diyebilirim. 
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IYATIRIMI 


p“ . nin yüzde 50'sini yan sanayi yatırımları ve BU YATIRIM TURKİYE'YI üretimlerinde, yüzde 20'ini panel üreti 


0 minde, yüzde 20'sini proje geliştirmede, 


o 
UST S EV | YE L E R EF yüzde 10'unu ise çatı pazarında gerçek- 


leştirmeyi planlıyor. SUOZ Enerji Grup 


T AŞ İ Y AC A K CEO'su Berk Uçuran Çiller, yeni yatırım- 


larıyla ilgili şu bilgileri veriyor: “Yunanistan'da ingot üretimi gerçekleşti- 


SUOZ ENERJİ GRUP, TÜRKİYE'Yİ PANEL ÜRETİMİNDE DIŞA BAĞIMLI ren Piritium fabrikası ile hücre üretim HALE GETİREN HÜCRE TEKNOLOJİSİNİ KENDİ BÜNYESİNDE teknolojisine sahip Silcio fabrikasını ÜRETEN İLK FIRMA OLMAYA HAZIRLANIYOR. ŞİRKETİN satın alarak hücre üretimi konusunda CEO'SU BERK UÇURAN ÇİLLER İLE YUNANİSTAN'IN PATNAS Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Bu yatı-BÖLGESİNDEKİ PIRITIUM VE SILCIO FABRİKALARINI BİRLİKTE rımlar çerçevesinde Yunanistan'da kur-GEZERKEN, YATIRIMLARI VE GELECEK PLANLARIYLA İLGİLİ DE duğumuz ZONS firması ve yeni hücre ÖN EM Lİ BİLGİLER ALDIK printing hattımız ile yapılacak üretimlerin verimliliğinin artması ve yeni teknolo-Duygu Sayıner / duygu.sayiner © platinonline.com jilerin geliştirilmesi alanında 


arsan Marmara 
Holding'in 35 yıllık 
Hee ile enerji ELE o S U O ye rüne giriş yaparak güneş enerjisine yatırım atağı gerçekleştiren SUOZ Enerji Grup'un davetlisi olarak geçtiğimiz günlerde Atina'daki fabrikalarını gezdik. Şirket, gerçekleştirdiği GES 


SUOZ öğöür 


projeleri ve panel üretimine yönelik fabrika yatırımları, global firmalarla distri- 


7 ENERGY 


bütörlük anlaşmaları, Ar-Ge çalışmaları ve bireysel kullanıma yönelik geliştirdiği Çatı Pili projesi ile Türkiye'de hızlı bir büyümenin sinyalini veriyor. Türkiye'de bir ilke imza atmaya hazırlanan firma, Yunanistan'da tam entegre panel üretimi gerçekleştiren Piritium ve Silcio fabrikalarını satın alarak ülkemizdeki üretim tesislerinde de tam entegrasyona yöneliyor. 10 yıllık projeksiyonda Türkiye'nin geleceği güneş enerjisine 400 milyon dolarlık yatırım hedefleyen SUOZ, yerlilik ve ihracat oranlarını artırarak Türkiye'yi katma değerli üretimde dünya sıralamasında üst seviyelere taşıyacak. 
Hücre üretimi ile beraber enerjide yerlileşmeye yönelik adımlar atan ve YEKA ihalesi için tüm altyapısını tamamlayan SUOZ, 2018 sonunda 100 milyon dolar ciro hedefliyor. 


HÜCRE ÜRETİMİ ALANINDA TÜRKİYE'DEKİ İLK FABRİKA... 
Yılsonunda yüzde 100 büyüme hedefle- 


- a N SUOZ ENERJİ GRUP CEO'SU BERK UÇURAN ÇİLLER yen SUOZ Enerji Grup, ana büyümesi- ç G 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çalışmalarımıza hız vererek katma değerli ürüne yönelik üretim gerçekleştirecegiz. Genel Ar-Ge ekibimizden hariç olarak sadece hücre üretimi konusunda 
10 kişilik ekibimiz olacak ve üniversitelerle ortak çalışmalar yapacağız. Panel üretiminde Türkiye'yi dışa bağımlı hale getiren hücre teknolojisini artık kendi bünyemizde üreterek önümüzdeki dönemde ihracatımızı çok ciddi düzeyde artıracağız. Asya bazlı yatırımcılarla iş birlikleri kurguluyoruz. Üretimin bir kısmını Yunanistan'da gerçekleştirmemize bağlı olarak uluslararası standartlarda üretim yetkinliğimiz ve CE belgemizle Avrupa ve Amerika'ya ihracatta hız kazanacağız. Aynı zamanda hücre üretimi bize rekabette katkı sağlayarak kârlılık oranlarımızı artıracak. Teknolojiyi üretip ihraç ediyor olacağız. Ücretimi hücre- den itibaren gerçekleştirmek uzun vadeli güveni doğuruyor. En önemlisi yerlileşmeye olanak sağlıyoruz. Kısa vadedeki hedefimiz Yunanistan'daki solar PV hücre üretim hattını Kocaeli fabrikamıza taşıyarak Türkiye'nin bu alandaki ilk fabrikasının kurulumunu gerçekleştirmek...” Kapasite artırımı ve hücre üretimindeki atılımlara bağlı olarak 
SUOZ, 270 kişilik istihdamını yüzde 100 
artırarak 2019 sonunda yaklaşık 500'e ulaştırmayı hedefliyor. 


ENERJİDE YERLİLİK VE İHRACAT ORANLARINI ARTIRACAK 

Yılda 55 milyar dolar enerji ithalatı yapan Türkiye'nin enerji ihraç etmesindeki en büyük payı güneş enerjisinde gören ve yatırımlarını bu doğrultuda şekillendiren SUOZ, hücre üretimi ile birlikte enerji ihracatını artırmayı hedefliyor. 
Berk Uçuran Çiller, konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Yenilenebilir enerjiyi Türkiye ekonomisinde çok önemli bir konumda görüyoruz. Güneş enerjisi sektörü için çok doğru bir yatırım merkezi olan Türkiye'yi bu alanda yapacağımız çalışmalarla güneş enerjisinden maksimum faydalanan ülkeler arasında en üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Bu vizyonu ortaya koyarak ciddi emek veren ve önemli bir yol haritası oluşturan abim Mert Uçuran Çiller ile Türkiye'nin güneş enerjisi alanında sektörün gelişimini sağ- 


PLATİN DERGİSİ EDİTÖRÜ DUYGU SAYINER VE SUOZ ENERJİ GRUP CEOSU 

BERK UÇURAN ÇİLLER 

layan en büyük yatırımcısı ve üreticisi olacağız. Yabancı yatırımcıyı güneş ener Jisi alanında Türkiye'ye çekmek ve yatırımcı güven endeksini artırmak için gerekli adımları attık. Huawei, Gintech, Canadian Solar gibi alanında çok ciddi çalışmalara imza atan firmalarla iş birlikleri gerçekleştirdik. Yaptığımız bu yatırımlar ekonomiyi ve sektörü büyütürken yabancı yatırımcının da bu pazara ilgisini artıracaktır. Biz bu sinyalleri alıyoruz. 
Özellikle panel üretiminde dünyaya büyük bir üretim gerçekleştiren Orta Doğu firmalarının yakın markajında olduğumuzu görebiliyoruz.” 


GÜNEŞTE YEKA İHALESİ İÇİN 
GÜN SAYIYOR 


Türkiye'de güneş enerjisinin büyüyeceğine inandıklarını ve panel üretim 


“ 


O YILLIK PROJEKSİYONDA 
ÜRKİYE'NİN GELECEĞİ GÜNEŞ ERJİSİNE 400 MİLYON 

OLARLIK YATIRIM HEDEFLEYEN 
UOZ, GÜNEŞ ENERJİSİNDE 

ERLİLİK VE İHRACAT ORANLARINI RTIRARAK TÜRKİYE'Yİ KATMA 
EĞERLİ ÜRETİMDE DÜNYA 
RALAMASINDA ÜST SEVİYELERE TAŞIYACAK” 


G3 < & gm a 


kapasitelerini 2019'da 600 megavata, 
2020 yılında ise 800 megavata çıkaracaklarını ifade eden Berk Uçuran Çiller, şirket olarak temel büyümelerinin güneş enerjisinde olacağına işaret ederek, bu yıl yapılması planlanan ikinci güneş YEKA ihalesine gireceklerini söylüyor. Çiller, “İkinci güneş YEKA 'sı için hazırlıklarımızın yüzde 80 tamamlandığını söyleyebiliriz. Sadece şartların belirlenmesini bekliyoruz. GES ve panel üretimine yönelik fabrika yatırımlarımız, global firmalarla distribütörlük anlaşmalarımız, Ar-Ge çalışmalarımız ile kısa sürede hazırlıklarımızın sonuna yaklaştık. İlk YEKA ihalesinde şart koşulan 500 megavatlık bir entegre tesis ve Ar-Ge yatırımı vardı. Bu şartın ikinci YEKA'da olup olmayacağından emin değiliz ama biz yine de böyle bir yatırım gerekirse, Yunanistan'da aldığımız ve bir kısmını Kocaeli'ye taşıyacağımız panel üretim fabrikasıyla o kriterleri tamamlayabilecek seviyedeyiz. Hücre üretim altyapısına sahip tek firma olmamız sebebiyle de birkaç adım öndeyiz. 
Eğer ihaleyi kazanabilirsek, bu fabrika- nın kapasitesini de YEKA kapsamında büyüteceğiz” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. 


HÜCRE TEKNOLOJİSİ 
YUNANİSTAN'DAN KOCAELİ'YE TAŞINACAK 

Güneş hücresinin imalatı silikon hammaddesinin eritilmesiyle başlıyor. 
Eritilen silikon takoz haline getiriliyor ve bu takoz, saç telinden biraz daha kalın, gofret adı verilen plakalar halinde kesiliyor. Plakalar temizlik ve kaplama yoluyla elektriği hapseder hale getirildikten sonra kontakt ve iletkenliklerle donatlan hücre, panel imalatı için hazır hale geliyor. Suoz Enerji Grup, halihazırda Yunanistan'daki fabrikada yürütülen bu teknolojik sürecin solar PV üretim hattını Kocaeli'ne taşıyarak bu alanda Türkiye'de ilke imza atacak. Hücrenin hammaddesi olan yarı üretken Yunanistan'da üretilecek ancak hammaddeden hücreye dönüşümü ve panellerde kullanılabilir hale gelmesini sağlayacak tüm prosesler Türkiye'ye taşınacak. 
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İNSAN KAYNAKLARI) 


“OYUNLAŞTIRILMIŞ VE DİJİTALLEŞTİRİLMİŞ SÜREÇLER 
YIL SONUNDA HAYATA GEÇECEK” 


BİR ŞİRKETTE ÇALIŞAN MUTLULUĞU PEK ÇOK ÖNCELİĞİN BAŞINDA GELİYOR. ÇALIŞANLARIN AİDİYETİ VE ONLARIN MOTİVASYONU FİRMALARIN EN BÜYÜK DEĞERİ. OYAK RENAULT DA 7 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANINI MUTLU EDEN ŞİRKETLERDEN BİRİ. OYAK RENAULT İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ TOLGA GÖRGÜLÜ, ÇALIŞANLARINI MUTLU ETMEK İÇİN NELER YAPTIKLARINI, BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ OLARAK NEDEN BURSA'NIN EN ÇOK ENGELLİ İSTİHDAM EDEN ŞİRKETİ SEÇİLDİKLERİNİ VE YURT DIŞINA NASIL TÜRK YÖNETİCİ GÖNDERDİKLERİNİ İLK KEZ PLATİN'E ANLATTI... 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner ©platinonline.com 


ursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yıllık 

360 bin otomobil ve 750 bin motor üretim 

hacmi ile Renault'nun en yüksek kapasitesine 

sahip tesislerinden biri... Oyak Renault, Clio IV, dio Sport Tourer ve Yeni Megane Sedan modellerini, ayrıca bu modellerde kullanılan motor ve mekanik aksamı üretip ihraç ediyor. Bursa'da 582 bin 483 metrekare üzerinde kurulu üretim tesislerinde, Karoseri-Montaj ve Mekanik-Şasi Fabrikaları, Ar-Ge Merkezi ve Uluslararası Lojistik Merkezi bulunuyor. 1969 yılında Bursa'da kurulan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 
2017 yılı sonu itibariyle 7 binin üzerinde kişiye istihdam 
sağlıyor. İnsan kaynakları alanında yaşadıkları teknolo-Jik dönüşümü, çalışanlarını nasıl motive ettiklerini ve engelli çalışanlara yönelik farklı uygulamalarını dinlemek üzere Oyak Renault İnsan Kaynakları Direktörü Tolga Görgülü ile bir araya geldik... 


> Oyak Renault, yarım asra dayanan köklü bir geçmişe sahip. Bugün şirket bünyesinde kaç kişi görev yapıyor? 
Oyak Renault, Türkiye tarihinin en başarılı uluslararası doğrudan yatırımlarından biri olarak öne çıkıyor. 
Fabrikamız, kuruluşundan bu yana, Türk otomotiv sanayinin uluslararası rekabet gücüne çok önemli katkı sağlıyor. Türkiye'nin otomobil ihracatının 8”te inden fazlasını tek başına gerçekleştiriyor. Renault Grubu fabrikaları içinde verimlilikte I numara olan fabrikamızda 
2018 Nisan ayı sonu itibariyle 7 bin 81 kişi çalışıyor. 
Bunların 5 bin 491'ini mavi yaka, 1590'ını beyaz yakalı çalışanlar oluşturuyor. Çalışanlarımızın ortalama yaşı 33, bu anlamda oldukça genç bir çalışan profilimiz var. 
Yaklaşık yüzde 70'i İngilizce, yüzde 30'u Fransızca biliyor. Yaklaşık 1400 çalışanımız ise üniversite mezunu ve 
874 mühendis istihdam ediyoruz. Fabrikamızda mevcut durumda beyaz yaka 376 ve mavi yaka 140 olmak üzere toplam 516 kadın çalışan bulunuyor. Kadın yönetici sayısı oranı Nisan 2018 itibariyle yüzde 18 ve kilit 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“ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ 
KATALOG HİZMETLERİNİN YER 
ALACAĞI BLENDED GELİŞİM 


pozisyonlarda çalışan kadın yönetici oranı ise yüzde 22. 
Yurt dışında görevde bulunan kadın çalışanların oranı ise yüzde 16'yı oluşturuyor. Bu rakamlar gün geçtikçe artıyor, mavi yaka ve erkek ağırlıklı çalışanlarımızın isühdam edildiği fabrikamızda, kadın çalışanlarımızın ve yönetici sayımızın artması için var gücümüzle çalışıyoruz. İşe alımlarda kadın adaylara pozitif ayrımcılık yaptığımızı kabul ediyoruz. 


» İK sektöründe kaç yılı geride bıraktınız? Daha önce hangi şirketlerde, hangi konumlarda görev yaptınız? 

Bu sene Mayıs ayı itibariyle insan kaynaklarında 20 yılımı tamamladım. Lise ve üniversite yıllarında yurt dışı tur rehberliği 


PROGRAMLARI 1 


İŞE ALIMLARDA OYUNLAŞTIRILMIŞ 


VE DİJİTALLEŞTİ 


DENEYİMİNİ KUVVETLENDİRECEK 


SÜREÇLER VE 


UYGULAMALARIMIZ YIL SONUNA 
DOĞRU HAYATA GEÇİRİLMİŞ 


OLACAK” 


TASARLIYORUZ. yapmıştım. Profesyonel iş hayatıma Yaşar Holding Dyo Boya fabrikalarında insan kaynakları 


yöneticisi olarak başladım. Daha 


İRİLMİŞ, ADAY 


sonra sırasıyla Akkök Grubu Ak-Al, Akrom-Romanya ve 
Aktops İplik fabrikalarında genel müdüre bağlı olarak insan kaynakları bölüm yöneticiliği yaptım. 2003-2005 yıllarında Pepsi International Grubu'na bağlı Frito Lay Gıda San. A.Ş'de ilk önce Operasyon İnsan Kaynakları ve sonrasında Ülke İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevlerini yürüttüm. 2005-2006 yıllarında ise Frito Lay Tarsus fabrikasının kuruluş ve devreye alma projesinde yer aldım. 2007-2009 yılları arasında PepsiCo Güneydoğu Avrupa bölgesinde Kamu ve Endüstriyel İlişkiler Müdürlüğü ile Kurumsal İlişkiler görevlerinde bulundum ve aynı zamanda Güneydoğu Avrupa Bölgesi Kriz Koordinatörlüğü görevini üstlendim. 
Sonrasında Goodyear Lastikleri A.Ş. ve Ulkar Holding-Nobel İlaç Grubu'nda Organizasyonel Gelişim ve 
İnsan Kaynakları Direktörü olarak çalıştım. Yaklaşık 2 


yıldır da Oyak Renault'da insan kaynakları direktörü 


olarak çalışıyorum. 


İK direktörü olarak ne gibi farklı sorumluluk alanlarınız bulunuyor? Faaliyet gösterdiğiniz sektörde hangi İK uygulamalarıyla fark yaratıyorsunuz? 
İK direktörü olarak ana sorumluluk alanlarımızı yetenek yönetimi ve gelişimi, işveren markası faaliyetlerimiz, işe alım, ücretlendirme ve yan haklar ile 
endüstriyel ilişkiler bölümleri olarak sıralayabiliriz. 50 
yıllık geçmişe dayanan kuvvetli bir aile kültürüne sahip olduğumuzu düşünüyorum. İşçi ve işveren sendikalarımız ile karşılıklı güvene dayalı güçlü bağlarımız var. 
Etkin ve çok boyutlu bir endüstriyel ilişkiler stratejisi uyguluyoruz. Eğitim enstitümüz Renault Grubu içerisinde önemli merkezlerden biri. Çok zengin bir sosyal kulüpler ağı ile tüm çalışanlarımıza dokunuyoruz. 
İşveren markası çalışmalarımız, engelli ve kadın istihdamı konusundaki politikalarımız ve faaliyetlerimiz ile Renault Grubu içinde öncü üretim merkezlerinden biriyiz. 


Şirket İK politikası, yetenek yönetimi, çalışan motivasyonu ve aidiyeti açısından hangi misyon ve vizyona yatırım yaparak fark yaratıyor? 

Otomotiv dünyası gibi işlerin hızla değiştiği bir ortam- 


OYAK RENAULT 
INSAN 
KAYNAKLARI 
DİREKTÖRÜ 


da başarılı şirketler, rakiplerinden daha hızlı öğrenen ve daha iyi olan şirketlerdir. Groupe Renault, dünyadaki en yenilikçi şirketlerin arasında yer alıyor. Biz de bu yapının bir parçası olarak gelecek odaklıyız. Bu yüzden diyoruz ki “Kendimizi sürekli yenileriz!" Çeşitlilik, biz çalışanlar için bir zenginliktir. Yetkinliklerimizi geliştirmek için tüm fırsatları değerlendiririz. Yöneticilerimiz bireylerin ve ekiplerinin gelişimini teşvik eder. İlham verirler, motive ederler ve düzenli olarak yapıcı geribikdirimde bulunurlar. Renault Grubu'nun performans açısından en verimli fabrikası olan Oyak Renault'da şirketiyle gurur duyan çalışanlarımızın gücüyle; kalite, rekabetçilik ve üretimde 2020 yılında Renault Grubu ve Türkiye'de I numara olma vizyonuna sahibiz. Bu vizyondan hareketle, çalışanlarımızla karşılıklı güvene ve sürdürülebilir gelişime dayalı ilişkilere öncelik vermek, yetkinlik ve teknoloji seviyemizi sürekli geliştirmek hedefindeyiz. Tüm İK politikalarımızı bu hedef doğrultusunda oluşturuyoruz. 


2018 yol haritanızda ne gibi farklı ve inovatif projeler 
bulunuyor? 
Yetenek havuzumuz için, içerisinde eğitim, seminer, webinar, koçluk, mentorluk ve kişisel gelişim planı hazırlamak için özel olarak tasarlanmış katalog hizmetlerinin yer alacağı blended gelişim programları tasarlıyoruz. İşe alımlarda oyunlaştırılmış ve dijitalleştirilmiş, aday deneyimini kuwetlendirecek süreçler ve uygulamalarımız yılsonuna doğru hayata geçirilmiş olacak. 
Yeni işe başlayanlar için adaptasyon programımızı güncelliyoruz. Burada da güncel teknolojileri, dijital araçları kullanmak ve işe başlamadan önce şirketi ve rolünü tanımaya başlayacağı bir süreç kurguluyoruz. 
Renault'nun global seviyede tanımlanan çalışan değer önermesinin (EVP) içeride ve dışarıda yayılması, tutundurulması için çalışmalarımız hızla devam ediyor. 
Ayrıca, Oyak Renault'nun bugün ve gelecekteki nitelikli mavi yaka çalışan ihtiyacını karşılamak için yetkinliği gelişmiş, bağlılığı tam, potansiyel adaylar yetiştirmeyi hedeflediğimiz JUNVOR projemizi devreye aldık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve seçilen pilot meslek liseleri ile yapılacak protokol ile, öğrencilerin, kişisel ve teknik anlamda geliştirilmesini, öğrencilerin gelişiminde ailelerin pozitif yönlendirme, destekleme ve eşlik etmesini sağlamayı, öğretmenlerin, *'Hizmet içi Eğitim Programları'na dahil edilerek otomotiv sanayisinin ihtiyaçlarını, son teknolojiyi yakından takip etmelerini sağlayacağız. 


» Dijitalleşme sürecine yönelik atılımlarınız nasıl devam ediyor? Bu konuda ne gibi projelere imza atıyorsunuz? 
İşe alım ve işe yeni başlayanlar için adaptasyon süreçlerimizi dijitalleştirmek 2018 yılına yönelik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda Renault Grubu ile ortaklaşa kullandığımız İK bilgi sistemleri altyapımızı güncelliyoruz. 2018 Kasım itibari ile lokal altyapımızı sadece bordro işlemleri için kullanacağız. Tüm işe alım, özlük, performans ve kariyer süreçlerimizi yeni İK bilgi sistemleri altyapımıza geçiriyoruz. Eğitim tarafında da dijitalleşme süreçlerimiz devam ediyor. 


100 www.platinonline.com 


“ŞİRKET İÇİNDE ÇALIŞANLARIMIZIN 


Learning©Renault ile eğitim ve gelişim alanında Renault Grubu ile ortaklaşa kullanacağımız ortak online portala geçiş yaptık. 


İK alanında dünyada ne gibi trendlerin öne çıktığını gözlemliyorsunuz? Bu trendleri, Oyak Renault bünyesinde özellikle hangi alanlarda uyguluyorsunuz? 

Hem Türkiye'de hem de dünyada teknolojinin gelişmesiyle birlikte çalışan verimliliğini ve performansını artıracak uygulamaların ağırlık kazanacağı bir gerçek. 
Dijitalleşmenin tüm sektörleri ve iş kollarını dönüştürdüğü bir 


YENİLİKÇİ ÖNERİ VE FİKİRLERİNİ DEĞERLENDİRDİĞİMİZ VE 


SONUCUNDA ÖDÜLLENDİRDİĞİMİZ 


'GİRİŞİMCİLİK VE YARATICILIK SİSTEMİ'Nİ UYGULUYORUZ. E 


çağda, insan kaynakları departmanları da bu dönüşüme ayak uydurmak için çalışan memnuniyetini ön planda tutan ve verimliliği sağlamak üzere şirket 


iş yapış şekilleriyle uyumlu uygulamaları hayata geçiriyor. Biz de Oyak Renault olarak fabrikamızda dijital dönüşüme inanıyor ve iş süreçlerimizi çalışanlarımızın 


daha verimli ve tatmini yüksek şekilde çalışması için yeniliyoruz. 


Kurum bünyesinde çalışan mutluluğu ve aidiyetini artırmak adına ne gibi projeler geliştiriyorsunuz? 
Oyak Renault olarak çalışan profilimizin çoğunluğunu mavi yakalı çalışanlar oluşturuyor. Onların iş koşullarını iyileştirmek ve motivasyonlarını artırmak için çok sayıda uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri “Benim Ailem Benim Fabrikam? sloganıyla fabrikada gerçekleşen aile gezileri... Mavi yakalı çalışanlarımız, aileleriyle birlikte keyifli bir gün geçirmek üzere fabri- 


SL SU 


— a 


BURSA'DA EN FAZLA ENGELLİ İSTİHDAM EDEN FİRMA SEÇİLDİ 


Engellilere yönelik farklı uygulamalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Engelli istihdamı bizim Üzerinde hassasiyetle durduğumuz konulardan biri. 
Oyak Renault olarak engelli bireylerin istihdamını artırırken, onların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Oyak Renault bünyesinde 200'den fazla engelli çalışan var ve Bursa'da en fazla engelli istihdam eden şirketiz. Bu çalışanlarımız, işaret dili tercümanı eşliğinde pek çok alanda eğitim alıyor. Bu eğitimlerin ve etkinliklerin yanı sıra onların ailelerini ve arkadaşlarını dahil edebilecekleri çeşitli organizasyonlar ve başarı hikayelerinin aktarılacağı seminerler düzenliyoruz. 
Şirket olarak sadece engelli sayısını artırmakla kalmayıp, engellilerin iş yaşamına daha hızlı ve daha konforlu biçimde adapte olmalarını kolaylaştırabilmek üzere engellilerin çalışma koşullarını iyileştirdiğimizi gururla söyleyebiliriz. Yöneticilerimiz engellilerin çalışma postalarına uyumu için üretim birimlerinde engellerine göre çalışmaya en uygun ortamları yaratıyorlar. 
İşitme engelli çalışanlarımızın şirkete olan bağlılığını artırabilmek adına tüm yöneticilerimizin işaret dili öğrenmesini hedefliyoruz ve bu yıl bunun için somut adımlar attık. 
En fazla engelli çalıştıran birim yöneticilerimizi şirket içi takdir sistemi olan Yıldızlar Geçidi'nde her yıl ödüllendiriyoruz. 
Şirket içinde duyarlılığı artırabilmek adına, “Sen Varsan Engel Yok" mottosuyla Engelliler Haftası'nda pek çok aktivite düzenledik. Engelli öğrencilerin yaptığı ürünleri şirket kantininde satmalarından 1 günlük temsili askerlik organizasyonuna dek çok sayıda aktivite gerçekleştirdik. Bu aktiviteler arasında 50 engelli çalışanımızın askerlik görevini tamamlamalarına vesile olduk. Bu çalışmalarımızın meyvesini de alıyoruz elbette. Bursa Engelliler İstihdam Buluşması'nda Bursa'da engelli istihdamına yönelik katkılarımızdan dolayı, “En Fazla Engelli İstihdam Eden Firma' ve “En Fazla Engelli Kontenjan Harici Engelli Çalıştıran Firma' olarak iki önemli kategoride ödül aldık. 

> 


S 


kamızı gezebiliyor. Aile gezilerinin yanı sıra son 2 yıldır tüm çalışanlarımızla iftar yemeklerinde bir araya geliyoruz ve çalışanlarımızın mesai saatleri dışında da sosyal bir ortamda diğer çalışma arkadaşları ile kaynaşmasına ve yeni dostlukların pekişmesine olanak sağlıyoruz. Yine çalışanlarımızın ilgi duydukları ortak sanatsal, kültürel ve sportif konularda bir araya gelmesini sağlayan sosyal kulüplerimiz mevcut. Sayısı 10'u aşan sosyal kulüplerimiz; Tiyatro, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Salsa, Zumba, Pilates, Tango, Halk Oyunları, Doğa Sporları, Bisiklet, Fotoğrafçılık, Motorlu Taşıt ve Otomobil Tutkunları Kulüpleri'nden oluşuyor ve kulüplere üye 1442 çalışanımız var. 

Öte yandan, çalışanlarımızdan gelen başarılı iş önerilerini değerlendirdiğimiz takdir sistemimiz mevcut. 
Yıldızlar Geçidi adını verdiğimiz bu sistemde şirket değerlerine katkısı nedeniyle iş süreçlerinde fark yaratan, iz bırakan ve değer katan yıldız çalışanlarımızı belirliyoruz ve onları farklı yöntem ve ödüllerle takdir ediyoruz. Çalışanlarımız yaptıkları işlerle ve gösterdikleri performansla önerilebiliyor ya da aday olabiliyorlar. 
Oyak Renault'nun en iyileri bizi Avrasya bölgesinde ve Renault Groupe'ta temsil ediyor. 

Yine şirket içinde çalışanlarımızın yenilikçi öneri ve fikirlerini değerlendirdiğimiz ve sonucunda ödüllendirdiğimiz Girişimcilik ve Yaratıcılık Sistemi'ni uyguluyoruz. Bu sistemde çalışanlarımızı yaratıcılığa teşvik ederken onları yenilikçi fikirler sunmaya çağırıyoruz. 
2017 yılında verilen 38 bin önerinin 34 bini uygulandı. 
Mavi yakalı çalışanlarımızı motive etmek ve onların iş kalitesine katkıda bulunmak üzere El Becerisi Olimpiyatları'nı hayata geçirdik. 2 yıldır fabrikamızda düzenlediğimiz çeşitli turnuvalar ve yarışmalar sonucunda el becerisinin önemini vurguluyor ve çalışanlarımızı mesleğinin hünerlerini sergilemeye davet ediyoruz. Bu yıl şampiyon olimpiyatlarda şampiyon olan 5 çalışanımız, Oyak Renault'yu temsilen Fransa'da ter döküp Japonya'da düzenlenen Global Nissan Temel Beceri Olimpiyatları'na katılmak için yarışacak. 
Çalışanlarımızın çalışma ortamında sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirmek üzere, dostluklarını pekiştirmek ve ortak ilgi alanlarında buluşması için Futbol Şöleni düzenliyoruz. Yaklaşık 4 ay boyunca süren maçlar sonucunda kazanan takımlar ödüllendiriliyor. 
Çalışanlarımızın sağlığı için de çok sayıda uygulamayı hayata geçirdik. Diyetisyen ve psikolog hizmetimiz mevcut ve çalışanlarımız Cuma günleri bu hizmetlerden dilediğince faydalanıyorlar. 

Önümüzdeki günlerde 10 yıl ve daha fazla Oyak Renault çatısı altında emek vermiş kıdemleri çalışanlarımızı, göstermiş oldukları kıymetli çaba karşısında ödüllendirmeyi planlıyoruz. Kıdem Töreni gibi etkinliklerle Oyak Renault ailesinin kıdemli üyelerini bağlılıklarından ötürü takdir ediyoruz. 
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Mavi yaka dahil tüm çalışanlarımıza hayat sigortası yapıyoruz. Son olarak yakın zamanda devreye aldığımız 


şirket katkılı bireysel emeklilik sisteminin de çalışan bağlılığı üzerinde olumlu etkisi olacağına inanıyoruz. 
Bunların dışında; endüstriyel ilişkiler stratejisi kapsamında devreye aldığımız iletişim planımız sayesinde tüm çalışanlarımızla düzenli aralıklarla bir araya gelmeye ve çalışanlarımızı dinlemeye zaman ayırıyoruz. 


» Work 3.0 kavramı paralelinde, esnek ve evden çalışma konusunda çalışanlara ne gibi farklı kolaylıklar sunuluyor? 

Oyak Renault dakikada bir aracın üretildiği bir fabrika. 
Ağırlıkta mavi yaka çalışanlarımızın oluşturduğu fabrikamızda, üretim şartları gereği emeğin çok büyük bir kısmı sahada gerçekleşiyor. Beyaz yakalı çalışanlarımıza yönelik olarak evden çalışmayı henüz planlama aşamasındayız. Ancak esnek çalışma konusunda çalışanlarımıza güvenerek takip ve sorumluluğu çalışanlarımıza ve yöneticilere bırakıyoruz. Çalışanlarımızın rahat hissetmesi adına onların iş deneyimini çeşitlendirmeye ve zenginleştirmeye büyük önem veriyoruz. Bu anlamda güçlü rotasyon sistemimizle onların deneyimlerini çeşitlendirmeye dikkat ediyoruz. 

Rotasyon sistemine göre, 2017 yılında, 75 kişi meslekler arası, 450 kişi aynı meslekte görev değiştirdi. 2018 yılının ilk 4 ayında 13 mavi yaka çalışanımız da beyaz yaka statüsüne geçti. 2018 yılının ilk 4 ayını düşündüğümüzde, bu rakamları yakalayacağımızdan eminim: 48 kişi meslekler arası, 185 kişi aynı meslekte görev değiştirdi. 


» Türkiye'den kaç yönetici global arenada çalışma şansına sahip oldu? Çalışanların yurt dışında çalışmasını teşvik etmek adına ne gibi farklı adımlar atıyorsunuz? 
Çalışan değer önergemize baktığımızda aslında üç nokta öne çıkıyor: Alliance olarak dünyanın en büyük otomobil grubuyuz, çalışanlarımıza kendilerini sürekli geliştirmeleri için değişik mesleklerde çok farklı alternatifleri kariyerleri boyunca sunuyoruz. Bu alternatifleri sadece Türkiye'de değil global olarak sunuyoruz. 
Ağırlıklı olarak mavi yaka çalışanlarımızın yanı sıra 
1590 beyaz yakalı çalışan istihdam ediyoruz ve özellikle 
yönetim kademesinde önemli başarılara imza atan ve bizi gururlandıran, yurt dışına ihraç ettiğimiz üst düzey yöneticilerimiz mevcut. 
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“ŞU ANDA YURT DIŞINDA 20 
TÜRK YÖNETİCİ ÇALIŞIYOR. 
BU SADECE OYAK 
RENAULT'NUN DEĞİL TÜM 


TÜRKİYE'NİN BAŞARISIDIR. 
BUNUNLA BİRLİKTE MEVCUT YÖNETİCİLERİMİZİN DE YÜZDE 
39'U ULUSLARARASI DENEYİME 
SAHİP YÖNETİCİLER...” 


Şuanda yurt dışında 20 Türk yönetici çalışıyor. Bu sadece Oyak Renault'nun değil tüm Türkiye'nin başarısıdır. 
Bununla birlikte mevcut yöneticilerimizin de yüzde 39'u uluslararası deneyime sahip yöneticiler. Şuan yurt dışında görevli kısa süreli ve uzun süreli ve farklı görev kademelerinden olmak üzere toplam 81 beyaz yakalı çalışanımız bulunuyor. Bu çalışanlarımız, İspanya, Rusya, Fas, Fransa ve Romanya gibi dünyanın çeşitli yerlerindeki Renault fabrikalarında Oyak Renault'yu en başarılı şekilde temsil ediyorlar. Bunun yanı sıra, Oyak Renault olarak çeşitliliğimizi sağlayan bir başka unsur olarak çeşitli görevlerde yabancı çalışanlarımız bulunuyor. 


» Peki, tam tersini düşündüğümüzde yurt dışından Türkiye'ye Oyak Renault bünyesinde çalışmak için gelen var mı? 

Yalnızca yöneticiler için değil, diğer çalışanlarımız için de yurt dışı görevlendirme trafiğimiz son yıllarda oldukça yoğun. 
Her yeni araç projesi öncesinde çoğunluğu mühendislik, üretim ve satınalma mesleklerinden olan proje ekipleri Fransa'ya Renault Technocentre'a uzun & kısa süreli görevlere gider, projeyi alıp burada geliştirir, edindikleri bilgiyi ekip ile paylaşırlar. Ayrıca Renault'nun kuracağı yeni tesisler, fabrikalar için dünyanın birçok farklı ülkesine, deneyimli ve işinin ehli olan çalışanlarımız gidiyor, ki bu grupta mavi yakalı çalışanlarımız ağırlıklı. Aynı şekilde yurt dışından Türkiye'ye gelen Renault çalışanlarına, tüm yasal yükümlükleri yerine getirmekle başlayan, geldiklerinde yaşam koşullarına kolay adapte olabilmeleri için gerekli olan bilgiyi sağlıyor, ev, araç ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarında destek oluyoruz. Şu anda 36 yabancı çalışanımız var. 

Bu çalışanlar, Fransa başta olmak üzere, Romanya, Hindistan ve İran gibi çeşitli Renault fabrikalarından geliyor. 

Ocak 2016'da 52 çalışanımız, Ocak 2017'de 89 çalışanımız ve halihazırda 81 çalışanımız 2 yıl ve üzeri bir dönem için yurt dışında çalışıyor. Ayrıca yıl içerisinde 200'den fazla kısa ve uzun süreli göreve giden çalışanımız var. 


İhtiyacınız olduğunda anlık fiyatlarla döviz alıp satmanız, bizim için her şeyin üzerinde! 
Hafta içi 5 gün 24 saat döviz ve kıymetli maden 


alıp satabilmek için TEXTARGET! indirin, 


akşam marjından etkilenmeyin! 
Türkiye Finans'tan Türkiye'de bir ilk! 


LL Ş TARGET | 


#hayatakatılım 
0850 222 22 44 * turkiyefinans.com.tr 
BELİ / turkiyefinans 


Banka, kur ve kıymetli maden fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Platform üzerinden işlem yapmak bankanın kur ve fiyatlarının kabul edildiği anlamına gelmektedir. Banka kendi kusuru olmayan zararlardan ve gecikmelerden sorumlu değildir. Detaylı bilgi için Türkiye Finans şubelerini veya www.turkiyefinans.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 
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EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE 


DEV KAMPANYA 


ÜLKEMİZDE KONUT SATIŞLARININ ARTMASI İÇİN HÜKÜMETİN ATTIĞI ADIMLAR OLDUKÇA FAZLA. 
GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE KONUTDER, GYODER VE İNDER ÇATILARI ALTINDA BİRLEŞEN 40 ADET GAYRİMENKUL FİRMASI PEŞİN VE KONUT KREDİLİ SATIŞLARDA YÜZDE 20 İNDİRİM VE YÜZDE 
5 PEŞİNAT KAMPANYASINI DA BAŞLATTI. 15 HAZİRAN 2018 TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK 

KAMPANYADA EV SAHİBİ OLMAK İSTEYENLER 120 AY VADELİ KREDİYİ YÜZDE 098 FAİZ ORANIYLA ÖDEYEBİLECEK... 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner ©platinonline.com 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EV SAHİBİ OLMAK rn, ———— 


NEF SAHİBİ OLMAK MI? 


Nef Bohçelievler, Nef Çekmeköy ve Nef Bosınekspres projelerinde sınırlı sayıda döire, 


ödeme avantajlarıyla 15 Haziran'a kadar sizi bekliyor. 


350 bin liradan başlayan fiyatlorla* 
bir Nef sahibi olmak için hemen randevunuzu alın. 


700,98 


kredi foizi 


a ref bahçelievler . d bosinekspres 


*Nef Çekmeköy'de 46 m? net, 64 m? brüt 141 konut peşin satış fiyatıdır. 
444 9 6553 nef.com.tr aj | ei 


NAAANANANAANANANANNNNIN 


3S FİRUZE KONAKLARI'NDA 
YÜZDE 20 İNDİRİM FIRSATI 


KONUT SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN FİRMALARININ KATILDIĞI KAMPANYAYA 3S KALE DE DESTEK VERİYOR. KAMPANYADA, 3S FİRUZE KONAKLARI İÇİN YÜZDE 20 İNDİRİM VE AVANTAJLI ÖDEME 


nşaat alanı ve konut adedi itibariy- 


le Avcılar'ın E-5 aksındaki en 

büyük proje olan 3S Firuze 

Konakları, sektörünün çatı örgütleri öncülüğünde başlatılan konut kampanyası dahilinde yatırımcılarına avantajlı fiyatlar ve ödeme koşulları sağlıyor. Yeni kampanya kapsamında peşin ve 0,98 faizli konut kredili satışlarda yüzde 20 indirim uygulanıyor. 
Kampanya kapsamında yüzde 5 peşinat ödeniyor. Ayrıca firma vadesiyle ödeme- yi tercih edenlere 48 aya kadar özel ödeme seçenekleri sunuluyor. Projede yaşam bu Eylül ayında başlıyor. 


AVCILAR'IN YENİ CAZİBE 

MERKEZİ OLACAK 

Muhteşem göl manzarası ve mahalle kültürünü yansıtan yatay mimarisiyle büyük beğeni toplayan proje, 141'den 441'e kadar farklı daire seçenekleri içe- 


KOŞULLARI UYGULANIYOR 


riyor. 3S Kale'nin yüksek standartlarda- ki kalite anlayışı, malzeme seçimi ve uzman bir işçilikle hayata geçirilen 3S Firuze Konakları'nın, Avcılar bölgesinde önemli bir cazibe merkezi olması hedefleniyor. 


ULAŞIMDA KOLAYLIK 
3S Firuze Konakları, İstanbul Üniversitesi, Kanal İstanbul gibi önemli 


YENI KAMPANYA KAPSAMINDA 
PEŞİN VE 098 FAİZLİ KONUT 
KREDİLİ SATIŞLARDA YÜZDE 
20 İNDİRİM UYGULANIYOR 

KAMPANYA KAPSAMINDA YÜZDE 

5 PEŞİNAT ÖDENİYOR. AYRICA 
FİRMA VADESİYLE ÖDEMEYİ 

TERCİH EDENLERE 48 AYA KADAR 
ÖZEL ÖDEME SEÇENEKLERİ 
SUNULUYOR. PROJEDE YAŞAM BU 
EYLÜL AYINDA BAŞLIYOR 


lokasyonlara yakınlığıyla merkezi bir noktada yer alıyor. Proje, E-5, Avcılar İstanbul Üniversitesi Metrobüs Durağı ve yakın zamanda yapımı planlanan Yenikapı-Büyükçekmece Metrosu'na sadece yürüme mesafesinde bulunuyor. 
Deniz yolu ulaşımını tercih edenler için 
de Avcılar İDO İskelesi'ne sadece 5 
dakika uzaklıkta yer alıyor. 


SEÇKİN MARKALARDAN YÜKSEK STANDARTLI MALZEMELER... 
Projede kaliteli ve konforlu bir yaşam için; mutfak dolapları Lineadecor, mutfak tezgahı Çimstone, banyo dolapları, vitrifiyeler ve armatürler Kale Banyo, banyo seramikleri Çanakkale Seramik, 


beyaz eşya Siemens, klima Mitsubishi Electric, pencere doğramaları Winsa, asansör Otis, çelik kapı Kale Çelik Kapı, iç kapılar Artella'dan tedarik edilirken dış cephede ise Kalesinterflex tercih edildi. 
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UYGUN ÖDEMERLANL 
İ 


LARIYLA 
BOLMANZARASI! 


15 Haziran'a kadar kampanyadan faydalanın, 
erken teslim fırsatıyla bu Eylül'de 7 # 3S Firuze Konakları'nda KONAKLAR 


yaşamaya başlayın. 
3sfıruzekonaklari.com.tr « 444 37 11 


500.000 TL'ye kadar kredi kullanımlarında 0,98 faiz oranı geçerli olacaktır. 


IGAYRİMENKULJ 


BİR BUÇUK MİLYON 
METREKAREDE 
YÜKSELEN DEV PROJE 


BİR BUÇUK MİLYON METREKARE ALANIYLA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GAYRİMENKUL PROJELERİ ARASINDA YER ALAN TEMA İSTANBULDA İLK ETABIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN İKİNCİ ETABIN ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI. TEMA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ AYDIN AYÇENK İLE PROJENİN DETAYLARINI VE PROJE DAHİLİNDE GELECEKTE NELERİN YAPILACAĞINI KONUŞTUK... 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner © platinonline.com 


Pr, 


TEMA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ M. AYDIN AYÇENK 


© stanbul'un planlı gelişimine örnek teşkil eden Atakent'te inşa edilen Tema İstanbul, 2011 yılında kurulan büyük bir ortak girişim projesi... Bir buçuk milyon metrekare gibi geniş bir alana yayılan projenin ortakları arasında Mesa, Artaş İnşaat, Kantur & Akdaş ve Öztaş firmaları yer alıyor. Projenin, Türkiye'nin ilk master planlı özel sektör 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gayrimenkul projesi olduğunu söyleyen Tema İstanbul Genel Müdürü Aydın Ayçenk, konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Master plan, dünyanın her yerinde bu tür büyük projelerde gerçekleştirilen bir sistem. Ancak 2011 yılında Türkiye'de bunu bir iki devlet projesi haricinde yapan firmalar yoktu. Biz yurt dışından 9 tane firma davet ettik ve onla- 


rı bir ön elemeden geçirerek 6'ya indir dik. Akademisyenler, yerel idare temsilcileri ve uzmanlardan oluşan bir yarışma heyeti kararıyla son olarak da Amerikalı bir firma ile yola devam ettik. 
Master plan dediğimiz sistem, sahip olduğumuz geniş ölçeğin, kendi içinde hangi fonksiyonlara nasıl dağıtılabileceğini bizlere gösteriyor. Yani alt ölçekte hangi fonksiyonlar arasında ne tür yolların nereden geçmesi gerektiğini, donatı alanlarının nasıl olacağını, hangi kısımlarda kaç katlı binaların daha estetik ve fonksiyonel olacağını bu master plan çerçevesinde oluşturduk.” 


PROJE 3 ETAPTAN OLUŞUYOR 
Yüksek standartlarda geliştirilen ve bir buçuk milyon metrekare arsa alanı üzerine konumlanan Tema İstanbul, 3 etaptan oluşuyor. Aydın Ayçenk, tamamlanan birinci etap hakkında şu bilgileri veriyor: “333 bin metrekarelik bir arsa alanı içerisinde tamamladığımız birinci etabımız- da konutlarımız var. Burası toplam 3 bin 
531 daireden oluşuyor. Buradaki konut 
ların satışları bitti sayılır. Konutların dışında bir de özel okul inşa ettik. Şu an burada TED Koleji öğrencilere eğitim veriyor. Okulun dışında bir çarşı alanımız var. Bu kısımda da yüzde 90'ının kiralanmış durumda olduğunu söyleyebilirim.” 


TEMA İSTANBUL'UN İNCİSİ. 

Aydın Ayçenk, projenin ikinci etabında nelerin hayata geçirileceği hakkında şunları söylüyor: “İkinci etapta bir konut projemiz daha var. Adı Tema İstanbul Bahçe. Buradaki evler biraz daha butik ve zarif olacak. Büyüklükleri 
79 metrekare ile 216 metrekare arasında değişen Tema İstanbul Bahçe etabında 141'den 441'e 363 daire yer alıyor. Projenin incisi olan Tema İstanbul Bahçe, ilk etaptan öğrendiklerimizle hareket ederek konut sahiplerinin ihtiyaçlarını ön plana alan, onların neleri farklı görmek istediklerini not ederek geliştirdiğimiz bir proje. 
Birbirinden keyifli ve çeşitli konseptler- de oluşturulmuş bahçelerden oluşan 'Bahçe' etabında daire teslimlerini 
2019 yazı olarak planlıyoruz.” 


TEMA WORLD İLE EĞLENCENİN 
ADRESİ DEĞİŞECEK 

İkinci etabın eğlence ve alışveriş alanlarını oluşturan kısmında toplam 338 bin metrekare arsa alanı üzerinde kurulacak eğlence parkı yer alacak. Son teknoloji ürünü eğlence üniteleri, açık ve kapalı mekanlarda yer alan kapsamlı oyun alanları, sokak eğlenceleri, festivaller yıl boyu kutlamalarla bütünleşecek ve eğlence anlayışı projenin merkezine yerleşecek. 
İçinde ve çevresinde yaşayanların yaşam kalitesine canlılık katacak olan Tema World eğlence parkı, zengin peyzaj alanları, sayısız oyun fırsatları, park ve bahçeleri ile eğlencenin adresini değiştirecek. 
Parkta ayrıca, su ve ışık gösterileri barındıran göletlerin etrafında yeme içme mekanları da yer alacak. Tema World'ün dünyada nadir örnekleri olan bir proje olduğunu söyleyen Aydın Ayçenk, 9 ayrı ülkede 17 farklı park gezdiklerini söylüyor. Bugün o parkı sıfırdan yapsalardı neyi farklı yapacaklarını sorarak hareket ettiklerini ifade eden Ayçenk, onlardan aldıkları verilerle projelerini oluşturduklarını dile getiriyor. İkinci etapta hayata geçirilecek Tema World eğlence parkıyla hem çocuklar hem de çocukluğunu yaşamak isteyen 7'den 70'e herkes tüm gün eğlenme fırsatı bulabilecek. Tema World eğlence parkının yılda 20 milyon ziyaretçiyi ağırlaması planlanıyor. 


BAHÇEŞEHİR KOLEJİ EĞİTİM 
VERECEK 

Bölgede genç nüfusun çok fazla olduğunu ve okula ihtiyaç olduğunu belirten Aydın Ayçenk, ikinci etapta Bahçeşehir 


BAHÇEŞEHİR KOLEJİ, TEMA İSTANBULUN BAHÇE ETABINDA 
YER ALACAK. BURADAKİ 
KAMPÜSTE ANAOKULU, İLKOKUL, ORTAOKUL, ANADOLU LİSESİ İLE 
FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ YER ALACAK. ÜRETİM VE AR-GE ÜSSÜ OLARAK KONUMLANDIRILAN 
KAMPÜS, TEMA İSTANBULDA 
GELECEĞİN BİLİM İNSANLARINI YETİŞTİRECEK 


Koleji ile anlaşma yaptıklarını söylüyor. 


Uyguladığı eğitim modelleriyle Türkiye'de yenilikçi eğitime öncülük eden Bahçeşehir Koleji, Tema İstanbul'un Bahçe etabında yer alacak. 
Buradaki kampüste, anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ile Fen ve Teknoloji Lisesi yer alacak. Üretim ve Ar-Ge üssü olarak konumlandırılan kam- 


püs, Tema İstanbul'da geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek. Ayçenk, eğitimöğretimin önümüzdeki Eylül ayından itibaren başlayacağının da bilgisini veriyor. 


ULAŞIM KOLAYLIĞI SAĞLIYOR 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM bağlantı yolları, Yeni Havalimanı ve Atatürk Havalimanı gibi dev projelerin çevrelendiği bölgede yer alan Tema İstanbul, ulaşım kolaylığı da sağlıyor. 
Şehrin stratejik ulaşım projelerine yakın konumuyla öne çıkan Atakent bölgesi, yapımı devam eden Halkalı-Marmaray ve Kabataş-Mahmutbey-Halkalı metrosu projeleri ile de değerini artırıyor. Bunun dışında yollara ihtiyacın olduğunu söyleyen Aydın Ayçenk, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Burada daha önce 100 milyon TL'ye yakın bir yatırımla neredeyse TEM büyüklüğünde 2 tane yol oluşturduk. 
58 kilometre şerit yaptık. Bu projeyi 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirdik. 
İstanbul'a katkı sağlayan bir proje olduğunu düşünüyorum.” 


“KAMPANYALAR SEKTÖRÜ HAREKETLENDİRİYOR” 

Aydın Ayçenk, Türkiye'nin gayrimenkul sektörüyle ilgili şu değerlendirmeleri yapıyor: “Sektörde şu anda yeni kampanyalar var. Son duyurulan kampanya yüzde 20 indirim kampanyası. 
Biz bu kampanyaya 20 Nisan'da başladık. Birinci etapta son 200 dairemiz kalmıştı ve ayın 20'sinden bugüne dairelerin yarısını sattık. Müşterilerimizden büyük ilgi olduğunu söyleyebilirim. Bu tip kampanyalar sektörü hareketlendiriyor. Bunun dışında ekim sonuna kadar tapu harç indirimi var. Maliyetler çok yükseldi ve bu maliyetlere karşılık müteahhitler fiyat artışını daha yansıtmadılar. Büyük ihtimalle yaz sonuna doğru bu artışlar fiyatlara yansımak zorunda kalacak. Bu dönemde daire sahibi olmak için büyük bir fırsat var. 
Bunu kaçırmamakta fayda görüyorum.” 
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SIRADA ANTALYA VE 


MERSİN VAR 


ÜRETİCİLERİ GELİŞTİRME VE BÖLGESEL LEZZETLERİ KORUMA PROJESİ ÇERÇEVESİNDE HATAY/IN SAURANİ ZEYTİNİNE 

SAHİP ÇIKAN KRİSTAL YAĞLARI, 'MERAKLISINA ÖZEL HATAY SAURANİ NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI'NI TÜKETİCİLERE SUNDU. 
KRİSTAL YAĞLARI, ANTALYA'NIN BEYLİK ZEYTİNİNDEN SONRA MERSİN'İN TARSUN İLÇESİNE ÖZEL SARIULAK ZEYTİNİ İÇİN DE 


ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK 


Bahar Akgün / bahar.akgun ©platinonline.com 


ogosunda yer alan vapur 

nedeniyle özellikle 

Anadolu'da “Vapurlu Yağ” olarak tanınan Kristal Yağları, 80 
yıllık geçmişiyle zeytinyağı üretiminde farklı bir misyon üstleniyor. Kristal Yağları'nın 2007'de Arkas Holding ile başlayan iş birliği ise güçlenerek devam ediyor. Bu sinerjinin etkisiyle kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atıldığını ifade eden Kristal Yağları'nın üçüncü kuşak temsilcisi ve genel müdürü Christopher Dologh; mütevazı kimliği, güler yüzlülüğü ve sonuç odaklılığıyla Kristal Yağları'nı çok daha global bir konuma taşıyacak projeler geliştiriyor. 
Kristal Yağları, 25'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Başta Almanya olmak üzere Kuzey Avrupa coğrafyasına hizmet veren lokal distribütörler de bulunuyor. Amerika pazarı için geliştirilen ürün portföyünün de pazara sunuldu-Şunu ve olumlu dönüşler alındığını dile getiren Dologh, ABD'deki varlıklarını bir üst boyuta taşıyarak şirketleşmek ve dağıtım ağlarını geliştirmek üzere olduklarını söylüyor. Gönüllerini ve hayatlarını zeytin ağacına adamış bir aile olduklarının altını önemle çizen Dologh, zeytinyağı kültürünün Türkiye'de gelişmesine nesiller boyu öncülük eden bir marka olduklarını vurguluyor. Bornova'da 20 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikalarını 2010'da yenileyerek dünya standartlarında üretim koşullarına sahip bir rafineri ve dolum tesisine 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dönüştürdüklerini söyleyen Dologh, Ayvalık'taki ikinci fabrikalarının ise 


2015'te tüm prosesleriyle yenilendiğini ve çevreye duyarlı entegre kontinü sıkım tesisi haline getirildiğini belirtiyor. Hasat döneminde Ayvalık ve yöresindeki zeytinliklerden toplanan zeytinler, fiziksel yöntemlerle işleniyor. 
Elde edilen zeytinyağları Bornova'daki fabrikaya aktarılıyor ve ambalajlanarak pazara sunuluyor. Türkiye'nin zeytinlerini koruma altına alıp kaliteli zeytinyagı üretimini destekleme vizyonuna yatırım yaparak ilerleyen Kristal Yağları, “Üreticileri Geliştirme ve Bölgesel Lezzetleri Koruma Projesi? çerçevesin- 


de, binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi güzellikleri kadar lezzetleriyle de ünlü Hatay'ın kapısını araladı ve yerel Saurani zeytini- ne sahip çıktı. Kristal Yağları, bu kapsamda Hatay'a özel zeytin çeşidi Saurani ile soğuk sıkım yöntemiyle sınırlı sayıda üretilen yeni ürünü, “Meraklısına Özel Hatay Saurani Natürel Sızma Zeytinyağı'nı tüketicilere sundu. Kristal Yağları'nın davetlisi olarak Hatay'a gittik ve bu özel zeytinyağında kullanılan Saurani zeytinlerinin yetiştiği ağaçlar arasında keyifli bir yolculuğa çıktık. 


TÜRK ZEYTİNYAĞININ ÇITASINI YÜKSELTMEK HEDEFLENİYOR 
Hatay'ın Altınözü ilçesinde yetişen ve meyveleri yağ bakımından zengin olan Saurani çeşidi zeytinlerin yetiştiği eski ağaçlara bakım yapılmamasından dolayı bölgede Gemlik çeşidi zeytin ağaçlarının dikilmesi, Saurani zeytinini yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. 
Hatay'ın sayılı bahçelerinde yetişen, asırlık ağaçların mucizevi meyvesi olan Saurani çeşidi için harekete geçen Kristal Yağları'nın uzman ziraat mühendis kadrosu, üreticileri bilinçlendirerek Saurani zeytin çeşidine sahip çıkılmasını ve üretim kalitesinin yükseltilmesini sağladı. Christopher Dologh; Üreticileri Geliştirme ve Bölgesel Lezzetleri Koruma Projesi kapsamında ziraat mühendisi kadrolarıyla tüm üretim süreçlerini birebir takip ederek üreticileri bilinçlendirdiklerini, üretim süreçlerini geliştirdiklerini, ideal hasat zamanını belirleyerek ve bekletmeden aynı gün sıkım için üreticileri desteklediklerini söylüyor. Yağhane ve depo sahipleriyle sürekli temas halinde olduklarını ifade eden Dologh, “Zeytin yetiştiriciliği alanında uzman ziraat mühendisleri istihdam ediyoruz. Bu arkadaşlarımız, lokal üreticiler ile birebir iletişim halindeler. Hasat ve üretim aşamalarında kalite kayıplarının azaltılması için gerekli işleme ve depolama koşulları konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Bu projeyle önceliğimiz, yerel lezzetleri korumak. Yok olmaya yüz tutan zeytin çeşitlerine sahip çıkma 


/ 


misyonuyla başladığımız yolculuğun meyvelerini, 80'inci yılımızda alıyoruz. 
Kristal Yağları olarak köklü geçmişimizin verdiği sorumlulukla vazgeçemeyeceğimiz unsurların başında kalite geliyor. Tüm yatırımlarımızı bu çerçevede gerçekleşiyoruz. Amacımız, Türk zeytinyağının çıtasını yükseltmek. 
Zeytinin ana vatanıyız diyoruz, o halde kaliteli zeytinyağı üretiminin artırılması için hep birlikte çalışmalıyız. Diğer üreticilerin de “Üreticileri Geliştirme ve Bölgesel Lezzetleri Koruma Projesi'ne destek olmasını bekliyoruz” diyor. 


KUSER TARIM İLE 
İŞ BİRLİĞİ YAPILDI 
Hatay'da yetişen özel Saurani zeytin çeşidinden ürettikleri zeytinyağı hak- 


KRİSTAL YAĞLARI'NIN ÜÇÜNCÜ KUŞAK TEMSİLCİSİ VE GENEL MÜDÜRÜ CHRISTOPHER DOLOGH 


NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 
KALİTE YARIŞMASI, BU YIL INTERNATONAL OLIVE COUNCİL ((OC-ULUSLARARASI ZEYTİN 
KONSEYİ) HİMAYESİNDE, ULUSAL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KONSEYİ TARAFINDAN İKİNCİ KEZ 
ULUSAL ÇAPTA DÜZENLENDİ. 
DÜNYANIN EN İYİ ZEYTİNYAĞ TADIMCILARINDAN OLUŞAN ULUSLARARASI BİR JÜRİNİN 
GÖREV ALDIĞI YARIŞMADA 
KRİSTAL YAĞLARI, 'ORTA MEYVEMSİLİK' KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDU. KRİSTAL YAĞLARI, ÇİNE BÖLGESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 
MEMECİK TİPİ NATÜREL SIZMA İLE ALTIN MADALYA KAZANDI 


kında da bilgi veren Dologh, “Türkiye'de bahçeler çok karışık oldu-Şu için tek çeşit zeytinden bir yağ üretmek çok zor. Yağın içerisine diğer zeytin çeşitleri de girebiliyor. Kristal Yağları olarak bunu başardık ve şişeledik. Zamanında hasat etme, hasat ederken dipleri sırıklarla karıştırmama, kasada toplama, sıkıma mümkün olduğunca çabuk yetiştirme, hattın temizlenmesi ve yıkama suyunun yeni olması gibi dikkat edilmesi gereken birçok husus var. Soğuk sıkım yöntemini kullanıyoruz. Çünkü yağ, şarabın aksine zamanla dost olan bir ürün değil. Fermantasyon yağ için kötü bir şey. Dolayısıyla ürünü ne kadar soğuk tutabilirsek bizim için o kadar iyi. 
Tüketicimize sunduğumuz yağın, iyi bir yağ olabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yolda Hatay'ın en eski üreticisi Kuser Tarım ile birlikte çalıştık. Kuser Tarım ile iş birliği yapmamı zın en önemli nedeni öncelikle kalite standartlarımızın paralel olması. 
Kuser Tarım da bizim gibi kalite odaklı çalışan bir şirket. Ayrıca yeni bir tesis olması da dikkate aldığımız kriterler- den biri oldu” yorumunda bulunuyor. 
Kuser Tarım İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Melek, Hataylı bir üretici olarak yerel değerleri Saurani zeytinini korumak adına Kristal Yağları ile iş birliği yapıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiriyor. 

Kristal Yağları Hatay'ın ardından bölgesel lezzetleri korumaya ve üreticileri desteklemeye devam edecek. Proje kapsamında bir sonraki bölge olarak Antalya'ya uzanmayı planlayan Kristal Yağları, Antalya'nın Beylik çeşidinden sonra Mersin-Tarsus'un Sarıulak zeytini için de çalışmalara başlayacak. 
Hatay'da düzenlenen tanıtım gecesine ayrıca Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katıldı. 

Rıfat Sarı, “Hatay'da 17 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Bu sayının 5 milyonu sadece Altınözü'de. Zeytinimizi hak ettiği yere getirmek için elimizden geleneği yapacağız” yorumunda bulunuyor. 
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YEŞİLAY, KURUMSAL DÖNÜŞÜMLE HİZMET ÇERÇEVESİNİ GELİŞTİRİYOR 


TÜRKİYE'NİN EN KÖKLÜ SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLAN YEŞİLAY; BAĞIMLILIĞI ÖNLEME, KORUMA, REHABİLİTASYON VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARIYLA BAĞIMLILARI HAYATA KAZANDIRIYOR. TÜM BU ÇALIŞMALARI DA PROFESYONEL BİR ÇERÇEVEDE GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE KURUMSAL DÖNÜŞÜME ÖNEM VERİYOR 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 


Vinci yüzyılın başından bu yana ülkemizde yaşanan sosyoekonomik gelişmeler, sivil toplum alanını da önemli ölçüde etkiliyor. Karar alma süreçlerindeki katılımcılık başta olmak üzere sivil toplumun politika yapımından toplumsal kabullere kadar etki eden bir aktör olarak öne çıkması, sahada faaliyet yürüten köklü STK'lara öncü olma rolünü yüklüyor. 
Yeşilay ise asırlık geçmişi ve bağımlılıkla mücadelesinde sivil aktör olma yolunda önemli adımlar atıyor. Yeşilay'ın kurumsal bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz, birtakım alanlardaki bağımlılığın gençleri ve toplumun tüm kesimlerini her zamankinden daha fazla tehdit ettiği günümüzde Yeşilay'ın varlığının pek çok açıdan kıymetli olduğuna dikkat çekiyor. Yılmaz, dönüşüm sürecinin yansımalarını anlatır ken süregelen çalışmaları da paylaşıyor. 


> Türkiye'nin önemli STK'larından biri olan Yeşilay, son yıllarda kurumsallaşma süreci ile şirkete dönüşüyor. Bu dönüşümün amacı ve bundan sonraki hedefleri neler? 

Yeşilay kapasite geliştirme aşamalarını, tüm paydaşların profesyonel veya gönüllü katkılarıyla hızla aşarak 100'üncü yılına doğru ülkesel hedeflere katkı sunan bir kurum olarak öne çıkıyor. 

Burada şirkete dönüşme değil; ülke dinamiklerini harekete geçiren, ülkenin sorunlarına karşı devlet tarafından sorumluluk verilmiş bir sivil toplum kuruluşunun, bağımlılık önleme, koruma ve rehabilitasyon alanında bu kadar önemli çalışmaları profesyonel bir şekilde yapması için kurumsal dönüşüme sahip 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YEŞİLAY GENEL MÜDÜRÜ SAVAŞ YILMAZ 


olması söz konusu. Bağımlılığın, başta gençlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerini her zamankinden daha fazla tehdit ettiği günümüzde sivil toplum aktivizmini temel alan Yeşilay'ın varlığı birçok açıdan kıymet taşıyor. 

Kurumumuzun sivil toplum temsilcisi olarak kamu politikalarına katkı sunması, başta uyuşturucu ve tütünle mücadele olmak üzere tüm alanlarda kamu politikalarına toplum katılımcılığını sağlaması, ülkemizde sivil toplum eksenli değişime önemli bir etki olarak değerlendiriliyor. 
Bu süreçte hem kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hem de operasyonel yetkinlikte elde edilen kazanımlar, ülkemiz adına dünyaya örnek olan yeni adımları, sivil toplum adına ise daha güçlü adımlar la, daha yüksek sesle gelen bir değişimi ifade ediyor. 


ppvEN13 


INTERNATIO 
GREEİ 


> Yeşilay'da kaç kişi çalışıyor? Gönüllüleriniz sayısı nedir? 

Yeşilay'ın yönetim kurulu altında kurulan genel müdürlüğe bağlı 6 direktörlük ve 
22 birimde yaklaşık 150 çalışanı bulunuyor. Türkiye genelinde 104 şubesi olan 
kurumumuz, dünya genelinde ise 40 
ülkede yaklaşık 60 bin gönüllüye sahip. 


“HAYAT BOŞLUK KABUL ETMEZ” 

> Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? Bu çalışmalar nasıl bir farkındalık yaratıyor? 

Yeşilay'ın çalışma alanları alkol, tütün, uyuşturucu madde, teknoloji ve kumar bağımlılığıdır. Bu alanlardaki önleme, koruma ve farkındalık çalışmalarının yanı sıra alkol ve uyuşturucu bağımlılarına ve yakınlarına ücretsiz psiko-sosyal destek verdiğimiz YEDAM"”larla (Yeşilay 


Danışmanlık Merkezi) rehabilitasyon 


çalışması yapıyor, bağımlıları hayata kazandırıyoruz. Gönüllülerimizle beraber attığımız her adım, ülke çapında birer başarı hikayesine dönüşüyor. Bu sayede sadece ülkemizde değil, dünyada en büyük önleme temelli eğitim programı olan, Milli Eğitim Bakanlığı'yla şu an Türkiye genelindeki tüm okullarda uygulanan "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı' için 32 bin rehber öğretmen yetiştirdik. Bu öğretmenler aracılığıyla yaklaşık 13 milyon öğrencimiz, bağımlılıklar konusunda yaş gruplarına özel hazırlanan içeriklerle bilgi sahibi oldu. 
Bu eğitim programı, Birleşmiş Milletler tarafından örnek uygulama olarak seçildi. “Hayat boşluk kabul etmez?” cümlesi bizim için çok şey ifade ediyor. 
İnsanların boşluğa düştüğünde kendilerine uzanan dost eli olabilmek için çalışıyoruz. Bu çabalar sayesinde 2013 
yılında tüzüğümüzü değiştirerek rehabilitasyon faaliyetini hizmet alanına ekledik ve 2015 yılında Yeşilay artık 


“ULUSLARARASI KURULUŞLARI 
İŞ BİRLİĞİ YAPMAK İSTEDİĞİ, İTELİKLİ İNSANLARIN ÇALIŞMAK İSTEDİĞİ, PROJELERİ HÜKÜMET PROGRAMLARINA GİREN, SİVİL 
TOPLUM KURULUŞLARINA 
LİDERLİK EDEN, ÜNİVERSİTELERİN PROJE BAŞVURUSU YAPTIĞI, 
İÇERİK SAĞLAYAN, BURS VE 
İBE PROGRAMLARI YÖNETEN, 
AKADEMİK YAYINLAR YAPAN, 
YURT DIŞINA EĞİTİM İHRAÇ EDEN, STANDARTLAR KOYAN, UMUT OLAN MÜKEMMEL YEŞİLAY” ORTAYA 
ÇIKARAN FAALİYETLERİMİZLE DOLU BİR DÖNEM GEÇİRDİK” 


rehabilitasyon faaliyetlerini başarıyla yürüten ve ülkemize bu alanda model öneriler sunan bir yapıya dönüştü. Pek çok uzmanın katkılarıyla faaliyete geçen YEDAM, bağımlılık tedavisini tamamlamış bireylerin sosyal hayata uyumu için herkese umut oluyor. Şu an ülke genelinde 6 merkezimiz var. Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı iş birliğiyle 40 
YEDAM daha açılması planlanıyor. 
Diğer yandan ülkemizin dinamiklerine, kültürel kodlarına ve ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı bir ekosisteme sahip Bağımlılık Rehabilitasyon Modeli'ni de ortaya çıkardık. Bu modelle bağımlılık kısır döngüsünü durdurarak ve bağımlıyı temiz, psikolojik, sosyal ve yaşam becerileri konusunda donanım sahibi yaparak topluma kazandıracağımız Türkiye Rehabiltasyon Merkezi hayata geçecek. Bu merkezin de ülke genelin- 


de 10 adet açılması planlanıyor. Sivil toplumun bu alandaki başarısını artırabilmek adına ilan ettiğimiz destek programlarıyla yurdun her köşesinde unutulmaz başarı hikayeleri yazıldı. 
Yeşilay'dan aldıkları desteklerle yerel sivil toplum kuruluşları, projeler üretip sağlıklı yaşamı minik ellere, sanatçı gözlere, güçlü sporculara, memleketin en 
ücra köşesindeki köylere taşıdı. 2013 
yılında başlayan büyüme ivmemizi, sonraki yıllarda da sürdürdük. 


> Yeşilay'ın önümüzdeki dönem projeleri neler? 

Yeşilay'ın şu an da en önemli çalışmalarından biri ülke genelinde 40 YEDAM ve 10 Bağımlılık Rehabilitasyon Merkezi'nin açılmasının yanı sıra 


DERGİ VE KİTAPLARININ 
YANI SIRA BİR 
DOKÜMANTASYON 
MERKEZİ 


“Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi yayınlar konusunda da iddialı olmaya gayret ediyoruz. Yeşilay dergimiz, ilk sayısı 1925'te basılan, bugün bininci sayısına ulaşan ve ülke genelinde satılan bir dergi. Diğer yandan ilk sayısı 
1969 yılında çıkan Mavi Kırlangıç 
çocuk dergisi, akademik yayınları, bağımlılık alanındaki araştırma kitapları ve özgün kitaplarıyla yayınlar konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 
Tüm bu yayınlara ise yesilaymarket. 
com'dan ulaşılabiliyor. Yeşilay aynı zamanda bir dokümantasyon merkezidir. Örneğin; Türkiye Bağımlılık Arşivi'nin bağımlılık literatüründe eksikliği hissedilen bibliyografya ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanarak bağımlılık alanında yapılacak yeni çalışmalara katkı sağlaması amaçlanıyor. Altı bin 437 eserin yer aldığı arşive ise bagimlilik.org.tr'den ulaşılabilir. 
Uluslararası hakemli dergimiz Addicta ise bağımlılık alanına, bilimsel katkı sunuyor. Bu yayında ise bağımlılık konusunu kuramsal açıdan ele alan ve bağımlılık konusuna pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer veriliyor. " 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100"üncü yılımıza girdiğimizde Yeşilay”ı bağımlılıklar konusunda dünyada sivil toplum lideri yapma vizyonu ve hedefiyle durmadan çalışıyoruz. Yeşilay aynı zamanda Başbakanlığa bağlı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu üyesi. Ve bu kurulun, Yeşilay'ın da katkılarıyla hazırladığı, Uyuşturucuyla Mücadelede 5 Yıllık Eylem Planı'nın önemli bir parçası. Yeşilay, 5 yıllık eylem planında, önleme ve rehabilitasyon alanında daha güçlü bir rol üstleniyor. 
Bağımlılıkla, uyuşturucuyla Mücadele Yüksek Kurulu'nun oluşturduğu çalışma planında Koruyucu ve Önleyici Hizmetler ana başlığında 5 madde ve 
bu maddelere ait 83 alt maddede, 60 
görev Yeşilay sorumluluğu altında yer alıyor. Danışmanlık, Arındırma, Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri ana başlığında ise rehabilitasyon ve meslek standartları ile ilgili bölümlerin 4 tanesi Yeşilay'ın sorumluluğu ve iş birliğinde gerçekleşiyor. Sosyal Uyum Hizmetleri ana başlığında 3 madde ve bu maddelere bağlı 16 alt maddeden 6 tanesi de yine Yeşilay'a ait görev alanları içerisinde. Mücadelenin önemli bir ayağını oluşturan Uyuşturucu ile Mücadelede İletişim ana başlığında 6 madde ve bu 
maddelere bağlı 20 alt maddeden 19 
tanesi de Yeşilay'ın sorumluluğu ve iş birliğinde gerçekleşiyor. 


> Türkiye'deki bağımlılıkları sıraladığınızda ilk 5 arasında neler yer alıyor? Bu konulardaki çalışmalarınız neler? 
Ülkemizde en sert yasaların ve önlemlerin alınmasına rağmen halen tütünün önde gittiğini söyleyebiliriz. Sonrasında uyuşturucu madde geliyor. Uyuşturucu maddede ise sentetik uyuşturucular noktasında sıkıntılarımız var. Alkol konusu Türkiye'de çok şiddetli bir seviyede değil. Ama teknoloji bağımlılığı fark ettirmeden kendini göstermeye başladı. Sosyal meyda, internet, sanal kumar, porno, mobil oyunlar, online oyunlar teknoloji bağımlılığı kapsamında. Bu alanla ilgili ciddi önleme çalışmalarının yapılması gerekiyor. Yeşilay tüm bu alanlarda bilimsel altyapıyla önleme ve koruma çalışmalarını sürdürüyor. 
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“ÜLKEMİZİN DİNAMİKLERİNE, KÜLTÜREL KODLARINA VE İHTİYAÇLARINA YÖNELİK KAPSAMLI BİR EKOSİSTEME SAHİP BAĞIMLILIK REHABİLİTASYON MODELİ'Nİ DE ORTAYA ÇIKARDIK. BU MODELLE BAĞIMLILIK KISIR DÖNGÜSÜNÜ DURDURARAK VE BAĞIMLIYI TEMİZ, PSİKOLOJİK, SOSYAL VE YAŞAM BECERİLERİ KONUSUNDA DONANIM SAHİBİ YAPARAK TOPLUMA KAZANDIRACAĞIMIZ TÜRKİYE REHABİLTASYON MERKEZİ HAYATA GEÇECEK. 


BU MERKEZİ 


İNSAN KIYMETİ POLİTİKASI 

> Yeşilay, en çok çalışılmak istenen kurumlar arasında... Sizce bunun sebebi nedir? 

Yeşilay; köklü, dinamik ve önemli bir konuda mücadele ettiği için çalışılması arzu edilen bir kurum. Bizler, çalışanlarımızı insan kaynağı değil, 'insan kıymeti' olarak görüp politikalarımızı da "insan kıymetleri' olarak oluşturuyoruz. Bu politikamızla da KariyerNet'ten “İnsana Saygı Ödülü'nü aldık. Yeşilay, bu ödüle layık görülen ilk sivil toplum kuruluşu oldu. Ayrıca her çalışanımız bir “gönüllü profesyoneldir. 


> Bir STK başkanı (genel müdür) olmanın size kattıkları neler? Özel yaşamınız- da da bu sorumluluğunuzu ne şekilde devam ettirmeye dikkat ediyorsunuz? 
Bugüne kadar sosyal ve sağlık temelli bir çok kalkınma projesinde direktörlük yaptım ve bunlar da Dünya Bankası gibi otoritelerin fonladığı önemli projelerdi. 
Tüm bu deneyimlerimi Yeşilay'a aktarmanın mutluluğu ve manevi doygunlu-Şu var. Her şeyden önce benim de çocuklarım var. Bu durum, daha fazla empati yapmanızı sağlıyor. Çocuklara bağımlılık dokunmadan önce dokunma düsturu, çalışmanızı kamçılıyor. İş olarak da özel olarak da Yeşilaycıyız. Bu hep böyle devam edecek. 


DE ÜLKE GENELİNDE 10 ADET AÇILMASI PLANLANIYOR” 


ULUSAL VE ULUSLARARASI 
ÖRGÜTLERLE BİR ARAYA 
GELİYOR 


Yeşilay'ın Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bir çok dünya sağlık otoritesine üyeliği, danışmanlık statüsü ve iş birliği bulunuyor. Buradaki amaç ise hem kendi uygulamalarını diğer dünya ülkelerine taşımak ve Türkiye'yi yapılan çalışmalarda temsil etmek hem de diğer ülke uygulamalarını gözlemlemek... 


YEŞİLAY'IN ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ 

s Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'nin danışmanlık düzeyinde üyesi s UNODC Sivil Toplum Görev Gücü Doğu Avrupa ve Merkezi Asya Bölge Temsilciliği 
* Uyuşturucu Maddeler ile İlgili Viyana STK Komitesi Üyeliği 

* EFURAD (Önleme, Tedavi ve İyileştirme Amaçlı Avrupa Network'u) Yönetim Kurulu Üyeliği 

* Uluslararası Uyuşturucu Politikaları Konsorsiyumu Üyeliği 

* Avrupa Alkol Politikaları Birliği Üyeliği s Uluslararası Yeşilaylar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği 
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(LOJİSTİK 


TÜRK LOJİSTİK SEKTÖRÜ, 
DEĞİŞEN DÜNYANIN BİR 
PARÇASI OLUYOR 


LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE HER GEÇEN GÜN ETKİSİ DAHA DA YOĞUN HİSSEDİLEN VE “TEKNOLOJİK GELİŞMELER' BAŞLIĞI ALTINDA TOPLANAN BİRÇOK KAVRAM, İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİNE YÖN VERİYOR. 
SEKTÖR, E-TİCARETLE GÜNDELİK HAYATIN BİR PARÇASI OLAN VE ENDÜSTRİ 40 İLE İŞ YAPIŞ ŞEKİLLERİNDE KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER YARATACAK DEĞİŞİM SÜRECİYLE ADIM ADIM 


E-DÜNYAYA DOĞRU GİDİYOR 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 


ürk lojistik şirketleri, altyapı 

yatırımlarıyla sektörü geliştirmeye devam ediyor. Filo 

ve hacimlerini geliştiren firmalar, entegre ve çözüm odaklı yapılanma ve yatırımlarla sektörde farklılaşıyor. Sektörün çatı kuruluşlarından Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği, sektörün gelişimine destek olurken geleceğine yönelik beklenti ve yenilikleri de paylaşıyor. UTİKAD'ın geçtiğimiz ay düzenlediği dijital dönüşüm, ekonomide yeni fırsatlar ve lojistik sektörünün gündem konularının konuşulduğu Ekonomi ve Lojistik Zirvesi'nde konuşan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre 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Eldener, Türk lojistik sektöründe yaşanan gelişmelere değinirken, “2018 yılında devlet tarafından ulaştırmaya ayrılan bütçe bize umut verdi. Sektör olarak daha da büyüyeceğimize ve Türk firmalarının global markalar olma yolunda güçleneceğine inanıyoruz” diyor. 


“KÜRESEL KONUMUMUZ SAĞLAMLAŞTIRILMALI” 

Türk lojistik sektörünün son 10 yılda yaklaşık 2 milyar dolar yabancı yatırım çektiğini vurgulayan Emre Eldener, “Kargo kapasitesini 4 kat artırmış, konteyner hacimlerinde artış yakalamış bir sektör olarak ilk bakışta olumlu bir görünüm sergiliyoruz. 


Türkiye'de lojistik sektörünün GSYH içerisindeki payı yaklaşık yüzde 14. 
Lojistik sektörü faaliyetlerinin büyüklüğünün ise 150 milyar TL'ye ulaştığını söylemek mümkün. Bunun yanı sıra 400 bin kişiye yatırım sağlayan lojistik sektörü, ülkemiz için çok önemli bir istihdam alanıdır. Yer aldıgımız coğrafyadaki avantajlı konumumuzu değerlendirerek küresel pazardaki yerimizi sağlamlaştırıp ülkemizin önemini artırmamız, sektörün pazar büyüklüğü ve istihdam olanakları açısından gereklidir. İstanbul Yeni Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars hattının açılması, uluslararası firmaların liman yatırımları, demiryollarının serbestleştirilmesi vb. gelişmeler ışığında lojistik faaliyetlerinin gereksinimlerini yerine getirecek kapasite olanaklarına erişiliyor. Dünya genelinde 7 trilyon dolar hacme ulaşan lojistik sektöründen olabildiğince pay almak Türk lojistik sektörünün en temel hedefidir” yorumunda bulunuyor. 


GELECEĞİN LOJİSTİĞİNİN 
KAPILARI ARALANIYOR 

Diğer yandan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği tarafından 19 Eylül'de gerçekleşecek Geleceğin Lojistiği Zirvesi'nde; Geleceğe nasıl uyum sağlarım? 
Geleceğin getireceği fırsatlar ve tehditler neler? Oyunda kalmaya nasıl devam ederim? e-dünya'ya hazır mıyım? gibi sorulara doğru yanıtlar aranacak. 


ÇİN VE TÜRKİYE ARASINDA 
YENİ BİR İPEK YOLU 


BORUSAN LOJİSTİK ORTA ASYA BÖLGESİNDEKİ İŞ DENEYİMİNİ, GÜÇLÜ ALTYAPISINI VE FİZİKSEL VARLIĞINI KULLANARAK ÇİN'DEN ASYA, TÜRKİYE VE AVRUPA'YA UZANAN YEPYENİ BİR YOL AÇTI 


ark Yaratan Fayda Sağlayan' şirket konumlandırması ile müşterilerine entegre lojistik hizmeti veren Borusan 
Lojistik, katma değer sağlayan çözümler de sunuyor. Şirket olarak bütünüyle teknolojik, yenilikçi ve değer yaratan yapısıyla çevre üzerindeki etkisini asgari düzeye düşürerek doğal kaynakların korunmasına da katkı sağladıklarını belirten Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, “Şirket olarak bu yaklaşımı korumanın tek yolunun sürekli gelişim ve dönüşümden geçtiğinin bilincindeyiz. 
Yaptığımız yatırımlarda hedefimiz, yüksek katma değer yaratan, sürdürülebilir ve gelişmeye açık rekabet gücü olan, doğrudan ve öncelikli olarak gelişmiş pazarlara ürün ve hizmetler sunmayı hedefleyen, Ar-Ge ve teknoloji geliştirme yeteneği bulunan ve yenilikçiliğe endekslenmiş bir şirket olmaktır. Bizim için anahtar kavramlar; müşteri memnuniyeti, dijitalizasyon, inovasyon, yüksek katma değer ve sürdürülebilirliktir” diyor. 


YÜZDE 20 BÜYÜME 

Borusan Lojistik, 2018 yılında da büyüme performansı göstererek yoluna devam ediyor. İbrahim Dölen, “Geçen yıl fülen anlaşmış ve hayata geçirmek için hazırlıklarını yaptığımız 4-5 tane çok büyük işimiz var. 2018'de hayata geçirdiğimiz bu işlerin yıllık cirolarının 


toplamı 100 milyon TL düzeyindedir. 
Proje taşımacılığı alanında güçlü varlığımızı pekiştirmeyi hedefliyoruz. 


BORUSAN LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM DÖLEN 


Türkiye'de enerji sektöründe özellikle RES yatırımlarının artmasından dolayı bu alanda özel çözümlerle hizmet vermeye başladık. Bu sektörde bize avantaj sağlayan yeni kanat adaptörü projemize ciddi ölçeklerde yatırım yaptık” diye 
konuşuyor. Şirketin yatırımlarının 20 
milyon dolarlık kısmı Ar-Ge ve inovasyon üzerine gerçekleşiyor. Bugüne dek 
100 milyon TL seviyesinde yatırım yapılan ve Nisan 2017'de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onayla- 


ÇİN'DEN BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİNE, 
TÜRKİYE'YE VE ALMANYA BAŞTA 
OLMAK ÜZERE AVRUPAYA, 
EKSPRES KARA YOLU VE 
MULTIMODAL TAŞIMA HİZMETLERİ SUNAN BORUSAN LOJİSTİK, FARK YARATIP FAYDA SAĞLAMAYA 

DEVAM EDİYOR 


nan Ar-Ge merkezinde yenilikçi iş modelleri geliştiren Borusan Lojistik, 2018yılı için büyüme hedefini ise yüzde 
20 olarak ifade ediyor. 


ÇİN'DEN ASYA VE AVRUPA'YA 

YENİ BİR HİZMET 

Borusan Lojistik, Çin'den Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine, Türkiye'ye ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya ekspres kara yolu ve multimodal taşıma hizmeti veriyor. Bu hizmetle de daha düşük maliyetle daha kısa sürede taşıma imkanı sağlanıyor. 
Çin'in Avrupa'ya açılan kapısı Kazakistan'da 5 yıldır yüzde 100 kendisine ait Borusan Logistics International Kazakhstan LL P şirketi ile çalışmalarını sürdüren lojistik şirketi, bu bölgedeki deneyimi ve gücü ile müşterilerine önemli avantajlar sunuyor. 


“PAZAR PAYIMIZI ARTIRACAĞIZ” Borusan Lojistik'in uluslararası pazarlarda da büyüdüğüne dikkat çeken Dölen, “Çin'den Türkiye'ye, BDT ülkelerine ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'ya başlattığımız yeni özel taşıma modelimizin pazar payımızı önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz. Çünkü sunduğumuz hizmet müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veriyor. Borusan Lojistik müşterilerine 4 farklı taşımacılık hizmeti sunuyor. 
Bunların başında karayolu ile taşımacılık hizmeti geliyor. Bu hizmet kapsamında Çin'in her bölgesinden Tır ile kapıdan kapıya, 14-18 günde İstanbul'a teslim ediliyor. Böylece, havayoluna göre düşük maliyetle ve denizyoluna göre kısa bir süre içinde yükün taşınması sağlanıyor. 
Demiryolu ve kara yolunu içeren konteyner ile multimodal taşımacılıkta istasyon- dan kapıya teslimat 22-24 gün içinde gerçekleşiyor. Bu sayede Çin'den Türkiye ve Avrupa'ya müşteriye özel veya konsoli- de olarak 41 konteyner ile Borusan Lojistik olarak komple blok tren organize edebiliyoruz” diye açıklıyor. 
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“KATMA DEĞER VE VERİMLİLİĞİ ARTIRACAĞIZ” 


LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÖNDE GELEN OYUNCULARINDAN REYSAŞ, HEM DEPO HEM DE ARAÇ YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR. DEPO YATIRIMLARINI SON 5 YILDA ARTIRARAK SÜRDÜREN REYSAŞ, YEŞİL LOJİSTİK KAPSAMINDA KARBON SALINIMINI AZALTAN DEPOLARININ ÇATISINDA GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİYOR. ŞİRKET, DOĞALGAZIN AĞIR TİCARİ VASITALARDA KULLANIMINA YÖNELİK YATIRIMLARA DA İMZA ATIYOR 


raç taşımacılığı ile adım attığı lojistik sektöründe kısa 

zamanda büyüyen Reysaş, 

yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, uluslararası ve yurt içi demiryolu taşımacılığı, otel işletmeciliği, taşıt muayene istasyonu işletmeciliği ve depolama hizmetleri ile ek servisleri veriyor. Bugün ise yaklaşık 600 adet öz mal tır ve ihtiyaç olduğunda piyasadan kiralık tır ile operasyon yürüten, kendisine ait ikisi aktif 7 
demiryolu istasyonu, bin vagon, bin tren konteyneri, 38 depo, yaklaşık 2 milyon 
metrekareye yakın depolama binası, 19 
TUV Türk Muayene istasyonları işletmesi, 600 istif makinası, GES Tesisleri, Türkiye'nin en büyük endüstriyel yem bitki alanları, besi üretim çiftliği ve 2 adet Hilton Oteli'ne sahip, 2017 yılını ciro olarak yaklaşık yüzde 20 büyüme ile kapatan yatırım ve organizasyon şirketi konumunda. 


SLOGANI: “TÜRKİYE'NİN 
DEPOCUSU"” 

“Türkiye'nin Depocusu' olarak diğer GYO'lardan biraz daha farklı bir yerde konumlanırken Türkiye'de GYO'lar genellikle konut, AVM veya ofis olarak inşaat faaliyetlerinde de bulunan Reysaş, kendisine depoculuk ve sanayi tipi gayrimenkul alanında niş bir sektör belirliyor. Reysas GYO, depo yatırımlarını son 5 yılda artırarak sürdürüyor. Ayrıca demiryolunda üstyapı ekipmanları, vagon, istasyon ve 


özellikle de yeşil lojistik kapsamında 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REYSAŞ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BŞK. YRD. EGEMEN DÖVEN 


karbon salınımını azaltan depolarının çatısında güneş enerjisinden elektrik üretimi ve doğalgazın ağır ticari vasıtalarda kullanımı ile ilgili yatırımlarda bulunuyor. 


YAKLAŞIK 200 BİN METREKARELİK DEPO İNŞAATI DEVAM EDİYOR 
2016'da İzmirMenderes'te 35 bin metrekare kapalı alana sahip 45 depo, Çayırova'da ise 45 bin metrekarelik kapalalana sahip depo inşaatını, 2017 yılında ise İstanbul-Esenyurt'da 42 bin metreka- 


“GÜNEŞ ENERJİSİ 
YATIRIMLARIMIZLA KATMA 
DEĞER YARATAN, VERİMLİLİK 
ARTIŞI SAĞLAYAN VE 
KARBON SALINIMINI AZALTAN UYGULAMALARDA YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK” 


re kapalı alanlı depo inşaatını tamamlayan Reysaş, Çayırova'da 60 bin metrekare, Orhanlı'da 100 bin metrekare, Adana'da 25 bin metrekare, Ankara-Gölbaşı'nda 8 bin metrekare kapalı alana sahip olacak depo inşaatlarına da devam ediyor. Egemen Döven, “Türk gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik etmek ve sektöre farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen 
Sign of the City Awards (SotCA) 2017 
gayrimenkul yarışmasında, 2017 yılında inşaatı tamamlanan Çayırova Kampüsü'nde 11 depo binamızla *En İyi Endüstriyel-Lojistik Yapı Ödülü'nü kazandı” diye anlatıyor. 


2018'DE YÜZDE 15 BÜYÜME 

Bu yıl yüzde 15 büyüme hedeflediklerini belirten Döven, “Yatırımlarımız proje 
büyüklüğüne göre değişebiliyor. 2018 
yılında hedeflerimiz; demiryolu tarafında 500 tren vagon / konteyner yatırımı, lojistik için ise 100 adet tır ve 150 adet ticari vasıta yatırımı yapmak. 2017 yılında kamu-reel sektör-lojistik sektörü üçlüsünü bir araya getiren 2. Ekonomi ve Lojistik Zirvesi'nde şirketimiz, “Yılın Lojistik Çözümleri Şirketi? ödülünü kazandı. Diğer yandan Türkiye'de depo, tren, tarım-hayvancılık (yaklaşık 5-6 kat büyümek için gerekli yatırımlar yapıldı), istif makinaları ve lojistik yatırımlarımız, 


yurt dışında ise İngiltere, Belçika, Hollanda, Avusturya, Macaristan ve 


Polonya'da tren yatırımlarımız devam 


ediyor” diyor. 


Eniğgeğ 
mL 1 


Ş. reysaş logistics 


İSTANBUL-DUISBURG SEFERLERİ BAŞLADI 


MARS LOGISTICS, MÜŞTERİLERİNE FARKLI ALTERNATİFLER SUNARAK HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTTİĞİ UYGULAMALARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYOR. ŞİRKET, ÇEVRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR LOJİSTİK MODELİ, INTERMODAL TAŞIMACILIK SİSTEMİ İLE TÜRKİYE-DUISBURG HATTINDA INTERMODAL SEFERLERİ DÜZENLEMEYE BAŞLADI 


sunan Mars Logistics, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine daha iyi yanıt verebilmek amacıyla Türkiye-Duisburg arasında geniş hacimli 45 HC konteynerler ile intermodal taşımacılık hizmetini hayata geçiriyor. Tüm organizasyonu Mars Logistics tarafından yönetilen Türkiye-Duisburg intermodal taşımacılık sisteminde Türkiye'deki çeşitli noktalardan alınan malların yüklendiği konteynerler, Halkalı-Duisburg arasında tren seferle- 


ri ile taşınıyor. 


Konteynerler, Halkalı Terminali'ne ulaştıktan sonra gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından trenle yola devam ediyor ve Kapıkule gümrü- 


günü geçtikten sonra sırasıyla Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve 


luslararası kara, hava, GENİŞ MÜŞTERİ PORTFÖYÜNE Avusturya rotasını izleyerek Almanyadeniz ve demiryolu taşıma- GÜÇLÜ VE ETKİN ÇÖZÜMLER Duisburg'a ulaşıyor. Bu noktadan şasicılığı hizmeti sunan Mars SUNAN MARS LOGİSTİCS, lere alınan konteynerler çeşitli varış 

; Logistics, proje taşımacılı- ÜŞTERİLERİNİN İHTİYAÇ VE noktalarına teslim ediliyor. 96 saat tranğı, intermodal taşımacılık, fuar ve BEKLENTİLERİNE DAHA İYİ YANIT sit süre ile 5 Mayıs'ta bölgeye ilk seferietkinlik lojistiği, depolama, gümrük VEREBİLMEK AMACIYLA TÜRKİYE- ni yapan Mars Logistics'in yeni 

yönetimi ve sigorta alanlarında da hiz- DUISBURG ARASINDA GENİŞ İstanbul-Duisburg Intermodal hizmeti, 

met vererek müşterilerine entegre bir HACİMLİ 45 HC KONTEYNERLER başta otomotiv olmak üzere farklı seksistem sunuyor. Merkezi İstanbul'da İLE INTERMODAL TAŞIMACILIK törler tarafından yoğun olarak tercih olan, yurt içinde ve yurt dışında şube- İZMETİNİ HAYATA GEÇİRİYOR ediliyor. 


leri bulunan Mars, yaklaşık 100 bin metrekarlik açık ve kapalı alanda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri ile müşterilerine akıllı çözümler sağlıyor. 


Lojistik sektöründe sayısız farklılık yaratan, sürekli büyüyerek daima hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen Mars Logistics, “Optimum süre, maksimum çevrecilik” sloganı ile başlattığı intermodal taşımacılık modeline mevcut hatlarına ilave olarak Duisburg hattını da ekliyor. Geniş müşteri 


portföyüne güçlü ve etkin çözümler 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Biz taşıyalım. 


Üretimi ticarete dönüştürüyor, ürünlerinizi yenilikçi çözümlerle kara, hava, izel demir ve denizyollarını kullanarak dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. EE 


www.marslogistics.com 


900999 MARSLOGISTICS 


HER YIL BÜYÜMEYE ODAKLANIYOR, YATIRIMLARIYLA GÜÇLENİYOR 


HIZLI VE VERİMLİ OLMAK AMACIYLA İLERLEYEN ARKAS LOJİSTİK, KAPSAMLI BİR KARA NAKLİYE FİLOSUNA SAHİP OLMANIN SORUMLULUĞUNU TAŞIRKEN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ DE 


u yıl özellikle yeni geliştirdiği 

hizmetlerin hacimlerinin artması ile dolar bazında yüzde 

20 büyüme kaydeden Arkas 
Lojistik, gelecek planlarını yatırımlarla destekliyor. Entegre ve çözüm odaklı yapılanma ve yatırımlarla sektörde farklılaşan şirket, yurt içinde özellikle nakliye ve yurt içi dağıtımın yanı sıra lojistik zincirini tamamlamak üzere depolama ve dağıtıma önem veriyor. 
Filodaki çekici sayısını 520'ye dorse sayısını ise 700'e ulaştırırken 2 milyon dolar tutarında Mersin-Yenice, Denizli-Kaklık, İzmir-Aliağa ve İzmit Körfez olmak üzere toplam 4 yeni depo yatırımı yaparak 11 şehirde 15 terminal sayısına ulaşıyor. Bu kapsamda 2017'yi dolar bazında yüzde 15 büyümeyle kapattıklarını ifade eden Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lojistik Hizmetleri Grup Başkanı Diane Arcas, “Büyüme hedef lerimiz ve müşterilerimizin talepleri doğrultusunda şekillendirdiğimiz yatırım planlarımızın başında araç yenileme, araç ve iş makinesi alımları ile Demiryolu Serbestleşmesi ile birlikte lokomotif yatırımı geliyor. 2018 yılında bu konuları kapsayan toplam yatırımlarımız 30 milyon Euro'dan fazla olacak. 
Bu hedefimiz doğrultusunda yılın ilk 
yatırımını da gerçekleştirdik. 2017 
yılında toplam 23.5 milyon TLlik çekici ve dorse yatırımı yapmıştık. Bu yıla baktığımızda 25 milyon TL civarında yatırım yaptık. Ford Trucks ile tekrar iş birliği gerçekleştirerek 60 adet Ford Trucks 1848T ADR'li çekici satın aldık” diyor. 


YAKIT TASARRUFU İLE 
VERİMLİLİĞİ ARTIRIYOR 

Arcas, “Kara filosundaki araçlar yıllık ortalama 25 milyon kilometre yol katediyor ve yaklaşık 8 milyon 750 bin litre yakıt tüketiyor. Bu kadar yüksek bir 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İLK SIRAYA KOYUYOR 


ARKAS HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE LOJİSTİK HİZMETLERİ GRUP BAŞKANI 
DIANE ARCAS 


tüketimde araçların sunduğu yakıt tasarrufu, hem maliyet hem de sürdürülebilir çevre konusunda büyük bir geri dönüşüm sağlıyor. Araçlarımızın bir kısmını her yıl yenileyerek filomurzun her zaman genç ve güçlü kalmasını sağlıyoruz. Yatırım yaparken çağın gerekliliklerine uygun, çevreci araçlar tercih ediyoruz. Euro 6 normuna sahip bu araçlar yakıt tasarrufu sağlarken karbon salınımını düşürüyor. 
Filomuza yeni çekicilerimizin eklenmesiyle 250 bin litre daha az tüketim yaparak hem çevresel hem de verimlilik sağlayacağız” diye ifade ediyor. 
Arkas Lojistik, kara nakliye filosuyla 


“2018 YILINDA BU KONULARI KAPSAYAN TOPLAM 
YATIRIMLARIMIZ, 30 MİLYON EURO'DAN FAZLA OLACAK. BU HEDEFİMİZ DOĞRULTUSUNDA 

YILIN İLK YATIRIMINI DA 
GERÇEKLEŞTİRDİK. 2017 
YILINDA TOPLAM 235 MİLYON 
TLLİK ÇEKİCİ VE DORSE 
YATIRIMI YAPMIŞTIK. BU YILA BAKTIĞIMIZDA 25 MİLYON TL CİVARINDA 
YATIRIM YAPTIK” 


konteyner taşımalarına ek olarak FTL (Full Truck Load) diğer adıyla komple kamyon taşımaları yapıyor. FTL ile başlattığı bu dağıtım ağını güçlendirerek orta vadede parsiyel dağıtımda da Türkiye'de güçlü oyuncularından biri olmayı hedefleyen şirket, Türkiye'nin 
81 iline dağıtım yapıyor. Petrol Ofisi, 
Yurtbay Seramik, Pınar Su ve Sanica Boru gibi markalarla uzun vadeli kontratlar dahilinde dağıtım hizmetleri ise devam ediyor. 


“DEMİR İPEK YOLU'NDA SEFERLERİMİZ, 15 GÜNDE BİR GERÇEKLEŞİYOR” 

Sektör gündemini değerlendirirken yeni havalimanı terminalleri ve demiryolları yatırımlarına değinen Diane Arcas, “Demiryolu Serbestleşmesi bu yıl işlerlik kazanacak. Hem sektör hem de ülkemize sağlayacağı katkılar dolayısıyla üzerinde durduğumuz önemli bir başka konu ise Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı. Türkiye'den Çin'e kadar devam eden Demir İpek Yolu, pek çok ülkenin yakın takibinde. 
Türkiye'den yüklemelere ilk biz başladık ve sadece biz yapıyoruz. Mersin'den seferlerimizi 15 günde bir düzenli hale getirdik ve yakın zamanda haftalık düzenli seferlere başlamak istiyoruz” diye belirtiyor. 


a 


En önemli değerimiz, değerlerinizi güvenle taşımak... 
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www.arkas.com.tr 


SERTRANS YATIRIMDA HIZ KESMİYOR 


1989 YILINDAN BU YANA ULUSLARARASI PARSİYEL VE MU 
SERTRANS LOGİSTİCS, 29 YILI AŞKIN BİR SÜREDİR ULU GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞI OLARAK ÇALIŞMALARI YÖNETİMİNDE ENDÜSTRİ 40A UYUMLU BİR ŞEKİLDE V 


LTIMODAL TAŞIMACILIK HİZ 
SAL VE ULUSLARARASI MÜŞTERİLERİNİN NA DEVAM EDİYOR. TEDARİK ZİNCİRİ 

ERDİĞİ YÜKSEK KATMA DEĞERLİ LOJİSTİK 


ETLERİ SUNAN 


HİZMETLERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİREN ŞİRKET, YÜZDE 100 TÜRK SERMAYESİYLE YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR 


ertrans Logistics, yüksek müşteri memnuniyeti yaratmak ve bir iş yapış şekli olarak gördügü sektöre yenilik getirecek inovatif hareket alanını genişletmek adına yaptığı yatırımlara hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda bu yıl 7 mik yon dolar tutarındaki yatırımla Hadımköy'de 30 bin metrekare alanda yeni bir depo daha faaliyete alacak olan 
firma, 2020 yılında faaliyete girecek 40 
bin metrekarelik yeni bir deponun da planlamasını yapıyor. Tedarik zinciri yönetiminde hizmet veren Sertrans Logistics; İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına haftalık düzenli parsiyel taşımacılık hizmetini yüzde 99,9 hasarsızlık oranı ve maksimum hızda gerçekleştiriyor. Parsiyel taşımacılıkta öncü konumunu korudu-Şunu belirten Sertrans Logistics Kurucu Ortağı ve CEO'su Nilgün Keleş, “Yıllık 
70 milyonun üzerinde online ürün 
kapasitesi ve 50 bin metrekarelik e-lojistik alanımızla dünyanın en büyük markalarının e-ticaret operasyonlarını gerçekleştiriyoruz” diyor. 


ESNEK VE İNOVATİF 

Sektörde sağladığı yüksek müşteri memnuniyetini; tedarik zincirinin her aşamasında uyguladığı doğru, hızlı, 


SERTRANS LOGISTICS KURUCU ORTAĞI VE CEO'SU NİLGÜN KELEŞ 


hatasız, sürekli ve şeffaf iş yapma prensibiyle oluşturan Sertrans Logistics; sahip olduğu deneyimli ve uzman kadrosu, güçlü araç filosu ve ekipman donanımı, ileri TI teknolojileri, e-ticaret lojistiğine özel sektörde bir ilk olarak yarattığı 


“FİZİKSEL OLDUĞU KADAR 
İNSAN KAYNAĞINI DA 
ENDÜSTRİ 40 KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEYE ÇALIŞAN 
SERTRANS LOGISTICS, ŞİRKET 
ÇALIŞANLARINI ENDÜSTRİ 40 
HAKKINDA BİLGİLENDİRMEK 
AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
EĞİTİM VE ÇALIŞTAYLARI DA BAŞARIYLA TAMAMLADI" 
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E-comline markası, stratejik Ar-Ge grubu, yurt içi ve yurt dışına yayılmış ofisleri, sahip olduğu yüksek kapasiteli depo ve antrepoları, müşteri ihtiyaçlarına özel olarak geliştirdiği esnek ve inovatif lojistik hizmetleri ve dünya geneline yayılmış uluslararası güçlü global network ağı ile müşterilerinin dünya çapındaki lojistik ihtiyaçlarına küresel ölçekte çözüm getiren deneyimli bir yönetim uzmanı olarak biliniyor. 


DİJİTALLEŞME SÜRECİ 

HIZ KAZANDI 

2017'yi yatırımlarla verimli geçiren Sertrans Logistics, Endüstri 4.0 vizyonuyla Ar-Ge merkezini açtı. Fiziksel olduğu kadar insan kaynağını da Endüstri 4.0 konusunda bilinçlendirmeye çalışan Sertrans, şirket çalışanlarını Endüstri 4.0 hakkında bilgilendirmek amacıyla gerçekleştirdigi eğitim ve çalıştayları da başarıyla tamamladı. Strateji, organizasyon-kültür, bilgi teknolojileri mimarisi, değer zincirleri&süreçler, pazar&müşteri ve iş modelleri&ürün-hizmet portföyü olmak üzere 6 ana başlık altında şekillenen süreç sonrasında Sertrans Logistics'in dijitalleşme süreci hız kazandı. Bu süreçte dijital dönüşümün insan ve teknoloji boyutlarında etkin yönetilebilmesi için insan kaynakları müdürü ve Ar-Ge ve bilgi teknoloji direktörü de şirketin icra kurulu daimi üyesi oldu. Çalıştaylarda ortaya çıkan sonuçlar şirketin yönetim ve icra kuruklarınca değerlendirilirken Sertrans Logistics değerleri, hedef ve stratejileri de güncellendi. Sahip olduğu öz varlıkları, inovatif ürünleri ve sektöre getirdiği çözümleriyle sektörün önemli oyuncularından birisi konumunda olan Sertrans Logistics, ulusal ve uluslararası müşterilerinin güvenilir çözüm ortağı olarak yer alıyor. 


Mekabette önde olmanız için, biz hep öndeyiz! 
Sertrans Logistics, ulusal ve uluslararası tüm lojistik 


projelerinizde etkin çözümler sunar. Deneyimli ve uzman kadrosu ile işinize değer katar, adımlarınıza yön verir. 


g SERTRANS 
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GELECEĞİN OFİSLERİ NASIL OLACAK? 


GELİŞEN TEKNOLOJİYLE BİRLİKTE İHTİYAÇLAR VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI DA DEĞİŞİYOR. 
TEKNOLOJİDE YAŞANAN GELİŞMELERİN PARALELİNDE ÇALIŞANLARIN, İŞLETME SAHİPLERİNİN VE YÖNETİCİLERİN OFİSTE ÖNEM VERDİĞİ KONULAR VE BEKLENTİLERİ DE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR. 
CANON EURASIA B2B PAZARLAMA MÜDÜRÜ İSMET ÖZDEMİR, TÜM BU DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTEREN 'CANON 2018 OFİS İÇGÖRÜLERİ RAPORU'NUN DETAYLARINI PLATİN'E AKTARDI 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner © platinonline.com 


anon'un her yıl ülkeler özelinde açıkladığı Ofis 

İçgörüleri raporundan bahseder misiniz? 
Görüntüleme teknolojilerinin lider firması olarak hızla gelişen teknolojinin ofislerdeki güvenlik, otomasyon, baskı alma sistemleri üzerine etkilerini ve ofislerdeki teknolojik trendleri inceleyen bir araştırma gerçekleştiriyoruz. 2013'ten itibaren Orta ve Doğu Avrupa, Avrasya, Afrika ve Orta Doğu'daki ülkeler bazında yaptığımız araştırmanın sonuçlarını da Canon 2018 Ofis İçgörüleri Raporu adı altında kamuoyu ile paylaşıyoruz. 
Canon 2018 Ofis İçgörüleri Raporu ile hem ofis teknolojilerindeki yeniliklere ve eğilimlere ışık tutmaya çalışıyor hem de işletmelerin rakiplerinden bir adım öne geçmesine yardımcı olmak istiyoruz. 
Yeni yayınladığımız Canon 2018 Ofis İçgörüleri Raporu'yla da Türkiye'ye odaklanarak ülkemizde kullanılan ofis teknolojilerini etkileyen yenilikler ile ilgili ihtiyaçları, eğilimleri açığa çıkarıyoruz. 
Bu değişikliklerin sektörleri nasıl etkilediğinin keşfedilmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz. 


> Raporda da yer aldığı üzere fiziki çalışma alanlarının gelişen teknolojiyle birlikte karşı karşıya kaldığı tehditler nelerdir? 
Çalışma alanlarının dijitalleşmesinden detay paylaşır mısınız? Özellikle baskı teknolojileri alanındaki dönüşümü nasıl yorumluyorsunuz? 

Raporun sonuçlarına göre çalışma alanları, gelişen teknoloji paralelinde masalardan ofis dolaplarına kadar dijitalleşme eğilimi gösteriyor. Günümüzde bulut sunucuların ve mobil cihazların daha fazla tercih edildiği ofislerde, veriler ise dijital biçimlerde ve aynı anda çok sayıda 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belge üzerinde yer alıyor. Bu durum, iş akışı kağıt baskıları üzerinden gerçekleşen işletmelerin, dijitalleşme süreçlerinde çeşitli zorluklar yaşamalarına neden oluyor. Ofislerin dijitalleşmesi, firmaların işleyişlerinde, dijital yazılımları kullanmaları ve belgelerinin dijital ortamlarda bulunması anlamına geliyor. 
Rapor sonuçlarında Türkiye'ye bakıldığında işletmelerin yüzde 49'unun geçen yıla oranla daha fazla belge taradığı görünüyor. Bu durum, Türkiye'de kağıt kullanılan çalışma ortamlarından uzaklaşıldığını ve dijitalleşen çalışma biçimlerine geçiş yapıldığını gösteriyor. 
Tabii birçok kuruluş için dijitalleşme süreci beklenen hızda gerçekleşmiyor. 
Bu sonuca, araştırmaya katılanların 


yüzde 46'sının verdiği "geçen yıla oranla daha fazla baskı alıyoruz” yanıtından ulaşabiliyoruz. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu, baskı almanın, tarama yapmanın ve fotokopi çekmenin kuruluşları için elzem olduğunu düşünüyor. Buna karşılık, iş akışlarını iyileştirmek için dijital yazılıma ve çözümlere daha fazla yatırım yapmayı planlayanların oranı ise yüzde 24. Bu da gösteriyor ki işletmeler, yüzlerini dijitalleşmeye çevirmiş ancak dijitalleşme sürecinin gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getirememiş. 
Sonuç olarak, rapordaki veriler, işletmelerin bir sonraki adımının bilgi akışının daha erişilebilir ve kullanıcı dostu olmasını sağlayacak teknolojilere yatırım yapma isteği olacağına işaret ediyor. 


> Otomasyon uzun vadede ofis hayatını nasıl etkileyecek? 

İşlem gerektiren elektronik belgelerin hacmindeki ve çalışma uygulamalarına uzaktan erişime olan ihtiyaçtaki artış, iş dünyasında yeni çalışma biçimlerine yatırım yapılmasını gerekli kılıyor. Araştırma, belge yönetiminin geleceğin ofislerinin ve dijital dönüşümün temelini oluşturacağına işaret ediyor. Bu oldukça anlaşılır bir durum çünkü belge taramaları mali ve operasyonel açıdan firmaların bütçe planlamalarında kritik bir öneme sahip. 
Aynı zamanda son dönemde kurumların işsüreçleri için ciddi bir tehdit oluşturan siber saldırıları da göz önünde bulundurursak belgelerin güvenilir bir şekilde depolanması büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla işletmeler, arşivleme, dosyalama ve depolama sistemlerinde iyileştirme yapmaya ana iş hedefleri arasında yer veriyor. 
Otomasyonunun Türkiye'deki durumuna baktığımızda ise sorularımızı cevaplayanların yüzde 77'si gelecek bir dönemde belge çıktısı almayı durduracağını belirtiyor. Buna rağmen artan baskı alma oranını da hesaba eklersek dijitalleşmenin kısa bir zamanda gerçekleşmeyeceğini söyleyebiliriz. 


» Dijitalleşmeyle birlikte özellikle baskı güvenliği tarafında ne gibi gelişmeler bizleri bekliyor? 

Bilgilerin hem fiziksel hem de elektronik ortamlarda var olması, güvenliğin önemine dikkat çekiyor. Daha önce de belirt tiğimiz gibi siber saldırılardaki artış, bilgi güvenliği konusundaki endişeleri beraberinde getirmekle birlikte veri güvenliğini sağlamak için bilgi teknolojileri alanında yapılacak yeni yatırımların da önünü açıyor. Bu durumu fark eden ve Türkiye'de üst düzey yönetimi oluşturan yüzde 65'lik bir kesim, birkaç yıl içerisinde ofis içi belge ve bilgi güvenliğini yükselteceğini açıklıyor. Bununla birlikte belge güvenliğinde ofislerdeki en büyük tehlikeyi çok fonksiyonlu baskı, fotokopi ve tarama cihazları gibi teknolojiler oluşturuyor. Sonuçlar, veri güvenliği kapsamında araştırmaya katılanların yüzde 65'inden fazlasının, gizli belgelerin bir yazıcıda ya da fotokopi makinesinin üze- 


rinde unutulmasından büyük bir endişe duyduklarını gösteriyor. Bu kapsamda önümüzdeki dönemde gizli belgelerin kaybolmasını engelleyecek altyapıya sahip özel baskı ve fotokopi makineleri- ne büyük bir talep doğacak gibi görünüyor. Bu aşamada da Canon olarak kapsamlı güvenlik çözümlerimizle yalnızca donanım satışı yapan rakiplerimize göre sektörde ön plana çıkıyoruz. 


> Bulut teknolojisi iş yaşamını ve ofisleri nasıl dönüştürüyor? 

Teknolojideki gelişmeler sayesinde çalışanların üretkenliğinde de ciddi bir artış gözleniyor. İşletme sahipleri ve üst düzey yöneticiler tabletler, akıllı telefonlar aracılığıyla da çalışanlarına 7/24 rahatlıkla ulaşabiliyor. Buna karşılık işletmeler ve çalışanlar iş süreçlerini hâlâ fiziki çalışma ortamlarına bağlı yürütüyor. Ofisin ortak ağlarına dışarıdan erişim oldukça sınırlı ve çok sayıda belge hala elektronik biçimde saklanmıyor. Gelecekte mobil çalışan sayısında, esnek çalışma saati imkanlarında büyük bir artış yaşanacak gibi görünüyor. Buna bağlı olarak da işletmelerin, mobil ve bulut tabanlı çözümlere doğru bir yönelme eğilimi mevcut. Raporumuzda, sorularımızı yanıtlayanların yüzde 65'i bulut uygulamalarına geçileceğini ve mobil uygulamaların er geç bir standar da ulaşacağını öngörüyor. 


DİJİTAL 
İŞ YERİNİN 
EVRİMİ 


fis İçgörüleri TÜRKİYE 


> Canon'un dijital ofisler için sunduğu çözümler hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Dijitalleşmenin öncelikli konuların başında yer aldığı günümüzde Canon olarak, dokümanları dijitale aktarma, verileri güvenli saklama ve bu verilere güvenli bir şekilde tekrar ulaşma gibi ihtiyaçların tamamında müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. 
Günümüzde şirket maliyetleri göz önüne alındığında sadece ilk yatırım maliyeti düşük yazıcı satın almak yerine tüm baskı ve doküman yönetimi maliyetlerini düşürecek çözümleri tercih etmek önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Bunu yaparken de yasalar ile zorunlu kılınan bilgi güvenliğini de en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. 
Bu kapsamda, baskı çözümlerinde müşterilerimize, en yüksek baskı kalitesi sunarken ekonomik baskı maliyetleri ile bütçe yönetimlerine de yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda Canon yazılımı olan THEREFORE sayesinde de firmalara, tüm iş akışlarında, doküman yönetiminde ve şirket içi entegrasyonlarında çözüm ortakları olmayı teklif edebiliyoruz. Uniflow gibi yine kendi yazılımlarımız ile güvenli baskı ve maliyet yönetiminde de tüm çözümleri sunabiliyoruz. 


> Sizce geleceğin ofis teknolojileri nasıl olacak? 

Günümüzde ofisler, profesyonel yaşamlarımızı sürdürdüğümüz belirli bir yer olma özelliğini kaybediyor. Mobil, daha hızlı ağ erişimi, bulut tabanlı sistemler sayesinde insanın olduğu herhangi bir mekan ofise dönüşebiliyor. Gelişen teknolojilerle beraber yeni ofis araçlarının kullanıcı dostu olması, her yerden ulaşılabilir olması ve veri kaybına karşı önlem içermesi gerekiyor. Gerek baskıların dijitalleşmesinde gerekse dijital baskı işlerinin oluşturulmasında verilerin güvende tutulması büyük bir önem taşıyor. Geleceğin ofisinde çalışanların verimliliğini artırmak için daha teknolo-Jik ofis araçlarına ihtiyaç duyuluyor. 
Canon 2018 Ofis İçgörüleri Raporu'nun tamamına ulaşmak için https:/ /Www. 
canon.com .tr/ officeinsights2018/ 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İTEKNOLOJİJ 


BU DOLABIN İÇİNDE 
TEKNOLOJİ VAR 


GÜNEŞ ENERJİSİYLE ŞARJ OLAN ÇANTA, BİR GÜNDE NE KADAR SÜRE OTURDUĞUNUZU HESAPLAYAN KEMER, KABLOSUZ İNTERNETLİ AYAKKABI, KALP ATIŞLARINIZI TAKİP EDEN ŞAPKA VE KAÇ KALORİ YAKTIĞINIZI SİZE BİLDİREN ÇORAP.. TEKNOLOJİ GERÇEKTEN DE ÇOK DEĞİŞİK BİR NOKTAYA DOĞRU İLERLİYOR! 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner © platinonline.com 


LIFEBEAM 

Spor, hayatımızın olmazsa olmazı. Sağlıklı bir yaşam için ya da fit bir vücuda sahip olmak için spor yapmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. 
Spor yaparken ne kadar kalori yaktığınızı hesaplayan birtakım akıllı bileklikler var ama biz size akıllı bir şapka önereceğiz. LifeBeam adındaki akıllı şapka, siz spor yaparken, adımlarınızı kontrol ediyor ve kalp atışlarınızı takip ediyor. 
Şapka, bluetooth teknolojisi ile kolaylıkla cep telefonunuzla bağlantı kurabiliyor. Her türlü hava koşuluna dayanıklı olan LifeBeam, yağmur yağsa bile bundan etkilenmiyor. Akıllı şapka ayrıca spor yaparken saçlarınızın önünüze gelmemesi için de güzel bir alternatif! 


SENSORILA 

Siz koşarken çoraplarınızın adımlarınızı saymasını ister miydiniz? Ya da ideal koşma hızınızın ne olması gerektiğinin bilgilerini size vermesini? 
Evet, kulağa oldukça pratik geliyor. Sensoria markalı akıllı koşu çorabı, ayağınıza geçirip adımlarınızı atmaya başladığınız andan itibaren adımlarınızı saymaya başlıyor. Hatta o kadar akıllı ki, ne kadar hızlı yürüdüğünüzün ya da koşup koşmadığınızın, egzersiziniz sırasında ne kadar kalori yaktığınızın hesabını da tutuyor. 
Sensoria spor yaparken yanınızdan ayırmadığınız en kullanışlı ürünlerinizden biri olabilir. 
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NRGCAMPER 

Uzun doğa yürüyüşleri yapmayı seviyorsanız, büyük, kullanışlı ve rahat taşıyabileceğiniz bir çantaya ihtiyacınız olur. Ghostek markasının ürettiği NRGcamper modelindeki çanta, doğa yürüyüşlerinizde size eşlik edebilecek rahatlıkta ve oldukça da akıllı bir çanta olarak dikkat çekiyor. Çantanın en çarpıcı özelliği güneş enerjisiyle yanınızdaki tüm elektronik aletleri şarj edebiliyor olması. Doğanın içinde priz bulamayacağınız için bu özellik sizi oldukça rahatlatacaktır. Her ihtimale karşı bir düdüğü de bulunan çanta, su geçirmeyen özelliğiyle de sizi doğal yaşama karşı korunaklı hale getiriyor. Daha küçük modelleri de olan çanta sağlamlığıyla da sizi yarı yolda bırakmayacaktır. 


WELT 

Gerek işe giderken gerek daha sportif giyindiğiniz günlerde en çok kullandığınız aksesuarlar- dan biri de kemer, öyle değil mi? Peki, bir kemer hayal edin ki, sizin gün içinde ne kadar süreyle oturduğunuzu hesaplayacak kadar akıllı olsun. Welt adındaki bir firma, yine kendi adını verdiği akıllı bir kemer üretti. Bu akıllı kemer sizin adımlarınızı takip ediyor ve gün boyunca ne kadar süre oturduğunuzu hesaplayarak size bunun bilgisini veriyor. Oldukça şık tasarımıyla da dikkat çeken bu deri kemer, bir mobil uygulama aracılığıyla çalışıyor ve isteyebileceğiniz tüm bilgileri size aktarıyor. Akıllı kemeriniz ile dilerseniz öğünlerinizi de takip edebilir ve kilo vererek kemerinizde bir delik daha atlayebilirsiniz. 


SOLEPOWER 

Küçükken hangimiz ışıklı ayakkabılara merak salmadık? Her adım attığımızda yanan ışıklar çocukluk anılarımızın da önemli bir parçası. 
SolePower marka ayakkabı da aynen çocukluğumuzda giydiğimiz gibi ışıklı bir model. Ancak aynı zamanda akıllı bir ayakkabı. Nasıl mı? Bu ayakkabının GPS özelliği var ve kolaylıkla yolunuzu bulabiliyorsunuz. İsterseniz kablosuz özelliğiyle internete bağlanabiliyorsunuz. Hareket sensörüne sahip akıllı ayakkabı, sizin attığınız adımlarla şarj oluyor. Hatta eğer cep telefonunuzun şarjı biterse ayakkabınızdan alacağınız enerjiyle telefonunuzun şarjınızı doldurmanız mümkün hale gelebiliyor. 
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TEKNODROM ... ... 
Kamerada hat-trick yaptı 


Ss on zamanlarda Türkiye pazarında önemli bir yere gelen Huawei, P20 Pro markasıyla yerini güçlendireceğe benziyor. Dünyada ilk kez 3 kamerayı cep telefonurida kullanan marka, P20 Pro modelini oldukça yüksek teknolojik özellikleri kullanarak geliştirmiş. 2240 x 
1080 piksel çözünürlüklü ve 6.1 inçlik 
“ AMOLED ekranla gelen Huawei P20 Pro, 
4000 mAh batarya taşıyor. Android 8.1 


HUAWEİ P20 PRO 


Rengarenk oyun deneyimi 


asper, oyun bilgisayarı ailesi 

Excalibur'u yeni modellerle güçlendirmeye devam ediyor. Aileye yeni katılan model, 15.6 inç ekrana sahip Excalibur 6750 oldu. 
Teknolojinin geldiği son noktayı temsil eden yeni bilgisayar modeli, 4K çözünürlüklü ekran, NVIDIA GeForce GIX 10708 GB 
GDDR5 ekran kartı, 2400 
GHZ DDR4 RAM, RGB 


Y ; 
CASPER EXCALIBUR 6750 # 


: Oreoile açılan P20 Pro, arkasında 40 MP N 


(1.8 diyafram) * 20 MP (1.6 diyafram) #* 8 
MP (2.4 diyafram) kamera sistemi barındırıyor. Cihaz önünde ise 24 MP kamera taşıyor. Üç ayrı kamerasıyla lazer odaklama, derin odaklama, faz algılama odaklama ve kontrast odaklama olmak üzere 4 farklı otofokusa imkan sağlayan P20 Pro, cep telefonu pazarını yeniden şekillendireceğe benziyor. 


2 
Anahtarlar emekli oluyor 


ayatımızdaki birçok ürün giderek 

dijitalleşiyor ve akıllanıyor. Bu teknolojik gelişimi hemen hemen her alanda görmek mümkün. Kapı kilitleri için geliştirilen dijital ürünler de, hem anahtar taşıma derdine son vererek hayatı kolaylaştırıyor hem de daha yüksek bir güvenlik sunarak aklınızın evde kalmasının önüne geçiyor. Kapı açma çözümlerinde yenilikçi ürünler sunan Mul-T-Lock'un ENTR ürünü de, fiziksel anahtarları hayatınızdan çıkararak akıllı telefon ve parmak iziyle kapınızı açmanıza imkan veriyor. Anahtar ihtiyacını ortadan kaldıran ENTR akıllı kilitleme çözümü, kapı kilidinin akıllı telefondan ve tablet bilgisayardan kontrol edilmesine olanak sağlıyor. Parmak izi, PIN kodu veya uzaktan kumanda ile kullanılabilen ENTR, aynı zamanda otomasyon sistemleri ile entegre olarak, konfor, güvenlik ve çok sayıda seçenek sunuyor. Alışkanlıkları değiştirecek bu teknoloji ile yakın zamanda anahtarlarınız.. - emekli olabilir. i 


ışıklandırmalı klavye ve touchpad, Intel Core 17-7700H0 işlemci gibi özelliklerle birlikte geliyor. 6750'in klavyesi, RGB aydınlatma ve sınırsız farklı rengiyle istenilen renklerle özelleştirilebiliyor. Renklerin tonları değişebilirken, farklı farklı renkler aynı anda uygulanabiiyor. WASD tuşlarını aydınlatması, ayrı olarak oyunlara uyum sağlayacak şekilde ayarlanabiliyor. 


r 


Söz uçar, yazı kalır di 


T eknoloji, günlük yaşamda ve iş hayatında türlü kolaylıklar sunsa da, kağıt kalemle geleneksel yazıdan vazgeçilebilmiş değil. NeoSmartpen'in N2 model akıllı kalemi, sahip olduğu şaşırtıcı özellikleriyle, klasik yazı alışkanlığına yepyeni bir boyut getiriyor. N2 akıllı kalemin en önemli özelliği, akıllı defterdeki el yazısını, önce dijital metne dönüştürmesi. Ardından gerekli düzenlemeleri yaparak, dilediğiniz 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gerek kalmıyor. iğ 


hizmetlerini kullanarak yedekleyebiliyor, sürekli olarak güncel tutabiliyor ve isterlerse paylaşabiliyor.. 


kişiye e-posta olarak yollama kolaylığı sağlıyor. Bu sayede akıllı kalem ile tuttuğunuz notları, tablet ya da bilgisayara aktarmak için yeniden klavye ile yazmanıza 


N2 akıllı kalem ve defteri kullananlar aynı zamanda, uygulamadaki sanal defterleri- ne aktarılan tüm notları, yazıları, çizimleri ve resimleri Evernote, OneNote, Google 

Drive ve Adobe Creative Cloud gibi bulut 


NEOSMARTPEN N2 


Kİ ullandığımız elektronik cihazlarda yaşadığımız en büyük sıkıntı pillerinin bitiyor olması. Cihazların pili tükendiğinge'pili ya çöpe atıyoruz ya da şarj edilebilir özelliğe sahipse bir prize takarak şarj etmek durumunda kalıyoruz. 


USB ile şarj-edilen pil 


Peki, dışardayken pillerinizi USB'ye takarak şarj etmek çok rahat olmaz mıydı? Gençpa Teknoloji, dünyada ilk kez USB ile şarj edilebilen pillerin üreticisi Smartoools ile iş birliğine gitti. Yapılan iş birliği kapsamında Gençpa Teknoloji, USB'den 500 defadan fazla şarj edilebilen akıllı pilleri Türk tüketiciler ile buluşturuyor. Turuncu ve yeşil olarak iki renk seçeneği sunan piller AA4 ve AA2 türünde dörtlü paketler halinde satılıyor. 
Şık tasarımlarıyla dikkat çeken pillerin şarjı 8.5 saate kadar dayanıyor. Bilgisayar, powerbank ve priz üzerinden de şarj edilebilen piller; fotoğraf makinesi, kumanda, mouse, oyuncak, kulaklık ve elektrikli diş fırçası gibi pille çalışan her eşyada rahatlıkla kullanılabiliyor. 


Tamamen 


üzik her zaman kaliteli ürünlerle 

dinlenir düşüncesine sahipseniz, sizlere çok güzel bir markanın Türkiye'ye geldiğinin müjdesini vermek isteriz. 
Amerika'da yüksek ses kalitesindeki ürünleri uygun fiyata almak isteyenlerin tercihi olan Audioengine markası, artık Bircom güvencesiyle Kanyon Alışveriş Merkezi'ndeki Hifimyfi mağazasında satışa çıktı. 'Not Plastic, Real Speaker sloganıyla sunulan hoparlörler, benzer segmentteki hoparlörlerden farklı olarak ipekten yapılmış tweeter, kevlardan 


el yapımı 


yapılan woofer ve ağaçtan yapılan iskelet ile çok farklı bir estetiğe sahip. Old school tarzını yansıtan Audioengine hoparlör modelleri, görünüşte masa üzerinde ve rafta kullanılabilecek kadar küçük boyutlara sahip olsa da, analogdan asla ödün vermeden yüksek ses kalitesi sunuyor. iOS ve Android gibi farklı işletim sistemlerinin yanında, bu platformlardaki uygulamalarla da uyumlu bir şekilde çalışan hoparlörler, kablosuz desteği sayesinde mekandan bağımsız olarak da kullanılabiliyor. 


GOD OF WAR 


KRATOS'UN N 
OĞLU UĞRUNA... i 
Santa Monica Studios'un efsanevi aksiyon ve macera oyunu God of War, uzun bir aradan sonra yeni hikayesi 

ile oyunseverlerle buluştu. Değişim geçiren ve eski hikayeye göre daha farklı bir karakter olarak karşımıza çıkan Kratos, yeni kurguda oğlu Atreus uğruna geçmişteki hatalarını telafi etmek ve daha iyi bir adam olmak için çabalıyor. Artık Kratos'un bir olgunlaşma döneminde olduğu 

ve şiddet üzerine derin bir yolculuğa çıktığı görülüyor. Canavarlar, ejderhalar ve tanrılarla dolu bir dünyada kaos içindeyken, geleceği korumak için geçmişle hesaplaşan bu yarı tanrı, zorlu macerası boyunca oyunseverlerin yardımını bekliyor. 


HANGİ MARKALARI - 

TERCİH EDİYOR?-' 

SİNGER TÜRKİYE” 

GENEL MÜDÜRÜ 

SİNEM KINRAN PARLAK 

> Küllandığı cep telefonu: iPhone X 

> Kullandığı bilgisayar: Asus 

> En çok kullandığı uygulama: Instagram, e-nabız ve Health 

> Sahip olduğu oyun konsolu: 
PlayStation 4 

> Kullandığı giyilebilir teknoloji 

ürünü: Apple Watch 
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HERRY WINSTON, EMA YAŞAMI 
BOYUNCA DAİMA YENİLİKÇİ İMLARIYLA 


EKTİ: WINSTON 1978'DE 82 YAŞINDA 


e iy» 
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85 YILI AŞAN GEÇ 
MARKALARDAN Bİ 

MÜCEVHERCİS 
MÜCEVHERCİLİK 


NX© 


İŞİ İLE BUGÜ 


EN PRESTİJLİ 


DAKİ HARR 


Me 


——.. 


R a 
.. “ v. 
NA a 
— <a 


BELİRLEDİĞİ 


/ VE 'ELMASLARIN KRAL 
E DEVRİM YARATAN, 
ENİLİKÇİ F | 


LARAK TANINIYOR. 
| RIN TASARIMI 
EN WİNSTON 


TASARIMLA 


932'de New York'ta kurulan Harry Winston, işçiliği ile mücevhercilik ve yüksek saatçilik alanında en üst seviyenin standartlarını belirliyor. Yaşamı boyunca 'Elmasların Kralı” ve “Yıldızların Mücevhercisi” olarak bilinen Bay Winston'ın, günümüzün mücevherciliğinde devrim yaratan, değerli taşların tasarımı belirlediği yenilikçi felsefesi, bugün halen Winston tasarımlarına ilham veren estetik anlayışının temelini oluşturuyor. Dünyanın en ünlü Jonker, Hope ve Winston Legacy elmasları gibi değerli taşları kolek- 


siyonuna kazandırırken Hollywood yıldızlarından kraliyet mensuplarına kadar kuşaklardır ünlü isimleri süslemeye uzanan yolculuğunda Harry Winston, 80 yılı aşkın süredir var olanın en iyisiyle eş anlamlı olarak anılıyor. Bugün ise başta New York, Londra, Paris, Cenevre, Tokyo, Hong Kong ve Şangay olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki salonlarıyla, yaratıcılık, nadidelik ve kalite geleneğini ödün vermeden sürdürüyor. 


DOĞUŞTAN DEĞERLİ TAŞ 
TUTKUNU 

Tıpkı hayatının merkezinde yer alan nadir değerli taşlar ve paha biçilemez 


LMASLA 
İRİNDE 
AHİP OL 
DİLİYOR. 
ASO 


mmeowrmm 


WINSTO 
EFSANEVİ 
TAŞLARA 


UNVANI 


mücevherler gibi Harry Winston, parlak yönleri olan bir kişiliğe sahipti. Doğuştan değerli taş tutkunu, sezgileri kuvvetli bir iş adamı, kendini adamış bir hayırsever ve son derece cesur kararlar alabilen biri olan Winston'ın kariyerine; dünyanın en sıra dışı elmas ve değerli taşlarıyla ilgili cesur maceralar 


INDORE'NİN ESKİ 


DA SIRASIYLA 46.62 
E 4418 KARAT 


Lİ BU İKİ ÇARPICI 
TAŞI ÜÇ KEZ ALIP 
EN SON OLARAK 
DA BİR KRALİYET AİLESİ 

MENSUBUNA SATIYOR 


ARRY WINSTON“IN 
KARİYERİ BOYUNCA 
DÜNYADAKİ E 
ÇOK BEĞE 


DUĞU TAHMİN 


ALINAN BU TAŞLAR, 


DÖNÜŞÜYOR VE 
ONA /ELMASLARIN KRALV 
| KAZANDIRIYOR 
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BAY WINSTON'IN HAYATI BOYUNCA ARZUSU; İŞTEKİ BAŞARISININ ÖTESİNDE ELMASLARA OLAN TUTKUSUNU DÜNYAYLA PAYLAŞMAK OLUYOR.. GENİŞ KİTLELERİ PAHA BİÇİLEMEZ DEĞERLİ TAŞLAR KONUSUNDA DAHA FAZLA EĞİTME ARZUSUNU SÜRDÜREN WINSTON, 1958'DE HOPE ELMASINI WASHINGTON DC/DEKİ SMITHSONLAN MÜZESİ'NE BAĞIŞLIYOR. 
BUGÜN ELMAS HALEN MÜZENİN HARRY WINSTON DEĞERLİ TAŞLAR GALERİSİ'NDE SÜREKLİ TEŞHİRDE SERGİLENİYOR 


ve manşetlere çıkan hikayeler, devlet başkanları ve kırmızı halı soylularıyla karşılaşmalar, sektör çapında ilkler ve mükemmel işçilikli mücevherin nasıl takılabileceği ve takılması gerektiğiyle ilgili algıyı sonsuza kadar değiştiren yenilikçi tasarım felsefesi damgasını vurdu. 


HER ŞEY 2 KARATLIK ZÜMRÜTLE BAŞLIYOR 

Bay Winston bir keresinde, “Mücevherler, küçüklüğümden beri beni büyülemiştir. Sanırım onlar hakkında bir çeşit bilgiyle doğdum” diyor. Küçük bir mücevher dükkanı sahibinin oğlu olarak çok erken yaşta mücevherle tanışan Winston, kısa sürede değerli taşların kalite ve potansiyelini görme ve onları değerlendirme konusunda doğal bir yeteneği ve güçlü bir sezgisi olduğunu kanıtlıyor. Harry Winston'ın değerli mücevherlere merakı gençliğinde, daha 12 yaşındayken yerel bir rehine dükkanında bir tepsi değersiz mücevher arasında 
2 karatlık bir zümrütü fark ettiğinde başlıyor. 
Ne bulduğunun farkında olan Winston, dükkan sahibinin değersiz bir mücevher sandığı parçayı 
25 sente alıyor, iki gün sonra 800 dolara satıyor. 
Değerli taş tutkusunun ve sezgisinin peşinden gitmeye karar veren Winston, 15 yaşındayken okulu bırakıp babasının Los Angeles'taki küçük mücevher mağazasında çalışmaya başlıyor. 1920'de New York City'ye dönüp ilk şirketi Premier Diamond Company'yi kuruyor. Rekabetçi elmas piyasasında yolunu bulmanın zor olduğunu fark eden Winston, bütçesine daha uygun değerli taşlar satın almak için alternatif bir kaynak keşfediyor; o da aile mücevheri mezatları oluyor. 


AİLE MÜCEVHERLERİNE ÇAĞDAŞLIK KAZANDIRDI 

Elmastan anlayan olağanüstü bir göze ve bir elmasın nihai potansiyelini açığa çıkarmak için bazılarının altıncı his diyebileceği bir yeteneğe sahip olan Winston, doğuştan gelen bu yeteneğine güvenerek zamanın en ünlü aile satışlarında mücevher koleksiyonlarının tamamını satın alarak değerli taşları demode montürlerinden çıkarıp onları yeniden kesiyor ve her bir taşın doğal güzelliğini ve pırıltısını pekiştiren daha çağdaş tarzlarda sunmaya başlıyor. Tanınmış Amerikan ailelerinin sattığı aile koleksiyonlarını satın alma şeklindeki sıra dışı uygulamasıyla Harry Winston, hızla ilgi odağı haline gelerek sıkça yerel gazetelere haber olmaya başlıyor ve böylece mükemmel işçilikli mücevhercilikte bir lider olarak konumlanıyor. 
Winston'ın aile mücevherleri piyasasında 1920'li yıllar boyunca devam eden başarısı ona işini büyütmek için gereken maddi özgürlüğü sağlıyor. Böylece 1932'de Winston Premier Diamond Company'yi kapatıp kendi adını taşıyan Harry Winston, Inc. markasını kurarak kendi mücevherlerini tasarlamaya, üretmeye ve satmaya başlıyor. 
O zamanlar pek bilmese de bu adım, daha sonra kuşaklar boyunca kutlanacak olan olağanüstü bir geleneğin başlangıcını oluşturuyor. 


Geçtiğimiz şubat ayında İstanbul'da ilk salonunu açan Harry Winston, aralarında günümüzün en mükemmel işçilikli pırlanta ve nadide değerli taşlarının bulunduğu muhteşem mücevhe ve saat koleksiyonlarına ev sahipliği yapıyor. 
Emaar Sguare'deki 249 metrekarelik salon, özel bir malikanenin zarafetini ve samimiyetini yakalamak üzere tasarlanmış olan iki katlı yeni salon, geleneksel Winston tarzının çağdaş bir yorumunu yansıtıyor. Yumuşak kahve ve gri onlarından oluşan renk paleti, özel olarak asarlanmış siyah lake ve antik bronz mobilyayla, özel sipariş avizeleri, el işi boncuklarla üslenmiş ipek duvarları ve antika dokunuşları mlıyor. Çarpıcı bir siyah-beyaz yıldız yağmotifiyle bezenmiş görkemli mermer uayede, Harry Winston'ın en özel tasarımları sunuluyor. Harry Winston'ın lüks mücevher ve gelinlik mücevheri koleksiyonlarının yanı sıra son teknoloji saat koleksiyonlarına ayrılmış a s 


anlar, misafirlerin Harry Winston'ın simge- i olan son derece saygın ve kişiye özel bir deneyim yaşamasını sağlarken suit odaları ile de ayrıcalıkta en üst seviyeyi belirleyen lüks bir deneyim sunuyor. İstanbul'un son derece önemli bir pazar olduğunu vurgulayan CEO Hayek, “Biz de Harry Winston'ın olağanüstü mirasını bu şehirle ilk kez paylaştığımız için heyecan duyuyoruz” diyor. 


idi 


HARRY WINSTON, KARİYERİ BOYUNCA ELMASLARIN DOĞRU ŞEKİLDE KESİLEREK DOĞAL PIRILTILARININ TASARIMA REHBER OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYOR. EVİNİN KAPISINDAKİ ÇELENGİN ÜZERİNDEKİ TAZE KARIN IŞILTISINDAN İLHAM ALAN WINSTON, ÇELENKTE İÇ İÇE GEÇEN YAPRAKLARIN ÇELENGE ŞEKİL VERDİĞİNİ, MÜCEVHER TASARIMINI DA BELİRLEYENİN MONTÜRDEN ZİYADE ELMASLAR OLMASI GEREKTİĞİNE KARAR VERİYOR. 
BÖYLECE CLUSTERING YANİ KÜMELEME OLARAK BİLİNEN ÖZEL BİR TEKNİK GELİŞİYOR 


MÜCEVHER VE SAATLER yaklaşık bin kişi... markanın kendine Harry Winston, Inc. Ceo'su Nayla ( özgü özellikler ve standartlarını anla-Hayek, “Harry Winston'da işimiz tan Hayek, “İster mükemmel işçilikli iki segmente ayrılmış durumda: | € mücevherlerden biri olsun, ister Mükemmel işçilikli mücevherler ve 8 gelin koleksiyonundan bir yüzük ya saatler. Mükemmel işçilikli mücev- |; da özel tasarım koleksiyonlarımızherlerimiz New York'ta üretilirken & dan bir parça, tüm Harry Winston saatlerimiz de İsviçre'de imal edili- — mücevherlerinde sadece en mükemyor” diye belirtiyor. Markanın dünya , pey WİNSTON, ING mel kalitede elmas ve materyal kullanılıgenelinde mevcut çalışan sayısı ise CEOSU NAYLA HAYEK o yor” yorumunda bulunuyor. 
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ITASARIMI 


sviçreli saat markası Hublot, Unico 

mekanizmasını ilk kez 2010 yılında 

üretti. Türünün tek örneği olduğu 

iddia edilen, istenildiğinde sıfırlanabilen flyback kronogorafı, çift kavramalı mekanizması ve kadranın içinden görülebilen kolon çarkı ile öne çıkan bu mekanizma, üç yıl sonra bu kez efsanevi Big Bang kasasına yerleştiriliyor. Hublot'nun efsanevi manufacture mekanizması Unico'nun boyutu da değişiyor. Böylece daha minimalist bir kasa boyutu isteyen kadın ve erkeklerin zevklerine hitap ediyor. 
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YENİ BIG BANG UNICO, 
YENİ BOYUTUYLA 


SAAT DÜNYASININ YENİ MODELLERİ HEM TASARIM HEM DE TEKNOLOJİNİN SINIRLARINI ZORLUYOR. İSVİÇRELİ HUBLOT İSE İLK KEZ 2010 YILINDA ÜRETTİĞİ UNICO MEKANİZMASINI BU KEZ BIG BANG KASASINA YERLEŞTİRİYOR 


FARKLI YAŞAM TARZLARINA HİTAP EDİYOR 

Diğer yandan HUB 1242'nin stili, güvenirliliği ve sağlamlığı referans alınarak, yeni mekanizma HUB 1280'in yapısı yeniden tasarlanıyor. Mekanizma inceltilerek montajı kolaylaştırılırken saatseverlerin kadranın içinden mekanizmayı daha iyi görebilmesi sağlanıyor. Mekanizmanın teknik yenilikleri için dört patent alınıyor. Toplam bileşen sayısı 330'dan 345'e çıkarken kasa çapı 45 mm'den 42 mm'ye, kasa yüksekliği ise 15.45'ten 14.5 
mm'ye indiriliyor. Kronograf butonları 45 mm'lik kasaya göre daha kolay bir kullanım sağlarken, saatin yeni boyutu sayesinde Big Bang Unico artık hem kadın hem de erkeklere hitap ediyor. Titanyum, seramik ve King Gold bezel seçenekleri ile zenginleşen Big Bang Unico, farklı yaşam tarzına sahip kişilere de uyum sağlıyor. 


Hangi'sektörde olursanız olun, çözümlerimiz ile sizi de başarıya taşıyoruz: 

Advertising & Promotion // Automotive // Aviation & Defense // Building Industry // Chemicals & Paint Industry // Gooling-& Heating // Construction Materials // Education // Electronics Industry // Energy Industry // 

Food Industry // Furniture & Wood Processing // Geology // Glass Processing // Import & Export // Jewelry // Leather // Logistics // Machinery & Industrial Automation // Medical Industry // Metal Industry // Mining // Packaging // Plastic Industry // Retail // Service & Maintenance Industry // Textile & Garment // Tourism Industry 


Detaylı Bilgi İçin: 


WWWw.caniaserp.com anla gir 


f LA /caniasERP 


Image Doka Group GmbH, Amstetten, Austria 


STİLİ 


MEZUNİYET GECESİ İÇİN 
STİL SAHİBİ SMOKİNLER 


MODA DÜNYASININ KLASİK MARKALARINDAN CACHAREL, HER SEZON ZARİF GİYİMİN KODLARINI YENİDEN YORUMLUYOR. YAZ KOLEKSİYONUNDA İSE ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET HEYECANINA ORTAK OLACAK TASARIMLARA YER VERİYOR. KETEN PAPYON GİBİ CACHARELİN İNCE DETAYLARDAKİ ÖZGÜN TARZINI YANSITAN PARÇALAR DA YAZ KUTLAMALARININ RUHUNA UYGUN DURUŞLARIYLA 


SMOKİNLERİ TAMAMLIYOR 


ransız ekolünün ikonik markası 

Cacharel, 1995 yılından bu yana 

Türkiye dahil 16 ülkede lisans 

sahibi Aydınlı Grup tarafından yönetiliyor. Marka, yenilikçi, rafine ve seçkin bir stil sunan son koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Türkiye'de 21, yurt 
dışında 39 olmak üzere toplam 60 
mağazaya sahip olan Cacharel, zarif giyim sanatı ve modernizmi simgeliyor. 
Cacharel, yaz koleksiyonu ile Marakeş büyüsünü smokin tasarımlarına da yansıtıyor. Mezuniyet heyecanı yaşayanlara, bu yeni yola seçkin bir stille başlama imkanı sunuyor. 


KUTLAMALARIN RUHUNA UYGUN SMOKİNLER 

Her zaman yüzde 100 yün olan Cacharel smokinleri, ipliğin bükümüyle esneyebilme özelliğine sahip. Bu sayede mezuniyet gecesinin başladığı ilk andan son ana kadar, stil sahibi görünümünüzü korumanızı sağlıyor ve mat kumaş dokuları sayesinde renklerin tüm gerçeklikleriyle smokinlerin rafine görünümlerini canlandırmaları da mümkün oluyor. Keten papyon gibi Cacharel'in ince detaylardaki özgün tarzını yansıtan parçalar da yaz kutlamalarının ruhuna uygun duruşlarıyla smokinleri tamamiyor. 
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TERCİHİNİ SİYAH VE BEYAZ GİBİ KLASİK RENKLERDEN YANA KULLANMAK İSTEYENLERE FARKLI ALTERNATİFLER DE SUNAN CACHAREL, AYNI ZAMANDA KİŞİYE ÖZEL DİKİM HİZMETİ İLE MEZUNİYET KONSEPTİNİZE UYGUN, SİZE ÖZEL HAZIRLANMIŞ 

TASARIM SEÇENEKLERİYLE DE ÖNE ÇIKIYOR 


BABALAR İLE OĞULLARI 
TARZINI BELİRLİYOR 


HER ERKEK İÇİN EN BÜYÜK 
GURUR KAYNAĞI BİR GÜN 
BABASI GİBİ OLABİLMEKTİR. 
HER BABA İÇİN İSE EN 
BÜYÜK MUTLULUK, OĞLUNUN 
BU GURURU YAŞADIĞINI 
GÖRMEKTİR. HEMINGTON, 
OĞULLAR BABALARI GİBİ 

ŞIK OLSUN, BABALAR 
OĞULLARIYLA BİRLİKTE 
TARZINI KONUŞTURSUN DİYE 
1-17 HAZİRAN TARİHLERİ 
ARASINDA TRİKO POLO 
ALIŞVERİŞİNDE İKİNCİSİNİ 
HEDİYE EDİYOR 


amamen doğal ipliklerden üretilen, çok ince ve tüylenmeme özelliğine sahip Hemington triko pololar babanıza ihtiyacı olan rahatlığı ve hafifliği yaşatacak. 'Desk-to-dinner' konseptte tasarlanan Hemington triko pololar, zarif detayları ve.mükemmel kalıpları ile babanız için günün her anı dikkat çekici bir görünüm: sağlarken tamamen doğal ve nefes alan yapısı sayesinde sıcak yaz günlerinde konforlu kullanım sunuyor. 
Hemington triko pololarda 17 Haziran Babalar Günü'ne kadar uygulanacak kampanya, tüm Hemington mağazaları ve hemington.com.tr'de geçerli olacak. 


SAF İPLİKLER, YARATICI ZİHİNLERDE TASARLANIYOR 

Yüzde 100 saflık ve doğallık prensibiyle üretim yapan Hemington, dünyanın en özel yerlerinden temin ettiği çok özel kalite ipliklerle oluşturulmuş koleksiyonlarıyla erkek giyim deneyimini yeni bir seviyeye taşıyor. 'Smart casual” konseptinin öncülerinden biri olarak ne giydiğini sınırlara göre değil, kendine göre şekillendiren ve her zaman yeni deneyimlere açık zihinlere yönelen marka, yeni deneyimlere açık ruhlara odaklanıyor. Saf kaşmir, ipek, extra fine merino yünü ve birinci sınıf pamukla üretilen Hemington koleksiyonu, yaratıcı 


zihinlerde tasarlanıyor, üstün teknoloji makinelerde işleniyor ve usta ellerde son detayları ekleniyor. Hemington, şıklığın- dan asla ödün vermeyen ve kendisine saygısı olan erkekler için çalışıyor, onların hayatını pratikleştiriyor. 


Ye -TO-DINNER 
4 JK ÖNBEPTTE TASARLANAN 

HEMINGTON TRİKO 

POLOLAR, ZARİF 
DETAYLARI VE MÜKEMMEL 
KALIPLARI İLE BABANIZ 
İÇİN GÜNÜN HER ANI 
DİKKAT ÇEKİCİ BİR 
GÖRÜNÜM SAĞLARKEN 
TAMAMEN DOĞAL VE 
EFES ALAN YAPISI 
SAYESİNDE SICAK YAZ 
GÜNLERİNDE KONFORLU 
KULLANIM SUNUYOR 
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İTASARIMI 


LOGOLU LÜKS KOLEKSİYON 


DHL, EN BÜYÜK KÜRESEL GİYİM EŞYASI SAĞLAYICISI 

OLARAK ÜSTLENDİĞİ ROLLE, MODA ENDÜSTRİSİNE DESTEK OLUYOR. LOJİSTİK ŞİRKETİNİN MODA MARKASI VETEMENTS İLE YAPTIĞI İŞ BİRLİĞİ SONUCUNDA İSE LOGOLU LÜKS BİR 


KOLEKSİYON ORTAYA ÇIKIYOR 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 


ürcistan asıllı tasarımcı 


Demna Gvasalia ile anonim 

7 tasarımcının yarattığı 

Vetements markası moda dünyasında merakla izleniyor. Kolektif bir moda hareketi olarak tanımlanan marka, aykırı uçlardan sıradan insanlara birçok grubu temsil ediyor. Farklı yaratumlar, dikkat çekici iş birliklerini doğuruyor. Tıpkı Vetements'in global lojistik markası DHL ile yaptığı iş birliği gibi... 
Moda endüstrisine yakınlığı ile tanınan DHL, “Kırmızı ve sarı asla demode olmayacak' sloganıyla dünyadaki 200 bin çalışanına kurumsal giysi sağlıyor. 


MODA DÜNYASINDAKİ 

LOGO ÇILGINLIĞI 

Vetements ve DHL arasındaki iş birliğiyle ortaya çıkan yeni koleksiyon, moda dünyasının son dönemde alışılagelmemiş logo trendini bir sonraki seviyeye taşıyor. 
Aslında her şey, 2015'te Vetements'in ilk kez üzerinde kırmızı bir DHL markası olan sarı tişört üretimiyle başlıyor. 
Lansmandan sonra bu tişörtler, 2016 
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VETEMENTS-DHL 2018 
İLKBAHAR-YAZ KOLEKSİYONU'NDA TİŞÖRT, ETEK, ŞAPKA VE ÇORAP 
OLMAK ÜZERE İMZA LOGOLU 10 
SARI PARÇA YER ALIYOR 


ilkbahar-yaz sezonu için giyilmesi gereken bir moda ürününe dönüşüyor ve logolu lüks tişörtler modasını başlatıyor. 


DHL VE MODA ENDÜSTRİSİ 
Vetements tasarımları, DHL'in lojistik hizmetleriyle küresel anlamda modaya ve e-ticarete olanak sağlamadaki rolüne vurgu yapıyor. Bu da DHL'in moda endüstrisine olan bağlılığını gösteriyor. 
Moda, mücevher ve yaşam tarzı ürünleri- nin online satışları için DHL, lojistik hizmetler sunarken aynı zamanda tasarımcılardan büyük perakendecilere, dünya moda haftalarından online satışa kadar çözümler sunuyor. 


YILDA 200 MİLYONDAN FAZLA 
GİYSİ TAŞIYOR 
DHL in tasarımcılarla da iş birliği yaptığı- 


nı belirten DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Öçsel, “Özellikle e-ticaret konusunda büyük potansiyel gördüğümüz B2B alanında da moda sektörü, odak alanlarımızdan biri. Yılda 200 
milyondan fazla giysi taşıyan Avrupa Moda Ağı kapsamında, ürünlerin mağazalara zamanında ve doğru koşullarda ulaştığından emin olmak kritik önem taşıyor. DHL olarak hızlı, kaliteli ve güvenilir ağımız sayesinde ve konusunda uzman çalışanlarımızla, tedarikçiden mağazaya sorunsuz teslimat akışını sağlıyor, moda sektörüne özel çözümler sunuyoruz. Bu yıl Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un sponsorların- dan biri olarak moda tasarımcıları ve markaların uluslararası alıcılarla buluştugu The Core etkinliğinde, tasarımcılar ve markalar arasından belirlenen üç firmanın uluslararası e-ticaret gönderileri için lojistik destek sağladık” diye anlatıyor. 
Türk moda tasarımcısı İdil Tarzi ile de iş birliği yapan DHL, idiltarzi.com'dan tasarımcının Golf&Aprös Golf koleksiyonunu dünyadaki golf seven kadınlara 


ulaştırıyor. 


DHL EXPRESS TÜRKİYE TİCARİ BİRİMLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FERHAT ÖÇSEL 


DÜNYA MODA HAFTALARININ 
LOJİSTİK ORTAĞI 

Londra Moda Haftası, Kopenhag Moda Haftası ve Sydney ve Moskova'da Mercedes-Benz İstanbul Moda Haftası resmi lojistik ortağı olan DHL, Amazon Moda Haftası Tokyo'da 


da yer alıyor. Ayrıca DHL, Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi (CFDA), İngiliz Moda Konseyi (BFC) ve Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI) gibi önemli moda dernekleriyle de iş birliğinde çalışıyor. 


40.000* ekran yönetimi xw 


20 ülkede hizmet 


SİSTEM 9 
DİJİTAL YAYIN VE BİLGİLENDİRME EKRANLARI İLE KURUMUNUZU GELECEĞE TAŞIYIN! 


Sistem 9'un profesyonel ekran çözümleriyle kurumunuza özel tv kanalına sahip olun, satışlarınızı artırın, kurumsal iletişiminizi güçlendirin. 


RESTORANLARA ÖZEL ÇÖZÜMLERİMİZ 


DİJİTAL MENU BOARD | İNTERAKTİF UYGULAMALAR | DİJİTAL POSTER | LED EKRAN 


Dijital Yayın ve Bilgilendirme Ekranları ile görsellerinizi tek merkezden güncelleyebilir, afiş veya postere dayalı matbaa ile operasyonel maliyetlerinizi ortadan kaldırabilir, satışlarınızı artırabilir ve kurumsal iletişiminizi en üst düzeye taşıyabilirsiniz. 


Sistem 9; donanım, yazılım, sistem kurulumu, içerik üretim ve yönetimi, satış sonrası 7/24 teknik servis desteği ile anahtar teslim çözümlerinin arkasında, müşterilerinin yanında. 


p Sistem? 


“Geleceğe Taşıyan Dijital Çözümler” 


info(dsistem9.com | www.sistem9.com| 0212 691 64 00 


*Brand Finance tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye'deki bankalar arasında Ziraat Bankası son iki yılda marka değerini 9652 oranında artırmıştır. 


0850Y Müşterilletişim 


( 220 İ Merkezi k i 
00 <0 www.ziraatbank.com.tr Yy Gö C) /ziraatbankasi 


İKİ YIL 
ÜST ÜSTE 
MARKA DEĞERİNİ 
EN FAZLA 
ARTIRAN 

TÜRK BANKASI 


Ziraat Bankası, Brand Finance tarafından gerçekleştirilen “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018” araştırmasına göre, marka değerini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla artıran* Türk bankası oldu. 


Ziraat Bankası 


Bir bankadan daha fazlası 


ye 7 A 


NEWLOEOK 


—denişldıöşlldi 


ı 


< RR a di Dalida Ozatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com j YENİ BİR MEVSİME ADIM ATIYORUZ. MODA DÜNYASI BU SEZON İÇİN YİNE CÖMERT 


“gr BİR SUNUM YAPTI. RENKLİ STİLLER, DİNAMİK BİR YAZ MEVSİMİNE VURGU YAPIYOR. 
HAL BÖYLE OLUNCA DA TATİL BAVULLARIMIZI HAZIRLARKEN BİRAZ ZORLANACAĞIZ... 
RENGARENK TİRİL TİRİL ELBİSELER, KETEN GÖMLEKLER, ÇİÇEK VE GEOMETRİK 


——— DESENLİ ETEKLER, BOL KESİM PANTOLONLAR, HASIR VEYA DERİ SANDALETLERE — EŞLİK EDEN ÇANTALAR İSTER METROPOLDE İSTERSENİZ DE BİR SAHİL KASABASINDA KLASİK, DİNAMİK BİRAZ DA BOHEM BİR TARZ YARATMANIZA YARDIMCI OLUYOR. 
/ / PLATİN OLARAK BU YAZ ÖZELLİKLE GÜNEY YARIMKÜREDE YER ALAN DENİZLERDEN İY | ESİNLENDİK. DÜNYA YAT VE GEMİ TURİZMİ AÇISINDAN DA ÖNEMLİ NOKTALAR OLAN X BU BÖLGELERDEN İLHAM ALARAK MODAEVLERİNİN KOLEKSİYONLARINDAN SİZLER 


İÇİN SEÇMELER YAPTIK... 


z i 


Bana ma 


TN 


) 


N -N |O O K denildi likle 


Tanrı ve tanrıçaların diyarı Ege Denizi, medeniyetlerin doğduğu bir merkez. Hem karada hem de denizlerde yer alan antik kenileri ile mistik bir enerjiye sahip olan Ege'nin bu özelliği Helenistik stilleri oluşturuyor. 


© Machka © Bay Şapkacı © Karen Millen “” Salvatore Ferragamo © Salvatore Ferragamo © Hemington © Fendi “ Fendi 


W 


4 


Kaz nd 


NEWLO > denizli Eşlilei 


AKDENİZ Machka “© NetWork “ Elena Ghisellini ““ Polaroid Avrupa ve Afrika kıtalarını Gucci “© Christian Dior “© Michael Kors birbirinden ayıran ve aynı Sobe Terlik ““ Hemington 


zamanda da birleştiren 
Akdeniz, tarihe tanıklık etmiş, pek çok savaşa ve zafere sahne olmuş... 
Dünyanın en büyük iç denizi Akdeniz'in başta 
Türkiye olmak üzere İtalya, Yunanistan, Cezayir, Tunus, Libya, Misir, İsrail, Suriye ve Lübnan'a kıyısı bulunuyor. Her mevsim sıcak iklimi, turkuaz renginin derinliğiyle kırmızı 

ve turuncunun tonlarını buluşturuyor. 


Y j İl 
WWW 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last işit NENLO©K 


İYON DENİZİ 

Arnavutluk, Yunanistan ve İtalya'nın kıyısının bulunduğu İyon Denizi, bugün özellikle deniz turizminde önemli bir konuma sahip. Doğal güzelliklerinin yanı sıra yüzyıllardır Venedik egemenliği altında yönetilmesi ise bu bölgeye farklı bir tarihi değer katıyor. 


Cartier ““ Machka “© Borsalino-Beymen > Swatch Inglot Marks & Spencer “© Fendi ““ Forever New “© Gusto 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N EWLOGK denizli EŞlille 


amm ME © 
GG 
En uzun İtalya, kısa kısa da Slovenya, Bosna Hersek, ff Z - — N a Hırvatistan ve Karadağ'ın kıyılarının yer aldığı bu deniz, “e e NA N kruvaziyer turizmi açısından son derece önemli bir bölge 


N 
) 


“ — NN 
| LE <A 
© Borsalino-Beymen “> Havalanas “) Academia-Beymen EZ - AZ “© NetWork “ Polaroid “> NetWork “© Vilebreguin “> Cartier NN E7— —— AZ - © Michael Kors NEZ — —— A 
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7 — < 
Gİ 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ayl iş NEWLOEK 


KARAYİP DENİZİ 

Karayip Denizi, Meksika Körfezi'nin güneydoğusunda Atlas Okyanusu'nun uzantısı olan bir denizdir. İsmini, adalarda yaşayan Carib yerlilerinden alan bu bölge dünya yat turizmi açısından da önemli bir geçişi oluşturuyor. Deniz ve güneşin cömertliği, doğal bitki örtüsünün zenginliği ile buluşuyor. 


© Cioche © Bay Şapkacı © Nomadic “ Michael Kors “” Vakko Mare © Swatch “ Elie Saab “© Vilebreguin 
0 Tateossian-Beymen © Armaggan 
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HEDİYENİZ HAZIR Mr? 


İLK KEZ 19 HAZİRAN 1910'DA WASHİNGTON'UN SPOKANE ŞEHRİNDE KUTLANAN BABALAR GÜNÜ, BU YIL 17 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ KUTLANACAK. ONU ÇOK ÖZEL HİSSETTİRECEK EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ HEDİYELERİYLE BİRİCİK BABANIZA UNUTULMAYACAK BİR GÜN YAŞATABİLİRSİNİZ... 


ALUDIDENGİNE 

MUZİK TUTKUNU BABALARA Audioengine, müziğe tutkuyla bağlı olan babalarına eşsiz bir ses deneyimi hediye etmek isteyenler için, ailesinin en yeni üyelerinden A24 Aktif hoparlörü öneriyor. Masa üzerinde ve rafta kullanılabilecek kadar küçük boyutlara sahip olsa da analog kalitesinden asla ödün vermeyen Audioengine A2 Aktif hoparlör, bas gücü ile öne çıkıyor. 


ARÇELİK , 

KAHVELİ SOHBETLER 

Telve Türk Kahvesi Makinesi, CookSense& teknolojisi ile kahvelerinizin bol köpüğünü eksik etmiyor. Siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekli makine, tek seferde 3 fincan kahve pişirebiliyor. Taşmayı önleme, ölçü kaşığı ile uygun miktarda kahve koyma, sesli uyarı gibi kolaylık sağlayan Arçelik Telve, kompakt tasarımı ile kullanıcılarına yerden de tasarruf ettiriyor. 
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KLORANE ” 
BARIMLI BABALARA OZEL 
Babalar Günü'nde babanızı mutlu etme- nin en güzel yollarından biri de değişik, sıra dışı bir hediye ile onu hatırlamaktır. 
Mesela babanızın genetik olarak dökülen saçlarına engel olan ve ona saç bakımı yapan bir ürün hediye edebilirsiniz. 
Klorane Kinin (Force Tri-Active) Saç Bakım Spreyi, babanızın genetik sebeplerle güçsüz ve zayıf düşen saçları için ideal bir saç bakımı sağlıyor. 


e” 


m 


W 


SARAR : . 
ŞIK TERCİHLER IÇIN 

Sarar, 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu ile geçmişten ilham alıp zamansız parçaları bir araya getirerek babalarımızın şıklığını tamamlıyor. Zamansız parçaların birleşmesiyle ortaya çıkan modern, geçmişte geleceği arayan, güçlü, kullanışlı tasarımların yarattığı şıklık, 74 yıldır babalarımızın şıklığının adresi olmaya devam ediyor. 


ABDULLAH KİĞLI iie » 
SEÇKİN HEDİYELER ŞİMDİ 
INDIRIMLI 

Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, kendi tarzı olan, ayrıcalıklı babalara yönelik. birbirinden şık hediye seçenekleri sunuyor. Tümü terzi dikim hassasiyetiyle hazırlanan, nefes alan ve terletmeyen yüzde 100 pamuklu kumaşların kullanıldığı gömlek modelleri, keyifli hediye alternatifleri olarak öne çıkıyor. Dileyenler babaları için alacakları parçaları kişiselleştirebiliyor; gömlekleri babalarının ismine özel olarak hazırlatabiliyor. Abdullah Kiğılı Exclusive Cut koleksiyonundaki parçalar yüzde 30 indirimle, 3 adet ve üzeri ürünlerde ise artı yüzde 20 indirim fırsatıyla sunuluyor. 


1 Cİ 
wi)  Üsrerume e 
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BRELTLING NAVİTIMER 

EFSANEVİ GELECEK 

1952 yılında üretilmesinden bu yana 
Breitling Navitimer, dünyanın en sevilen kronograflarından biri oldu. Bu aileye yeni üyeler ekleyen Breitling; yepyeni bir nesile, gerçek bir saatçilik efsanesini tanıtıyor. 
Breitling denince akla ilk gelen şüphesiz, markanın ikonik saati Navitimer'dır. Bu 20'nci yüzyıl klasiği havacılık camiasının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretildiğinden bu yana 65 yıl geçmesine rağmen popülerliğini hâlâ koruyor. Dairesel sürgülü cetvel sayesinde, havacılıkla ilgili bir çok hesaplamayı yapabildiğiniz, çarpma, bölme, kur hesaplama gibi işlemleri yaptığınız Navitimer, pilotlar tarafından benimsendi ve özellikle Uçak Sahipleri ve Pilotlar Derneği'nin 'Aircraft Owner and Pilots Association (AOPA)' resmi saati oldu. 


DESA | A e 
HEDİYELERİNİZİ 
KIŞİSELLEŞTİRİN 

Şık ve kaliteli giyinmeyi bilen babalar için deri ceketten kemere, ayakkabıdan cüzdana kadar geniş ürün seçeneği sunan DESA, babalar günü için birbirinden özel hediye alternatifleri oluşturuyor. DESA, babanız için seçtiğiniz hediyeleri kişiselleştirme imkanı sunuyor. Aldığınız şık cüzdanların üstüne ister baş harflerini isterseniz de özel mesajınızı yazdırın. 


PAŞABAHÇE 

GÜZEL YAZI YAZAN BABANIZA 
Özgün tasarımları ve zengin ürün çeşidi ile tüm özel günlerde olduğu gibi Babalar Günü'nde de hediye seçiminin adresi olan Paşabahçe Mağazaları, babasına sürpriz yapmak isteyenler için farklı hediye seçeneklerini bir arada sunuyor. Her zevk ve bütçeye hitap eden ürünleriyle farklı alternatifleri müşterileriyle buluşturan Paşabahçe Mağazaları, Babalar Günü'nde babasını mutlu edecek en farklı ve özgün hediyeyi almak isteyenlere geniş ürün yelpazesiyle karşılıyor. Paşabahçe Mağazaları, “Hayat En Güzel Hediye" sloganı ile babasını mutlu etmek isteyenler için yazı setlerinden kağıt ağırlıklarına, kupalardan özel kokulu kolonyalara kadar birçok alternatif sunuyor. 


1 Bü mmele 


Yi i 


PİERRE CARDIN z 
RUHLARI OZGÜURLEŞTİREN 
TASARIMLAR 

Klasik giyimden casual'a, aksesuardan ayakkabıya kadar erkek modasının tüm parçalarında kalite ve şıklığa imzasını atan Pierre Cardin, geniş ürün yelpazesiyle babaların stil kodlarını iddialı bir şekilde tamamlamaya aday oluyor. Bu sezon ilhamını “yaşayan binalar'dan alan Pierre Cardin, tasarımlarında doğa ile şehri bir araya getiriyor. Doğal yaşamın özlemini çeken ancak şehir ve çalışma hayatının içinde sıkışmış babaların ruhlarını özgürleştirecek bu tasarımlar gökyüzünden ormanlara, okyanuslardan toprağa kadar doğanın tüm renklerini içinde barındırıyor. Babalar Günü ve bayram sevincini bir arada yaşatan Pierre Cardin, 6 
Haziran'dan itibaren tüm ürünlerde geçerli yüzde 30 indirim avantajı sunuyor. 


DVARESE 

BABA-OĞGUL UYUMUNU 
YAKALAYIN 

Divarese Babalar Günü'nü babalar ve oğullarıyla kutluyor. Cool'luğun simgesi beyaz sneaker'lar hem sizin hem de oğlunuzun ayağına çok yakışacak. Beyaz sneaker'ları ister spor kıyafetlerle giyerek rahatlığın tadını çıkarın, ister şık kombininizin tamamlayıcısı olarak kullanın. 
Babalar Günü'ne özel tasarlanan Divarese baba-oğul sneaker'lar ile baba-oğul uyumunu yakalayın! 
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f LEZZET DEDEKTİFİ 


Bahar Akgün / bahar.akgun ©platinonline.com 


TASTING ALAÇATI VE PEAK TALKS İLE GLOBAL BİR DEĞER YARATILIYOR 


ALAÇATI'NIN YÖRESEL LEZZETLERİNİ, YAŞAM KÜLTÜRÜNÜ VE ÖZEL MOTTOSUNU HEM YERELDE 

HEM DE GLOBALDE ÇOK DAHA GENİŞ BİR KİTLEYE ULAŞTIRMAYI HEDEFLEYEN TASTING ALAÇATI, 11-13 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA GURME DENEYİMLER YAŞAMAYI ÖNEMSEYEN YÜZLERCE KİŞİNİN KATILIMIYLA İLK KEZ DÜZENLENDİ 


laçatı'nın en iyi restoran ve otelleri; özel menüleri, etkinlikleri ve 

atölye çalışmaları ile hedef kitesi için gurme deneyimler kurguladı. Antika fincan sergisinden kahvaltı eşliğinde enginar reçeli atölyesine, lavanta hasadından Vadi Alaçatı'da sebze çapalamaya kadar pek çok keyifli etkinlik düzenlendi. Sıra dışı insanların sıra dışı buluşması PEAK Talks kapsamında ise Türkiye'nin önde gelen şefleri, tadım uzmanları, Ege'nin, Çeşme'nin ve Alaçatı'nın başarı hikayesi haline gelmiş isimleri sıra dışı hikayelerini anlatarak ilham verdi. Bu kapsamda hem PEAK Talks hem de Tasting Alaçatı'nın en önemli vizyonu; bölgenin, uluslararası gezginlerin seyahat ajandasına girebilmesi... 


10 ÜNLÜ ŞEFTEN ÖZEL BİR MENÜ 

12 Mayıs akşamı Alaçatı'da köy meydanında kurulan Kristal Masa'da 10 Türk ve yabancı şef bir araya geldi. Yerel lezzetlerin modem çizgilere harmanlandığı bu özel menüyü Platin Dergisi olarak deneyimledik. 
Gecede dünyadan önemli şefler; Diego Prado, Giuseppe lannotti, Pere Planaguma ve Türkiye'den Aylin Yazıcıoğlu, Caner Tübek, İnanç Çelengil, Maksut Aşkar, Mustafa Otar, Serkan Çakır ve Yılmaz Öztürk, Kristal Masa'da Alancha'nın yaratıcısı, Yek ve Atelier Malt'ın işletmecisi ve şefi Kemal Demirasal önderliğinde mutfakta harikalar yarattı. Birbirinden yetenekli şefler, Ege malzemeleri ile yaratıcı bir menü kurguladı. Pere Planaguma'nın taze bezelyeli bakla spesiyali ile Michelin yıldızlı İtalyan şef Giuseppe lannotti'nin enginar spesiyali gerçekten enfesti. Şilili şef Diego Prado'nun hazırladığı mavi kuyruklu karides spesiyalini ise Mustafa Otar ve İnanç Çelengil'in Ege otları kavurması takip etti. Caner Tübek'in 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KRİSTAL MASA DAVETİNDE YERLİ VE YABANCI 
10 BAŞARILI ŞEF, EGE LEZZETLERİNDEN OLUŞAN 
ENFES BİR MENÜ KURGULADI 


( 


PEAK TALKS KAPSAMINDA EGE'Yİ FARKLI KILAN DEĞERLER VE LEZZETLER TANITILDI 


imzasını taşıyan barbun balığından sonra konuklara Yılmaz Öztürk ve Maksut Aşkar'ın birlikte hazırladıkları oğlak yemeği sunuldu. Şef Aylin Yazıcıoğlu ise geceyi sakızlı kabak çiçeği sütlaç konseptiyle taçlandırdığı özel spesiyaliyle tamamladı. 


İLHAM VERİCİ HİKAYELER 

Projenin küratörü ve yaratıcılarından Kemal Demirasal önderliğinde 12-13 Mayıs tarihlerinde Alaçatı Yek'te gerçekleşen PEAK Talks konferansının ana teması Ege'ydi. 
Ege'de yaşamak, Ege'de yaşlanmak, Ege'den ilham almak, Ege'den beslenmek kısacası rüzgarı, denizi, kokusu, bereketi ile yosun ve yeşilin iç içe geçtiği bu coğrafyanın güzellikleri ve sürdürülebilirliği konuşuldu. Yurt dışından gelen misafir şefler, Ege bağlarında, Çeşme ve Alaçatı sokaklarında yollarını kaybederken yerel mezatlardan ve pazarlardan aldıkları malzemeler ve Ege'nin ilhamı ile sıra dışı bir sofranın kurucuları oldular. Arkas Turizm, BiletPro, Kristal Yağları, Lucien Arkas Bağları ve Arkas Trio değerli katkılarıyla PEAK'e ilk yılında destek verdi. 


| 
| 
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IPANELJ 


BALIKESİR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (BALOSB) BÖLGE MÜDÜRÜ MESUT ERAY: 


“75 MİLYON METREKARE 
BÜYÜME PLANLIYORUZ” 


9-10 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN 'BALIKESİR YATIRIM GÜNLERİ" ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA YATIRIM ORTAKLIKLARI İÇİN SEKTÖREL OTURUMLAR DÜZENLENDİ. KATILIMCILARA İSE BİREBİR GÖRÜŞME İMKANI SAĞLANDI. BALIKESİR YATIRIM GÜNLERİ'NDE 'SANAYİ' KONULU PANELE KONUŞMACI OLARAK KATILIM SAĞLAYAN BALOSB BÖLGE MÜDÜRÜ MESUT ERAY'LA BALIKESİR'İN 

YATIRIM ORTAMINI VE MEVCUT SORUNLARLA BİRLİKTE PLANLADIKLARI ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ 


BALOSB BÖLGE MÜDÜRÜ MESUT ERAY 


esut Bey, şu an 

Balıkesir'de kaç organize sanayi bölgesi 

bulunuyor? 
Balıkesir'de toplam yedi organize sanayi Bölgesi var. Merkezde ise iki tane organize sanayi bölgesi bulunuyor. 


> Peki, bu sene toplamda ne kadar talep öngörüyorsunuz? 

Şu anda elimizde belediye başkanımızın da ifade ettiği üzere 22 talebimiz var. Bu 22 talep, 100 hektara karşılık geliyor. Yani I milyon metrekarenin şu an talebi var. Biz ne kadar büyüye-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KONUŞMA FIRSATI YAKALADIK... 


ceğiz? 776 hektar daha büyüyeceğiz. 
Yani 7.5 milyon metrekare bir büyüme planlıyoruz. Bunun 1 milyon metrekaresine talip var şu anda. Daha henüz çağrıya da çıkmadık. Dergilerde, basında yer almadık. "Gelin, büyüyoruz” demedik. Onu da söyledikten sonra talebin çok daha fazla olacağını düşünüyoruz. Bir, iki yıl içerisinde arazileri bitiririz diye düşünüyorum. 


> Yatırımcılara arsa bulma konusunda yardımcı oluyor musunuz? 

Kendi arsamızı gösteriyoruz zaten. 
Arsa bulma konusunda yardımcı oluyoruz... 


BALIKESİR YATIRIM 
GÜNLERİ HAKKINDA 


Potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılara, Balıkesir'in sunduğu fırsatları Balıkesir'de yatırım yapmış yatırımcıların deneyimlerinden de faydalanarak tanıtma hedefine sahip Balıkesir Yatırım Günleri, yatırım ortaklıkları için uygun zemin oluşturmak hedefiyle 9-10 Mayıs tarihleri arasında ilk defa düzenlendi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı sahipliğinde; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğin yaratacağı etki ile Balıkesir'in, 2023 yılına kadar Türkiye'nin en büyük 10 ekonomisin- den biri olması için Balıkesir'in yerli ve yabancı yatırımcıların üssü haline getirilmesi planlanıyor. 


Etkinlik kapsamında ilk gün tarım ve gıda, sanayi, yenilenebilir enerji ve maden; ikinci gün ise turizm oturumları gerçekleştirildi. Bu alanlara yatırım yapmış önemli firmaların temsilcilerinin yer alacağı panellerde ekonomi alanında güçlü gazeteciler de moderatör olarak yer aldı. Oturumlarda belirtilen sektörlerde Balıkesir'in yatırımcılara sunduğu avantajlar tanıtılırken oluşturulan birebir görüşme salonlarında yatırıma uygun alanlarıyla 7 OSB temsilcisi ve milli emlak, devlet destekleri veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, KOSGEB, TKDK, KGF gibi kurumların temsilcileri ile izin ve ruhsat süreçlerinde görüş alan kurum temsilcileri bu konularda yatırım ortamına ilişkin soruları yanıtladı. 


> Genişlerken kendi içinde mi bir yayılma oluyor yoksa yeni bölgeler mi belirliyorsunuz? 

Kendi içimizde sektörel dağılıma önem veriyoruz. Gıdacılığı bir yerde, kağıtçılığı bir yerde, kimyacılığı da bir yerde toplamaya çalışıyoruz. Yer konusunda sektörel dağılım önemli. Yapmış 
olduğumuz parseller ortalama 10 
dönüm ve üstü, Üç etapta büyüyeceğiz. 
Birinci etap 120 hektar, ikinci etap 300 
hektar, son etabımız ise 250 hektar civarında... İlk olarak birinci etabın altyapısını ve parselleri hazırlayıp sanayicimize sunacağız. Önceliğimiz, 22 
talebe yönelik... Daha sonra diğer etapların altyapısını hazırlayıp onları da sanayicimizin hizmetine sunacağız. 


> Altyapı konusu biraz zor galiba? 

Çok haklısınız... Hem masraflı hem de zor. Bir galeri sistemi var. Bütün altyapıyı o sistemden geçiriyorsunuz. İki metreye iki metre... Bu özellikle yurt dışında örneklerini gördüğümüz bir sistem. Burada birkaç OSB'de bu sistem bulunuyor. 

Elektriği, suyu, atık suyu, fiber optik kablosu hepsi aynı yerden, aynı kapalı kanaldan geçiyor. Bunu yapmak tabii maliyet istiyor. Ama biz yine o galeri sistemine benzer bir sistem yapmayı planlıyoruz. Ankara'da onunla ilgili görüşmelerde bulunduk. Altyapı 


"ŞU ANDA ELİMİZDE BELEDİYE BAŞKANIMIZIN DA İFADE ETTİĞİ 
ÜZERE 22 TALEBİMİZ VAR. BU 22 
TALEP, 100 HEKTARA KARŞILIK GELİYOR. YANİ 1 MİLYON METREKARENİN ŞU AN TALEBİ VAR. 
BİZ NE KADAR BÜYÜYECEĞİZ? 
776 HEKTAR DAHA BÜYÜYECEĞİZ. 
YANİ 75 MİLYON METREKARE BİR BÜYÜME PLANLIYORUZ" 


önemli tabii. Mevcut arıtma tesisimizin kapasitesini artırmayla ilgili bir çalışmamız da var. 3300 metreküpten 10000 metreküp daha artış. Bakanlık tarafından 10000 metreküplük bir arıtma tesisinin daha bir ay sonra ihalesi yapılıyor. Bu tesis bir yıl içerisinde devreye girecek. Önemli firmaları getiriyorsunuz, onlara götürdüğünüz hizmetin kalitesini de artırmak zorundasınız. Yani Şişecam'ı, Kale'yi, Filli Boya'yı buraya getirdik. Üç şirketin aynı şehirde, aynı anda ve aynı OSB'de yatırım yapması vaki değildir. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu şirketlerin buraya gelmesi, verdiğimiz hizmetin kalitesini artırmak anlamına geliyor. 
Onlar sadece arazi demiyor. Mesleki eğitim ve lojistik gibi konulardan da bahsediyorlar. Her türlü konuda bu sanayicilerin ve firmaların yanında olmamız gerekiyor. 


(SOLDAN SAĞA) DINIZ ADIENT GENEL MÜDÜRÜ MÜKREMİN ERASLAN, ÇAĞSAN MERDİVEN FABRİKASI PROJE MÜDÜRÜ NAFİZ ÖZATALAY VE BALOSB BÖLGE MÜDÜRÜ MESUT ERAY 


ZAAW A 
KAMARA 


BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEKAİ KAFAOĞLU 


“YERLİ VE YABANCI 
FENOMENLER 
BALIKESİR'DE 
BULUŞACAK" 


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti Hükümeti'nin çalışmaları neticesinde yeni yatırım merkezlerinden biri olarak belirlenen Balıkesir'in turizm alanındaki yatırım potansiyelleri ve fırsatları, Balıkesir Yatırım Günleri'nin tanıtımı için yurt içinden ve yurt dışından sosyal medya fenomenlerini şehrimize getirerek, değerlerimizin tanıtımı için kendileri ile iş birliği yapacağız "yorumunda bulundu. 
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"ŞİŞECAM!, KALEYİ, FİLLİ BOYAYI BURAYA GETİRDİK. ÜÇ ŞİRKETİN AYNI ŞEHİRDE, AYNI ANDA VE AYNI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE YATIRIM YAPMASI VAKİ DEĞİLDİR. BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI. ÖNEMLİ FİRMALARI GETİRİYORSUNUZ. ONLARA GÖTÜRDÜĞÜNÜZ HİZMETİN KALİTESİNİ DE 


ARTIRMAK ZORUNDASINIZ" 


> Şehrin toplamda ithalat ve ihracat rakamları nedir? 

2017 TÜİK verilerine göre yaklaşık 
500 milyon dolar ihracat, 50 milyon 
dolar da ithalatımız var. Tabii bunun içinde şu da var. Firma, Balıkesir'den ithalatını ihracatını yapıyor ama merkezi İstanbul'da, yani bütün rakamlar İstanbul'a gidiyor. Bunu da dahil ettiğimiz zaman yaklaşık 700-750 milyon dolar civarında. Hedefimiz ise 1 milyar dolar. 


> Tarım yatırımcısına ne öneriyorsunuz? Burada muz ve çayın dışında her şeyin yetiştiğini söylüyorsunuz. Tarım yatırımcısı elma yetiştirirse Amasya'yı tahtından eder mi? Burada tarım en iyi hangi alanda yapılıyor? 

Meyve bahçelerine bakıldığında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Zekai Kafaoğlu'nun da dediği gibi Balıkesir'in her tarafının farklı bir özelliği olduğu görülüyor. 
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Şimdi sanayisini de canlandırmaya başladık. Tarımda çeşitlilik söz konusu, Manyas ve çevresine bakıldığında pirinç, çeltik gibi ürünleri görüyoruz. 
Meyve bahçelerini Dursunbey'de ve Sındırgı'da görüyoruz. Burada armut, elma, kiraz gibi ürünleri görmek mümkün. 


> Yatırımları artırmayı düşünüyorsunuz ama bölgenin coğrafi zenginliklerini düşündüğümüzde, buradaki doğa nasıl korunacak? 

Çok güzel bir soru... Birkaç konuşmacı da bu konuya değindi. Burada planlamayı doğru yapmak gerekiyor. Biz Balıkesir'de bölgenin coğrafi özelliklerine uygun OSB kurmaya özen gösteriyoruz. Örneğin; Burhaniye'de, Ayvalık'ta Endemik Bitkiler Organize Sanayi Bölgesi kuralım... 

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Körfez Bölgesi'ne de turizm olarak bakıyor. 


GÜNEY MARMARA KALKINMA 
AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSİ KOORDİNATÖRÜ CANDAN ŞAHİN 


inwestin.balikesir.com 


"Türkiye'de 26 Kalkınma Ajansı bulunuyor. Güney Marmara Kalkınma Ajansı; Balıkesir ve Çanakkale illerini kapsayan bir ajans. Ajansımız bünyesinde yatırım destek ofisleri var. 
Balıkesir ve Çanakkale'de birer tane bulunuyor. Yatırım destek ofislerimizin en önemli görevlerinin, yatırımcıların yatırım yapmalarını sağlamak olduğunu söyleyebilirim. Bunun için öncelikle yatırım ortamının tanıtılması anlamında çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Şu an yaptığımız faaliyet de bunun bir parçası... Bu kapsamda inwestin.balikesir. 
com sitesini hazırladık. Burada yatırımcılarımız; Balıkesir'de öne çıkan sektörlerde (tarım, hayvancılık, turizm, sanayi, madencilik, enerji) iş akış süreçlerinden tutun, (yani yatırımcı o alanda yatırım yapabilmek için hangi izin/ruhsat basamaklarından geçmeli) bu bilgilerden tutun, hangi teşvikleri alabiliyor, o alanda yatırım yapmış yatırımcıların bilgileri, interaktif harita üzerinde OSB'ler nerelerde yer alıyor, tarım/hayvanaılık anlamında nerede ne yetişiyor, maden ürünleri anlamında haritasal dağılımı, bununla ilgili tüm bilgilere ulaşabiliyorlar. Yatırımcılarımızı bilgilendirdiğimiz önemli bir platform." 


Orta bölge ve Bandırma bölgesine ise sanayi olarak bakıyor. Bigadiç ve dağlık kesimlerde tarım ve hayvancılık ön plana çıkıyor. Balıkesir'i bu şekilde bölmeye çalışıyoruz. 


> Geçtiğimiz yılın istihdam rakamları ve bu yıla yönelik beklentileriniz hakkında bilgi alabilir miyiz? 

2015 yılında göreve başladım. 
Başladıktan sonra ise elimde ne var, neyle karşılaştım, önce onun anketini yaptım üniversite ile iş birliği kurarak... Anket verilerini topladım. Bu verilerden biri de istihdam verileri... 
Kasım 2015'te 5 bin 800 kişi çalışıyordu. Şu anda Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nda bir proje hazırladım, Mesleki Eğitim Projesi... Bu kapsamda yine bir anket çalışmasına ihtiyaç duydum. Anketi yaptırdım ve istihdam rakamı aldım. Şu anda 8 bin 
200 kişi çalışıyor. En önemli özelliğimiz öncelikle yeşile önem vermemiz. 
İkincisi kadına önem vermemiz. 
Herkes onu söyledi dikkat edersiniz, çünkü kadınları teşvik ediyoruz. 
Hakikaten ince kaynak yapan kadınlar var. O iş biraz daha hassasiyet gerektiriyor ve kadınlar da güzel iş çıkartıyor. 

Bir de sadakat çok daha ön planda. 
Kadınlar inandığı firmanın peşinden sonuna kadar devam ediyor. Biz de iki yıl evvel OSB'deki kadın çalışanlarımızın çocukları için bir kreş açtık. Şu anda 65 tane çocuğumuz var. 


> Bu arada siz ne işle meşguldünüz? 
Hangi alanda çalıştınız? 

Ben emekli albayım. TSK'da 30 yıl çalıştım. Ondan sonra albaylığımın ilk yılında emekli oldum. "Uluslararası ilişkiler' alanında yüksek lisans yaptım. Harp Okulu'nda Makine Bölümü'nden mezunum. Fark derslerimi vererek makine mühendisliği diploması aldım. Yerel yönetimler okuyorum, ikinci sınıf öğrencisiyim. 
İki yıl belediye başkan yardımcılığı yaptım. Daha sonra, 'gel Balıkesir OSB'yi bir ayağa kaldır' dediler. 
Şimdi buraya geldim, burada çalışıyorum ve üçüncü yılım... 


ANNEMİN İŞİ BENİM 
GELECEĞİM PROJESİ 


'Annemin İşi Benim Geleceğim' 

projesi ile 17 Ekim 2016 tarihinde Borusan A.Ş. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan bir protokolle, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde; kadın istihdamı sağlamak ve çalışan kadın sayısını artırmak amacıyla kurulan kreşe, OSB'de çalışan annelerin çocukları kayıt olabiliyor. 

36 aylıktan 66 aylığa kadar olan 
çocukların kabul edildiği kreşin mevcut 
65 öğrencisi bulunuyor. 


BALIKESİR YATIRIM GÜNLERİ ETKİNLİĞİNE KİMLER KATILDI? 
* Yeni yatırım yapmak isteyen yatırımcılar 


* Farklı bir yerdeki yatırımını daha avantajlı bölgelere taşımak isteyen yatırımcılar 


* Halihazırda Balıkesir'de yatırımı olan ancak yatırımını büyütmek veya farklı alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar 


* Yatırıma uygun arazi, iş kurma süreçleri ve devlet destekleri hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmak isteyen yatırımcılar 


* Yatırımcılara yön gösterme misyonu olan kurum ve kuruluşlar, yetkililer 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IFESTİVALJ 


İKİNCİ EL EŞYALAR 
SAHİPLERİNE KAVUŞUYOR 


ATMA DEĞERLENDİR, TÜKETİMİ AZALT, MUTLU OL. DÜNYAYA DAHA AZ KARBON AYAK İZİ BIRAK MOTTOSU İLE BU YIL 2-3 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA 10'UNCU KEZ KİLYOS'TA DÜZENLENECEK OLAN İKİNCİ EL EŞYA FESTİVALİ, ANTİKACILAR, İKİNCİ EL ÜRÜNLERİNİ SATAN AİLELER, TASARIMCILAR VE YARDIM KURULUŞLARI OLMAK ÜZERE 200 STANDA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK 


Dalida Özatay Erus / dalida.ozatay©platinonline.com 


rtan tüketim çılgınlığı, insanoğlunu sadeleşmeye yönlendiriyor. Bu konuda yazılan kitaplar, gerçekleşen etkinlikler ise sadeleşmenin yani minimal ve yalın olanı seçmenin yaşamı kolaylaştırdığını savunuyor. Yıllar içinde biriken, bir gün lazım olur diye bir köşe- de tutulan eşyalar çoğaldıkça yaşam alanlarımızda yaşamak daha bir zorlaşıyor. 
Bu döngüyü değiştirmek üzere de devreye ikinci el eşya pazarları giriyor. 
Avrupa'daki şehirlerde rastladığımız ikinci el eşya pazarları, son yıllarda ülkemizde de kurularak meraklılarını ağırlıyor. “Atma değerlendir, tüketimi azalt, mutlu ol. Dünyaya daha az karbon ayak izi bırak” mottosuyla bu yıl 2-3 Haziran'da 10'uncu kez Kilyos'ta düzenlenecek olan İkinci El Eşya Festivali; antikacılar, ikinci el ürünlerini satan aileler, tasarımcılar ve yardım kuruluşları olmak üzere 200 standa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 
İşletme eğitimi aldıktan sonra çocuk gelişimi ve eğitimi ile çocuk yogası konularında da kendisini yetiştiren Aslı Kamber ile çevirmen Hülya Yavuz Tuncay'ın düzenlediği festival, 10 binin üzerinde bir kitleyi ağırlıyor. Kamber ve Tuncay, festivale sosyal sorumlulu refleksini de katarak 15 çocuğa bursu sağlıyor. 


<2) 


» ALS ZU .—. 


FESTİVALİN KURUCULARI ASLI KAMBER VE HÜLYA YAVUZ TUNCAY 


> Tüketimin yoğun olduğu günümüzde bu tür yaklaşımlar nasıl karşılanıyor? 

Beş yıl önce ilk olarak sosyal medyada ikinci el grupları açtık daha sonra ikinci el festivalleri düzenlemeye başladık. 
Yoğun ilginin yanı sıra ikinci el ürün kullanımına sıcak bakmayan bir kitle olduğunu da gördük. Fakat şu an s0syal medyadaki 110 binin üzerinde üyesi olan gruplarımızda yoğun satış veya 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alışveriş yapan bir kitle var. 
Festivallerimizde ise 10 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyoruz. 


15 ÇOCUĞA BURS SAĞLANIYOR 


» Siz bu fikri nasıl geliştirdiniz? 
Öğrenciyken yurt dışında bizler de ikinci el pazarlarını ziyaret eder alışveriş yapardık. Neden ülkemizde olmasın düşüncesi ile projeyi hayata geçirdik. 
Fakat yurt dışından farklı olarak işin içine sosyal sorumluluğu da ilave ettik. 
Her festivalde 15 çocuğa burs veriyoruz. Ayrıca pek çok derneğe festivallerimizde yer vererek projelerinde kullanabilmeleri için gelir elde etmelerini sağlıyoruz. 


> “Atma değerlendir, tüketimi azalt, mutlu ol mottonuz çok dikkat çekici. 


ASLI KAMBER: “TÜRKİYE'DE İKİNCİ EL EŞYA KULLANIM ALIŞKANLIĞININ EDİNİLMESİ İÇİN FARK YARATMALIYDIK. FESTİVALLERİ, PİKNİK YAPMAKTAN 


HOŞLANA 


İNSANLARIMIZIN İLGİ GÖSTEREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ 


ORMAN İÇİNDE, 5 DÖNÜMLÜK YEŞİL ALANDA DÜZENLEMEYE BAŞLADIK. 


AYRICA MÜZİK, DANS, EĞLENCE, ÇOCUKLAR VE BÜYÜKLER İÇİN GÖSTERİLER ORGANİZE EDEREK İKİNCİ EL KULLANIMINA SICAK AİLELERİN BİLE FESTİVALİ ZİYARET ETMESİNİ SAĞLIYORUZ” 


BAKMAYA 


Pek çok insanın da bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor. Bilinçli bir tüketici olmak için neler yapılmalı? 
Kullanılmış ürünlerin satışı sayesinde öncelikle doğaya daha az zarar veriyor ve evdeki eşyalarımızı çöpe atmak yerine satarak aile bütçesine katkı sağlıyoruz. Alıcılar ise festivalden satın aldıkları ürünlerin sıfırını almak yerine neredeyse dörtte biri fiyatına hâlâ kullanılabilir durumdaki eşyalara ulaşabiliyor. Festivallerde en çok ilgi çeken ürünler çok az kullanılmaları sebebi ile genelde çocuk ürünleri oluyor. 
Ayakkabı, kıyafet, kitaplar gibi pek çok ürünü çok uygun fiyatlara almak mümkün. Hatta bazı aileler çocukları için stand alıyor, çocuklar kendi eşyalarını satarak para kazanmayı tecrübe ediyor. 
Bir diğer önemli konu ise dernek stantları. Dernekler, bağışlanan sıfır veya ikinci el veya el emeği her tür ürünü satabiliyor. Ve amaçları sadece sosyal sorumluluk projelerinde kullanılmak üzere gelir elde etmek. Ayrıca biz de her festivalde 15 çocuğa burs veriyoruz. 
Sonuç olarak baktığımızda aslında bu festivalde kazan kazan söz konusu. 
Festival sonunda stand sahipleri, ziyaretçiler ve emeği geçen, katkısı bulunan herkes büyük bir sosyal sorumluluk projesinin parçası oluyor. 


> Kendi özelinizde nasıl davranıyorsunuz? Çocuklarınıza bu konuda nasıl bir eğitim veriyorsunuz? 

Öncelikle yeni bir eşyaya ihtiyacımız olduğunda gruplarımızda bu talebimizle ilgili ilan veriyoruz. Binlerce üye arasından mutlaka ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Aynı zamanda kullanmadıgımız veya artık ihtiyacımız olmayan ürünleri hem gruplarımızda hem de festivallerimizdeki stantlarımızda satarak hem aile bütçemize katkı sağlıyor hem de çok uygun fiyatlarla ikinci kullanıcıya ulaşmasına olanak veriyoruz. 
Çocuklarımız yeni bir oyuncak istediginde dahi oyuncaklarını satarak yenisini alabilecekleri konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. 


» Yurt dışında yapılan ikinci el pazarlarını örnek alıyorsunuz. Oradaki gözlemleriniz neler? 

Yurt dışında bilinçli bir ikinci el kullanıcı kitlesi mevcut. Bunun için de sürekliliği olan mekanlarda ikinci el pazarları kuruluyor. Türkiye'de ise ikinci el eşya kullanımı alışkanlığının edinilmesi için fark yaratmalıydık. 
Festivalleri, piknik yapmaktan çok hoşlanan insanlarımızın ilgi gösterebilecegini düşündüğümüz orman içinde, 5 
dönümlük yeşil alanda düzenlemeye 


başladık. Ayrıca müzik, dans, eğlence, çocuklar ve büyükler için gösteriler organize ederek ikinci el kullanımına sıcak bakmayan ailelerin bile festivali ziyaret etmesini sağlıyoruz. Gelen kişiler uygun fiyatlarla neredeyse sıfır ayarında veya hiç kullanılmamış ürünleri aldılar ve alışverişin yanı sıra Türkiye'de daha önce yaşamadıkları bir ortamla karşılaştılar. Şuanda İstanbul'un her yerinden ziyaretçi ağırlıyoruz ve ziyaretçiler her seferinde bir sonraki festivalimizi heyecanla beklemeye başladılar. 


> Festivalde ne tarz stantlar yer alıyor? 
Antikacılar, ikinci el ürünlerini satan aileler, tasarımcıların ve el emeği ürünleri satanların stantları, yardım kuruluşlarının stantları dahil 200 stand kuruluyor. 


“FARKINDALIK İÇİN FARK 
YARATTIK” 

“En ilginç anımız, festivale gelen bir ziyaretçinin bir antikacının standında şu an hayatta olmayan anne ve babasının fotoğrafını görüp satın aldığını bize bildirmesiydi. 200 stand arasında çok ilginç ürünlerle karşılaşmak mümkün. Özellikle antika stantlarında hikayesi olan pek çok eşya veya objeyle karşılaşabiliyorsunuz. 
Gramofonlar, pikaplar, plaklar, kitaplar, eski fotoğraflar... Diğer yandan tasarımcıların stantlarında da farklı ürünler yer alıyor. Örneğin eski şişeleri lamba haline getirerek hem şık bir dekorasyon ürünü elde eden hem de geri dönüşüme katkı sağlayan bir tasarımcımız var. Dernekler, festivalde maddi yardım kabul etmiyor fakat ziyaretçiler kullanmadıkları eşyalarını satılmak üzere derneklere bağışlayabilir veya derneklerin stantlarından çok uygun fiyatlarla alışveriş yaparak katkı sağlayabilir. Festivalimiz şuanda Türkiye'de bu kadar büyük çaplı yapılan tek festival. Ziyaretçiler hem ucuz alışverişin keyfini çıkarıyor hem de iki gün boyunca keyfli zaman geçiriyor. 
Günün sonunda ise ulaşılan amaçlar doğrultusunda sürekliliği uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor.” 
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GİRİŞİMİ 


GENÇ GİRİŞİMCİLERE İLHAM VERİYOR 


'SEVDİĞİN İŞİ YAP' KİTABININ YAZARI, JOVEN ACADEMIA'NIN KURUCUSU VE LİSANSLI FUTBOL MENAJERİ MUSTAFA AÇIKGÖZ, HER GİRİŞİMİNDE ADETA BİR ORGANİZATÖR GİBİ ÇALIŞIYOR. 
JOVEN ACADEMİIA'YI DÜNYA MARKASINA DÖNÜŞTÜRMEK İSTEYEN GENÇ GİRİŞİMCİ, FUTBOL MENAJERLİĞİNDE İSE DÜNYADA ÖNEMLİ TRANSFERLERİN ALTINA İMZA ATACAĞINA İNANIYOR 


Bahar Akgün / bahar.akgun ©platinonline.com 


SEVDİĞİN İŞİ YAP KİTABININ YAZARI, JOVEN ACADEMİA'NIN KURUCUSU VE LİSANSLI FUTBOL MENAJERİ MUSTAFA AÇIKGÖZ 


7 yıllık yaşamına pek çok başarıyı 
sığdıran genç bir girişimci ile karşı karşıyayız. Joven Academia'nın kurucusu, lisanslı futbol menajeri ve Ceres Yayınları'dan çıkan “Sevdiği İşi Yap” kitabının yazarı Mustafa Açıkgöz, baba mesleği olan dorse tamir ustalığı yerine girişimci olmayı tercih ettiğini ve bu yolda önemli adımlar attığını söylüyor. “Önümde iki seçenek vardı. Ya okuyacaktım ya da 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babadan oğula geçen mirası devralacaktm. Bunun için tek bir şansım vardı. 
Okumak... Ben de onu yaptım. 
Okurken hep çalıştım. Bu süreç zarfında kendimi tanıdım, yeteneklerimi keşfettim, hedef belirledim ve yolumu çizdim” diyen Açıkgöz, Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nden mezun oldu. İngilizcesini 
geliştirmek için yaz tatilleri boyunca 3 
kez Amerika'ya giden, üniversite ikinci 


sınıftayken girişimcilik konusunda kendisi gibi öğrenci arkadaşlarının potansiyellerini harekete geçirmek adına Kocaeli Üniversitesi Genç Girişimciler Kulübü'nü kuran Açıkgöz, İK departmanında yaptığı stajın ardından masabaşı iş yapmanın asla kendisine göre olmadığını fark etti. Çok daha sosyal bir iş yapması gerektiğini hisseden Açıkgöz, 2013'te yani üniversite üçüncü sınıftayken Joven Academia şirketini kurdu. Daha sonra tüm organizasyonlarını bu şirket üzerinden yapmaya, Türkiye genelindeki pek çok uzman ismi, binlerce üniversite öğrencisiyle buluşturmaya başladı. Bu sayede 65 farklı şehirde 150 bin öğrenci- ye ulaştı. 


HAYALLERİNİ TEK TEK GERÇEKLEŞTİRİYOR 

Bir organizatör gibi çalıştığını ifade eden Mustafa Açıkgöz “Örneğin Joven Academia firmasının kurucusu olarak hem etkinliklerde konuşmacıyım hem de işi organize eden kişiyim. Bir zirve programının A'dan Z'ye tüm detayıyla kendim ilgileniyorum. Lisanslı futbol menajerliği de önce bir hayaldi. Sonra hedef oldu. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. 
Profesyonel bir futbol geçmişim yok ama futbol dünyasından önemli işler başarmış kişilerle çeşitli organizasyonlarda bir araya geldiğimizde benim de oyuncular konusunda ve futbol mantalitesi anlamında gözlemlerimin, yorumlarımın ve bakış açımın hemen hemen onlarla aynı olduğunu keşfedince kendime, “bu işin menajerlik boyutu olabilir mi?” sorusunu sordum ve Aralık 2017 tarihi itibariyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun mülakat ve seminerlerini başarıyla tamamlayarak Türkiye'deki aktif 100 civarı lisanslı 


FİFA menajerinden biri oldum. Bugün itibariyle aktif olarak 8 futbolcu ile çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde bu sayı giderek artacak. Lisanslı futbol menajerliği de yine bir organizasyon gerektiriyor. 
Elimizde ki ürünü (oyuncu CV'sini) kulüplere pazarlıyoruz. İş, olumlu aşama- ya geldiğinde bu kez işin organizasyon boyutu ortaya çıkıyor. “Girişimci-yazarmenajer? kimliğimin başına aslında “organizatör” unvanını da ekleyebiliriz” diyor. 


YENİ GİRİŞİMCİLERE ÖZEL BİR BAŞUCU KİTABI 

Ceres Yayınları'ndan çıkan “Sevdiğin İşi Yap” kitabıyla yazar kimliğini de öne çıkaran Mustafa Açıkgöz, kendisi gibi genç girişimcilere bu kitapla nasıl bir misyon aşılamayı hedeflediğini ise şöyle anlatıyor: “Mezun olduktan sonra deneyimlerimi benim gibi genç ve yeni girişimci arkadaşlarımla paylaşmak istedim. 
Girişimciliğimin başlarında yaptığım hataları ve öğrendiklerimi bir kitapta toplamaya karar verdim. Bu kitap, aynı zamanda yeni girişimciye bir rehber niteliğinde olmalıydı. Bu nedenle kendi deneyimlerimin yanı sıra alanında isim yapmış uzman kişilerin başarılarına, başarısızlıklarına ve farklı deneyimleri- ne yer verdim. Girişimcilikte önemli konulara, dikkat edilmesi gereken noktalara da değindim. Yeni bir girişimi olan veya mevcut bir girişimi pivot etmek isteyen kişiler için başvuru niteliginde bir kitap hazırladım. Bir girişimci- nin bilmesi ve uygulaması gerekenleri, başarı ve başarısızlık hikayelerini farklı tavsiyelerle derledim. Okuyucudan 


gelen geri bildirimlere bakınca amacı- 


ma ulaştığımı görüyorum. Girişimci öncelikle piyasayı doğru analiz etmeli, bir işin ekip ile yapılacağını bilerek doğru ekibi kurmalı, maddi desteği yok ise bunun için melek yatırımcılardan 


“SEVDİĞİN İŞİ YAP KİTABIYLA 
YENİ BİR GİRİŞİMİ OLAN VEYA 
EVCUT BİR GİRİŞİMİ PİVOT 
ETMEK İSTEYEN KİŞİLER İÇİN BAŞVURU NİTELİĞİNDE BİR KİTAP HAZIRLADIM. BİR GİRİŞİMCİNİN BİLMESİ VE UYGULAMAS 
GEREKENLERİ, BAŞARI VE BAŞARISIZLIK HİKAYELERİNİ 
FARKLI TAVSİYELERLE DERLEDİM. 
OKUYUCUDAN GELEN GERİ BİLDİRİMLERE BAKINCA AMACIMA ULAŞTIĞIMI GÖRÜYORUM” 


mutlaka destek almalı, başarı ve başarısızlık hikayelerini mutlaka araştırmalı, girişimcilik ile ilgili farklı kitaplar okuyup film izlemeli. En önemlisi kendine, girişimine inanmalı ve risk almalı.” 
Açıkgöz'ün yazmayı planladığı ikinci kitabı ise kendi deneyimlerini anlatacağı farklı bir kurguya sahip olacak. 


“EYLEM PLANI İLERİYE YÖNELİK OLMALI” 

Ekim 2017'den bu yana üniversite öğrencilerine girişimcilik konulu seminerler veren Mustafa Açıkgöz, bu öğretim yılında 45 üniversitede 25 binin üzerinde öğrenci ile buluştu. Açıkgöz'e göre genç girişimcilerin yaptığı en büyük hata, yeterince ve doğru araştırma yapmamaları... 
Her girişiminin 5 ya da 10 yıllık bir plan doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini ifade eden Açıkgöz, “Eylem planı ileriye yönelik olmalı. Bu girişim daha önce denendi mi? Denenmişse yaşanılan sorunlar nelerdi? Niçin başarılı olmadı? 
Veya başarılı olanlar nasıl başardı? Bu soruların yanıtları aranmalı. Girişimciler, ekiplerini kurarken dikkatli olmalı. İşe inanan, işi benimseyen ve ortak hedefe yürümeyi bilen kişilerle çalışılmalı” diyor. 
Günümüzde girişimcilik ekosisteminde e-ticaretin öneminin giderek arttığını dile getiren Açıkgöz, “İyi bir fikir varsa doğru kodlama, yazılım ve tasarım ile çok başarılı hale gelebilir. Y ve Z Kuşağı hemen başarılı olmak ve kolay yoldan zengin olma düşüncesindeler. Bu nedenle teorik eğitimden ziyade kodlama, yazılım ve grafik tasarım alanlarında kendilerini geliştirebilirler” yorumunda bulunuyor. 


HERKESİN HAYALLERİNE DOKUNMAK İSTİYOR 

Hedeflerini gerçekleştirebileceği şehrin İstanbul olduğuna karar veren Mustafa Açıkgöz, Haziran 2018'de Kocaeli'den İstanbul'a taşınacağını belirtiyor. Hem Joven Academia hem de 
futbol menajerlik şirketiyle herkesin hayallerine dokunmak istediğini söyleyen Açıkgöz, 2018 
hedeflerinin yanı sıra orta vadeli hedefleri hakkında da şu açıklamada bulunuyor: “İnsanların, özellikle gençlerin bilmedikleri, farkına varamadıkları yetenekleri varsa bunları keşfetmelerini sağlayacak bir ortamda herkesi kucaklamak istiyorum. Orta vadede İstanbul'da spikerlik, diksiyon ve sunuculuk eğitimi veren bir kurs açmayı planlıyorum. Bu alanda Türkiye'de belirli yerlerde bu eğitimleri veren kurumlar olsa da bu sektöre farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Hayallerim oldukça fazla. Sırasıyla ve adım adım ilerliyorum. Joven Academia'yı bir dünya markası haline getirmek istiyorum. Bunun için adımlar attım. Hedefim, 2 yıl içerisinde dünyada ses getirmesi. Futbol menajerliği konusunda da dünyada önemli transferlerin altına imza 


atacağıma inanıyorum.” 
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İş ve ekonomi dünyası armaklarınızın ucunda... 


BANKALAR 

KULUÇKA 

MERKEZLERİ 

FİNANSM. li 

DANIŞMANINI | İLE DÜNYADAKİ 
SOKAK STİLLERİNİ ik DERLEDİK 


PROJEKSİYONU... A 
ALBARAKA TÜRK GENEL MÜDÜRÜ 


ALBARAKA TÜRK, KUZEY IRAK VE TÜRK CUMHURİYETLERİ'NDEKİ FAALİYETLERİNİ ARTIRIYOR. BANKA, AVRUPA'DA İSE TAMAMEN DİJİTAL BİR,PLATFORM ÜZERİNDEN İLERLETECEĞİ KATILIM BANKACILIĞI iz DÜNYA ÇAPINDA FARK YARATMAYA HAZIRLANIYOR 


v 


GİRİŞİM * GALATA BUSINESS ANGELS, INSIDER'IN ALDIĞI TI MİLYON DOLAR YATIRIM İLE 

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MELEK YATIRIMCI ÇIKIŞINI YAPTI » İNŞAAT * YATIRIMCILARINA 

KAZANDIRAN LÜKS KONUT PROJELERİ * GASTRONOMİ * 42 MASLAK'TA AÇILAN TÜRK LEZZET MÜZESİ, MUTFAĞIMIZIN REFERANS MERKEZİ OLACAK 


152240 2018/05 


yükü 


1301”62902 


Tr. TürkMedya 
, Google play 
Işte başarı, Platin değerinde haberlerle gelir! 


veleyel 


ANAMED: TARİHİN MERKEZİNE YOLCULUK /DOĞUŞ GRUBU TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SANATA Bİ YER PLATFORMU; '2015 YILINDAN BU YANA GENÇ SANATÇI ADAYLARININ YANINDA' / İSTANBUL MODERN GEÇİC MERANINDA AÇILDI / SERGİ / SANAT VE TARİH RAFLARI / SİNEMA 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ISERGİJ 


'TARIHIN MERKEZİNE SEYAHAT: 


FOTOĞRAF VE OSMANLI TARİHİNİN YENİDEN KEŞFİ (1886)' KÜRATÖRLER: BAHATTİN ÖZTUNCAY, AHMET ERSOY VE DENİZ TÜRKER 

30 EYLUL 2018 TARİHİNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR. 

TÜRKER ART GALERİ / ŞAKAYIK SOKAK FUL APT. NO:43 D2 TEŞVİKİYE İSTANBUL 


TARİHİN MERKEZİNE YOLCULUK 


ÖMER M. KOÇ KOLEKSİYONU'NDA YER ALAN, SULTAN Il. ABDÜLHAMİD'İN HAZIRLATIP ALMANYA ŞANSÖLYESİ OTTO VON BISMARCKA HEDİYE ETTİĞİ ÜÇ CİLT FOTOĞRAF ALBÜMÜ AÇILACAK SERGİ İLE BİRLİKTE GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR... 


oç Üniversitesi Anadolu 

Medeniyetleri (o Araştırma 

Merkezi (ANAMED), LI. 

Abdülhamid'in özel bir keşif gezisi misyonuyla hazırlatıp Almanya şansölyesi Otto von Bismarck'a hediye ettiği üç cilt fotoğraf albümünü merkezine alan sergiyi tarih ve fotoğraf meraklılarıyla buluşturuyor. Küratörlüğünü Bahattin Öztuncay, Ahmet Ersoy ve Deniz Türker'in üstlendiği, tasarımını ise Yeşim Demir Pröhl'ün yaptığı Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Tarihinin Yeniden Keşfi (1886) başlıklı sergi, 10 Mayıs'ta açıldı. 
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ERKEN OSMANLI YERLEŞİMLERİNE YOLCULUK 

1886 yılında NM. Abdülhamid'in talimatıyla Yıldız Sarayı Kütüphanesi için bir düzineden fazla fotoğraf albümü hazırlandı. Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya'nın siyasi ilişkilerinin güçlendiği 19. yüzyıl sonunda, sultan tarafından Bismarck'a armağan edilen bu gösterişli albümlerden üçü, 2017'de Ömer M. Koç Koleksiyonu'na eklendi. 
Albümler, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti Bursa ile Yenişehir, İznik, Söğüt ve Bozüyük gibi erken Osmanlı yerleşim birimlerini kapsamlı olarak 


belgelemek amacıyla, Hoca Ali Rıza, Serverili Ahmed Emin, Ahmet Şekür ve Mehmed Emin gibi dönemin önde gelen fotoğrafçı ve ressamlarından oluşan keşif heyetinin bölgedeki çalışmaları sonucu oluşturuldu. 

Paspartulanan ve altlarına özenli el yazısı ile Osmanlı Türkçesi ve Fransızca açıklamaların eklendiği fotoğraflar, yerleşim yerleri, mimari yapılar ve peyzaj hakkında detaylı bilgiler içeriyor. 
Keşif gezisi rotasındaki dramatik manzara, kasaba ve anıtların yanı sıra bölge sakinleri, özellikle çevrede yaşayan Türkmen yörük aşiretlerinin kayde- 


dildiği orijinal fotoğraflar, kendilerine farklı koleksiyonlardan eşlik eden tamamlayıcı belge, görsel ve yayınlarla birlikte ilk kez bir arada ANAMED Galerisi'nde sergilenecek. Aynı zamanda Fransız Gaumont Pathe arşivinden Bursa'nın bilinen ilk video görüntüleri de ziyaretçilere sunulacak. 


HANEDAN VE EFSANELER 

"Tarihin Merkezine Seyahat: Fotoğraf ve Osmanlı Tarihinin Yeniden Keşfi", 
1886 keşif gezisini, 19. yüzyıla ait yeni 
görsel teknoloji olan fotoğrafın tarihsel anlatı, hanedan efsaneleri ve aşiret hatıraları gibi daha eski bilgi türleriyle harmanlanışına ilişkin bir örnek 


olarak değerlendiriyor. Sergi, arşiv belgelerinin izinde ziyaretçilere keşif gezisi rotasında eşlik ediyor; Osmanlı İmparatorluğu'nun köklendiği toprak- Cortumes des feremesl ne Game 


e 


ların, bu efsanevi coğrafyanın uzak geçmişine dair var olan hafıza kat- İNÖNÜDEKİ YÖRÜKLERİN IYAFETLERİ, Il ABDULHAMID'DEN B 
manlarının fotoğraf yoluyla nasıl geri | ALBÜMLER, ÖMER M. KOÇ KOLEKSİYONU, Y. 1886 


kazanıldığını ve yeniden yaratıldığını 


ortaya koymayı hedefliyor. SERGİYLE AYNI İNGİLİZCE İSMİ TAŞIYAN AKADEMİK YAYIN OTTOMAN ARCADIA; 

| TEE HAMIDIAN EXPEDİTION TO THE LAND OF TRIBAL ROOTS (1886) SERGİ İLE 
EŞ ZAMANLI OLARAK ANAMED TARAFINDAN SATIŞA SUNULACAK. SERGİNİN KÜRATÖRLERİNDEN AHMET ERSOY VE DENİZ TÜRKERİN YANI SIRA SELİM DERİNGİL REŞAT KASABA, BEATRICE ST. LAURENT, THOMAS G. OTTE, BERİN GÖLÖNÜ VE SİNAN KUNERALP'İN YAZILARININ YER ALACAĞI KİTAP, ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA TÜRKÇE OLARAK DA YAYIMLANACAK 


SMARCKA HEDİYE 


OTTOMAN ARCADIA 
THE HAMIDIAN EXPEDITION TO THE LAND OF TRIBAL ROCTS (1886) SELİM DERİNGİL, AHMET ERSOY 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 


“İk “rek gap ii ipeği si Serie ye Şİİ sne ER Rp Ee AZE er 8 ERİŞ örme eğer bek, PEŞ e pa vk e ağn iz bap hr alem ml ördü v9 pk ğa İYİNİN A in İİ İlker Ae iri yi mia 45 MA Şe, > 
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|İGÜNCELI 


DOĞUŞ GRUBU TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SANATA Bİ YER PLATFORMU: 


2015 YILINDAN BU YANA GENÇ SANATÇI 
ADAYLARININ YANINDA 


'SANATA Bİ YER 18, BOMONTİADA'NIN DUVARLARINDAN HAYATIMIZA ULAŞIYOR! GENÇ SANATÇI ADAYLARI İÇİN DAHA FAZLA ALAN YARATAN VE SANATSEVERLERİ ULAŞILABİLİR SANAT İLE BULUŞTURAN DOĞUŞ GRUBU'NUN SANATA YÖNELİK SOSYAL SORUMLULUK PLATFORMU SANATA Bİ YER'İN, 'SANATA Bİ YER 18” BAŞLIKLI 2'NCİ KARMA SERGİSİ, 22-24 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA BOMONTİADA'DA 


oğuş'tan İyi Bir Gelecek çatısı altında topladığı farklı disiplinlerdeki sosyal sorumluluk projelerini kültür-sanat, eğitim ve spor alanlarında sürdüren Doğuş Grubu, çok sayıda proje ve platforma destek sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda sanata verdiği destekler ile hem genç sanatçıları hem de sanatseverleri sanat ile buluşturan 'Sanata Bi Yer' platformu tam da bu amaçla yola çıkıp, güzel sanatlara ilgi duyan ve bu alanda eğitim alan genç sanatçı adaylarına görünür olma ve çalışmaları için yeni alanlar yaratmanın önünü açıyor. Çalışmalarını doğru yerde, doğru kişiler ile buluşturmak isteyen genç sanatçı adaylarına, işlerini sergileyebilecekleri ve ulaşılabilir olacakları alternatif mekanlar yaratıyor. 
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SANATSEVERLERİ KARŞILAYACAK... 


900'Ü AŞKIN ÜYE VE 3 BİN 
500'DEN FAZLA ÇALIŞMA 

'Çünkü Sanat Alan İster' mottusu ile başlayan bu yolculukta 'Sanata Bi Yer' platformu, bilinen sergileme algılarını kırarak sanatı sokağa çıkarıyor ve sanatseverlere genç sanatçıların çalışmaları ile ansızın karşılaşma fırsatı sunuyor. 
Bu karşılaşma alanları hem izleyiciler için hem de üretimlerini paylaşmak isteyen genç sanatçılar için bir buluşma noktası oluyor. Sanata Bi Yer platformunda web sitesine kayıtlı 900'ü aşkın üye ve 3 bin 500'den fazla çalışma bulunuyor. Her geçen yıl büyümeye devam eden bu aileden 300 öğrencinin, 400'ü aşkın çalışması Doğuş Grubu'na bağlı restaurant, showroom ve festival alanlarında sergilenirken 60'ı aşkın çalışma 


ise bu yolculukları sonucunda yeni evlerine ulaştı. 


'SANATA Bİ YER 18' 

Sanata Bi Yer Platformu'nun bu yılki sergisi, 22-24 Haziran tarihleri arasında Bomontiada Avlu'da bir pop-up sergi ve eş zamanlı olarak Leica Gallery İstanbul'da gerçekleşecek olan 'Sanata Bi Yer 18' sergisi ile sanat eğitimine devam etmekte olan öğrencilerin çalışmalarına yer veriyor. Farklı üniversitelerden 25 öğrencinin çalışmalarına yer veren seçkide resim, heykel, fotoğraf, baskr-edisyon gibi farklı disiplinlerde üretilen işler sergilenecek. 'Sanata Bi Yer' seçici kurulu tarafından titizlikle bir araya getirilen çalışmalar farklı temalar etrafında şekilleniyor. 


İSTANBUL MODERN'İN GEÇİCİ MEKANI 


o ANTHONY CRAGG'İN 
GÖRKEMLİ SERGİSİYLE AÇILDI 


TÜRKİYE'NİN İLK MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT MÜZESİ İSTANBUL MODERN'İN BEYOĞLU PERADAKİ GEÇİCİ MEKANI, FERKO'NUN SPONSORLUĞUNDA, HEYKEL SANATÇISI ANTHONY CRAGG'İ AĞIRLIYOR. SANATÇININ 
HER DÖNEMİNE İLİŞKİN BİR SEÇKİYE YER VEREN 'İNSAN DOĞASI' ADLI SERGİ, 235 MAYIS-T1I KASIM 2018 


ağdaş heykel sanatının en özgün, en yenilikçi sanatçılarından Anthony Cragg, İstanbul Modern'in geçici mekanında sanatseverlerle buluşuyor. Kültür ve sanata verdiği destekle dikkat çeken Ferko'nun sponsorluğunda, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu ve British Council katkılarıyla gerçekleşen 'İnsan Doğası' başlıklı sergi için sanatçının da katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. 
Küratörlüğünü İstanbul Modern Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu'nun üstlendiği  'İnsan Doğası'nda, Cragg'in 1980'li yıllardan bu yana heykel sanatna dair sürdürdüğü denemeler, kapsamlı ve kronolojik bir bütünlükle bir araya getiriliyor. Sergide, sanatçının 


TARİHLERİ ARASINDA GÖRÜLEBİLİR... 


erken dönem yapıtlarından duvar rölyefleri ve Cragg'in yıllardır çeşitli malzeme ve tekniklerle deneyimlediği 'Erken Biçimler' ve 'Akılcı Varlıklar" serilerin- den örnekler sunuluyor. Ayrıca, malzemeye farklı bağlamlar kazandırdığı, sanatçıyla özdeşleşmiş eğilimleri yansıtan yapıtların yanı sıra Cragg'in üretim sürecinin bir parçası olarak tanımladığı desenleri de yer alıyor. 


"BİÇİM, RENK VE MALZEMENİN SINIRLARINI ZORLAYAN 
ANTHONY CRAGG" 

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Oya 
Karaköy'deki yeni müze binası tamamr- 


Başkanı Eczacıbaşı da 


lanana kadar yaklaşık üç yıl geçici mekanda ziyaretçi ağırlamaya devam 


edeceklerini dile getirdi. Eczacıbaşı, açılışı Anthony Cragg ile yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Burası yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana kurulu. Karaköy'deki bütün bölümlerimizi buraya taşıdık. 
Mağaza, cafe, süreli sergiler, koleksiyon sergileri ve eğitim bölümlerimiz burada varlığını sürdürüyor. Bu sergide, sanatçının 1980'li yıllardan günümüze uzanan kendine özgü içerik ve ifade arayışının en ikonik örnekleri kronolojik bir bütünlükle izlenebilecek. Yapıtları dünyanın en saygın müze ve kurumlarının koleksiyonlarında yer alan Anthony Cragg biçim, renk ve malzemenin sınırlarını zorlayarak oluşturduğu yenilikçi eserleriyle tanınıyor" ifadelerini kullandı. 
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ISERGİJ 


ALİ İSMAİL TÜREMEN 


30 HAZİRAN 2018 TARİHİNE KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR. 


İŞ SANAT KİBELE GALERİSİ, ÜLKEMİZİN EN DEĞERLİ RESİM, GRAVÜR VE HEYKEL SANATÇILARINDAN ALİ İSMAİL TÜREMEN'İN 'RAĞMEN MAVİ' BAŞLIKLI RETROSPEKTİF SERGİSİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR 


ş Sanat Kibele Galerisi, ülkemizin en değerli resim, gravür ve 

heykel sanatçılarından Ali İsmail 

Türemen'in 'Rağmen Mavi' başlıklı retrospektif sergisine ev sahipliği yapıyor. 1960'lı yıllardan bugüne uzanan sanat yaşamında, desen, gravür, akrilik, suluboya ve yağlıboya resimlerin yanı sıra seramik ve cam heykeller de üreten Türemen, farklı tekniklerdeki tüm işlerinde kendi çizgisini yansıtıyor. 1970'lerde Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Osmanlı dönemi mezar taşlarından esinlenerek ürettiği 'Mezar Taşları'ndan 1980'li yıllardaki 'Tanımsızlar' ve son dönemlerdeki 'Alfabe' serisine kadar derin anlamlar taşıyan eserler ortaya koyan Türemen'in “Mavi Figürler'i ise sanatçının kendine özgü anlatımını yansıtan en kuwvetli çalışmaları. Sorun ve çelişkileriyle bir yere sığamayan, kalakalmış insanları o simgeleyen figürleri maviden başka bir renkte 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düşünememesini Doğu geleneğine bağlayan Türemen, mavinin bilgelik rengi olduğunu ifade ediyor. Sanat hayatı boyunca 40'a yakın kişisel sergi düzenleyen, eserleriyle birçok karma sergiye ve bienale katılan ve pek çok ödüle layık görülen Ali İsmail Türemen'in 'Rağmen Mavi' başlıklı 
sergisi, 15 Mayıs-30 Haziran 2018 
tarihleri arasında İş Sanat Kibele Galerisi'nde ziyaret edilebilir. 


'AYDINLATAN 
HEYKELLER VOL. II' 


ŞENOL ALTUN 


30 MAYIS / 1 AĞUSTOS 2018 TARİHLERİ 
ARASINDA ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ. 


Şenol Altun Fotomorfoz Sergisi'nde; bilindik nesnelerin ışıkla etkileşimi sonucu, anlık gerçekliğini kaybedip sanki başka bir boyuttan bize göründüğü fotoğraflarını, ilkini 2014 senesinde sunduğu Aydınlatan Heykeller Sergisi'nde ise; her biri, geri dönüştürülmüş endüstriyel parçalardan oluşan, gün ışığında bulunduğu mekana farklı bir hava katan tasarım objesi, hava karardığında ise “ışık” kaynağı olabilen eserlerini sergiliyor. 

Aynı anda iki farklı disiplinden iki büyük sergi ile karşımıza çıkan Şenol Altun, sayısız projeye imza attığı fotoğrafçı kimliğiyle, sanat ve tasarımda bir araç olarak kullandığı ışığı ön plana çıkararak, hem 
2 hem 3 boyutlu eserlerini izleyiciye 
sunuyor. 


ALTERNATIF 
DUNYA TARİHİ 


İPEK YOLU 

ALTERNATİF DÜNYA TARİHİ 
PETER FRANKOPAN 
PEGASUS YAYINLARI 

799 SE, 5990 TL 


“BATI MERKEZLİ TARİH 
YAZIMINA TAM BİR 
PANZEHİR” 


YAZAR PETER FRANKOPANA GÖRE, YAKIN TARİHTE ANLATILAN HER ŞEY BATI ETRAFINDA DÖNÜYOR. BU YAKLAŞIMIN, GÜYA AYDINLANMAYI VE DEMOKRASİYİ BATI'DAN ALAN DÜNYA KARŞISINDA BİR ÜSTÜNLÜK TASLAMA DÜŞÜNCESİNE SEBEP OLDUĞUNU SÖYLEYEN FRANKOPAN, AVRUPALILARIN DİĞER MİLLETLERİN TARİHİNİ AZ BİLDİKLERİNİ VE BİLİNENLERİN DE ANCAK OLUMSUZ YÖNLER OLDUĞUNU BELİRTİYOR 


Meral Erdoğan / meral.erdogan ©platinonline.com 


oğu ile Batı'nın ilk teması, fikirlerin, kültürlerin ve dinlerin yayılmasına neden olan fetihlerin ve ticaretin hüküm sürdüğü İpek Yolu'nda gerçekleşir. İmparatorlukların yükselişi ve düşüşünden Budizmin yayılmasına, Hristiyanlık ve Müslümanlığın ortaya çıkmasına ve nihayet 20. yüzyılın en kanlı savaşlarına kadar pek çok şey burada gerçekleşir. İpek Yolu, Batı'nın kaderinin nasıl da ayrılmaz bir şekilde daima Doğu'yla bağlantılı olduğunu gösteriyor. 
Peter Frankopan, dünyaya ilişkin genel kavrayışı sarsıp okuyucuya Doğu'yu hatırlatırken Mezopotamya'da ortaya çıkan şehirlerin, Pers ve Roma'dan yükselen kadim imparatorlukları yeniden yaratmanın yanı sıra Moğol yağmalamalarının, Kara Ölüm'ün yayılmasının, Osmanlı'nın bölgedeki hükümranlığının, İslam dünyasının saygınlığının ve Batı emperyalizminin kanlı mücadelelerinin de fotoğrafını çekiyor. Siyaseten istikrarsız Orta Doğu'dan ekonomisi büyüyen Çin'e, Balkanlar'dan Güney Asya'ya uzanan bu engin bölge, aynı zamanda son yıllarda küresel projektörlerin de çevrildiği bölge. Frankopan, bu karmaşık ticaret yollarına inşa edilen 


şehirlere ve uluslara yönelen tehlikeyi anlamak için, ilk önce bu yolların hayretler uyandıran geçmişini öğrenmemiz gerektiğini bize gösteriyor. İpek Yolu'na ilişkin bir tarih çalışmasından çok daha fazlası olan bu kitap, gerçekten dünyanın gerçekçi bir tarihi. Bize belki de en önemli vaadi; nereden gelip nereye gittiğimize dair öğrendiklerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlamak. 

2015 ve 2016 yılı boyunca birçok ödül 
kazanmış olan İpek Yolu İngiltere'de Kurgu Dışı Kitaplar listesinde dokuz ay boyunca arka arkaya bir numara olarak kalmış ve Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İrlanda ve diğer pek çok ülkede de aylarca en çok okunanlar listesindeki yerini korumuş bir kitap. 

Cambridge, Oxford, Harvard, Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerin- de Ortaçağ, Yunan Edebiyatı ve retorik gibi farklı konularda dersler veren İpek Yolu'nun yazarı Peter Frankopan önsöz- de, çalışmasının ortaya çıkış sürecini tam olarak tarihe Batı merkezli bakış açısından duyduğu rahatsızlığa değinerek başlıyor ve okul yıllarından itibaren kendisine öğretilen Avrupa ve Kolomb sonrası Amerikan tarihiyle dünyanın algılanmasının eksik kaldığına dikkat çekiyor. 


ISANATSTARİH RAFLARIJ 


MÜSLÜMAN TOPLUMLARDA HAYIRSEVERLİK - 

İYİLİK YAP DENİZE AT 

AMY SINGER 

ALFA YAYINLARI 

374 SF, 29 TL 


Singer yüzyıllar boyunca katet- 


e tiği yolu kültürel, sosyal 


hayırseverliğin 


çayeli ve siyasal açılardan irde- 
— liyor ve İslami toplumlarda yardımın rolünü, 
Ea önemini ve etkilerini ilgi çekici bir analizle birleşpon 


tirerek okura sunuyor. 
Singer, sadece yardımın doğasına ve pratiğine odaklanmakla kalmıyor, yardımın nasıl ve kimler tarafından yapıldığına ve ayrıca yardıma ihtiyacı olan kişilerin bu yardımları nasıl algıladığına da değiniyor. Dikkatli metinsel okumalara ek olarak, anlatımına birçok anekdot ve kişisel deneyimleri de ekleyerek Singer, yardımseverliğin neredeyse tüm yönlerini karakterize eden psikolojik incelikleri yakalıyor ve bunların kendilerini tarih boyunca nasıl ortaya koyduğunu gösteriyor. 


YAPAY CEHENNEMLER: KATILIMCI SANAT VE İZLEYİCİ POLİTİKASI ROGER LUCKHURST 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI 
394 SF. 40 TL 


Claire Bishop, Yapay Cehennemler'de katılımcı sanatın soyağacını çıkarıyor. İtalyan Fütürizmi'nden Rus Konstrüktivizmi'ne, 
Dada'dan 
Sitüasyonizm'e uzanan bir tarihsel güzergah boyunca çağdaş sanatta  katılımcılığın izini süren ve eleştirisini sunan Bishop, estetiğin etikle yüzleşmesinde 1990'lı yılları 'sosyal bir dönemeç' olarak tanımlıyor ve sanatçının özerkliğinin, iş birliğine dayali sanatın eleştirel damarının ayrılmaz bir parçası olduğunu öne sürüyor. Sitüasyonist Enternasyonal'dan Doğu Avrupa, Arjantin ve Paris'teki Happening'lere, 1970'lerin Topluluk Sanatları hareketinden Thomas Hirschhorn, Tania Bruguera ve Paul Chan gibi sanatçıların uzun vadeli eğitim projelerine kadar katılımcı estetiğin kritik uğrak noktalarının derinlemesine ele alındığı Yapay Cehennemler, ilk yayımlandığında sanat çevrelerinde pek çok tartışmaya yol açmıştı. 
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ISİNEMAJ 


JURASSIC WORLD: YIKILMIŞ 
DIANE JANE GANDICE MARY KRALLIK KEATON FONDA BERGEN STEENBÜRGEN (© yöğerme AN ANTONO BAYONA 


dö i SENARYO: COLIN TREVORROW, DEREK z CONNOLLY 
OYUNCULAR: TOBY JONES, TED LEVINE, RAFE SPALL 
GÖSTERİM TARİHİ: 8 HAZİRAN Yaşanan onca felakete rağmen dinozor parkının kapıları bir kere daha açılıyor. Yönetmenlik koltuğunda bu sefer J.A. Bayona'nın oturduğu sinema efsanesi tarih öncesine ait dev canavarlarla sinema izleyicisini tekrar bir araya getirecek. Owen Grady rolüyle tekrar karşımıza çıkan Chris Pratt'ın dışında filmde Bryce Dallas Howard, ilk Jurassic Park filminde lan Malcolm olarak gönüllere taht kuran Jeff Goldblum ve Toby Jones yer alıyor. Ünlü yazar Michael Crichton'ın kitabından uyarlanan ilk filmden miras kalan bu fantastik dünyanın yeni macerası ise senarist Derek Connolly'nin kalemin- den çıkma. 


Le 
Book Glu ONCE UPON A TIME IN VENİCE Np . VENİCE 


I YÖNETMEN & SENARYO: ROBB 


CULLEN, MARK CULLEN 

OYUNCULAR: BRUCE WILLIS, JASON MOMDOA, FAMKE JANSSEN 

GÖSTERİM TARİHİ: 22 HAZİRAN 

Los Angeles'lı bir dedektif, köpeğini çalan acımasız çetenin peşine düşer. 
Başrolünde ünlü aktörler Jason Momoa ve Bruce Willis'in yanı sıra Famke Janssen, John Goodman, Elisabeth Röhm, Ana Flavia Gavlak,Kal Penn ve Adam Goldberg'in de yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Mark Cullen ve Robb Cullen 


KİTAP KULÜBÜ yer alıyor. Filmin senaryosunu da Cullen'lar kaleme 


MN EZE EN 
ET SI LE MEILLEUR EBTAIT Â VENİR ? 


" LE 6JUIN AU GINEMA * . 


aldı. 

YÖNETMEN: BILL HOLDERMAN , 

OYUNCULAR: DIANE KEATON, JANE FONDA, 

ANDY GARCIA OCEAN'S 8 

SENARYO: BILL HOLDERMAN, ERİN SIMMIS YÖNETMEN: GARY ROSS h 

GÖSTERİM TARİHİ: 1 HAZİRAN OYUNCULAR: SANDRA BULLOCK, CATE A .. v v A BLANCHETT, ANNE HATHAWAY, MINDY İy EE J ; : 

akın arkadaş olan Diane, Vivian, Sharon ve Carol aşka KALING 4 > i A N Ş 

SENARYO: GARY ROSS, OLIVIA MILCH 


tövbe etmiştir. Diane 40 yıllık evliliğin ardından du 

kalmıştır. Vivian, sadece erkeklerle takılmayı tercih 

eder. Sharon, uzatmalı bir boşanma sürecindedir. 
Carol'un evliliği ise 35 yılın ardından bir çöküşe girer. Hayatları yolunda gitmeyen bu dört kadın birlikte bir kitap kulübü kurar. 
Belirledikleri kitapları okumaya başlayan Diane, Vivian, Sharon ve Carol'un hayatı Grinin Elli Tonu'nu okumalarıyla bambaşka bir ha alır. Kitaptan ilham alan kadınlar kendilerini yeniden keşfetmeye, unuttukları duyguları yeniden tatmaya başlar. Onlar artık hayatlarının ikinci baharındadır. 


GÖSTERİM TARİHİ: 15 HAZİRAN 

Danny Ocean'ın uzun süredir ortalarda 

olmayan kız kardeşi Debbie Ocean (Sandra Bullock) şartlı tahliyeyle serbest kalınca çok büyük bir soygun gerçekleştirmeyi planlamıştır. Metropolitan Müzesi'nin her yıl düzenlediği ve son derece seçkin isimlerin katıldığı İMet Gala'da, Daphne Kluger'in (Anne Hathaway) boynunda taşıyacağı milyonlarca dolar değerindeki mücevheri çalmak istemektedir. 
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(TURİZMJ 


TÜRKİYE'NİN COTE DAZUR'U... 


YEŞİLLE MAVİNİN BULUŞTUĞU DEV BİR YARIMADA... 
BİR KÖY GÖRÜNTÜSÜNDE OLAN BODRUM, ARADA İLE TÜRKİYE'NİN İSTANBULDAN SONRAKİ EN ÖNEMLİ DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN ARDI ARDINA AÇTIĞI BOZMAYAN KONUT PROJELERİ, BURAYI ADETA KALKIN 

MARKAJA ALALIM DEDİK VE 2018'İN BODRU 


Duygu Sayıner / duygu.sayiner ©platinonline.com 


erhaba! Yokuşbaşı'na geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de hep böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler.” 
Bu sözler Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'ya ait. Kendisi yazdığı roman ve hikayelerle Bodrum'a katkı sağlamış bir isim. Bodrum'un antik çağdaki adı olan Halikarnas'ı mahlas olarak benimseyen Cevat Şakir, Bodrum'da balıkçılık dahil çeşitli işlerde çalıştı. Edebiyat sahasına giren eserlerinin büyük kısmını da Bodrum'da yazdı. 13 Ekim 1973'te İzmir'de kemik kanserinden vefat etti ve vasiyeti üzerine Bodrum'a gömüldü. Kabri Bodrum Gümbet'teki Türbe Tepesi'nde ve burada bir de adına kurulan Halikarnas Balıkçısı Müzesi var. Cevat Şakir, özellikle 1926'dan sonra deniz hikayeleriyle tanınıyor. İçinde yaşadığı, en küçük ayrıntılarına kadar bildiği hür ve asi denizi, kaderleri denizin elinde olan balıkçıları, dalgıçları, sün- 


Ger 


ger avcılarını ve gemileri, denize karşı sonsuz bir hayranlıkla ve sürükleyip götüren bir anlatımla hikaye ve romana geçiriyor. 


YATIRIMLAR ÇEHREYİ ZENGİNLEŞTİRİYOR 

Bodrum, o kadar eşsiz bir güzellikte ki, aradan geçen zaman içerisinde yerli ve yabancıların uğrak noktası haline geliyor. Köyün hemen hemen her mevkii- ne Bodrum'un dokusunu bozmayacak konutlar inşa ediliyor ve ardı ardına oteller açılıyor. Son zamanlarda da aldığı uluslararası yatırımlar ve turistik tesis sayılarının da artmasıyla önemli bir potansiyele sahip hale geldi. Özel hastanenin ve özel okulların da açılmasıyla Bodrum, geçmişinden bugüne önemli bir değişimin içine girdi. 
Çehresi her geçen gün değişen Bodrum'un ekonomiye sağladığı katkıyı, çarkı döndüren ana sektörleri, 2018 
yılında beklenen turist potansiyelini ve kültürel faaliyetlerini Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'dan dinliyo- 


“gre 


rrr 


BUNDAN 20 YIL KADAR ÖNCE GERÇEK GEÇEN ZAMANDA ALDIĞI YATIRIMLAR İKİNCİ MARKASI HALİNE GELDİ. BUGÜN 

LÜKS OTELLER, BODRUM'UN DOKUSUNU 

DIRDI. BİZ DE BU DEV EKONOMİYİ YAKIN 

U'NU SATIRLARIMIZA TAŞIDIK... 


5 MİLYON DOLARLIK 
DÜĞÜN 

Hindistan”ın en ünlü iş adamlarından, ünlü gayrimenkul şirketi M3M Group'un başkanı ve Jr. Trump'ın ortağı Basant Bansal, oğlu Pıyush Bansal'ın düğünü için Bodrum'u tercih etti. İş adamının 
ailesi ve yakınları Bodrum Havaalanı'na 3 
uçak ve 15'e yakın özel jetle geldi. 
Yakınları ve ailesinin konaklaması için Bodrum'un en lüks 2 otelini kapatan Bansal'ın 4 gün sürecek düğünü için yaklaşık 5 milyon dolar harcandı. Düğün için Hindistan'dan 18 kamyon malzeme getirildi. Yurt dışından getirilen 55 aşçı, Hint mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarından da yemekler sundu. Aşçı ekibinin yanı sıra yüzlerce kişilik teknik ve dekorasyon ekibi de Hindistan'dan getirildi. 
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> Bodrum'da uzun yıllar belediye başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Aynı zamanda Bodrumlusunuz. Gelişimi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Ülkemiz ekonomisine en çok katkıyı sağlayan ilçe olarak Bodrum'a destek sunulmalı. Çünkü Bodrum başlı başına bir dünya kenti, ülkemizin dışa açılan en medeni kapısı. Ülkemize gerek ekonomi, gerek tarihi, kültürel, sanatsal ve tanıtım açısından katkı sunan bir ilçe- nin en iyi şekilde yerli ve yabancı konuklarına hizmet edebilmesi lazım. Ben Bodrum'un zorluk çeken son yaş grubundanım. Bizim dönemimizde hastane, okul gibi imkanlar sınırlıydı. 
Bodrum geliştikçe bu imkanlar artmaya başladı. Turizmde bir marka olabilmişsek bunun altında yatan en büyük neden, büyümeye rağmen kentsel kimliğimizi koruyabilmemizdir. 


> Belediye olarak 2018 yılı içerisinde ne gibi projeler üzerinde çalışıyorsunuz? 
Güvercinlik, Gündoğan ve Bitez gibi bölgelerimizde sahil çalışmalarını devam ettiriyoruz. Turgutreis Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve çevresinde yürüyüş ve bisiklet yolları ile bölgeye daha sosyal bir alan kazandırmak için de çalışmalarımız sürüyor. Bunun yanı sıra kadın sığınma evi, huzur evi gibi projelerimiz de hayata geçiyor. Bodrum Kent Müzesi için restorasyon çalışmalarını tamamladık. Herodot Kültür Merkezi'ni çok amaçlı olarak kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yanı sıra toplantı ve fuar gibi organizasyonlar için de geliştirip kullanıma açtık. Nurol Kültür Merkezimizde ise gerekli yenileme çalışmalarını yaptık. 


> Bodrum, Türkiye ekonomisine nasıl bir katkı sağlıyor? 

Türkiye'nin gerçek turizm yapan tek bölgesi Bodrum ve bu yönüyle turizm ekonomisine pek çok alanda katkı sunuyor. 
Maalesef ki her zaman konaklama sektörü ile turizm sektörü karıştırılır. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli konu, gelen bir turistin aynı zamanda şehri de kültürü ile birlikte, taksisinden restoranına, sahilinden plajlarına, tarihi ve turistik tesislerinden ören yerlerine kadar keşfetmesi ve yaşamasıdır. Bu özellikleriyle de 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BODRUM BELEDİYE BAŞKANI MEHMET KOCADON 


“BU YIL BODRUMA DİREKT 
UÇUŞLARINI ARTIRAN 
ALMANYA'DAN GELECEK 
TURİST SAYISININ ARTMASINI BEKLİYORUZ. GENEL ANLAMDA AVRUPALI TURİST BODRUMA 
BU YIL BEKLENENİN DE 
ÜSTÜNDE RAKAMLARLA AKIN 
EDECEK. BODRUM TURİZ 
BU YIL REKOR RAKAMLARA ULAŞACAĞINA İNANIYORUM VE ARALARINDA SÜRPRİZ ÜLKELERİN OLMASI İHTİMALİ DE VAR” 


dünya markaları, Akdeniz çanağındaki ilk otelini Bodrum'a açıyor. Bu markalar yaptıkları fizibilite çalışması sonucu Bodrum'u seçiyorlar. Bodrum'da 70'e yakın banka şubesi var. Bodrum olarak ülke ekonomisine yılda yaklaşık 2 milyar dolar katkı sağlıyoruz. 


> Bölgenin kalkınmasında hangi sektörler öne çıkıyor? 

En başta turizm geliyor. Onun ardından inşaat ve diğer sektörleri sayabiliriz. 


Bodrum'a gelen yatırımcılar hesap kitabı yaparken de, Bodrum'u Bodrum yapan kentsel kimliğini düşünmek zorundalar. 
Bodrum kentsel kimliğiyle doğasıyla ve çevresiyle barışık yaşıyor. 


> Bodrum Zirvesindeki konuşmanızda “5 milyar dolarlık turizm yatırımı yapılıyor” demiştiniz. Bu konuyu biraz detaylandırabilir misiniz? 

Son birkaç yıldır dünyaca ünlü birçok marka Bodrum'da yer almak için yatırımlarını Bodrum'a kaydırdı. Sizler de yakından takip ediyorsunuz ki, dünyaca ünlü birçok marka, Akdeniz çanağındaki ilk tesislerini Bodrum'da açtı. 
Bodrum 3 marinası, 5 yıldızlı tesisleri ve birbirinden değerli guletleriyle çok önemli bir değer. Burada önemli olan, bu markaların Bodrum'a gelirken Bodrum'un kültürüyle barışık olması ve kentsel kimliğine saygı duyması. 


> 2018 yılı turizm açısından nasıl geçecek, öngörüleriniz neler? 
Bu yıl baktığımızda geçtiğimiz yıllara 


oranla rezervasyonlarda artış söz konu- 


su. Özellikle otelciler bu durumdan memnun. Nisan ayından itibaren oteller, neredeyse dolmaya başladı. Farklı destinasyonlarda yapılan ve en son Elan Tour, Memento Holidays ve İran tur operatörü Amitis tarafından düzenlenen workshopta BOTAV üyelerimiz, İranlı 298 tur operatörü ile görüşmede bulundu. Bunların sonuçlarını da bu yıl ve önümüzdeki yıl yakından takip edeceğiz. 


» Yurt dışından Bodrum'a doğrudan yapılacak uçuşlarda bir artış olacak mı? 
Özellikle yurt dışı fuarlarında yaptığımız görüşmeler sonucunda Avrupa'dan Bodrum'a direkt uçuşlarda önemli bir artış var. 24 Mart-27 Kasım arası Almanya'nın farklı destinasyonların- dan Bodrum'a haftada 21 direkt uçuş planlanıyor. Mayıs başı ile ekim ortasına kadar Danimarka'dan Bodrum'a haftada 3, yüksek sezonda ise 2 olmak üzere toplam 5 direkt uçuş gerçekleşecek. 
Edelweiss Air ile İsviçre'den Bodrum'a gelecek misafirler için 1 Nisan itibariyle Basel'den, 30 Haziran 2018'den itibaren de Zürih'ten haftada 2 kez Bodrum'a direkt uçuş yapma imkanı olacak. Fransa, İngiltere, Polonya, Hollanda, İsviçre ve Belçika'dan gelecek turist sayısında da artış bekliyoruz. 
Polonya'dan direkt uçuşlar nisan sonunda haftada 4 uçuşla başlayacak, yüksek sezonda 6'ya çıkacak. Coral Travel, Itaka, Tui ve diğer tur operatör leri ile Polonya'dan haftada 17 direkt uçuş olacak. Bodrum turizmine yön veren İngilizler de artık Bodrum ile daha sık ilgilenmeye başladılar. Londra fuarındaki görüşmelerimiz sonucu JET2 tur operatörü tarafından Manchester ve Leeds şehirlerine ilaveten Birmingham, Glasgow, East Midlands, Newcastle ve London Stansted'den direkt uçuşlar başlatılacak. Türk Hava Yolları (THY) da, Bodrum ile Londra arasında, yaz sezonu boyunca geçerli olmak üzerek 13 
Haziran'dan itibaren direkt sefer düzenleme kararı aldı. En son 22-25 Nisan arası Dubai'de düzenlenen ATM Arabian Travel Market Turizm Fuarı'nda yaptığımız görüşmelerde bu 


“ÜLKEMİZİN DÜNYAYA AÇILAN 
YÜZÜ, DÜNYA MARKASI 
BODRUMU TANITMAK İÇİN 
BODRUM TANITMA VAKFI 


VE BODRUM BELEDİYESİ 
OLARAK ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ. HER YIL AVRUPA, ASYA VE UZAK DOĞU'DAKİ 30'A 
YAKIN DÜNYA EN ÖNEMLİ 
TURİZM FUARLARINA KATILARAK BODRUM'U TANITIYORUZ” 


yıl Bodrum'a Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden haftada 9 direkt uçuş gerçekleşecek. 


> Bodrum'a gelen turist profili nasıl? 
Hangi ülkelerden turist bekliyorsunuz? 

İngiltere, Bodrum turizminin adeta lokomotifi konumunda. Bu yıl Bodrum'a direkt uçuşlarını artıran Almanya'dan da gelecek turist sayısının artmasını bekliyoruz. Ve genel anlamda Avrupalı turist Bodrum'a bu yıl beklene- nin de üstünde rakamlarla akın edecek. 
Bodrum turizminin bu yıl rekor rakamlara ulaşacağına inanıyorum ve aralarında sürpriz ülkelerin olması ihtimali de var. Çünkü yıl içinde tanıtım çalışmalarımızı çok yönlü olarak sürdürdük. Uzak Doğu ülkelerinden, Hindistan'dan ve Çin'den bu yıl daha çok ilgi bekliyoruz. 
Ayrıca Arap ülkeleri ve körfez ülkelerinden de Bodrum'a ilgi var. Bu yıl ocak ayı itibariyle gelen turistlerde İngiltere yine başı çekerken onu Hollanda, Fransa, Belçika ve Polonya izliyor. 


>» Bodrum'u yurt dışında tanıtmak için ne gibi çalışmalar yapılıyor? 

Ülkemizin dünyaya açılan yüzü, dünya markası Bodrum'u tanıtmak için Bodrum Tanıtma Vakfı ve Bodrum Belediyesi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yıl Avrupa, Asya ve Uzak Doğu'daki 30'a yakın dünyanın en önemli turizm fuarlarına katılarak Bodrum'u tanıtıyoruz. Yurt dışından davet ettiğimiz gazeteci, blogger, sosyal medya fenomenleri ve seyahat acentalarını ağırlıyoruz. Yaptığımız tanıtım çalışmalarının meyvesini, Bodrum'a olan güvenin de bir işareti olarak özellikle direkt uçuş sayısında yaşanan artış ile almaya başladık. 


> Turizmi 12 aya yayma konusunda çalışmalarınız var mı? 

Bodrum'un kültürel değerlerini ve yerel özelliklerini yansıtan etkinliklere ve festivallere ev sahipliği yaparak destek veriyoruz. Birçok kültürel ve sanatsal etkinlikle de kış aylarını canlandırmaya çalışıyoruz. 


> Bodrum'daki kültür-sanat faaliyetleri ve spor aktivitelerinin geliştirilmesiyle ilgili ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? 

Bodrum'da uzun yıllardır uluslararası bale festivali, klasik müzik festivali ve caz festivali gibi önemli sanat etkinlikleri gerçekleşiyor. Bodrum Belediyesi olarak bu festivalleri her zaman destekledik. Ayrıca sergiler, tiyatrolar ve daha pek çok sanatsal etkinliğe Bodrum Belediyesi olarak her zaman tam destek verdik. Bu yıl Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nu kurarak Bodrum'da önemli bir eksiği de gidermiş olduk. 
Umuyorum ki, tiyatromuz ileride kendi binasında çok daha güzel bir şekilde gelişimini sürdürecektir. 
Sportif faaliyetler konusunda hem Bodrumspor Kulübümüzü hem de okullarımızın kurduğu takımları ve özel spor takımlarımızı destekliyoruz. 
Bodrumspor futbol takımımız, ikinci ligde mücadele veriyor. Kırçiçeği Basket Takımımız ise birinci ligde ve en son Yalıkavak Hentbol Takımımız da Süper Lig'e çıkarak Bodrum'un gururu oldular. Sörften yelkene ya da tekvandoya birçok branşta Türkiye şampiyonları, Avrupa şampiyonları ve dünya şampiyonları çıkarıyoruz. 
Bodrum'un adını altın harflerle yazdıran bu sporcularımızın her zaman yanlarında olmaktan Bodrum Belediye Başkanı olarak ben de mutluluk duyuyorum. 


» Özellikle yazın nüfusun artmasıyla birlikte trafik sıkışıklığı yaşanıyor. Bu konuya bir çözüm geliştirmek için bir çalışma yapacak mısınız? 

Bodrum Belediyesi trafik zabıta ekiplerimiz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak her zaman olduğu gibi bu yoğun yaz sezonunda da görevi- nin başında olacak. 
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BİR YILDA GELEN BÜYÜK BAŞARI 


BODRUM'UN ADABÜKÜ MEVKİİNDE GEÇTİĞİMİZ YIL 70 MİLYON DOLAR YATIRIMLA İNŞA EDİLEN LUX* BODRUM RESORT & RESIDENCES, BU YIL BİRİNCİ YILINI DOLDURDU. GEÇEN BİR YILIN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPMAK VE 2018'DE NE GİBİ YENİLİKLERİN MİSAFİRLERİNİ BEKLEDİKLERİNİ KONUŞMAK ÜZERE MYC PARTNERS YÖNETİM KURULU BAŞKANI 


ARAYA GELDİK... 


MYC PARTNERS YÖNETİM KURULU BAŞKANI DR. MURAT AKDOĞAN 


odrum'da dikkat çeken en lüks 

yatırımlardan biri MYC 

İnşaat'ın geçtiğimiz yıl mayıs 

ayında 70 milyon dolar yatırımla Adabükü'nde Türk turizmine kazandırdığı LUX* Bodrum Resort & Residences... Geçtiğimiz yıldan bugüne nelerin değiştiğini ve ne gibi yeniliklerin misafirleri beklediğini konuşmak üzere MYC Partners Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Akdoğan ile Ataşehir'deki Worldwide Business Center'da bir araya geldik. MYC İnşaat tarafından kurgulanan binanın kalitesi Sign Of The City tarafından ödülle tescillenmiş ve LEED 
Gold Sertifikası'yla da dikkat çekiyor. 19 
kat üzerinde yükselen ve A Plus bir plaza olan Worldwide Business Center, Batı Ataşehir'de, Finans Merkezi'ne komşu 
ve toplu ulaşım hatlarına sadece 20 
metre mesafede, TEM'e 1 km yakınlıkta, E-5'in de hemen kenarında konumlanıyor. Ofis ve perakende alanlarıyla global 
markaların da ilgisini çeken plazada 350 
metrekareden başlayan ofis seçenekleri- nin yanı sıra 3 bin metrekarelik perakende alanları da bulunuyor. Bodrum'da hayata geçirdikleri LUX* Bodrum Resort & Residences projesini konuşmak üzere bir araya geldiğimiz Akdoğan sözlerine, başarılarını ikinci kez ödülle taçlandırdıklarını söyleyerek başladı: “Geçtiğimiz yıl, dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden olan ve Milano'da gerçekleştirilen A'Design Awards'ta gümüş ödülünü kazanmıştık. 
2017 bizim için başarılı bir yıl oldu ve çok 
talep aldık. Başarımızın ardından Aralık ayında ödül sayımızı ikiye çıkardık. 
Turizm alanında dünyanın en büyük organizasyonu olan World Luxury Hotel Awards'ta, dünyanın en iyileri arasına gir dik. Otel misafirlerinin oyları ile belirlenen ödüllerde, pek çok uluslararası otel 


DR. MURAT AKDOĞAN İLE BİR 


zincirini geride bırakan LUX* Bodrum Resort & Residences, “Doğu Avrupa'nın En İyi Lüks Plaj Oteli? seçildi. LUX* Bodrum henüz birinci yılını doldurma dan iki çok önemli uluslararası ödüle layık görüldü. Bu ödüller, sadece LUX* Bodrum'un değil, Türk turizm sektörünün başarısıdır...” 


TÜRK LEZZETİNİ OKYANUS 
ÖTESİNE TAŞIDI 

LUX* Bodrum'un Ege, Akdeniz ve Anadolu lezzetlerinden oluşan Türk mutfağı, Bodrum Blue markasıyla, dünya jet sosyetesine hitap eden Mauritius'a taşındı. LUX* Grubu'nun dünyanın en üst segment otelleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda 50 mik yon dolara renöve edilen Grand Gaube'deki otelinde, geleneksel ve modern Türk lezzetleri sunuluyor. 
Gastronominin Türkiye'de turizmi daha da canlandıracak ve farklı pazarlara açıl masını sağlayacak önemli bir araç oldur gunu ifade eden Dr. Murat Akdoğan, bu gelişmenin Türk turizmi adına güzel bir fırsat olduğunu söylüyor. Restoranda 


hem göze hem damağa hitap eden lezzetler arasında, LUX* Bodrum'da da misafirlerin sıklıkla tercih ettiği, lahma- 


Lin a 


maş &- Ma r 


cun, pide ve kebap çeşitleri ile kabak tatlısı ve tahin sorbe, süt dana buse&ckeşkek, enginar salata, kabak şayan, hünkar beğendinin yanı sıra humus, muammara, tarama, kuru cacık, patlıcan salata gibi mezeler ve baklava ile firın sütlaç gibi tatlılar yer alıyor. 


DALGAKIRAN İNŞA ETTİ 

Dr. Murat Akdoğan, otele yönelik olarak yapılan yenilemelerle ilgili olarak bir dak gakıran yaptıklarını söylüyor. Akdoğan, konuyla ilgili şunları söylüyor: “Bodrum'un güzel bir esintisi vardır. 
Rutubet almaz ve havası da boğucu değik dir. Kıyılarda öğlen saat 2'den sonra dalga başlar. Bu dalga sizin yüzmenizi engellemez ancak çocuklar ve yaşlılar için yüzme konforunu azaltır. Bu sebeple biz de otelimizin önündeki denize bir dalgakıran yaptık bu yıl. Betona dayanmayan ve görüntüyü de bozmayan bir modeli örnek aldık. Artık denizimiz tüm gün boyunca göl gibi oldu ve misafirlerimiz de bu durumdan çok memnun.” 


AYNI ZAMANDA BİR SAĞLIK 

OTELİ OLACAK 

İnsanın tarih boyunca sağlık ve güzelliğin peşinde koştuğunu belirten Dr. 
Murat Akdoğan, yeni sezonda LUX* 


4 AN, 


ZALAN» 


LARA 


00010444447, 


LUX* BODRUM'UN EGE, AKDENİZ 
VE ANADOLU LEZZETLERİNDEN 

OLUŞAN TÜRK MUTFAĞI, 
BODRUM BLUE MARKASIYLA, 
DÜNYA JET SOSYETESİNE HİTAP 


EDEN MAURITIUSA TAŞINDI. LUX* GRUBU'NUN DÜNYANIN EN ÜST 
SEGMENT OTELLERİ ARASINDA 
YER ALAN VE GEÇTİĞİMİZ 
AYLARDA 50 MİLYON DOLARA 
RENÖVE EDİLEN GRAND 
GAUBE'DEKİ OTELİNDE KABAK TATLISI, HÜNKAR BEĞENDİ, 
KEŞKEK GİBİ GELENEKSEL VE 


ODERN TÜRK LEZZETLERİ 
SUNULUYOR 


Bodrum'u aynı zamanda bir sağlık oteli olarak da konumlayacaklarının altını çizerek konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: “Grubumuz bünyesinde yer alan Estethica hastanelerinde başlattığımız ve İncirli'deki Ethica hastanemizde devam ettirdiğimiz “Geleneksel Tıp” uygulamasını bu yıl LUX* Bodrum'a da taşıyacağız. İbn-i Sina tıbbını ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz. Günümüzden bin yıl önce yaşamış ve tarihte ilk apandisit ameliyatını gerçekleştirmiş ünlü bilim adamı İbn-i Sina, kişilerin ve hastalıkların bir miza- 


cı olduğunu savunuyordu. Ünlü fizikçi ve up adamına göre; 4 ana mizaç olan “demevi'ler, hava; *safravi'ler, ateş; “balgami”ler, su ve “sodavi'ler de toprak elementini temsil ediyordu. İbn-i Sina'nın geleneksel tıbbına göre herkes, sahip olduğu mizaca ya da temsil ettiği elemente göre beslenmeliydi. Bir sağlık oteli olma yolunda yapacağımız çalışmalarla, Sağlık Bakanlığı'nın onaylamasının ardından hastanelerimizde uygulamaya başladığımız kupa, hacamat, bitkisel deva gibi geleneksel tıp yöntemlerini bir sağlık paketi olarak hazırlayacağız ve misafirlerimize sunacağız.” 


SIRADA KIYIKIŞLACIK VAR 
Dr. Murat Akdoğan, geçtiğimiz yıl Kıyıkışlacık mevkiinde de bir arazi satın almıştı. Bu araziyle ilgili yatırım planlarının olup olmadığını kendisine sorduğumuzda bize şu yanıtı veriyor: “LUX* Bodrum Resort & Residences projemiz daha çok yeni. Büyük bir başarı elde ettik ve şu anda tamamen buna odaklanıyoruz. Arazimiz duruyor ancak ikinci bir proje için şu an aklımızda olan bir plan yok. İlerleyen zaman içerisinde bunu elbette değerlendireceğiz.” 
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MEKSİKA'YI 
BODRUMA TAŞIDI 

2006 yılından itibaren Bodrum'un en 
eski balıkçı kasabalarından Torba'da, ailelerin tatil anlayışını değiştiren Casa dell Arte Village, bu yaz yepyeni bir konseptle Casa Hermanas'a dönüşerek, hayatınıza yeni bir renk katmaya hazırlanıyor. Casa Hermanas, yeni konseptiyle, Meksika'yı Bodrum'a taşıyor. Casa Hermanas İspanyolca'da “Kız Kardeşler” demek... Kadının gücünün, birlikteliği- nin, renkliliğinin yansıtıldığı Casa Hermanas, tatilinizi unutulmaz bir serüvene çeviriyor. Küratörlüğünü Meksikalı sanatçı Mafalda Budib'in üstlendiği Casa Hermanas'ta, sanatçılar hayal gücünüzün sınırlarını zorlarken, Şef Eduardo Luna ile birlikte hazırlanan Meksika ve Akdeniz mutfağını buluşturan Med-Mex menüsü ile gastronomik bir maceraya yelken açabilirsiniz. Birbirinden renkli ve 
yenilenmiş 36 suitiyle, denize sadece 120 
adım uzaklıktaki tatiliniz boyunca, Hermanas Beach'te gündüzleri *o ağacın altında” dinginliğin ve huzurun tadını çıkarırken, akşamları canlı müzik programları, DJ performansları ve sürpriz partilerle tatilinize hareket katabilirsiniz. 
Çocuklarınız da tüm gün yaratıcılıklarını geliştirecek workshop'larla eğlenceli vakit geçirebilir. 


CASA HERMANAS 
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NIKKI BEACH > 


STİLİN YENİ DESTİNASYONU Girişimci Jack Penrod tarafından “hayatı kutlama? mottosuyla yaratılan Nikki 


Beach konsepti, eğlenceyi yüksek enerji felsefesiyle üst düzey standartlarda, lüksle sunuyor. Miami'den Saint Tropez'ye, Dubai'den Koh Samui'ye dünyanın dört bir yanındaki Nikki Beachler stil ve kaliteli eğlence arayanların ilk destinasyonu oluyor. Nikki Beach, dünya çapında en önemli ağırlama ve eğlence konsepti olarak bilinen, geniş ve konforlu güneş yatakları, detaylarda farklılaşan servisi, eşsiz tatlardan oluşan menüsü, lüks partileri ile Bodrum'daki misafirlerini şımartmaya devam ediyor. Ege'nin turkuaz sularında, Bodrum Yarımadası'nın güneyinde Torba bölgesi sahilinde yer alan Nikki Beach Bodrum'un denize sıfır konumu, tekne sahipleri için tasarlanmış özel iskeleleri, mavinin tüm tonlarını görebileceğiniz tertemiz deniziyle kendinizi cennette hissedebilirsiniz. 


DİVAN BODRUM YENİLENDİ 


Ege ve Akdeniz'in sularının birbirine karıştığı, Göltürkbükü'nün en eşsiz koylarından birinde konumlanan Divan Bodrum, her yıl olduğu gibi bu yıl da yenilenen konseptiyle misafirlerine unutamayacakları bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Divan Bodrum, Ege'nin serin sularına kucak açan özel plajında ailelere çocuklarıyla birlikte keyifli bir tatil imkanı sunuyor. 
Bodrum'un doğasını yansıtan renklerin hakim olduğu odalarında misafirlerini ağırlayan Divan Bodrum, şehrin yorgunluğunu atmak isteyenlere konforlu bir konaklama vaat ediyor. 
Palmiyelerin altındaki şezlonglarda havuzun tadını doyasıya çıkaran misafirler aynı zamanda havuz kenarında lezzet dolu menüden diledikleri tatları deneyimleyebiliyor. İskele Restoran'ın yenilenen menüsündeki taze tatlar yaz sıcaklarında hafif beslenmek isteyenler için çeşitli seçenekler sunuyor. Sahil Bar'da, sıcak yaz günlerinde bir nebze ferahlamak isteyenler için gün boyu hafif ve serinletici smoothie çeşitleri servis ediliyor. Dileyenler, Divan Pastanesi'nin eşsiz lezzetleri eşliğinde beş çayı keyfi yapabiliyor. 


DİVAN BODRUM 


LÜKS YENİDEN 


YORUMLANIYOR 
Bodrum Güvercinlik koyunda 90 bin 


dönüm üzerine kurulan Lujo, benzersiz mimariye sahip 20 farklı oda seçeneği ile misafirlerine merhaba diyor. Doğal yapısı ile sessizlik arayanlara Escape Beach, çocukları ile kumdan kaleler yapmak isteyenlere Joy Beach, plaj partileri arayanlara Indigo Beach Club ve 1 km uzunluğunda beyaz kum plajı ile Lujo, oldukça çeşitli bir tatil seçeneği sunuyor. 
Mevsimine göre sıcak veya soğuk havlu servisi, çikolata soslu çilek ve içecek ikramı ile karşılanan misafirler, Lujo'nun ayrıcalıklı dünyasına adım atıyor. 
Lujo'nun, kişisel asistan servisi ile misafirler kendilerini özel hissediyor. Restoran rezervasyonundan SPA randevusuna kadar her talebi gerçekleştirmeye yardımcı olan kişisel asistanlar ile misafirler unutulmaz bir tatil geçiriyor. TAV ve Lujo iş birliği ile misafirler Bodrum Havaalanı'ndaki İç Hatlar Prime Class ve Dış Hatlar Lujo Comfort Class'ta tüm lounge hizmetlerinden yararlanabiliyor. 
Yüzde 80'i tam deniz manzaralı odadan oluşan Lujo'nun en küçüğü 45 metrekare genişliğinde olan oda ve süitleri, her türlü konforun düşünüldüğü sade mimarisi ve dekorasyonu ile bir ilki gerçekleştiriyor. Odalarında Bvlgari marka kozmetik ürün seti bulunan Lujo, tüm detaylarda misafirlerine lüksü yaşatıyor. 


YILDIZLARIN ÖTESİNDE 
BİR LÜKS 

Bodrum Yarımadası koylarından Cennet Koyu'nda yer alan Mandarin Oriental, Bodrum 2018 sezonunda kapılarını yeniliklerle açıyor. Ege Rivierası'nın muhteşem doğasında konumlanan Mandarin Oriental, Bodrum, her zevke hitap eden oda, villa, daire ve süit seçenekleri ve bu sezon sayısı artan butler ekibinin sundugu eşsiz servisiyle misafirleri için yaz tatilini farklı bir deneyime dönüştürüyor. 
Dipsiz mavi bir gökyüzü, kutsal zeytin ağaçları, güneşin sonsuz aydınlığı ve dak gaların huzurlu sesiyle tüm duyularınıza hitap eden otelin konuk odası, daire, süit ve villa listesine ilk defa bu sezon hizmet vermeye başlayan Begonvil ve Royal Süit ile birlikte üç adet villa daha eklendi. 
Balayı süiti olarak da sınıflandırılan Begonvil Süit, otelin en uç noktasında 
oldukça sessiz bir konumda yer alıyor. 95 
metrekare büyüklüğündeki tek odalı, deniz manzaralı bu süitin kendine özel bir de havuzu bulunuyor. 7 odası, kendine ait büyük bir bahçesiyle havuzu olan Ege Denizi manzaralı 533 metrekare büyüklüğündeki Royal Süit, Bodrum bölgesinin en geniş süiti olma özelliğini taşıyor. Hem 7 odalı bir villaya hem de 7 
odalı bir süite sahip Mandarin Oriental, cazip alternatiflerle dikkat çekiyor. 


Ni 


«TET Ağ kimEB 


MİNİMALİST VE 
MODERN BİR TARZ... 
Bu yıl öncelikle Swissötel markasının Bodrum'daki ikinci projesi olan Swissötel Residences Bodrum Hill projesine yoğunlaşan Çağdaş Holding, projesini Bodrum girişi Yokuşbaşı Mevkii'nde, Bodrum Kalesi, Kos Adası ve Karaada manzarasına hakim bir alanda, toplam 
31 bin 613 metrekarelik alan üzerinde 
inşa ediyor. Projenin önemli bir bölümü rekreasyon alanı olarak ayrılmış. Özenli bir planlama ile düzenlenen konut sahiplerine ait kullanım alanları, bir yanda Bodrum koyunun mavisine, diğer yanda da yamaç korunun yeşil tonlarına sahip. Proje, Turgutreis Swissötel Residences Bodrum Beach örneğinde olduğu gibi bir otel ve bağlı rezidanslar dan oluşuyor. Toplam 35 ünitenin yer aldığı projede konutlar, herkesin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 126 ila 
1221 metrekare aralığında daire, dubleks ve villalar şeklinde planlanmış. 
Konut sahiplerine minimalist ve modern tarzı, yenilikçi çözümleri, teknolojik özek likleri, Pürovel SPA ve spor konseptiyle, her mevsim muhteşem bir keyif ve dinlenme deneyimi yaşatmak hedefleniyor. 
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> ETNOSPOR 


'MİLYONLUK” KATILIMLA SONA ERDİ 


DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU TARAFINDAN YENİKAPI MEYDANI'NDA 'AT BİNENİN KILIÇ KUŞANANIN' SLOGANIYLA DÜZENLENEN 3'ÜNCÜ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ, ÖDÜL TÖRENİ İLE SONA ERDİ. DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN FESTİVALİN ANA SPONSORU TURKCELL, GLOBAL İLETİŞİM SPONSORU İSE ANADOLU AJANSI'YDI. FESTİVAL BOYUNCA 1 MİLYONA YAKIN KİŞİ ETNOSPOR KÜLTÜR FESTİVALİ'Nİ ZİYARET ETTİ 


stanbul Yenikapı Meydanı'nda 'At 

Binenin Kılıç Kuşananın' sloganıyla düzenlenen ve beş gün süren 

festivalde, Türk dünyasına, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü gelenekler hayat buldu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin ödül töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun en kalabalık gününü yaşadıklarını belirtti. 


Festivalde ziyaretçilerin çok güzel vakit geçirdiğini aktaran Dünya Etnospor 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Konfederasyon Başkanı N. Bilal Erdoğan, “Ailece hem güzel vakit geçirmek hem de geçmişimizi ve değerlerimizi geleceğe taşımak mümkün. Bunda ne gericilik ne de yobazlık var. Bunların gelişmişlikle hiçbir ilgisi yok. Bizler bin yılı aşkın bir süreçte Orta Asya'dan Anadolu'ya gelmiş ve burayı kendimize vatan yapmışız. Orta Asya'nın, Anadolu'nun ve Balkanlar'ın kültürel renklerini burada gördük. 
Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak Türkiye merkezli bir kuruluş olduğumuz için sadece Anadolu'nun ve Türkiye'nin değil, dünyanın kültürel zenginliğine dikkat çekmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. 


Türkiye'nin 21'inci yüzyıla damgasını vuracağını dile getiren Erdoğan, “Bizim kültürümüzün taşıdığı değerler ve inanç sistemimiz, yeni Türkiye'nin merkezinde olacaktır. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütün sponsorlar ve festivalde görev yapan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Her geçen yıl daha kusursuz bir organizasyon olma yolunda ilerliyoruz. Sizin desteklerinizle gelecek yıla daha güzel bir festival yapmayı ümit ediyoruz” diye konuştu. 
Bütün kültürlerin dünyanın zenginliği 


olduğunu ve saygınlığı hak ettiğini vur gulayan Bilal Erdoğan, şunları kaydetti: “Bir kültürün başka kültüre hayat hakkı tanımaması, onu baskı altında tutup yok olmaya bırakması insanlığın doğasına aykırı olduğu için huzursuzluk yaratır. 
Burada 30 ülkenin yemeklerini, vatandaşlarımız severek yediler. Japonların atlı okçuluğuyla kendi atlı okçuluğumuzu yan yana görüp mutlu oldular. 
Anadolu'ya erişmemiş kökbörü sporunu keyifle seyrettiler. Bu kültürel zenginlik bizim içimizde de var ki, bunları seyrederken takdir edebildik.” 


“ANNELERİMİZ KÜLTÜRÜN TAŞIYICILARI VE KORUYUCULARI” Anneler Günü dolayısıyla annesi ve eşi de dahil olmak üzere tüm anneleri tebrik eden Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Annelerimiz kültürün taşryıcıları ve koruyucuları. Kültür ancak ailede korunarak geleceğe taşınabilir. 
Bizim geleneğimize göre kültürümüzün koruyucusu annelerimiz olmuştur. 
Kültürümüzü koruyup geleceğe taşıyacakları için annelerimizi tebrik ediyorum. 
Annelerimiz olmasaydı, batı özentilikleri bizi kimliksiz bir nesil haline getirebilirdi. Ama analarımızın ninnilerinde ve manilerinde bizim kültürümüz yaşadı ve bugünlere geldi.” 


PEK ÇOK ETKİNLİK YER ALDI Festivalde geleneksel Türk sporlarının yanı sıra geleneksel kıl çadırlarda oba yaşamı, tarihi el sanatları atölyeleri, kılıç kalkan ve atlı gösteriler gibi pek çok etkinlik yapıldı. Türk devletleri ve topluluk çadırları, yöresel çadırlar, geleneksel lezzetler, geleneksel çocuk oyunları, çocuk tiyatroları, çocuklar ve yetişkinler için binicilik, halk oyunları ve Orta Asya geleneksel toylarıyla adeta bir şölen havasında geçen festivale, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etnospor Kültür Festivali'nde aba güreşi, şalvar güreşi, kuşak güreşi, mas güreşi, yağlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, kökbörü, aşık oyunu, mangala, geleneksel yaya okçuluğunda müsabakalar yapıldı. Festivalde Arap dünyasında önemli bir yer tutan şahin yarışı ile Japon kültürünün en önemli geleneklerinden olan yabusame sporu da yapıldı. 


KATILIM ÇOK GENİŞ OLDU Organizasyonda gerçekleştirilen müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Kategorilerinde başarılı olan sporcular ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, Okçular Vakfı Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TRI Genel Müdür Yardımcısı Osman Urgun, Anadolu Ajansı İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, Namet Gıda Sanayi ve Ticaret Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kayar ile MADO Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Nalcıoğlu'dan aldı. 
Ödül töreninin sonunda festivale katılan yabancı konuklar, Bilal Erdoğan'a çeşitli hediyeler verdi. 


TADI DAMAKLARDA 
KALDI 


Etnospor Oo Kültür (o Festivali'ne İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği- ne dikkat çeken İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Beş gündür İstanbulumuz geleneksel spor ziyafetiyle bir aradaydı. Doydu, doldu taştı demiyorum, zira umuyoruz ki, daha iyileri de gelecek. Tadı damağımızda kaldı diyoruz, çok daha güzel ve genişlerine hep birlikte şahitlik edeceğiz. 3'üncüsü yapılan spor faaliyetleri ve gösterilerde büyük özveri ve emek oldu. 
Federasyon başkanımıza, tüm sporculara, paydaşlara özellikle teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Bu festivalle birlikte İstanbul halkı- nın kültürel açıdan çok güzel şeyler kazandığını aktaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal ise “Bu kültürü İstanbulumuza her yıl tanıtmaya devam edeceğiz. Bu işi yaşatan da başta Etnospor Başkanı ve yöneticileri... Bu kültürü yaşatan herkese canı gönülden teşekkürler” yorumunda bulundu. 


“BİZLER BİN YILI AŞKIN BİR SÜREÇTE ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA GELMİŞ VE BURAYI KENDİMİZE VATAN YAPMIŞIZ. ORTA ASYA'NIN, ANADOLU'NUN VE BALKANLAR'IN KÜLTÜREL RENKLERİNİ BURADA GÖRDÜK. DÜNYA ETNOSPOR KONFEDERASYONU OLARAK TÜRKİYE MERKEZLİ BİR KURULUŞ OLDUĞUMUZ İÇİN SADECE ANADOLU'NUN VE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, DÜNYANIN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNE DE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ” 
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« ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA 


ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMAYA “EN İYİ İŞVEREN” ÖDÜLÜ 


czacıbaşı İlaç Pazarlama, 
Great Place to Work& 
Enstitüsü tarafından yapılan 2018 yılı Türkiye'nin en iyi işverenleri araştırmasının 250- 
500 çalışan sayısı kategorisinde ödülün sahibi oldu. Mükemmel iş yeri kültürüne sahip kurumların açıklandığı ve Türkiye'de bu yıl altıncısı düzenlenen ödül töreni, 4 Mayıs Perşembe akşamı İstanbul Levent Wyndham Grand Hotel'de gerçekleştirildi. 
Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Genel Müdürü Canan Bademlioğlu, “her şeyden önce insan” temeline dayanan bir çalışma anlayışına sahip olduklarını belirterek, “Çalışmalarımızın merkezine daima insan odaklı konularda gelişim sağlama prensibini koyuyor ve sağlıklı yaşam süresini artırmaya yönelik teknoloji ve inovasyona yatırım yapıyoruz. Çalışanına değer veren ve iyi bir kurum kültürü yara- 


«< AVER 


ECZACIBAŞI İLAÇ PAZARLAMA 
GENEL MÜDÜRÜ CANAN 
BADEMLİOĞLU: “HER ŞEYDEN 
ÖNCE İNSAN” TEMELİNE DAYANAN 
BİR ÇALIŞMA ANLAYIŞINA SAHİBİZ..." 


tabilen bir şirket olduğumuzu, hayata geçirdiğimiz uygulamalarımızla fark yarattığımızı ortaya koyan bu ödülü almaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Eczacıbaşı Sağlık Grubu İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Namal Süel 


de, büyük bir takım olarak hareket etmeyi kurum kültürü olarak benimsediklerini ifade ederek, “Köklü bir grubun köklü bir temsilcisi olmanın artı değerlerini korumak adına elimizden geleni yapmaya çalışıyor ve çalışanlarımızı da bu köklü kurumun birer takım üyesi olarak görüyoruz” diye konuştu. 

Great Place to Work& Enstitüsü, dünya çapında 53 ülkede şirketlerde- ki çalışan odaklı, güven düzeyi yüksek işyeri kültürlerini araştırıyor ve analiz ediyor. Gerçekleştirmiş olduğu bu analizler ile bu konudaki öncü şirketleri “Global ve Lokal En İyi İşverenler” listeleri ile duyuruyor ve ödüllendiriyor. Her yıl yaklaşık 16 milyondan fazla çalışanı temsil eden verileri ile en iyi işverenler araştırmaları, dünyanın en büyük ve en saygın iş yeri kültürü incelemesini ve insan kaynakları uygulamalarını oluşturuyor. 


AVEK ÜMRANİYE, BİRİNCİ YILINI KUTLUYOR 


AVEK OTOMOTİV'İN TEKSTİLKENT VE ÇANAKKALE BAYİLERİNDEN SONRA HİZMETE AÇTIĞI ÜMRANİYE BAYİSİ, BİRİNCİ YILINI YOĞUN KATILIMLI BİR DAVETLE KUTLADI 


anlı müzik eşliğinde gerçekleşen birinci yıl kutlamasına ( özellikle aileler büyük ilgi gösterdi. Kokteyle katılan ziyaretçiler, merak ettikleri Volkswagen araçlarıyla test sürüşü yapma fırsatı elde etti. 
Şubelerinde müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle sektörde önemli bir yer edinen Avek Otomotiv, gerçekleştirdiği etkinlikle bu özel gün- deki mutluluğunu müşterileriyle paylaşarak, müşterilerine keyifli bir gün geçirme fırsatı sundu. 2005 yılından bu yana Doğuş Otomotiv markalarının yetkili satıcılığını ve servis hizmetlerini yürüten Avek Otomotiv'in Ümraniye'deki şubesi, müşterilerine Volkswagen ve DOD markalarıyla hizmet verirken satıştan servise, kredi hizmetlerinden ikinci el araç alımsatımına kadar tüm otomotiv ihtiyaçlarına 8 bin 500 metrekarelik bir alan üzerinde çözüm getiriyor. 


KOÇ HOLDİNG «< 


, KOÇ HOLDİNG BEŞ YILDA 
BİN ENGELLİYİ İSTİHDAM EDECEK 


TÜRKİYE'NİN EN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYAN TOPLULUĞU OLAN KOÇ TOPLULUĞU, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI VE TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) İŞ BİRLİĞİYLE ENGELLİ BİREYLERİN EKONOMİK VE TOPLUMSAL HAYATA KATILIMINA İVME KAZANDIRACAK 'ENGELLERİN ÖTESİNDE BİR 

HAYAT İÇİN GELECEĞE HAZIRLIYORUZ' PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYOR 


ngellerin ötesinde bir hayat için geleceğe hazırlıyoruz projesinin protokol imza törenine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Özgür Burak Akkol, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç katıldı. 
Proje ile engelli istihdamının artırılması, toplumdaki engelli bireylere mesleki eğitim verilerek istühdam edilebilirliklerinin ve sosyal hayata katılımlarının sağlanması, işsizlik sorununun sosyal etkilerinin azaltılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda Koç Holding ve İŞKUR iş birliğinde ülke ekonomisinin ve işverenlerin ihtiyaç duyacakları teknik ve teknik olmayan yetkinliklerde nitelik ve deneyimlerin kazandırılmasına yönelik mesleki eğitimler gerçekleştirilecek. 
Eğitimlere katılacak kişiler iki kurumun çalışmalarıyla belirlenecek. 


İŞ DÜNYASINA ÖRNEK OLACAK 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, istihdam alanında hem Koç Topluluğu'nun farklılığını ortaya koyan hem de iş dünyasına örnek olacak bir proje için bir araya geldiklerini belirtti. Bakan Sarıeroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Engelli kardeşlerimizin isihdamı birinci önceliğimiz. Çalışma hayatında önlerine çıkabilecek engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. İŞKUR ailesi olarak 16 yılda 372 bin engelli kardeşimizin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 
Girişimci olarak çalışma hayatında yer almaları da öncelik verdiğimiz başlıklardan. Bütün bu çalışmalarımıza Koç Topluluğu ile imzaladığımız protokol de daha fazla katkı sağlayacak. Pozitif sonuç- 


TÖRENDE KONUŞAN ÇALIŞMA VE 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI JÜLİDE SARIEROĞLU, İSTİHDAM ALANINDA 
HEM KOÇ TOPLULUĞU'NUN FARKLILIĞINI ORTAYA KOYAN 
HEM DE İŞ DÜNYASINA ÖRNEK 
OLACAK BİR PROJE İÇİN BİR 
ARAYA GELDİKLERİNİ BELİRTEREK, “ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN İSTİHDAMI BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ. 
ÇALIŞMA HAYATINDA ÖNLERİNE ÇIKABİLECEK ENGELLERİ 
KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ” 
DEDİ 


lar elde etmemize vesile olacak. 

Koç Topluluğu, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetleri, kadın dostu yaklaşımlarıyla böylesine önemli bir çalışmanın içerisinde de duyarlılığını ortaya koymuş durumda. Teşekkürlerimi sunuyorum. İş dünyamızın diğer tüm kurum ve kuruluşlarına örnek olmasını temenni ediyorum.” 


ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI JÜLİDE SARIEROĞLU, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER M. KOÇ, İŞKUR GENEL MÜDÜRÜ CAFER UZUNKAYA, KOÇ HOLDİNG İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ ÖZGÜR BURAK AKKOL 


10 BİN ENGELLİYE 
EĞİTİM 

"Engellerin ötesinde bir hayat için geleceğe hazırlıyoruz' projesi hakkında detayları aktaran Ömer M. 
Koç, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile başlatacağımız proje kapsamında İŞKUR ile beş yılda 10 bin engelli vatandaşımıza; programlama, imalat, hizmet sektörü, çağrı merkezi ve benzeri ihtiyaç alanlarında mesleki eğitim vereceğiz. Özellikle programlama eğitimi alan engelli bireylere kapsamlı girişimcilik eğitimleri verilmesi de planlanıyor. Programlama eğitimi alarak kendi işini kurmak isteyenlere mentorluk/danışmanlık desteği de sağlanacak. Eğitim alanlar arasından bin engelli bireye beş yılda istihdam fırsatı yaratmayı hedefliyoruz” derken, engelli çalışma arkadaşlarının çalışma ortamlarını iyileştirmek, engelli dostu iş yerleri yaratabilmek adına çalışmayı sürdüreceklerinin de altını çizdi. 
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> FORD OTOSAN 


FORD OTOSAN'IN, TİCARİ ARAÇ PAZARINDAKİ PAYI YÜZDE 30'U AŞTI 


FORD'UN DÜNYADAKİ TİCARİ ARAÇ ÜSSÜ OLAN FORD OTOSAN, TİCARİ ARAÇ AİLESİNİN 
EN YENİ ÜYELERİNİ, ÖZEL BİR LANSMANDA BİR ARAYA GETİRDİ. TÜRKİYE VE AVRUPA'NIN 1 
NUMARALI ARAÇLARININ YAN YANA DURDUĞU “AİLE FOTOĞRAFI İLE GURUR DUYDUKLARINI BELİRTEN FORD OTOSAN PAZARLAMA, SATIŞ VE SATIŞ SONRASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGÜR YÜCETÜRK, TÜRKİYE'NİN VE AVRUPA'NIN “EN ÇOK TERCİH EDİLEN TİCARİ ARAÇ MARKASI OLAN FORD'UN ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDUĞUNU İFADE ETTİ 


ord tücari araç ailesinin en yeni üyeleri Transit Courier, Transit Custom Van, Transit 
Van, Iransit Connect, Transit Kamyonet, Ranger, Tourneo Courier, Transit Minibüs, Tourneo Custom ve Toumeo Connect modellerinin sahneye çıktığı lansmana Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ev sahipliği yaptı. Ford hafif ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri, ilk kez yan yana durarak 'aile fotoğrafı” verdi. 
Hem Türkiye hem de dünya pazarların- da Ford müşterilerinin araçlarını nasıl kullandıkları ve en çok önem verdikleri donanımları detaylı şekilde araştıran ve analiz eden Ford Otosan'ın, müşteri beklenti ve isteklerine göre yenilediği Ford ticari araç ailesi, segmentinde ilk ve tek olan pek çok yeniliği sunuyor. 


LİDERLİK DEVAM EDİYOR 

Ford Otosan olarak en genç ticari ailesini sahneye çıkarmaktan gurur duyduklarını belirten Yücetürk, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: 

“Ford Otosan olarak, 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz Transit ve sonrasında gelişen, büyüyen ticari araç ürün portföyümüzle Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki ticari araç liderliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıl, hafif ve orta ticari araç pazarında satışlarımızı 71 bin 
214 adede ve pazar payımızı yüzde 30,5'e 
yükselterek, Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Avrupa pazarında ise Ford, son iki yıldır devam ettirdiği pazar liderliğinin yanı sıra, son 25 yılın en iyi ocak ayı satış başarısını da yakalayarak Avrupa'nın en çok tercih edilen tücari araç markası 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FORD OTOSAN PAZARLAMA, SATIŞ VE SATIŞ SONRASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ÖZGÜR YÜCETÜRK 


“FORD OTOSAN OLARAK LİDERLİĞİMİZİ MÜŞTERİLERİMİZİN İHTİYAÇ 

VE BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYAN ÜRÜNLERİMİZLE HAK ETTİK VE BU 

LİDERLİĞİN FOTOĞRAFINI VEREBİLEN TÜRKİYE'NİN TEK TİCARİ ARAÇ MARKASI OLMAKTAN DA GURUR DUYUYORUZ” 


oldu. Ford ticari araçlarının *I numara' olmasının arkasında hem müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutmamız hem de kendimizi sürekli geliştirmemiz yatıyor.” 


49 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT 

2017 yılında 4.9 milyar dolarlık ihracat 
yaptıklarını söyleyen Özgür Yücetürk, Türkiye'deki araç üretiminin de yüzde 29'sini karşıladıklarının altını çizdi. 
Yücetürk, “Üretim kapasitemiz de 440 
bin adedi buluyor. Transit modelinde yer alan 2 litrelik dizel motorun üretimini kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz” dedi. 5 binden fazla versiyonla 


müşterinin ihtiyaçlarına uygun ürün teslim edebilme yeteneğine sahip olan Ford Otosan'ın, 'terzi dikimi” inceliği ile müşteriye ihtiyaç duyduğu esnekliği sağladığını ifade eden Özgür Yücetürk, “Böylece özellikle şehir içerisinde, müşterilerimizin kullanım ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonel çözümler sunuyoruz. 
Örneğin araçlarımız, sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yükleme ve yük taşıma kapasitesi sunuyor. En geniş yan kapı açıklığı ve kayar kapılarda bulunan yeni kontrol mekanizması ile yükleme sırasında kapının güvenli şekilde açık tutulması sağlanıyor” diyerek sözlerine son verdi. 


SETUR «< 


SETUR, ÖZEL TURLARININ 
2018 PROGRAMINI TANITTI 


SETUR'UN, ÖZEL İÇERİKLERİ, KİŞİYE ÖZEL DENEYİM VE MACERA SEYAHATLERİYLE ÖNE ÇIKAN MARKASI SETURSELECT, KÜLTÜR TURLARI PROGRAMINI AÇIKLADI. SETURSELECT 2018'DE SUNAY AKIN İLE PARİS'E, TAN SAĞTÜRK İLE ST. PETERSBURGA, AYHAN SİCİMOĞLU'YLA İTALYA'YA, PROF. 

DR. İLBER ORTAYLI İLE LÜBNAN'A TURLAR DÜZENLEYECEK 


etur'un 50 yılı aşkın sektör 

tecrübesi ve üstün hizmet 

kalitesiyle, kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak üzere hayata geçirdiği markası SeturSelect, 2018'de özel rotalarına yenilerini ekliyor. SeturSelect'in deneyimli rehberlerinin yanında ünlü isimlerin de anlatımlarıyla renklendirdiği özel kültür turlarının 2018 programı açıklandı. 
Özel tatil deneyimi peşinde koşan gezginlerin yoğun ilgi gösterdiği özel SeturSelect rotalarının bu yılki programında; ağustosta Tan Sağtürk ile St. 
Petersburg, ekimde Sunay Akın ile Paris, eylül ve ekim aylarında Ayhan Sicimoğlu ile İtalya, ekimde Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Lübnan gibi özel rotalar yer alıyor. 


AYRICALIKLI BİR DENEYİM 

2018 SeturSelect turlarının tanıtımı 
için düzenlenen toplantısında konuşan Setur'un turizmden sorumlu genel Murat 
“SeturSelect olarak bizler, deneyim seya- 


müdür yardımcısı Tomruk, hatinin öncüsü olmanın gururunu taşıyoruz. Misafirlerimiz hangi destinasyona giderlerse gitsinler standartların üzerinde, özel deneyimler yaşamak istiyor. 
SeturSelect tam da bu ihtiyacı karşılamak üzere hayata geçirildi ve çok kısa sürede özel ve seçkin bir deneyim arayan müşterilerimizin gözdesi oldu. Ayhan Sicimoğlu ile başlattığımız turlarımız Türkiye'de bir ilkti. Bu yıl çıtayı daha da yukarı yükselterek iş birliklerimizi Prof. 
Dr. İlber Ortaylı, Tan Sağtürk ve Sunay Akın gibi kendi alanında öncü isimler ile genişlettik. Misafirlerimiz bu özel isimlerle katılacakları turlarda turistik bir geziye değil, ayrıcalıklı bir deneyime yolculuk etmiş olacaklar. Tüm dünyada en özel destinasyonları, severek takip ettikleri 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SETUR TURİZM GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MURAT TOMRUK, TAN SAĞTÜRK, AYHAN SİCİMOĞLU, SETUR TURİZM PAZARLAMA VE KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRÜ DERYA GÜLÜNAY VE SUNAY AKIN 


“SETURSELECT OLARAK BİZLER, DENEYİM SEYAHATİNİN ÖNCÜSÜ OLMANIN GURURUNU TAŞIYORUZ. MİSAFİRLERİMİZ HANGİ DESTİNASYONA GİDERLERSE GİTSİNLER, STANDARTLARIN ÜZERİNDE, ÖZEL DENEYİMLER YAŞAMAK İSTİYOR. SETURSELECT TAM DA BU İHTİYACI KARŞILAMAK ÜZERE HAYATA GEÇİRİLDİ VE ÇOK KISA SÜREDE ÖZEL VE SEÇKİN BİR DENEYİM ARAYAN MÜŞTERİLERİMİZİN GÖZDESİ OLDU” 


ünlü isimler ile beraber gezmek, yerel kültür ve tarihi doyasıya yaşamak isteyen tüm seyyahları turlarımıza bekliyoruz” dedi. 


ÖZEL İSİMLER ÖNCÜLÜK EDECEK 

Toplantıda SeturSelect'in özel turlarına eşlik edecek Ayhan Sicimoğlu, Sunay Akın ve Tan Sağtürk de söz aldılar. Ayhan Sicimoğlu, “Turistik rotalar dışına çıkarak bizlerin deneyimlediği lokasyon ve kültürleri keşfedecekler. Her ziyaretimizde turistik rotadan çıkıp, kentin ve kültürün içine yeniden bakıyoruz, turistlere açık olmayan mekanları, o bölgenin insanlarının ev sahipliğinde gezeceğiz” 


dedi. Sunay Akın, “Seyahatimizde Paris ve Türkiye arasındaki ilişkiyi, biraz da edebiyat penceresinden kovalayacağız. 
Gelmek isteyenleri hayallerinin şehrine bekliyoruz” dedi. 

Tan Sağtürk ise St. Petersburg gezisi için “balenin merkezine gitmek” yorumunda bulundu. “Rusya, Amerika, İngiltere ve Fransa'dan yayılan bale, her ülkenin tarzıyla harmanlanıyor. St. Petersburg, dünyadaki en büyük bale merkezine sahip. 
Bu merkeze her yıl 3 milyon öğrenci içinden 200 öğrenci seçiliyor. Ülkeler arası sanat tarihini kucaklayabilmek için böyle bir tur fırsatı yakalamak önemli” şeklinde konuştu. 
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> PALOMA HOTELS 


ÇOCUK VE DOĞA DOSTU 
GERÇEK BİR AKDENİZLİ... 


PALOMA BATI AKDENİZ SAHİL BANDINDA KONUMLANMIŞ 7 FARKLI KONSEPTLİ TESİSLERİ İLE AKDENİZ YAŞAM TARZINI VE KÜLTÜRÜNÜ MİSAFİRLERİNE SUNUYOR. KONUMLANDIĞI BÖLGENİN KÜLTÜR VE YAŞAM İZLERİNİ KONSEPTİNE ADAPTE EDEN PALOMA HOTELS, SÜRDÜRÜLEBİLİR HİZMET ANLAYIŞI İLE ÇOCUK VE DOĞA DOSTU BİR OTEL OLARAK DİKKAT ÇEKİYOR... 


aloma Hotels geniş ve doğal bitki örtüsü korunarak oluşturulan bahçeleri, içeride ve dışarıda konumlanmış restoranları, farklı yaş gruplarına hitap eden havuz ve plajlarıyla Akdeniz yaşam tarzının sıcaklığını ve rahatlığını sunuyor. 


İYİ MUTFAK, İYİ HAYAT... 

İyi beslenme ve sağlıklı bir yaşam sürmek tüm dünyada yükselen yeni bir trend. Günümüz modem insanı tatil seçimlerinde de gündelik hayatlarındaki beslenme ve yaşam standartlarını gözetiyorlar. Paloma Hotels doğaya saygılı yaklaşımı ve uygulamaları ile misafirlerine sağlıklı bir tatil deneyimi sunuyor. Organik sebzeler ve zeytinyağları Paloma Hotels büfelerinin ve menüleri- nin olmazsa olmazları arasında. 


POLY KIDS & KIDS CHEF İLE ÇOCUKLAR EMİN ELLERDE 


Paloma Hotels minik misafirlerinin 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PALOMA HOTELS; PALOMA 
FORESTA RESORT & SPA BELDİBİ, PALOMA PASHA RESORT ÖZDERE, PALOMA GRIDA RESORT & SPA 
BELEK, PALOMA OCEANA RESORT 
SİDE, SENTIDO PERISSIA SİDE, PALOMA PARADISE BEACH SİDE OTELLERİNDE HER ŞEY DAHİL KONSEPTİNDE HİZMET VERİYOR. 
SENTIDO MARINA SUİTES 
YARIM PANSİYON KONSEPTİ 
İLE KUŞADASI'NIN MERKEZİNDE 
EGE SAYFİYE HAYATININ TÜM İMKANLARINI SUNUYOR 


güvenli ve eğlenceli bir tatil deneyimi yaşaması için çocuklara özel yaşam ve oyun alanları sunuyor. Poly Kids çocuklara özel bir dünya sunarken, ebeveynlerin de çocukları ile birlikte kaliteli zaman geçirebilecekleri özel etkinlikler düzenliyor. Ebeveynler çocukları ile eğlenirken yeteneklerini de keşfediyor. 


Paloma Hotels restoranlarında yer alan “Kids Chef” konsepti besin değeri yüksek ve lezzetli yemekler ile çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığını kazandırıyor. 
Titizlikle hazırlanan çocuk menüleri tatilde de sağlıklı beslenmeden ödün vermek istemeyen aileleri sevindiriyor. 


GENÇLERE ÖZEL... 

Paloma Hotels'te gençler de kendilerini ait hissedecekleri bir dünyaya adım atıyor. Paloma Teenage Club'ta gençlerin keyif alacağı her şey var. Oyun konsolları, sosyal medya köşeleri ve özel eğlence alanları ile DJ performansları gençleri cezbediyor. 


LÜKSE DOĞA DOSTU YAKLAŞIM... 
Paloma Hotels villalarında ve süitlerin- de doğaya saygı ile lüksü bir arada sunuyor. Özel restoranlar ve yaşam alanları ile ayrıcalıklı lüksü el değmemiş doğada sunan Paloma lükse doğa dostu yaklaşımı ile farklılaşıyor. 


CORNELIA < 


CORNELIA OTELLERİ 2018'DE BÜYÜMEDE VİTES YÜKSELTİYOR 


017'de geçen yıl yaşanan sıkıntıları ölçüde aşan 
Antalya ve Belek bölgesi, 
Avrupa pazarı için de 2018'den umutlu... Bu bağlamda Cornelia Diamond Golf Resort SPA ve Cornelia De Luxe Resort Otelleri, 2018'de Avrupa pazarında gerçekleştirdiği yoğun reklam 


Rusya pazarında 


önemli 


ve tanıtım çalışmalarının meyvelerini almaya başladı. Cornelia Otelleri, Avrupa pazarında yüzde 20 rezervasyon artışı kaydetti. Cornelia Diamond Golf Resort SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya ve Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Antalya için golf rakamlarının tatmin edici olmamakla birlikte olumlu olduğunu ve bir önceki yıla göre büyüme trendi- ne geçtiğini söyledi. 


CORNELA DE LUXE RESORT OTEL GENEL MÜDÜRÜ ALİ ŞAHİN VE CORNELIA DIAMOND GOLF RESORT SPA GENEL MÜDÜRÜ ZAFER ALKAYA 


İngiltere pazarında hiç kayıp yaşamazken, her yıl ortalama yüzde 10-12 arasında artış kaydeden Cornelia Otelleri, Almanya, Belçika, Hollanda, Benelüks 
ülkeleri gibi Avrupa ülkelerinde 2018 


için yüzde 20 artış kaydetti. Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Moldova, Slovakya, Slovenya gibi Doğu Avrupa ülkelerine yönelik de uzun süredir 
tanıtım yapan Cornelia Otelleri, 2018 
için bu pazarda 2017'ye göre yüzde 38 
büyüyecek. 

Gornelia Otelleri'nin Orta Doğu pazarlarında seçici davrandığını belirten Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Daha umutlu, daha verimli veriler ışığında yeni sezona giriyoruz. Biz Cornelia Grubu olarak Orta Doğu'da seçici davranıyoruz. 
Özellikle lüks segment ürünleri olan, suitleri, villaları tercih eden Birleşik Arap Emirlikleri, Libya gibi ülkelerde pazarımızı genişletiyoruz. Orta Doğu pazarında 2018'de yüzde 30 pazar artışımız var” dedi. 


ROTANA «< 


ROTANA, İSTANBULUN AVRUPA YAKASI'NA ADIM ATIYOR 


rta Doğu, Afrika ve 
Türkiye'de bulunan otel leriyle birlikte bölgenin önde gelen otel gruplarından biri olan Rotana, Türkiye'nin en yenilikçi gayrimenkul şirketlerinden Mar Yapı ortaklığı ile Centro WestSide ve WestSide Arjaan by Rotana'yı hayata geçirerek İstanbul'un Avrupa Yakası'na giriş yaptı. 
İstanbul'un son yıllarda yükselen bölgesi haline gelen Güneşli'nin Basın Ekspres yolu üzerinde konumlanmış olan stil sahibi oteller, Atatürk Havalimanı, modern iş sahaları, kongre ve alışveriş merkezleri gibi şehrin önemli noktalarına yakınlığı ile de ön plana çıkıyor. Suyabatmaz Demirel Mimarlık tarafından tasarlanan Centro WestSide ve WestSide Arjaan'ın üçgen şeklinde, gökyüzünü işaret eden form- 


daki mimari tasarımı oldukça çarpıcı bir görünüme sahip. Bu tasarımı ödülle taçlandıran bina, 2013 yılında Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM Gayrimenkul Fuarı'nda “Future Project Awards? ödülünü 
kazandı. 4 yıldızlı Centro Westside 152 
oda ve süiti ile günümüz seyahat edenlerinin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Uzun dönem konaklama imkanı veren WestSide Arjaan by Rotana ise 
153 adet 1 ve 2 yatak odalı rezidans 
odaları sayesinde rahat yaşam alanları sunmak vaadiyle hayata geçirildi. İş seyahatindeki misafirlerin ihtiyaçlarını gözeterek her biri son teknoloji ses ve 
görüntü ekipmanları ile tasarlanmış 5 
toplantı odası ve balo salonu; toplantı, workshop, seminer ve konferans gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapmak üzere hazır bulunuyor. 
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> BUSİNESS CUP 


TÜRKİYE'NİN EN İYİ ŞİRKET FUTBOL TAKIMI ANADOLU SİGORTA! 


İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA “ŞİRKETLERİN FUTBOLDAKİ ZİRVESİ” SLOGANIYLA DÜZENLENEN VE BU YIL 200 ŞİRKETİN KATILDIĞI BUSINESS CUP'TA TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELLİ OLDU. ANADOLU SİGORTA, BAHAR DÖNEMİNDE ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDERKEN, 12-18 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA KİEV'DE DÜZENLENECEK OLAN 20 MİLLİ TAKIMIN YER ALACAĞI AVRUPA HALI SAHA LİGİ'NDE TÜRKİYE'Yİ MİLLİ FORMA ALTINDA TEMSİL ETME HAKKI KAZANDI 


012 yılında kurulan Business 
Cup, İstanbul, İzmir ve 
Ankara'da şirket çalışanların oluşturduğu takımların katıldığı şirketler arası bir futbol ligi. Bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda iki kez düzenlenen Business Cup'ta bahar dönemi geçen ay sona erdi. 
Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı şirketler arası futbol ligi olan Business Cup'ta 2018 Türkiye şampiyonu Antalya Lara Kervansaray Kundu Hotel'de düzenlenen finallerle belli oldu. 
İstanbul'dan Öztiryakiler ve Anadolu Sigorta, İzmir'den Petkim ve Arcanaz, Ankara'dan Vezin YMM ve Roketsan'dan oluşan il şampiyonlarını 11-13 Mayıs tarihlerinde konuk eden, Antalya Lara Kervansaray Kundu Hotel'de düzenlenen Türkiye finak lerinin sonunda, İstanbul temsilcisi Anadolu Sigorta kupaya uzandı. 


ŞAMPİYON AVRUPA'YA! 

Business Cup Türkiye finalinde Anadolu Sigorta ve Arcanaz takımları karşı karşıya geldi. Maçın başında erken bulduğu gol ile 1-0 öne geçen Arcanaz takımı, daha sonrasında toparlanan ve maça ağırlığını koymayı başaran Anadolu Sigorta karşısında skoru koruyamadı ve maçı Anadolu Sigorta 3-1 kazanarak kupanın yeni sahibi oldu. Anadolu Sigorta bu şampiyonlukla, 12-18 Ağustos tarihleri 
arasında Kiev'de düzenlenecek olan 20 
milli takımın yer alacağı Avrupa Halı Saha Ligi'nde Türkiye'yi milli forma altında temsil etme hakkı kazandı. 


200'DEN FAZLA FUTBOL TAKIMI 
Bahar ve güz dönemi olmak üzere 
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£ 4 X)BUSINESS 
NJ|CUR 


BAHAR VE GÜZ DÖNEMİ OLMAK ÜZERE YILDA 200'DEN FAZLA ŞİRKET FUTBOL TAKIMI, PLATİN DERGİSİ'NİN MEDYA SPONSORU OLDUĞU BUSINESS CUP'TA MÜCADELE EDİYOR. BU TAKIMLAR, ETKİNLİĞİN 

BAŞINDA YAPILAN KURA ÇEKİMİYLE GRUPLARA AYRILDIKTAN SONRA HER PAZAR BUSINESS CUP'TA BİR MAÇ YAPARAK, İLK BEŞ HAFTA 

GRUPTAN ÇIKMAYA, İLERLEYEN HAFTALARDA İSE ELEME TURLARINI 

AŞARAK İL FİNALİNE KALMAYA ÇALIŞIYOR 


yılda 200'den fazla şirket futbol takımı, Business Cup'ta mücadele ediyor. Bu takımlar, etkinliğin başında yapılan kura çekimiyle gruplara ayrıldıktan sonra her pazar Business Cup'ta bir maç yaparak, ilk beş hafta gruptan çıkmaya, ilerleyen haftalarda ise eleme turlarını aşarak il finaline kalmaya çalışıyor. 

Business Cup ayrıca aldığı olumlu geri dönüşlerle de dikkatleri üzerine çekiyor. 
Çalışanların, bünyesinde bulundukları şirketadına mücadele etmeleri, onları şirketlerine duygusal anlamda daha da bağ- 


larken, çalışanlar arası takımdaşlık olgusunun artması da Business Cup'ın sıkça görülen olumlu etkilerinden. Maçlardan önce şirketçe yapılan pazar kahvaltıları, hep birlikte maça hareket ve sahadaki takımı destekleyen şirketin diğer çalışanları, şirkette aile ortamı yaratıyor. 
Etkinliği toplamda 10 büyük ile taşımak ve televizyon kanallarında yayınlanan, Türkiye çapında taraftar kitlesi bulunan bir lig yaratmak ise Business Cup'ın en büyük hedeflerinden biri arasında bulunuyor. 


DELICIOUS 


cale.take away, catering 


DELİCİOUS «< 


LEZZETİ VE KEYFİ BİR ARADA SUNUYOR 


DELICIOUS, GÜNÜN HER SAATİ MİSAFİRLERİNİ AĞIRLARKEN GENİŞ LEZZET SEÇKİSİ İLE KEYİFLİ BİR ORTAM SUNMAYA ÖZEN GÖSTERİYOR. SABAH KAHVALTISININ ARDINDAN ÖĞLEN YEMEĞİ VE FINE DINING CONCEPT'İ İLE SERVİS EDİLEN AKŞAM YEMEKLERİNİN YANI SIRA MEKANIN BİR DİĞER HİZMETİ İSE HER TÜRLÜ DAVETE CATERİNG VERMEK... 


ünya mutfağı konseptinin yanı sıra mevsimine göre menülerini 
Göktürk'teki malzeme kalitesi ve donanımlı şefleri ile dikkat çekiyor. Mekan, güne kahvaltıyla başlıyor. Geniş bir lezzet seçkisine sahip 


yenileyen 
Delicious, 


olan menüde, mevsimine göre salata çeşitleri, zeytinyağlılar, köy ekmeği ile hazırlanan sandviçler, mevsimlik balık çeşitleri, İtalyan mutfağına özgü makama çeşitleri, fırında ördek, Jumbo karides, dana kaburga, hamburger ve dry aged steak çeşitleri yer alıyor. 2008 yılında hizmete giren mekan, geniş bir müşteri kitlesinin beklentilerini karşılarken özellikle bahçesiyle yalnızca hafta sonu değil hafta içi günlerde de dinlendirici bir ortam sunuyor. Hatta mekanın işletmecisi Elif Politi, Elif Şafak'ın Aşk ile Azra Kohen'in Fi kitaplarının da bu mekanda yazıldığını belirtiyor... 


HER DAVETE CATERİNG HİZMETİ 
DE VERİYOR 

Catering hizmeti de veren Delicious, 10 
kişiden bin kişiye kadar her mekanda 


KEYİFLİ AİLE VE ARKADAŞ SOHBETLERİNİN YANI SIRA İŞ TOPLANTILARININ DA RAHATLIKLA YAPILDIĞINI BELİRTEN DELICIOUS KADROSU, MENÜLERİ İLE DE 
İDDİALI OLDUKLARINI İFADE 
EDİYOR 


servis verebilen uzman bir kadroya sahip. 
Doğum günü, ev davetleri, açılış ve her türlü organizasyonlara hitap edecek menüler hazırlarken yaz aylarında ger çekleşen açık hava davetlerinin yanı sıra yaz düğünlerine yönelik menüler de oluşturuyor. Hedef müşteri kitlesinin 18 ila 70 
yaş arası olduğu Delicious'ın mutfağında ise küçük yaşlarından itibaren meslekte 


olan Durmuş Doğan yer alıyor. Bugüne kadar bulunduğu ve mutfak kurulumunu yaptığı pek çok mekan olmakla birlikte; profesyonel olarak chef'lik kariyerine Martı Tatil Köyü'nde başlıyor. Durmuş, sırasıyla Jandarma Genel Komutanlığı, Atatürk Hava Limanı Dış Hatlar, Euro Plaza, House Cafe, Mangerie ve Delicatessen ve son olarak da Delicious'ta görev alıyor. 


YAZA ÖZEL MENÜ 

Izgara et çeşitlerinin yanı sıra şarküteri tabağı, özel peynir çeşitleri, mini burger, talaş böreği, parmesan ve kuşkonmaz şiş gibi yemekler menüdeki önemli lezzetleri oluşturuyor. Diğer yandan yaz menüsü için de hazırlık aşamasında olan mekan, hafif yiyecek ve içecekleri menüye dahil edecek. Delicious, mevcut kaliteyi devam ettirerek yeme-içme sektöründeki yenilikleri müşterilerine sunmayı hedefliyor. 
Delicious ekibi mottolarını ise “kaliteli malzeme, uzman ve donanımlı ekip, sektörün yeniliklerini sürekli takip etmek ve müşteriye ödediği bedelin hakkını ver mek” olarak tanımlıyor. 
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> FORIBA 


FORIBA'DA HEDEF 


GLOBAL PAZARLAR 


REGÜLATİF VE FİNANSAL TEKNOLOJİLER ALANINDA HİZMET VEREN FORIBA, GLOBALLEŞME 

ADIMLARINI HIZLANDIRIYOR. SON 3 AY İÇERİSİNDE 5 MİLYON DOLARLIK YATIRIM TURUNU 

TAMAMLAYAN FORIBA, TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİLİŞİM ŞİRKETLERİNDEN ISIS İLE BİRLEŞTİ VE İTALYA'DA OFİS AÇTI. ŞİMDİKİ HEDEF İSE TÜRK CUMHURİYETLERİ, ASYA-PASİFİK VE AVRUPA'DA 


TI Solutions, yakın zamanda faaliyetlerine Foriba marka adıyla devam 


duyurmuştu. Markanın 2017 


edeceğini 


yılı içerisinde bu strateji ışığında attığı önemli adımlardan biri, yatırımcılarla Şubat 
2018'de dünyanın özel sektöre odak- 


masaya oturmak oldu. Foriba, 


lı en büyük kalkınma kuruluşu IFC liderliğiyle 5 milyon dolar yatırım aldı. 
Alınan 5 milyon dolar yatırımın, 3 mil yon doları IFC'den, 1.5 milyon doları Revo Capital'den, 500 bin doları ise Endeavor Catalystten geldi. Foriba; birleşmeler, satın almalar ve yurt dışı planları ile birlikte, 1 yıl içerisinde müşteri sayısı ve ciro anlamında yüzde 
100 büyüme öngörüyor. Bu doğrultuda, aldığı yatırımı yeni birleşmeler ve satın almalar için kullanmayı planlayan şirket, ilk olarak ISIS Bilişim ile el sıkışt. Birleşme öncesinde şirket değerlemesi 25 milyon dolar olan Foriba, 2018 
yılı içerisinde bünyesine Türkiye'den en az bir şirketi daha dahil edecek. 


MACARİSTAN, POLONYA VE LİTVANYA'DA DA PROJELERE 
BAŞLANDI 

Foriba ayrıca 2018 yılında İtalya'da bir ofis açtı. İtalya'da dijital süreçlerle ilgili regülasyonların Türkiye'dekine çok yakın oluşu ve tüm vergi mükelleflerinin 2019'da elektronik fatura- ya geçişinin zorunlu hale getirilmesinin yaratacağı fırsatlar bu kararda etkili oldu. Ayrıca, ülkede hâlihazırda Ginini gibi büyük partnerlerle çalışan Foriba, şimdiden buradaki portföyüne dünyanın en büyük enerji ve akaryakıt şirketlerinden birini de ekledi. Foriba, sahip olduğu potansiyel 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FAALİYETE GEÇMEK 


FORIBA CEO'SU KORAY GÜLTEKİN BAHAR 


KORAY GÜLTEKİN BAHAR: 
“2020'DE 25 MİLYON DOLAR 
GELİR GETİRECEĞİMİZİ VE 
BUNUN YAKLAŞIK YÜZDE 
40'INI YURT DIŞINDA 
YAPACAĞIMIZ SATIŞLARDAN 
ELDE EDECEĞİMİZİ 
ÖNGÖRÜYORUZ” 


ile yeni ülkelerde de ofis açacak ve büyüme politikalarına hız kazandıracak. Uluslararası pazarda regülasyon teknolojileri ve finansal teknolojilere yön veren önemli şirketlerden biri ola- 


caklarının altını çizen Foriba CEO'su Koray Gültekin Bahar, “Foriba olarak bir yandan e-dönüşüm süreçlerindeki bilgi liderliğimizi devam ettirirken bir yandan da yeni birleşmeler ve satın almalarla hizmet verdiğimiz pazarlara yenilerini katmak istiyoruz. ISIS ile birlikte sektörün iki önemli firması birleşmiş oldu ve Türkiye'de alanımızdaki liderliğimizi pekiştirdi. Şimdi hedefimiz Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesi ile Türk Cumhuriyetleri'nde hizmet vermeye başlamak. İtalya ve Macaristan'da projelere başlandı. Polonya ve Litvanya için de müşteri analizleri ile beraber projeler önümüzdeki ay canlıya alınacak” diyor. İki yıl içerisinde cirolarının yarısına yakınını yurt dışı pazarların- dan elde edeceklerinin altını çizen Bahar, “2020'de 25 milyon dolar gelir getireceğimizi ve bunun yaklaşık yüzde 40'ını yurt dışında yapacağımız satışlardan elde edeceğimizi öngörüyoruz” yorumunda bulunuyor. 


AR-GE EKİBİ GLOBAL PAZARDA ÖNCÜLÜK SAĞLAYACAK 

ÜRÜNLER GELİŞTİRECEK 
Foriba'nın öncü konumunu korumasındaki en önemli etkenlerden biri ArGe gücü. Bahar, “Uzmanlığımız olan alanlarda, global çapta kullanılabilecek yeni ürünler hayata geçireceğiz. Ayrıca, müşterilerimizin memnuniyet seviyesini artırıp maliyetlerini azaltacak yenilikler üzerinde çok vakit harcıyoruz. Bu kapsamda bulut sistemleri ve onların güvenliğinin sağlanması en önem verdiğimiz konular. Bugün toplam 147 kişilik bir ekibimiz var. 
ArGe merkezimizde çalışan sayımızı yüzde 50 büyüteceğiz.” 


PIZZABULLS « 


PIZZABULLS'TAN LONDRA ATAĞI 


BİR DÜNYA MARKASI OLMA HEDEFİYLE YOLA ÇIKAN YEREL PİZZA ZİNCİRLERİNDEN PIZZABULLS, 12 YILDA 46 ŞUBEYE ULAŞTI. TÜRKİYE GENELİNDEKİ 700 KİŞİLİK EKİBİYLE, FARKLI LEZZET KOMBİNASYONLARINA SAHİP PİZZALARI HEDEF KİTLESİNE 30 DAKİKADA ULAŞTIRAN 

PIZZABULLS'UN YURT DIŞINDAKİ İLK ŞUBESİ İSE MAYIS AYINDA LONDRA'DA AÇILDI 


izza sektörü gün geçtikçe 

büyüyor ve pizza artık geçmişe 

göre çok daha tanınan ve sevilen bir ürün. Bu kapsamda ürüne, hizmete ve insana yatırım yaparak ilerleyen yerel pizza zinciri Pizzabulis, her gün taze taze hazırlanan hamuru ve özel domates sosuyla farklılaşıyor. “Kalite standartlarına uygun şarküteri ürünleri ile severek yaptığımız pizzalarımızı, her zaman gülümseyen ve iş disipliniyle öne çıkan personellerimiz aracılığıyla müşterilerimize ulaştırıyoruz” diyen Pizzabulls CEO'su Cavit Can Kırbeyi, sözlerine şöyle devam ediyor: “Ürün kalitemizi ve servis standartlarımızı geliştirerek daha çok kişiye ulaşacağız. Piyasaya farklı ürünler sunarak, bizden pizza tüketmeyen kitlenin de markamızı tercih etmesini sağlamayı hedefliyoruz. Birçok üniver sitede sponsor olarak lezzetimizi tattırp hem onların yanında oluyor hem de sipariş vermelerini sağlıyoruz. En çok tercih edilen pizza spesiyallerimizi kavurmalı Ali Baba pizzası, sucuk ve pastırmadan oluşan New Jersey, karışık pizzamız Sacramento ve Anadolu olarak 


PIZZABULLS CEO'SU CAVİT CAN KIRBEYİ 


“2018 SONUNA KADAR YURT 
DIŞINDA 5 ŞUBE AÇACAĞIZ. BU KAPSAMDA 500 BİN STERLİN 
YATIRIM YAPMAYI PLANLIYORUZ. 
2017'Yİ 60 MİLYON TL CİRO 
İLE KAPATTIK. 2018 YILI CİRO HEDEFİMİZ İSE 70 MİLYON TL. 
ALTYAPI YATIRIMLARINA DA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ” 


sıralayabiliriz. Vejetaryen müşterilerimize ise tamamen sebze içerikli Houston ve Boston pizzalarıyla hitap ediyoruz. Yan ürünlerimiz arasında yer alan özel soslu kanatlarımız ve çikolatalı suflemiz de çok beğeniliyor. Yeni ürün stratejimiz kapsamında dönerden pizza yapıp satmaya başladık. Pizza kenarının daha da lezzetli olması için parmesan kenar satışımız başladı. Yenilikçi lezzet arayışımız her zaman devam ediyor.” 


FİKİR ÖNERİLERİ 
DEĞERLENDİRİLİYOR 
Pizza tüketiminin her yıl yüzde 5 büyü- 


düğü İngiltere pazarında ilk Pizzabulls şubesini mayıs ayında Londra'da açtıklarını aktaran Kırbeyi, 2018 sonuna kadar yurt dışında 5 şube açacaklarını ve bu kapsamda 500 bin sterlin yatırım yapmayı planladıklarını belirtiyor. 
2017'yi 60 milyon TL ciro ile kapatan, 2018'de ise 70 milyon TL ciro hedefleyen Pizzabullstun altyapı yatırımlarına hız verdiğini ifade eden Cavit Can Kırbeyi, “Pizzabulls akademiyi kurduk. Burada tüm işletmecilerimize, takım arkadaşlarımıza ve yöneticilerimize kendi branşlarına uygun eğitimler vermeye başladık. 
Başarılı kişilere ise sertifika verdik. 2018 
hedefimiz ise müşteri memnuniyeti için tüm ekibimizin eğitilmesi” açıklamasında bulunuyor. Pizzabulls bünyesinde çalışan herkesin fikirlerine büyük önem veren Cavit Can Kırbeyi, ekipten gelen ve hayata geçen inovatif projeler hakkında şu bilgileri veriyor: “En son proje fikirlerinden biri de Zeytinburnu şubemizden geldi. Sipariş teslimatı için kullandığımız motosikletlere araç takip sistemi takılmasıyla ilgili bir projeydi. Yine dönerli pizzamız, ekip arkadaşlarımızın önerileriyle hayata geçti.” Pizzabulls kapsamında geçmişte motor kurye olarak çalışan 13 kişi ise bugün kendi işinin patronu olarak Pizzabulls şubesi işletiyor. Her bir çalışanın, Pizzabulls için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Kırbeyi; aidiyet bağı yaratarak, eğitimli insan birikimini kurum içinde muhafaza etmeyi başardıklarını, böylece hem müşteri memnuniyetini yükselttiklerini hem de satış ve kârlılıklarını artırdıklarını dile getiriyor. 
Cavit Can Kırbeyi, şu an bir Pizzabulls şubesi açmanın maliyeti hakkında ise şu yorumda bulunuyor: “Markanın yatırım bedeli, 120 bin dolar * KDV. Yatırımcımız ise 2 veya 3 yıl içinde geri dönüş alabiliyor. 2 ya da 3 şube açan yatırımcılarımız da bulunuyor.” 
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« SİLTAŞ YAPI 


ADALARA KARŞI, BULUTLARA KOMŞU... 


ekstil sektöründeki 40 yıllık 
köklü geçmişin üzerine 2011 
yılından itibaren inşaat sektörüne yoğunlaşarak insan odaklı ve kente değer katan yapılar inşa eden Siltaş Yapı, şimdi ise İstanbul'un hızla 
Pendik'in sahil şeridinde marinanın 


değerlenen Oo bölgelerinden karşısında konumlanan yeni projesi Siltaş Marina'ya imza atıyor. İstanbul Anadolu yakasının yükselen değeri Pendik'in sahil şeridinde yükselen Siltaş Marina'yı tanıtan Siltaş Yapı Yönetim Murat 
Özdemir, şu açıklamalarda bulundu; 


Kurulu Başkan Yardımcısı 


“Bir kentsel dönüşüm projesi olarak hayata geçirdiğimiz Siltaş Marina, toplam 8 bin metrekare üzerinde 20 katlı iki blokta 241'den 411'e kadar çeşitli büyüklük ve özellikte 200 konut, 4 ticari ünite ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. 7 bloğu yıkarak yerine sadece 
2 blok inşa ettiğimiz projemizin yüzde 


«< REAL GRUP 


SİLTAŞ YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MURAT ÖZDEMİR 


70'ini sosyal donatı ve peyzaj alanlarına ayırdık. Marmara'nın kıyısında, adaların karşısında, kapanmayacak panoramik deniz manzarası ile dikkat çeken Siltaş Marina'nın özel mimarisi sayesinde projede yer alan konutların tamamı denizi görebiliyor.” Siltaş Yapı'nın ilk 


kez Siltaş Marina'da hayata geçireceği ve gelecek tüm projelerinde bölgenin ihtiyaçları ve beklentiler doğrultusunda daha da zenginleştirerek uygulayacağı LifeX konsepti hakkında bilgi veren Murat Özdemir, “Bu konsept ile standart sosyal donatılardan farklı olarak yaşama ekstra konfor, kolaylık ve keyif katan pek çok unsuru bir arada sağlayarak sadece bir ev değil, komple bir yaşam alanı sunuyoruz” dedi. LifeX konsepti içinde en çok ilgi gören sosyal donatılardan birinin proje sakinlerinin evlerine gelen misafirlerini beş yıldızlı otel konforunda ağırlayabilecekleri misafir süiti olduğunu belirten Murat Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu sayede Siltaş Marinalılar kalabalık misafirlerini nasıl rahat ettireceklerini dert etmeden sevdiklerinin projenin ortak alanı içinde yer alan deniz ve adalar manzaralı lüks misafir süitinde konaklamalarını sağlayabilecekler.” 


YEDİKULE'YE 550 MİLYON TULİK KONUT PROJESİ 


rup olarak son 2 yıldır üzerinde çalıştıkları 

Real Konaklar Yedikule 

Projesi için ön talepleri almaya başladıklarını ifade eden Real Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dokumacı, 550 milyon TL değerle hayata geçirilen projedeki 
120 dairenin 18 ay içinde sahiplerine teslim edileceğini söyledi. Tarihi Yedikule bölgesinde hastanelerin, üniversitelerin ve toplu ulaşım merkezlerinin bulunduğunu hatırlatan Dokumacı, bölgenin zaman içinde daha da gelişeceğini belirtti. Real Group olarak yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirten 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REAL GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET DOKUMACI 


Dokumacı, “Durmak yok, yola devam” prensibiyle hareket ettiklerini ifade ederek, “Projeleri asla durdurmaya- 


cağız. Bugün fırsatı gören inşaat firmaları Türkiye'nin gelecek 20 yılına damgasını vuracak. İnşaat sektöründe kriz görmüyorum. Evet Türkiye'de inşaatta finans darlığı var ama burada akıllı proje yapan firmalar ve gerçekten ciddi şekilde dizayn anlamında, kalite anlamında öne çıkan firmaların önü çok açık. Kalite odaklı olacaksınız, yaptığınız iş biraz aileye yönelik olacak. Ama bu alan özel bir alan, bu alanın maliyeti yüksek. Bu kriterlere uyan firmalar ciddi şekilde yol alacak” değerlendirmesinde bulundu. Ahmet Dokumacı, projenin Aralık 2019'da tamamlanarak sakinlerine teslim edileceğini söyledi. 


PEMBE İZLER DERNEĞİ « 


PEMBE ROTA KADIN SAĞLIĞI İÇİN 


YOLA ÇIKIYOR! 


KADIN KANSERLERİ ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPAN PEMBE İZLER DERNEĞİ'NİN YENİ PROJESİ OLAN “PEMBE ROTA'YA 8 MAYIS DÜNYA YUMURTALIK KANSERİ GÜNÜ'NDE START VERİLDİ. 10 BİN KADINA ÜCRETSİZ JİNEKOLOJİK KANSER TARAMASI YAPILMASININ HEDEFLENDİĞİ PEMBE ROTA İLE AYNI ZAMANDA BU KANSERLER HAKKINDA BÜYÜK BİR FARKINDALIK DA YARATILACAK 


00 
Ikemizde 5 bine yakın kadın rahim kanseri, yaklaşık 3 bin kadın yumurtalık kanseri ve bin 500 civarında kadın da rahim ağzı kanseri tanısı alıyor. Bu kanser türlerinde erken tanı, tedavi başarısını yükseltiyor ve hayat kurtarıyor. Bu gerçekten yola çıkan Pembe İzler Demeği, yepyeni bir projeyle kadınlara sesleniyor. 
'Rotamız Pembe, Geleceğimiz Güvende' sloganıyla tüm kadınlara seslenilen Pembe Rota kapsamında; *yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanserleri” konusundaki farkındalığın artırılması ve 10 bin kadının ücretsiz jinekolojik kanser taramasının yapılması hedefleniyor. Farklı rotalardaki farklı farklı kentlerdeki kadınlara ulaşılacak olan projenin ilk etabında İstanbul'da 1000 kadının ücretsiz jinekolojik taraması, hastalık saptandığında ise tedavisi yapılacak. Pembe İzler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Karataş, Pembe Rota ile İstanbul'dan yola çıkarak Bursa, Muğla, Mardin, Adana, Samsun, Kayseri ve Ankara'ya ulaşacaklarını anlattu. Moda tasarımcısı Bahar Korçan, kendi hastalık sürecini anlatırken “Yumurtalık kanseri ile tanıştım. Yumurtalık kanseri sinsi bir hastalık. Belirti vermeden ilerliyor. O yüzden muayene çok önemli. Ben de her firsatta kadınlara sesleniyorum. 
Önce kendi sağlığınıza önem verin, muayene olmaktan utanmayın! Bu bedene iyi bakmak zorundayız” dedi. 


KANSERDE BİLGİ, KORKUYU 
YENER! 

Hekimlerin o hastaların hayatlarına dokunduklarını söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Kanser tedavi edilebilir bir hastalıktır. 
Bilim dünyasında “kontrolden çıkmış 


biyolojik akıl? olarak tanımlanan kanseri, 


FARKLI KENTLERDEKİ KADINLARA ULAŞILACAK OLAN PROJENİN 
İLK ETABINDA İSTANBUL'DA 
1000 KADININ ÜCRETSİZ 
JİNEKOLOJİK TARAMASI, HASTALIK SAPTANDIĞINDA İSE TEDAVİSİ 


YAPILACAK. SONRASINDA 
İSE BURSA, MUĞLA, MARDİN, 
ADANA, SAMSUN VE KAYSERİ'YE ULAŞILACAK 


nasıl kontrol altına alacağımızı öğrenmeye başladık. Burada en önemli payı kadın kanserleri alıyor. Kanserde bilgi, korkuyu yener! O nedenle farkındalık çok önemli. Farkındalık oldukça erken tanı oranı artıyor. Bu da tedavi başarısını yükseltiyor.” Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog Onkolog Prof. Dr. Mete Güngör, Pembe Rota Projesi'nin parçası olmaktan gurur duyduğunu anlatarak, “İlk 10 kanser arasında yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanseri var. Yumurtalık kanseri tüm 


dünyada görülme sıklığında 7'nci sırada. 
100 bin kadında 6.1 oranında görülüyor. Yumurtalık kanserinin önemine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü rahim ve rahim ağzı kanseri belirti veriyor, erken dönemde yakalanarak tedavi edilebiliyor. 
Ancak yumurtalık kanserinin tespiti zor. 
Bu nedenle her yaşta rutin yıllık jinekolo-Jik muayeneler yapılmalı” diye konuştu. 


“KONTROLLERİMİZİ p 
YAPTIRALIM” > 


Pembe Rota Projesi'ne destek veren sanatçı Gülben Ergen de şunları söyledi: “Kanserin adı bile soğuk, zor bir hastalık. Kontrolleri yaptırdığımız- da belli ki kurtuluş daha yakın, acı süreci daha az. Ben, kadının hassasiyetinin, kırılganlığını, bedeninde biriktirdiği acıların yumurtalıkta da meme kanserinde de ses bulduğuna inananlardanım. Beden çığlık atıyor. Konuşmazsak, derdimizi doğru ifade edemezsek ya da dinleyen yoksa kadınlar kırılıyor. ” 
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©. için stratejik sektörlerden olan 


savunma ve havacılıkta 2017 cirosu, bir önceki yıla göre yüzde 12 oranında artış gösterdi. SEKTÖRÜN CİROSU GEÇEN YIL NE KADARLIK BİR BÜYÜKLÜĞE ULAŞTI? 

a) 6 milyar TL 

b) 6.5 milyar TL 

o) 7milyarTL 

d) 6.7 milyar dolar 


Türkiye'de tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan lisanssız elektrik üretimi, 3 milyon 32 bin megavat saate ulaştı. Bu segmentte GÜNEŞ ENERJİSİNİN PAYI HANGİ 
SEVİYELERE ÇIKTI? 

a) Yüzde 76 

b) Yüzde 86 

o) Yüzde 94 

d) Yüzde 97 


Geçtiğimiz Anneler Günü'nde en çok takı ve ayakkabı alışverişi yapılırken TOPLAMDA SEPET BAŞINA 
HARCAMA KAÇ TL OLDU? 

a) 155TL 

b) 165TL 

o) 180TL 

d) 200TL 


Turizmde olumlu hava rekor getirdi. 
Buna göre OCAK-NİSAN 
DÖNEMİNDE İSTANBUL 
HAVALİMANLARI, TOPLAMDA KAÇ YOLCUYU AĞIRLADI? 

a) 32 milyon 

b) 34 milyon 

dj 38milyon 

d) 40 milyon 
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21'inci şampiyonluğunu geçen ay ilan eden Galatasaray, TOPLAMDA KONSOLİDE OLARAK NE 
KADARLIK BİR GELİRİ KASASINA 


KOYMUŞ OLDU? 
a) 650 milyon TL b) 680 milyon TL 
© 720 milyon TL d) 763 milyon TL 


26 Nisan'da 10'uncu defa Türkiye 
voleybol şampiyonu olan VakıfBank, 6 
Mayıs'ta da Avrupa şampiyonluğunu ilan etti. VAKIFBANK TOPLAMDA 
KAÇ DEFA AVRUPA ŞAMPİYONU 
OLDU? 

a)3 

b) 4 

9) 5 

d) 6 


Geçtiğimiz ay halka arz edilen Şok Marketler, son 10 yıldaki en büyük halka arzlardan biri olmasının yanında TOPLAMDA NE KADARLIK 
YATIRIMI YURT DIŞINDAN 
TÜRKİYE'YE GETİRMİŞ OLDU? 

a) 1.60 milyar TL 

b) 1.75 milyar TL 

o 1.95 milyar TL 

d) 2.2 milyar TL 


Çoğu bankanın konut kredi faizlerini yüzde 0,98'e çekmesi, sektörde önemli bir kıpırdanma yarattı. BU KARARLA BİRLİKTE BİR HAFTA İÇİNDE KAÇ KONUT SATILMIŞ OLABİLİR? 

a) Bin 250 

b) Bin 500 

© Bin 600 

d) 2 bin 


Güvenli liman olarak tabir edilen altın, kazandırmaya aralıksız devam ediyor. 
Sarı maden, YILBAŞINDAN BU 
YANA YATIRIMCISINA NE KADAR KAZANDIRMIŞ OLABİLİR? 

a) Yüzde20 

b) Yüzde 24 

o) Yüzde31 

d) Yüzde 35 


2013-2017 döneminde Türkiye'nin 
ithal ettiği güneş gözlüğü adedi 34 
milyon 243 bin 93 oldu. TÜRKİYE, BU SÜREÇTE TOPLAMDA NE 
KADARLIK GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ 
İTHAL ETTİ? 

a) 575 milyon dolar 

b) 604 milyon dolar 

d) 629 milyon dolar 

d) 655 milyon dolar 
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Wine 


Havalimanı işletmeleri ve yolcu hizmetlerinde 

bir dünya markası olan, TAV İşletme Hizmetleri'nin gücüyle 100'den fazla havalimanında size karşılama ve uğurlama hizmetleri sunuyor; dünyanın dört bir yanında, sizi evinizdeymiş gibi hissettirmek için çalışıyoruz. 


Dünya çapındaki havalimanlarında | Tüm uçuş ve güvenlik işlemlerinde | Tüm güvenlik noktalarından | Porter | Özel yolcu salonlarına özel asistanlı karşılama & uğurlama özel asistanlık hizmeti hızlı geçiş hizmeti hizmeti giriş ayrıcalığı 


Airport .com 


Hizmetler; terminal, şehir ve ülkelere göre farklılık gösterebilir. 


İş hayatında kat kat seyahat ayrıcalığı rime Business'ta 


ÜCRETSİZ 
YURT DIŞI 
HARÇ PULU 


pi ine 


Türk Telekom Prime Business müşterilerimiz 3112.2018 tarihine kadar faydalanabilirler. Yurt dışı harç pullarını Atatürk Havalimanı, Sabina Gökçen Havalimanı ve Via Port AVM Türk Telekom ofislerinden ücretsiz alabilirler. Kampanya stok ve kontenjanlara sınırlıdır. Kampanyadan yararlanmak için Prime Business müşterilerinin YURTDISIPUL yazıp 7227'ye göndermeleri ve gelen şifreyi, ilgili Türk Telekom bayilerindeki yetkili kişiye iletmeleri gerekmektedir. Kampanyanın 


geçerli olduğu yerler, Atatürk Havalimanı Türk Telekom ofisi, Sabiha Gökçen Havalimanı (Geliş terminali) Türk Telekom ofisi ve Via Port AVM Türk Telekom ofisidir. Kampanya dönemi boyunca toplam 3 kez ücretsiz yurt dışı harç pulu alabilirsiniz. Kampanya için atılan SMS, Türk Telekom Prime Business müşterileri için 1 SMS olarak ücretlendirilecektir. Ayrıntılar için: turktelekomprime.com/prime-business/nedir 


